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Özellikle 1980'lerden sonra, İslamcı kadının kamusal alanda görünmeye başlamasıyla (o birlikte, (o Türkiye'nin (Ogündemini o işgal (ederek kamuoyunda kutuplaşmalara neden olan “başörtüsü” ya da “türban” sorunu kendini 

——— —göstermektedir. Bu -sorun kamusal alana çıkışta köprü konumunda olan üniversitelerde hala canlılığını korumaktadır. 

Bu noktada bizim de amacımız, bireylerin kendi söylemleri üzerinden kimliklerinin nasıl inşa edildiği hakkında bir analiz yapmak, bu şekilde örneklem grubu çerçevesinde türbanlı öğrencilere mercek tutmaktır. 
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GİRİŞ 


Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarındaki katı laiklik anlayışıyla bastırılan İslamcı hareketin 1950'li yıllarda yeniden ortaya çıkışına tanık oluyoruz. Özellikle 


1980'lerden sonra ise, dinin sosyalizm vb. diğer görüşlere panzehir olarak iktidarca kullanılmasıyla birlikte, artık bu hareketin politikada etkin olarak rol oynadığını görmekteyiz. Bununla birlikte aynı yıllarda İslamcı kadının da kamuda yer alma istemi gündeme gelmekte, bu da toplumda “türban” temelinde bir çatışmanın yaşanmasına neden olmaktadır. Bu çatışma da özellikle üniversitelerde yoğun olarak kendini dışa vurmaktadır. Biz de bu temelde, bu çatışmayı yaşayan öğrencilerin nasıl bir yaşam kurguları olduğunu, bu çerçevede çatışmaya temel teşkil eden farklı anlamlandırmaların arka planında neler yattığını görebilmek için, öncelikle tarihsel süreçte din olgusunun toplumdaki konumunu, toplumsal değişme sürecindeki yerini ve bu değişimlerin kadına yansımalarını açıklamamız gerektiğini düşündük. 

Buradan hareketle birinci bölümde Osmanlı toplum yapısında dinin konumu, din-devlet ilişkisi irdelenerek, dinin toplumsal değişme sürecindeki yeri ve bu süreçte yaşanan değişimlerin kadına nasıl yansıdığı tartışılacaktır. 

İkinci bölümde öncelikle Cumhuriyet'le birlikte İslam'ın değişen rolü sorgulanacak, Kemalist seçkinlerin din konusundaki tutumları, Kemalist laiklik anlayışı irdelenecektir. Cumhuriyet'in eğitim ideolojisi anlatılarak, dönemin eğitim politikaları odeğerlendirilecektir. o Ayrıca burada, tek parti döneminde yapılan reformların, kadınların yaşamına yansımaları da tartışılacaktır. Daha sonra ise çok partili dönemle birlikte İslami harekette meydana gelen değişimler, yine bu değişimlerin eğitime ve kadına yansımaları ele alınacaktır. Kadın temelinde de üniversitelerde yaşanmakta olan “başörtüsü” ya da -daha sonra iktidarın kendisi tarafindan ortaya atılan- “türban” sorunu irdelenerek, genelde kimlik, özelde “İslamcı kadın kimliği”nin nasıl kurgulandığına geçilecektir. Bu bölümün sonunda da çalışmamızın temel argümanları yer alacaktır. 


Üçüncü bölümde metodolojik yaklaşım üzerinde durulmuştur. Burada konumuza uygun olarak saptadığımız yaklaşımımız ve kullandığımız teknik anlatılarak, araştırmanın nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilecektir. Ayrıca verilerin yorumlanmasında kullandığımız kodlamalar da bu bölümde sunularak, verilerin analizinin kolaylıkla anlaşılmasını sağlamak amaçlanmıştır. 

i Dördüncü bölümde ise, üniversiteli - türbanlı (öğrencilerle (yaptığımız 


görüşmelerden elde ettiğimiz veriler sunulacaktır. 


I. BÖLÜM: OSMANLI TOPLUM YAPISINDA DİN 
1) TOPLUMSAL YAŞAMDA DİNİN KONUMU 


Osmanlı toplumsal yaşamında dinin konumunu incelemek istediğimizde, — — öncelikle “Acaba Osmanlı devleti Şer'i bir devlet miydi?” sorununun tartışıldığını görüyoruz. Bu noktada bazı yazarlar Osmanlı devletini yönetim ve yargıda şeri Ohükümlerin egemen olduğu bir sistem olarak tanımlayarak, Osmanlı devletini şeriata dayalı bir devlet olarak nitelerler (1). Buna karşılık Ö.L.Barkan'ın öncülük ettiği başka bir erup yazar ise “Osmanlı devlet ve toplum hayatındaki uygulamada şeri mevzuattan çok, dünyevi otorite tarafindan konan kuralların (örü sultani) örf ve adat'ın hakim olduğunu, bu nedenle Osmanlı devletine şer'i devlet denmenin pek kolay olmadığını belirtir”(2). Bu görüşe paralel (Ooolarak Çetin Özek de, şeriatın uygulandığı bir toplumda, şeriat dışında yasa oluşturma olanağı olmadığından sultanlara yasama yetkisi tanınmazken, Osmanlı”da sultanın yasama yetkisini kullanarak “kanunnameler? oluşturabilmesini ya da bir padişahın çıkardığı yasanın ancak onun saltanatı o süresince geçerli sayılmasını, osonraki padişahın da aynı yasayı benimsememekte özgür sayılmasını, yasama yetkisinin padişaha “kişisel hak” olarak tanındığının ve yine şeriat dışına düşüldüğünün bir kanıtı olarak gösteriyor (3). 
Bu yaklaşıma göre Osmanlı Sultanı, “Osmanlılık” kavramından doğan sınırsız, despotik bir güce sahiptir. Bu “Osmanlılık Şanı” anlayışı, imparatorluk içindeki farklı ulusları birleştirici bir güç olmuştur.Çünkü değişik (dinlerden değişik 


ulusların oluşturduğu bir imparatorluk olan Osmanlıda şeriatın birleştirici bir 


(Dilber Ortaylı, “Osmanlı Devletinde Laiklik Hareketleri Üzerine”, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi. 
Editörler: Ersin Kalaycıoğlu, A Yaşar Sarıbay,Beta Basım-Yayım-Dağıtım. İstanbul. 1986, S.161.İlhan Arsel de Osmanlı devletinin “teokratik” yapısından ve “şeriat devleti” olma niteliğinden söz eder.Bkz. 
İlhan Arsel, Teokratik Devlet Anlayışından Demokratik Devlet Anlayışına. İstanbul, 1994, S. 22 - 24. 
(2) İlber Ortaylı. a.g.e. . 5.162. 

(3)Çetin Özek. Devlet ve Din. Ada Yay., İstanbul. S. 365. 


öğe olarak zorlayıcı uygulaması geçerli olamamıştır. Dolayısıyla farklı dinlerden farklı ulusların “Osmanl”lığı (o kabullenmeleri, Oosiyasal Oiktidarın egemenliğini benimsemelerine Obaş eğmelerne yol açan tek birleştirici (güç olarak belirmiştir.Bu şekilde de farklı dinsel inançtaki ulusların “Osmanlılık” kavramı içinde (özümsenmelerine ( çalışılmıştır. Bu durum değerlendirildiğinde, süreç içinde Osmanlının -- siyasal Oyaşamında din, her me kadar beliri o işlevleri (yerine getirmişse (Ode, tüm ulusları birleştirici, vazgeçilmez öğenin şeriat olmadığı görülmektedir. Bu açıdan Osmanlı siyasal iktidar düzeninin dinsellikten çok, “Osmanlı şanı” ilkesine dayanan “geleneksellik” temeline oturduğu söylenebilir(4). 

Halil İnalcık da Max Weber'in tanımladığı anlamda, Osmanlı devletini gelenek izleyen tipik bir patrimonyal devlet olarak görmektedir (5).Mardin de bu tanımlamaya katılarak, patrimonyal yönetimleri ve Osmanlının konumunu şöyle açıklar: (o “Patrimonyal (o yönetimlerde, Oo meşruiyeti Oo hükümdar temsil (o eder. 
Hükümdar otoritesini... gelecekleri kendine bağlı bir o“patrimonyal bürokrat” sınıf aracılığıyla sağlar. Bu sının Osmanlı devletinde iki kolu vardır. Biri askeri güçlerden, ötekisi sivil memurlardan oluşur. Bunlara devlet emrinde oldukları o söylenebilecek din adamları da eklenebilir... o Patrimonyal yönetim, herhangi bir kümelenmeye göz yumduğu anda kolayca yara alabileceği için, çabalarını topluluk üstündeki denetimini korumaya çevirmiştir. Rejimin parolası, sosyal hareketleri denetim altında tutmak, sosyal kümelenmeleri izlemek ve topluluğa sürekli olarak “düzen” vermeye çalışmaktır. Osmanlı devleti, toplum içindeki grupları tasnif eder, her birine kendi biçtiği birrol tanır, bu grupların önderlerini topluluğun hareketleri açısından kendine karşı (o sorumlu tutar, grupları ve kişileri kendine göre çizdiği bir toplumsal yapı planına yerleştirir”(6). 


(0) Çetin Özek.a.g.e. . S.369-370. Ayrıca, Osmanlıda şeriat kurallarının yalnız bir meşrulaştırma aracı olarak kullanıldığı ve siyasal iktidarın temelini oluşturan ilkenin “gelenek” olduğu açıklaması için bkz. 
Niyazi Berkes. Teokrasi ve Laiklik. Adam Yay. .İstanbul, Temmuz1997. S.28. 

(5) Halil İnalcık. “Tarihsel Bağlamda Sivil Toplum ve Tarikatlar” ,Küreselleşme Sivil Toplum ve İslam, Der: EFuat Keyman- A. Yaşar Sarıbay. Vadi Yay. , Ankara. 1997, $.79. 

(6) Şerif Mardin. Türkiye'de Toplum ve Siyaset (Makaleler 1) , Der: Mümtaz'er Türköne / Tuncay Önder, İletişim Yay. . İstanbul , 1992 . $.209. 


Mardin, bu yapı içinde dinsel kurumların da sıkıca kontrol edildiğinden söz eder ve devlet dışında beliren dinsel odak noktalarının soruşturularak bastırıldığını belirtir. Osmanlı bürokratlarının üstlendikleri bu koruma işlevini de Mardin, “dinü devlet” şeklinde formüle ederek açıklar. Buradaher nekadardin başta geliyorsa da asıl korunmaya çalışılan devlettir. Bunun da meşru savunmasını şu şekilde ifade eder: “Güçlü bir devletin koruyucu gücünden yararlanamayan dinin sürekliliği de sağlanamaz” (7). 

Özek, belirtilen bu yapı içinde Osmanlı devletinin klasik teokrasi devleti olduğunu söyleyebilme olanağının bile olmadığını (8), Berkes de Osmanlı Devleti için böyle bir tanımlamanın yanlış ve yetersiz olacağını ifade eder. Çünkü teokrasi ilkelerinin tersine Osmanlı düzeninde , “devlet maslahatı” “din maslahatı”ndan üstün tutulmuş , dinsel olmayan hukuk ve toplumsal ilişkiler “devlet maslahatı” gereği varlığını sürdürmüştür. Ulemanın siyasal bir sorunu “din işi” saymasında bile, devlet adamları kendi uygun gördükleri yönde davranmışlardır. Ulemanın devlet ve dünya işlerinde kendi başına yargı yürütmek istemesi de , ancak devlet gücünün çok zayıfladığı zamanlarda olmuştur (9). 

Bu şekilde süreç içinde incelediğimizde , Osmanlıda padişah - ulema ilişkisi dönemden döneme farklılaşır. Şeyhülislamlar, dini otorite bakımından güçlü oldukları zamanlarda padişahlar üzerinde etkili olabilirken; güçlü, otoriter padişahlar zamanında da kimi din adamları cezalandırılabilmiştir (10). Bu nedenle bir din devleti olarak, İslam Devleti ideolojisini yürütmek, Osmanlı'da islami etkilerin doruğa çıktığı 16.yy'da dahi hiç görülmemiştir (11). Herşeyden önce Osmanlı Devleti , Sultan'ın merkezi hakimiyetini tanıyan her gubu , kendi şemsiyesi altına koyuyordu. İstediği ilk şart da, Sultan'ın otoritesinin mutlak olarak tanınması idi(12). 


Yine İlter Turan'a göre de Osmanlı İmparatorluğu hiçbir zaman tam bir islam 


(7) Şerif Mardin , a.g.e. , 5.210. 

(8) Çetin Özek , a.g.e. 5.365. 

(9) Niyazi Berkes. Türkiyede Çağdaşlaşma, Doğu-Batı Yay.. İstanbul. 1978. 5.24 -25 

(10)Faik Bulut. Ordu ve Din, Doruk yay., Ankara, 1997, S. 14. 

(IDNiyazi Berkes.Türkiye'de Çağdaşlaşma, a.g.e.. S.25: Metin Heper, “Türkiye'de İslam, Siyasal Sistem ve Toplum.Orta Doğu'daki Bazı Ülkelerle Bir Karşılaştırma ”, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, a.g.e., 5.371. 

(12)Halil İnalcık. a.g.e. . 8.74 - 75. 


devleti olmamıştır. Çünkü üç kıtaya yayılan, çeşitli etnik kökenkere ve çeşitli dinlere bağlı bir nüfusu içeren imparatorluğu bir arada tutmanın güçlüğü karşısında, Osmanlı yöneticileri esnekliğe gerek duymuş ve bu da dinsel hukuktan (şeriat) türemiş olmayan bir geleneksel hukuk (örfi hukuk) sistemi geliştirerek gerçekleştirilmiştir. Ancak dinsel yasaların açıkça çiğnenmesine olanak vermemeye özen gösterilmiştir (13).. 

Bu şekilde Osmanlı toplumsal Oyapısını kısaca Odeğerlendirdiğimizde, Osmanlı'nın baştan beri şeri bir düzene sahip olmadığını görüyoruz. Ancak Osmanlı toprak düzenindeki çözülmeye paralel siyasal çözülmeyle birlikte, siyasal iktidarın merkezci - despotik gücünü yitirmesiyle, dinsel tutum ve işleyişle ilgili etkinliğini de yitirmesi söz konusudur. Bu durum da, dinsel gücün bağımsız kalması sonucunu doğurmuştur. İşte bu süreçte Osmanlı halkının şeriate yönelişi gündeme gelmektedir. Çünkü Osmanlı'nın geleneksel ekonomik siyasal yapısının bozulmasının yarattığı sorunları, yoksulluğu halk bu şekilde dinsel kurallara aykırılığın bir ürünü olarak yorumlayarak, çareyi şeriate sarılmakta bulmuştur(14). 

Bu süreçte Osmanlı toplumunda İslamiyeti ideoloji haline getiren başlıca unsur da bu dönemdeki farklılaşmamış toplum yapısıdır, bir başka deyişle “ikincil yapı”(*) ların yokluğudur. Dolayısıyla batıda ikincil yapıların yaratığı tutumlar, alışkanlıklar, değerler, Osmanlı'da yoktur. Bu durumda Osmanlı'da devletle birey arasında (Oo bir tampon vazifesi görecek olan ikincil yapılar olmayınca, bireyin bunların yerine geçecek bir sığınak araması gerekmektedir. Böylece Batı'da ikincil yapıların yerine getirdikleri bu koruma fonksiyonunu Osmanlı'da ümmet yapısı ve ona bağlı olarak tarikatlar göstemektedir (15). 

Bu noktada İnalcık, Osmanlı imparatorluğu içinde “segmented” (imparatorlukla 


(13) İlter Turan, “Siyasal İdeoloji Olarak İslam ve Milliyetçilik”, Çağdaş Türkiye'de İslam, Richard Tapper, Sarmal Yay.. İstanbul, 1991, S.41. 

(14)Çetin Özek , a.g.e. 5.371 - 381. Niyazi Berkes de 18. yy'ın başlarında Osmanlı sisteminin temel yapısındaki çatlamalardan söz ederek. ancak bu durumu görenlerin de çare olarak geleneksel kurallara daha sıkı sarılmayı önermekten öteye bir şey düşünmediklerini ifade eder. Bkz Niyazi Berkes, Teokrasi ve Laiklik, a.g.c.. 8.29. 

(*) “İkincil yapı”yla. bireyle devlet arasında kalan bazı kuruluşlar kastediliyor. 

(15) Ş.Mardin. Din ve İdeoloji . İletişim Yay., İstanbul. 1999. S.73 - 76. 


kaynaşmamış, ayrı bir toplum şeklinde kalmış, bağımsız) grupların varlığından söz eder. Din ve tarikatları da bu segmented grupların kendilerini ifade ediş şekilleri olarak nitelendirir. Segmented gruplar kendi arzularını, protestolarını bu dini 


ideolojileriyle ifade etmektedirler. Tarikatların rolünün 18. yyda, devletin sarsılma 


döneminde belirgin hale gelmesi de İnalcık'ın sözünü ettiği segmented grupların ekonomik ve sosyal problemlerinin mücadelelerinin ideolojik bir ifadesidir (16). 

Yücekök de Osmanlı toplumunda ikincil yapıların yokluğu nedeniyle kişinin toplum içinde sığınacağı başka bir örgüt olmamasından söz ederek, bu nedenle mutlak olarak dinin şekillendirdiği ümmet yapısından herhangi bir suçlamayla çıkarılmanın kişi için ağır bir ceza olduğunu belirtir. İşte bundan dolayı dinsel ilkelerin her alanda mutlak saygı ve itaat gören, yön veren, adalet dağıtan, eğiten ve ceza veren kurallar olarak Osmanlı toplumuna egemen olduğunu ifade eder (7). Dolayısıyla, ikincil grupların yokluğu, Osmanlı devletinin güçsüz düştüğü dönemde, kişinin korunmak için “ümmet düzeni'ne ve tarikatlara sığınması sonucunu yaratacaktır ve buradan hareketle bir değerlendirme yapıldığında; osmanlı devletinin güçlü, koruyan devlet niteliklerini yitirmesi olgusuyla kişilerin Tanrısal kurallara bağlanarak ümmet düzeni içinde güvenceye kavuşmak eğiliminin giderek güçlenmesi arasıda bir bağımlılık olduğu görülür (18). 

Mahçupyan ise, İslamın Osmanlıdaki bireysel ve toplumsal düzeydeki etkisini, ikincil grupların yokluğu ve kerim devletin güçsüzleşmesi olgusuyla değil de, Osmanlının ataerkil yapısı ile İslamiyetin uyum içinde olması ile açıklar. Çünkü Mahçupyan'a göre Osmanlı'da İslamiyet, ataerkil zihniyeti bizzat temsil etmekte olduğundan toplumsal dokuya uygun bir ideoloji oluşturmuş ve günlük hayatın her noktasına nüfuz edecek şekilde yayılmıştır.Burada önemli nokta Osmanlı”daki ataerkil 


zihniyetin sonucu olarak toplumun heterojenliğinin zaten kabul edilmekte oluşudur. 


(16) H. İnalcık, a.ge.. S. 81 - 86. . 
(17) Ahmet Yücekök. Dinin Siyasallaşması, Afa Yay., İstanbul, 1997. 5.59. 
(18) Çetin Özek, a.g.e. , S. 383 - 384. 


Bu şekilde İslamiyet bir taraftan müslüman (hatta sadece sünni) kesimin iç düzenliliğini sağlarken, diğer taraftan asıl işlev olarak tüm toplumsal dokuyu birarada tutacak anlam dünyasını yaratmaktadır (19). 

İslami anlayış, Osmanlı'da devlet - toplum ilişkisinde ve bizzat devletin konumunun algılanmasında temel referans çerçevesini oluşturmuştur. “İslamiyet herşeyden -önce- insanlar. açısından, onları kendi iç dünyalarına muhatap kılan, huzurlu bir ruhsal durumu mümkün hale getiren öğretidir. Aynı zamanda İslami bakış, hayatın ve evrenin anlamını sağlamakta, kişinin muhatap olduğu herşeye ve olaya mana vermekte, herşeyi doğal hiyerarşisi içinde yerli yerine oturtmaktadır. 
Toplumsal açıdan ise tüm İslami cemaatlerin doğum, ölüm, evlilik gibi kurumlar karşısındaki tutumunu belirlemekte, bu sosyal olgulara hem anlam yüklemekte hem de pratikteki düzenleme kurallarını sağlamaktadır. Tüm dinler için söylenebilecek bu özellikler dışında, İslamiyet Osmanlı toplumunda devlet - toplum bağının şeklini ve içeriğini de sağlamaktadır. İslamiyetin genelde hukuk, özelde örneğin miras hukuku yoluyla sünni cemaat içinde kural koyuculuk açısından belirleyici olmasının yanında, hukukun uygulanmasına gelindiğinde islami kurallar ataerkil geleneksel yapıyla iç içe geçmektedir. Örneğin ulema üyesi olmalarına rağmen kadılar genellikle her zaman şeri ve örfi anlayışları birleştirmişler, hatta örü geleneği takip amacıyla tarafsız bilirkişiler kullanmışlardır. Toplumun tümü açısından bakıldığında da vergi, askerlik, ticaret vb. konular islami normlar çerçevesinde düzenlenmiş, ancak örü sapmalar her zaman olmuş ve sorun çıkarmamıştır. Bu şekilde Osmanlıda devlet - toplum ilişkisi İslami bir çerçeve içinde düzenlenmiştir Hem örfün hem de İslamiyetin ataerkil bir zihniyet içermesi de bu düzenlemelere gerekli esnekliği sağlayarak toplum açısından kabul edilebilir kılmıştır... Osmanlının bu kendine özgü anlayışı, ataerkil zihniyetle İslamiyeti birbiri içine sindirerek, hem şer'i hem örf olabilen bir sistem yaratmış ve her iki alan da hem toplum hem devlet tarafindan 


paylaşılmıştır” (20). 


(19) Etyen Mahçupyan. Osmanlı'dan Postmoderniteye. Yol Yay.. İstanbul, 1997, S. 23 - 25. 
(20) Etyen Mahçupyan, a.g.e. . S. 26 - 29. 


Osmanlı toplum yapısında dinin konumu genel olarak değerlendirildiğinde, İslam etkin olmasına rağmen, Osmanlı'nın tam anlamıyla şeriate dayalı, din kurallarının egemenliğinde bir toplum olmadığını görüyoruz. Tabii bunun en önemli nedeni de, Osmanlının çok farklı ulusları birleştiren bir imparatorluk olmasıdır. Bu şekilde çok farklı dinlerden ve uluslardan oluşan Osmanlı İmparatorluğu, heterojen yapısını zaten şeriate dayandırarak koruyamazdı. Bu nedenle de Osmanlı toplum düzenini sağlamada şeri hukukun yanında ör hukukun da hüküm sürmesi söz konusudur. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu görünürde her ne kadar dinsel nitelik taşısa da, güçlü olduğu dönemlerde hiçbir zaman dinsel gücün tek başına ön plana çıkmasına izin vermemiştir. Ama ne zaman ki Osmanlı toprak düzeni bozulmuş, dolayısıyla ekonomik düzen bozulmuş, bu da siyasal iktidarın merkezci despotik gücünü yitirmesine yol açmıştır. İşte o 


zaman dinsel güç, bağımsız kalarak etkin duruma gelmiştir. 


A) Toplumsal Değişme Sürecinde Din Olgusu 


Tarihsel süreçte Osmanlı toplum yapısına baktığımızda, kamusal alanda dinin yeri, içinde bulunulan sosyo-ekonomik koşullara bağlı olarak farklı nitelikler kazanabilmiştir.. Bu durum genel olarak Osmanlı imparatorluğunun yükseliş, duraklama, gerileme, çöküş diye ayrılan dönemlerinde açıkça gözlenebilmektedir. 

Nitekim Özek de, Osmanlı'nın parlak dönemlerinde şeriat katılığına başvurulmazken, çöküşün nedenlerinin hep şeriattan uzaklaşmakta görüldüğünden söz eder. 
Ancak Osmanlı modernleşme hareketinin başlangıcı olan Tanzimatın şer'i düzene dönüş görüntüsüne karşın, kökleri tümden değişik bir yasal ve siyasal yapıya yönelmesi, toplum yapısında ikileşmeye yol açan bir çelişki olarak gözükmektedir (21).Bu şekilde Tanzimatla birlikte bir yandan Batı'nın laik kurumları yerleştirilmeye çalışılırken, diğer yandan imparatorluğun dinsel yapısından vazgeçilememiştir(22). 
Dolayısıyla bu dönemde “© “Şer'iye Mahkemeleri” nin yanında, yabancıların ve azınlıkların ouyuşmazlıklarını çözmeye yönelik “Cemaat Mahkemeleri", “Karma Ticaret ve Asliye Mahkemeleri? kurulmuştur(*)... Kurulan bu yargı kurumları yanında yeni yasalar da oluşturulmuştur. Bu dönemdeki en önemli yasallaştırma, 


Mecelle(**Y'nin yapılmasıdır. Cevdet Paşa tarafindan gerçekleştirilmesine başlanılan 


(20 Çetin Özek. a.ge.. S. 411. 

(22) Şerif Mardin. Türkiye'de Toplum ve Siyaset.a.ge.. 5. 212. 

(*) S.Yerasimos da hem müslümanları hemde Hristiyanları ilgilendiren davalar için kurulan karma mahkemelerin, kadılara özgü yargı alanının bir bölümünü onların elinden almasından söz eder.Bkz. 
StefanosYerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. Gözlem Yay.. İstanbul. 1980. 5.346. 

(“*) MECELLE: Arapça fıkıh kitaplarının (Hanefi fıkhına ait olanların) “muamelat! yani medeni hayata ait hükümlerine davanarak yazılmış bir kanun kitabıdır. Mecelle, Osmanlı İmparatorluğu'nun hukuki ihtiyaçlarını İslam İmparatorluğu'nun evriminden çıkararak göz önüne almış bir eserdi. Genel hükümler şeklindeki bir önsöz ile satış. kira, kefillik. havale. rehin, emanet. hibe(hediye). gasp. ikrah. 
şirket. vekalet. sulh. ibra. dava vb. adları altında 16 kitap olarak hazırlanmıştı. Bütün mecelle. 1851 
maddeden ibarettir.Bu eser Türk Medeni Kanunu'na Kadar (17 Şubat 1926). Türkiye mahkemelerinde 
60 yıl (1868-1926) tam bir code olarak hüküm sürmüştür. Hilmi Ziya Ülken. Türkiye'de Çağdaş 
Düşünce Tarihi. Ülken Yay.. İstanbul. 1994. S. 74. Meydan Larousse da Mecelle tanımında şu konulara değinir: Mecelle'nin hazırlanmasında amaç, fıkıh ilminin. çağın gereklerine ve ortaya çıkan günlük ihtiyaçlara cevap verebilecek hükümlerinin biraraya getirilmesiydi. Meceile'nin veya tam adıyla Mecellei Ahkamı Adliye nin gerçek anlantıyla bir kanun sayılması mümkün değildir. Çünkü Mecelle, bugünkü kanunlar gibi yetkili bir yasama organı tarafından meydana getirilmedi: bir bilimsel kurulca hazırlandı.Bununla birlikte. gerçek kanunkoyucu iradesine sahip olan padişahın iradesiyle ortaya 


Mecelle, hususi hukuk alanında bir “code” yaratmaya yönelmekle şeriate aykırı düşerken, bir Batı yassını aktarmayıp, dinsel yorumların ve ilkelerin verilerine dayanarak bu code un oluşturulmasına çalışılmakla da Tanzimat'ın “şeriate bağımlılık” ilkesine uyuluyor, böylece mecelle, Tanzimat ikiliğinin de bir simgesi 


durumuna geliyordu”(23). Aynı ikileşmenin eğitim alanında da devam ettiğini 


gözlüyoruz. Çünkü yenilik hareketleri sırasında açılan pek çok askeri ve sivil okulun yanında geleneksel okulların da hala varlıklarını sürdürmesi söz konusudur. 
Bu durum toplumda da ikilik yaratarak, Osmanlı toplumunda birbiriyle çatışan medreseli ve mektepli olmak üzere iki aydın grubu oluşturmuştur(24). 

Bu şekilde Tanzimatla birlikte değişik alanlarda Batıya yönelmek noktasında birleşen çeşitli girişimler, Osmanlı düzeninde bir “toplumsal ikileşme”ye yol açmıştır. Gerçi Osmanlı toplumunda ikilik (şeri - örfi ayrımı) her zaman varolagelmiştir. Ancak bu ikilik geleneksel niteliktedir. Osmanlı geleneksel düzeni içinde birbirini bütünleyen yapıdadır. Oysa “şeri” ve “Batı” bölünmesi bir bütün içinde kaynaştınlamadığından; eğitimde, kültürde, siyasal yapıda, kısacası tüm kurumlarda, tüm yaşamda bir bölünmeye ve ikileşmeye yol açmıştır(25). 

Ortaylı da Tanzimatla başlayan uygulamalarla birlikte Osmanlının tüm kurumlarında bir ikileşmenin (düalizmin) yaşanmasından söz eder: 

“Osmanlı İmparatorluğu, teb'aya adaletin iki çeşit mahkemede (şer'i ve nizami) iki ayrı sisitemdeki kanunlarla dağıtıldığı, eğitimin iki tür okulda yapıldığı, bürokraside iki sınıf memurun yanyana çalıştığı (daha doğrusu birbiriyle çekiştiği) iki tür dünya görüşünün birbiriyle çatıştığı bir toplum sistemi halinde ömrünü 


tamamladı” (26). 


çıkması. mecelleyi uyulması zorunlu ve kanun niteliğinde bir hukuki mesnet olarak kabul etmek için yeterlidir. Mecelle'ninen önemli noksanı, temeli bakımından dini esaslara bağlanmış olmasıdır. Çünkü dini esasların. veni ihtiyaçlara göre değişme esnekliği yoktu. Ayrıca. yalnız hanefi mezhebinin tanınmış hukukçularınındüşünce ve içtihatlarına dayanıldığı için de genelliği bakımından vetersiz görülebilir. 
Bkz. Meydan Larousse Sabah Büyük Lugat ve Ansiklopedisi. 13. Cilt. S. 275. 

(23) Çetin Özek a.g.e. S. 412-413. 

(2) N.Fidan - M.Erden. Eğitim Bilimine Giriş. Repa Eğitim Yay:1. Ankara. 1957, S.218-219:; Türk Siyasal Hayatının Gelişimi. a.g.e.. 5.77: Ayrıntılı bilgi için bkz. Yahya Akyüz. Türk Eğitim Tarihi. 
Kültür Koleji Yay.. İstanbul .1953. 

(25) Çetin Özek. a.g.e. S. 414. 

(26) İlber Ortaylı, a.g.e. S.168. 
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Görüldüğü gibi Ortaylı da Tanzimatla birlikte gerçekleştirilen reformların toplumsal yapıda bir düalizme neden olmasından söz eder. 

Ancak Ortaylı, tanzimatla başlayan çelişki dolu bu süreci yine de, laikleşme sürecinin yaşandığı laikliğe doğru gidişin olduğu bir dönem olarak nitelerken (27); Özek, değerlendirmenin bizi yanıltacağını ifade eder. Şöyle ki ona göre “bu ikileşmeyi laikliğe, tanrısal hukuktan insan aklıyla konmuş hukuk alanına doğru bir gelişim olarak nitelendirmek ve çağdaşlaşma saymak, Osmanlı kültür ve toplumsal ilişkiler bütünlüğünün parçalanmasını görmeyip, yüzeysel ve biçimsel değişimleri yapısal değişim sanmak yanlışına düşmektir” (28). 

Sarıbay'a göre de, toplumsal değişme sürecinde Osmanlı reformları, reform hareketlerindeki çelişkili mantıkları nedeni ile başarılı olamamışlardır. Çünkü bir yandan modem Batı kurumlarını yerleştirmeye çalışırken, diğer yandan geleneksel yapıların eski biçimleriyle kalmasında ısrar ediyorlardı. Bunun sonucunda da eski ve yeni arasındaki çatışmanın yoğunluğu artmış, bir kimlik krizinin oluşmasına yol açmıştır. İslamcı ideoloji de bu ortamda altenatif bir çözüm olarak gündeme gelmiştir. İslamcı ideolojinin çözüm olarak görülmesindeki en önemli sebep de, Osmanlı toplumunda İslam'ın hem yönetenler hem de yönetilenler katında sahip olduğu işlevlerdi (29). Dolayısıyla “İslam, Osmanlı toplumunda yönetenlerle yönetilenleri oObaşka bir deyişle merkez ve kenarı temasa getiren önemli bir bağ idi. Ancak merkez ile kenar arasında varolan pekçok kopukluk, İslamın “resmi ıslam” olarak yönetenler için meşruiyet aracı, “popüler islam” olarak yönetilenler için moral destek, avuntu kaynağı ve yaşama biçimi tarzında çalışmasına yol açtı. 
İslamın gördüğü bu ikili işlevin önemi, Osmanlı toplumunda bireylerin ait oldukları parçalarla bütünleşmelerini sağlamada; siyasal sistem düzeyinde yönetenlerin statükoyu korumalarında belirmektevdi.Otoritenin kaynağı din olduğu için Padişah Allah'ı temsil 


etmekteydi ve bundan dolayı her müslümanın bu kutsal otoriteve itaat etmesi zorunluydu. 


(27) İlber Ortaylı. a.g.e. 5167. Metin Heper de yine bu sürecin akılcılığa. laikliğe doğru giden bir süreç olduğunu belirtir. a.g.e.. S.372. 

(28) Çetin Özek, a.g.e.. 5S. 414. 

(29) Ali Yaşar Sarıbay. Postmodernite. Sivil Toplum ve İslam. İletişim Yay. İstanbul, 1994, 5.56. 
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Buna rağmen, islam yönetenler ve yönetilenler arasında sağladığı ideolojik bağı, kurumsal araçlarla koruyacak olanaktan yoksundu... Üstelik toplumsal yapıda bireyle devlet arasında aracılığı sağlayan sivil toplum örgütlenişine özgü ikinci yapılar da oluşmamıştı. Osmanlı toplumunda bu boşluk tarikatlar tarafından doldurulmaktaydı... Bu nedenle batılılaşma girişimleri, tarikatların daha yoğun ve etkin çalışmalarına yol açtı... Batılılaşma, bu bağlamda, kenar tarafindan kendi kültürlerinde çok önemli yer tutan dini ikinci plana iten merkezin “gavurlaşma” hareketi olarak görülmüştür” (30). 

Bu şekilde Osmanlının batıya yönelmesiyle birlikte bir yandan geleneksel kurumların varlığını sürdürdüğü, diğer yandan modem kurumların oluşmaya başladığı, dolayısıyla eski ile yeninin çatıştığı, her alanda ikileşmenin yaşandığı bir sürece girilmiştir. Daha önce sözünü ettiğimiz ikincil yapıların yokluğu nedeni ile bu değişme sürecinde oluşan boşluk yine dine sarılma yolu ile doldurulacaktır. 
Dolayısıyla burada islamcı hareket, yeni oluşmaya başlayan yapılanmaya bir karşı 


çıkış olarak gündeme geldiğinden muhalif bir görüntü sergilemektedir. 


(30) Ali Yaşar Sarıbay. a.g.e.. S. 57-58-59. 


B) Kadın ve İslam 


Toplumsal değişmenin her alanda kendisini hissettirdiği bu süreçte acaba kadının konumu ne durumda idi? Yine bu süreçte kadınla ilgili yapılan düzenlemelerde İslamın etkisi ne ölçüde idi? 

i Burada İslam'ın teorisinde erkek ve kadına ilişkin çok belirgin düzenlemeler yapmadığı ve bu yönüyle de bu alanda belirgin bir hukuksal oluşumu ileri sürmediği kabul edilir. Ancak bunun yanında müslüman toplumların kendileriyle ilgili kurumsal düzenlemeler yaptığı ve bu alanda ortaya çıkan normların da Osmanlı'yı önemli ölçüde etkilediği ifade edilir (31). Nitekim tüm geleneksel toplumlarda olduğu gibi, Osmanlı toplumunda da standart bir hukuk sisteminin olmaması kişinin özelliklerine, cinsiyetine, iş konumuna, dinine ve mezhebine göre, farklı kurallar uygulanmasına yol açmıştır. Bu doğrultuda müslüman kadının konumunu belirleyen de aile hukukunun kaynağı Kur'an olmuştur (32). Necla Arat'ın aktardığı üzere, Şirin Tekeli'ye göre “Tanzimat öncesi Osmanlı toplum yapısında kadının statüsü esas olarak devlet düzeninin dayandığı şer'i yasalar çerçevesinde o belirlenmektedir”(33). Şer'i yasalar da daima kadınların toplum yaşantısı dışında tutulmalarını sağlayacak biçimde yorumlanmıştır (34). 

Necla Arat'a göre de şeriat yasaları, Osmanlı kadınlarını her taraftan sımsıkı bağlamaktadır. Ayrıca, bunun yanında halife sultanların zaman zaman çıkarttıkları yasaklayıcı fermanlar söz konusudur. Osmanlı İmparatorluğu'nda 16. yy'dan 19.yy'a, hatta 20. yyın başlarına değin kadınların yaşam biçimlerini belirleyen bir dizi ferman (o çıkartılmıştır. Bu fermanlar saray kadınlarının kılıklarını eşarp uzunluklarından yaka biçimlerine varıncaya kadar belirlemekle kalmamış, onların nerelerde, hangi saatlerde, ne tür araçlarla, nereye kadar gidebileceklerini de 


belirleyen buyruklar vermiştir. Bu şekilde Osmanlı toplumunda kadının konumuna 


(30) Ömer Çaha. Sivil Kadın. Vadi Yay.. Ankara. 1996. S. 78 - 79. 

(32) Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi. Metis Yay. İstanbul. 1993. S. 136. 

(33) Necla Arat. Kadın Sorunu. Say Yav.. İstanbul. 1986. S. 100. 

(3) Şirin Tekeli. Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat. Birikim Yay.. İstanbul. 1981. S. 194. 


bakıldığında; kadın bir taraftan devlet, din ve ailenin tutsağı, diğer bir taraftan devletin kulu olan erkeklerin kulu konumundadır(35). 

Kadının Osmanlı toplumundaki bu yerinin ancak Tanzimat dönemi ile başlayan ilk modemleşme çabalarıyla tartışılmaya başlandığını görüyoruz. Çünkü müslüman ülkelerde modernleşme hareketlerinin sınırlarını belirleyen, kadının toplum içindeki yeridir. Bu nedenle de “kadın sorunu”, sadece kadınların yaşam koşullarına (ilişkin Olarak O tanımlanmamakta, bir “kültür sorunu” haline gelmektedir(36). Tanzimat dönemi boyunca bu konuda iki farklı akımın iki farklı görüşüne tanık oluyoruz: Batıcı akım ve İslamcı akım. Batıcılar için, kadın-erkek eşitliği ve kadınında kamusal alanda görünürlük kazanması toplumsal ilerlemenin bir gereği iken, islamcılar için, kadınların özel yaşamın dışına çıkarak, kamusal alanda yer alması toplum kurallarını bozarak ahlaki çözülmeye neden olacak bir girişimdir (37). 

İslamcı akımın temsilcilerinden olan Mahmut Esat, kendi toplumumuzdaki birçok kötülüğün kaynağını çok eşlilik(karılılık) geleneğinde bulan batıcı aydınları eleştirir. Çünkü ona göre çok eşlilik (karlılık), insan doğasında bulunan bir eğilimden doğmuştur, yani doğa kanunu değildir, şeriat ise sadece bunu meşrulaştırmıştır. Ayrca her uygarlığın bir manevi, bir de maddi yanının bulunduğunu söyleyerek, bu anlamda Avrupa uysarlığının manevi yönüne ihtiyacımızın oolmadığını, kendi manevi uygarlığımızın bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak zenginlikte olduğunu ifade eder (38). 

Bu şekilde islamcı düşüncenin, manevi bakımdan Batı'dan hiçbir şey almamak kaydıyla “batılılaşma”yı bir ölçüde kabul ettiklerini görüyoruz. 

“Batıcılar ise, modemleşmenin kültürel özgünlükler üzerine değil, evrensel 


değerler üzerine oturtulabileceğini savunmaktadır.Bu görüş, uygarlığı bütünselliği 


(35) Necla Arat. a.g.e.. S5. 98 - 101. 

(36) Nilüfer Göle. Modern Mahrem. Metis Yay.. İstanbul. 1991. $. 14. 
(37) Nilüfer Göle. a.g.e.. S. 17 - 18. 

(38) Niyazi Berkes. Türkiye'de Çağdaşlaşma. a.g.e.. 5. 366 - 368. 


içinde ele alır. Kültür ve bilimsel bilimsel bilgi arasında yapılan ayrımın doğru olmadığını ileri sürer”(39). Nitekim, bu akımın temsilcilerinden olan Şemsettin Sami, kültürün her öğesinin birbirine bağlı olduğu düşüncesini şu şekilde ifade eder: “Eğer Batı kültürce aşağı idiyse maddi uygarlığını geliştiremezdi”(40). 

Şemseddin Sami ayrıca islamın ilerleme ve medeniyet karşısında bir engel teşkil etmediğini, sorunların İslam'ın kötü yorumundan kaynaklandığını ispatlamaya çalışır(*). Kadın konusunda islama yapılan başlıca eleştirilerin çok karılık, örtünmek, talak(boşanma) ve köleliğe izin verme noktalarında toplandığını, ancak bu eleştirilerin islamın gerçek buyruk ve yasalarını bilmemekten kaynaklandığını ifade eder. Örneğin, çok karılılığın hiçbir şekilde İslam tarafindan icat edilmediğini (**) eskiden de hatta sınırsız olarak varolduğunu, oysa İslam'ın “Bir karıyla yetinmek daha hayırlıdır” demesine rağmen, getirdiği sınırlara uyulmayıp, müsaadesinin kötüye kullanıldığını belirtmektedir. Örtünme konusuna geldiğimizde, kadınların dışarı oçıkmaması uygulamasını da yine İslam'ın ortaya çıkarmadığını, bu uygulamanın daha önceden de varolduğunu, tersine İslam'ın bu geleneği hafiflettiğini iddia eder. Boşanma konusunda “boşanma hakkının kötüyü kullanılması kadını çok kötü durumlara düşüreceği gibi, boşanmaya hiç izin vermemek de pek çok kötülüklere yol açar” demekle birlikte, kadına boşanmayı isteme hakkının hiç tanınmamış olmasına değinmemektedir. Kadınların köleliği konusunun da yine İslamdan önce de varolduğunu belirterek, İslam dininin bu adeti önleyip kaldıramamasına rağmen, köleliği buyurmadığını, hatta bir köleyi özgürleştirmeyi birinci derecede sevap ve hayır saydığını ifade ekmektedir (41). 

Bu şekilde bu dönem boyunca kadın-erkek birlikteliğinin koşulları, örtünme 


(39) Nilüfer Göle. a.g.e.. S. 20. 

(40) Niyazi Berkes. Türkiye'de Çağdaşlaşma. a.g.e.. S. 376. 

(*) Aynı görüş için bkz. Emel Doğramacı. Türkiye'de Kadının Dünü ve Bugünü. İş Bankası Kültür Yay.. Ankara. 1997. S.6. 

(**) A. Altındal da erkeğin çok kadınla evlilik yapması durumunun İslamiyette onaylansa da. aynı durumun islamiyciten önce de bazı toplumlarda varolduğunu ve Osmanlılarla başlayan yeni bir olay olmadığını belirtir.Bkz. A Altındal, Türkiye'de Kadın. Havass Yay.. İstanbul. 1980. S. 108. 

(41) Ö.Ozankaya. “Laiklik Öncesi Dönemde Şemseddin Sami'nin Aile Düzenine İlişkin Görüşleri”. 
Türkiye” de Ailenin Değişimi. Türk. Sos. Bil. Dergisi. Ankara. 1984, S. 126 - 128. 


temelinde gündeme gelen kadının giyim tarzı, aile içi hak ve yükümlülükleri, yasal haklari, kamusal alandaki yeri ve görevleri modemleşmenin sınırlarını belirleyen etkenler olarak gündeme gelmiştir. Ve bu dönemde özellikle de kadının kamusal alanda hangi koşullarda, ne şekilde yer alabileceği yada yer almama koşulları, sakıncaları ya da gereklilikleri temelinde yani özellikle kamusal alanda kadın © tartışılmıştır. 

Bu konuda batıcılar ile muhafazakarlar arasındaki görüş ayrılıklarının nedeni de, mahremiyetin bozuluşuna ilişkindir. Nitekim Tanzimat dönemiyle birlikte kadınların eğitilmesi, açılması, dışarıya çıkması vb. konular batı toplumsal yaşam biçimini ve kadının kamusal alanda görünürlük kazanmasını sembolize etmiştir.(42). 

Ömer Çaha da yine Tanzimatla birlikte kadının statüsünde gözle görülür bir değişmeye doğru gidildiğini ifade eder. “Bu dönemde özellikle kadınlar için önemi büyük olan iki düzenleme yapılmıştır. Bunlardan biri 1858 yılında düzenlenen arazi kanunu, diğeriyse 1881 Sicill-i Nüfus Nizamnamesi'dir. Arazi Kanunu'yla önceden yürürlükte olan erkek varis olması halinde kadınları mirastan alıkoyan, yahut nisbi bir miktar veren uygulamaya son verilmiş ve kadınlar da ortak kılınmışlardı. 
Bununla beraber Nüfus Nizamnamesi'yle devlet Osmanlı tarihinde ilk kez evlilik kurumuna müdahale ederek ona resmi bir boyut kazandırdı. Nizamname'den önce evlilik sivil bir kurum olarak imamlar tarafindan tescil ediliyor ve resmi bir statü arz etmiyordu. Böylece evliliğin bu statüsü değiştirilmiş, çiftler evlilik için resmi izin zorunluluğunda bırakılmış ve imamlara nikah memuru olarak resmi bir sıfat verilmiştir” (43). Tanzimat dönemi aynı zamanda kadınlara da öğrenim imkanı veren örgün eğitim kurumlarını açarak, kadınların da devlet hizmetine girişinin yanısıra toplumsal hayata katılarak kamusal alana çıkmalarını kolaylaştırmıştır (44). 


Bununla beraber bu dönemde Batı Avrupa'daki güçlü feminist hareketin Batı'da 


(42) Nilüfer Göle. a.g.c..S. 24. 

(43) Ömer Çaha, a.g.e. S. 88. 
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dı 


eğitim gören Osmanlı entellektüellerini etkilemesi sonucunda, onların da ülkelerine 

taşıdıkları bu fikirlerin kadınlar tarafindan kabul görmesi söz konusudur. Bu durum da kadınlarda ortak söylem ve beklentilere sahip bir dinamizm meydana getirmiştir (45). 

Bu şekilde Tanzimatın yol açtığı değişimlerin kadına da yansıdığını - görüyoruz. Doğan da tanzimatın kadın statüsünde meydana getirdiği değişimleri şöyle sıralamaktadır: 

“1. Tanzimatı yol açtığı yasal ve toplumsal koşullara bağlı olarak kadının eğitim hakkından yararlanmasında önemli mesafeler kaydedilmiştir. 

2. Kadın bir yönüyle eğitim hakkından aldığı payın da bir sonucu olarak toplumsal hayata girmiştir. Bu durum, kadının hem çarşı ve pazarda, müze ve eğlence yerlerinde görünmesi hem de devlet teşkilatında görev alması (öğretmenlik, ebelik, vs.) şeklinde gelişmiştir. Özellikle kadının erkeklerin gittiği sergi vs. 
etkinliklere gidebilmesi için bizzat devletçe oluşturulmaya çalışılan toplumsal motivasyon Oo tanzimatla (gelişen (sosyo-kültürel (ortamın (“ilkleri | olarak değerlendirilebilir. 

3. Kadının toplumun esenliği yada çözülmesiyle ilgili gelişmelerin odağında düşünülmek suretiyle toplumsal öneminin şeklen de olsa telaffuz edilmiş oluşu... 
Yani Tanzimat daha önce varolan fakat göz önünde toplumsal bir kıymet ifade etmeyen yeteneği ihya girişiminin bir sonucu olarak kadını gündeme getirmiştir” (46). 

1908 - 1919 arasındaki TI. Meşrutiyet dönemine geldiğimizde ise, bu süreçte 
kadın sorununa ilşkin değişik tutumlar takınmış üç önemli düşünce akımı ile karşılaşıyoruz: Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük. Bu üç akım, imparatorluğu yıkımdan kurtarmak için Anayasanın ilanının daha derin toplumsal, kültürel ve ahlaksal reformlara yalnızca bir başlancıç olması gerektiği noktasında birleşmekteyken; bu 


çöküşün nedenlerini çözümleme ve uygulanması gereken reformları belirleme söz 


(45) Ömer Çaha. a.g.e... S. 90 - 91. 
(46) 1. Doğan. a.g.e... S. 192 - 192. 


konusu olduğunda ayrılmaktadırlar. Bu görüş ayrılıkları tabii ki kadın konusuna da vansımaktadır (47). 

Göle de kadın sorununun, tanzimat döneminde olduğu gibi, yine modernizmin (batıya yöneliş) sınırlarını belirlemeye devam ettiğini ifade eder. O, bunun sebebini de, mahrem yaşam ve cinsiyet ilişkilerinin dini yasa tarafindan © düzenlenmiş olması bakımından, Batı kültürel modeline direnç gösteren en yerleşik kültürel özellik olmasıyla. açıklar (48). 

Bu dönemdeki radikal Batıcı düşünce akımı, İslam dini ve şeriatı müslümanların Batı uygarlığının gerisinde kalış nedeni olarak gösterir. Nitekim batıcılığın en aşırı temsilcisi olan Abdullah Cevdet müslümanların geri kalış nedenleri olarak “dejenere gelenekler”i sorumlu tutulmaktadır (49). Abdullah Cevdet, meşhur sloganı “hem kur'anı hem de kadını aç” ile de Osmanlı kadınının tesettüre bürünmesine olan şiddetli tepkisini gösteriyordu (50). 

Tevfik Fikret de gelenekçi ve dinci düşünceye karşı isyanını şiirleriyle dile getirmiştir. Dinci ahlakın verine “insancı” ahlakı koymak isteyen Tevfik Fikret, geleneklerden sıyrılmayı, akla tam özgürlük vermeyi ve kişiyi insanlığın bir üyesi yapma gerekliliğini savunur (51). Bu çerçevede Göle de Tevfik Fikret'in, kadın haklarını insan hakları çerçevesinde tanımladığını ifade eder (52). 

Aşırı batıcı çizgide yer alan diğer bir yazar Selahaddin Asım, Türk kadının o günkü ikncil statüsünün tek sorumlusu olarak İslamiveti göstermektedir. Bu nedenle örtünme, nikah, poligami, miras vb. kadınla ilgili mevcut İslami kuralların tümünü reddederek eleştirmektedir. Bütün bu adetler nedeniyle kadınların, dolayısıyla toplumun gerilediğine dikkat çekmektedir (53). Selahaddin Asım, burada 


özellikle örtünme sorununun sosyolojik olarak ele alınmadığından şikayet etmektedir. 


(47) Bernard Caporal, Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını. Türkiye İş Bankası Kültür Yay.. Ankara. 1982. S. 78. 

(48) Nilüfer Göle a.g.e., 5. 25. 
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Ona göre, herşeyden önce kadını cemiyetin bir parçası olarak ele almak gerekir. 
Bu noktada cemiyetin bir parçası olduğu için kadın aile içinde ve dışında, sosyal hayatta rolü vardır ve bu rol gittikçe artmaktadır. Bu şekilde Asım, kadını bir insan değil bir dişi olarak görüp şehvetten başka hizmeti olamayacağı kabul edilen cemiyetlerde “maddi örtünme'ye başvurulmuş olduğunu ifade eder. Böylece örtünmenin, kadınları medeni hayattan ayırdığı görüşündedir (54). Kurtuluş yolu da kadını öncelikle sosyal hayata katmak ve tesettürden kurtarmaktan geçmektedir (55). 

Celal Nuri ve Rıza Tevfik gibi ılmlı batıcı çizgide yer alan aydınlar ise kadının geri kalışının İslamdan değil sosyal şartlar ve dış etkenlerden. 
kaynaklandığını ileri sürmektedirler. Batı medeniyetinin teknik boyutunun İslamla bir sentezinin, hem kadının kurtuluşunu hem de toplumsal kalkınmayı sağlayacağını savunurlar. Ancak onlar da yine kadının kamusal hayatta yer almasını şart koşmaktadırlar (56). 

Batıcı akımın görüşlerini genel olarak değerlendirdiğimizde, kadın hakları ve toplumsal ilerleme arasında bir paralellik kurduklarını gözlüyoruz. Bu düşünceyi savunanlar için kadın özgürlüğü, kadınların insanlık mertebesine ulaşmasıyla eş anlamlıdır. . Bu şekilde sadece kadınlar kendilerini insanlık (omertebesine eriştirmeyecekler, ayrıca toplumu da medeniyet seviyesine eriştireceklerdir. Bu görüşlerinden dolayı kadınların “diş”liğin mahremiyetinden sıyrılıp, eğitim yoluyla toplumsal (medeni) hayata katılması, Batılılaşma projesinin fikirlerindendi (57). 

Bu dönemdeki İslamcı akıma bakuğımızda ise, reformist olanları da dahil olmak üzere tüm İslamcılar modermizmin ve Avrupa'nın yaşam biçiminin benimsenmesini savunanların karşısında kendilerini müslüman toplumun kültürel değerlerinin savunucuları olarak kabul ediyorlardı Onlara göre kadın da, 


devrimden bu yana kendini gösteren ve ailenin en temel değerlerine zarar verme 


(5) H.Z. Ülken, a.g.e.. S. 402. 

(53) Şefika Kurnaz. Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay.. Ankara. 1991. S. 69. 

(56) Nilüfer Göle. a.g.c.. S. 28 - 29. 


tehlikesini taşıyan tüm kötü ve olumsuz etkilere karşı korunmalıydı (57). Sadrazam Said Halim Paşa da bu konuda batıcıları eleştirerek, medeniyet ile kadın özgürlüğü arasında olsa olsa negatif bağ olduğunu ileri sürmüştür (58). 

İslamcı görüşe sahip diğer düşünür Musa Kazım'a göre, özgürlüklerin düzenlenmesinde pozitif hukukun koyduğu kuralların üstünde, bir sınır daha “bulunmaktadır, bu da şeriattır. Kadınların örtünmesi (tesettür ilkesi) de bu sınırlamalardan birisidir. İslamcı akıma göre bu kurala uyulmaması hem toplumsal karmaşaya neden olur hem de İslam dinine hakaret sayılır ve aynı zamanda anayasaya da aykırıdır. Çünkü İslamcılara göre, Osmanlı Devleti'nin resmi dini İslam olduğu için dini kurallara itaatin sağlanması ve bunun gözetimi de yine anayasaya düşmektedir (59). 

Dönemin İslamcı düşünürlerinin kadın konusundaki görüşlerini şu şekilde özetleyebiliriz: Toplum İslami kurallara göre yeniden düzenlenerek, bir din devleti olan oOOsmanlı devletinde, pozitif Ohukukun kuralları şeriatın O kurallarıyla sınırlandırılmalıdır. Bu noktada kadın konusunda da şeriatın kuralları dikkate alınmalı, kadının eğitimi de kadınları kamusal alana sokmayı değil, daha sağlıklı ve dindar nesiller yetiştirmeyi amaçlamalıdır. Dolayısıyla kadının konumu kamuda değil, aile içinde tanımlanmaktadır. 

Türkçülük akımına geldiğimizde ise, bu akım, Batıcılık ve İslamcılık akımları arasındaki çatışmayı aşmaya çalışarak, bu iki akımı uzlaşırmaya yönelmiştir. Bu nedenle Batı medeniyeti ile ulusal kültürel gelenekler arasında bir bağ kurmaya çalışmıştır. Örneğin bu akımın önemli temsilcilerinden Ziya Gökalp, bir yandan gelenekleri dinsel geleneklerle sınırlandırmayarak İslamcılardan ayrılmakta, diğer yandan yeni bir batılılaşma tanımı getirerek, Batıcıların tersine ulusal kültüre sahip çıkıldığı ölçüde medeniyet yörüngesine oturulabileceğini savunmaktadır (60). Ona 


göre Batı uygarlığı, birbirinden kendilerine ait kültürleriyle ayrılan bir uluslar 


(57) Bernard Caporal. a.ge., 5. 81. 
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topluluğudur. Bu nedenle de Batı uygarlığını benimsemek, bazı Türkçülerin kabul ettiği gibi Türklerin kendi kültürlerini yadsımasını gerektirmemekte, aksine batı uygarlığının yörüngesine geçmekle Türkler İslam değerleri de dahil olmak üzere ulusal kültürlerini daha da geliştirmelidirler. Bu şekilde Türk ulusu, kendi inanç ve 


kültürünü modern uygarlıkla birleştirdiği (o takdirde batılılaşacaktır (61). Bunu 


© yapabilmek için de öz kaynaklara dönmek, islam öncesi geçmişi yeniden 


canlandırmak gerekir. Gökalp'in iyi bir gelecek kurmak için geçmişe dönmek isteğini, kadınlara ilişkin görüşlerinde bulmak mümkündür (62). Örneğin, eski Türk geleneğinde, feminist bir eğilim ağırlıktadır ve kadınlar erkeklerle eşit bir konumdadırlar (63). Göle'ye göre, bu dönemde kadınlar, tesettüre ait de hiçbir zorunluluk içinde değildiler (64), Ancak Gökalp bu noktada “saf islamlık” ile “yozlaşmış islam” arasında ayırım yaparak, İslamı savunur ve Kur'anın kadın haklarına verdiği önemi belirtir. Eski Türk adetlerinin ve eşitlikçi aile yapısının “yozlaşmış islam” tarafindan geriye itildiğine inanmaktadır. Nitekim eski Türklerdeki eşitlikçi aile ocağı yerini, Osmanlı'da kadınlara ayrılan haremlik ve erkeklere ayrılan selamlık bölmelerini içeren “konak”lara bırakmıştır (65). Bu şekilde Gökalp, kadının islami gelenekler çerçevesinde oluşan mevcut statüsünü eleştirerek; kadınların görevini çocukları iyi yetiştirmekle sınırlı görmüyor, bütün toplumun eğitiminin kadın dünyasından geçmesi gerektiğine inanıyordu (66). 

Türkçü aydınların iler gelenlerinden Halide Edip de Ahmet Ağaoğlu da kadın haklarıyla ülke kalkınmasını aynı paralelede görüyorlar ve Osmanlı toplumunun gerileyişini kadının mevcut statüsüne bağlıyorlardı (67). 

H. Meşrutiyet dönemi bu şekilde genel olarak değerlendirildiğinde, Il. 


Meşrutiyetin batılılaşma yolunda attığı en büyük adımın kadının sosyal statüsünün 


(61) Bemard Caporal, a.g.e. S. 94. 
(62) Nilüfer Göle. a.g.e.. S. 34. 
(63) Ömer Çaha, a.g.e. S. 93 - 94. 
(61) Nilüfer Göle, a.g.e.. S. 35. 
(65) Bemard Caporal. a.g.e.. S. 97. 
(66) Ömer Çaha, a.g.e. $. 94. 

(67) Ömer Çaha, a.g.e. 5. 95. 


ve aile hayatının değişmesine yol açması olduğunu görüyoruz. Bu dönemde yeni açılmakta olan Batı tipi okullarda kızlar için de ayrı veya karma olarak eğitim başlamış, birçoğu feminist karakterli kadın dernekleri kurulmuş, kadınların toplum ve çalışma hayatına daha çok girmeleri söz konusu olmuştur. Dolayısıyla kadının giderek daha fazla kamusal alana katıldığını görüyoruz. Yine bu değişmelere il paralel olarak tesettür adım adım hayat tarzından çıkarken, dans olayı “adım adım hayat tarzına girmiştir. Kadın-erkek ilişkileri de klasik mahremiyet anlayışından uzaklaşmıştır. Bu uzaklaşma ve batılı unsurların girişi medeniliğin ve nihayet çağdaşlığın ölçüsü sayılmıştır (68). 

Ancak bu dönemde kadının toplumsal yaşama katılması rahatsızlıklara neden olmuş ve sorunlar siyasi tartışma konusu olmuştur. Çünkü giyim kuşamda, ev içinde daha az baskı altında bulunan kadın her ne kadar ev dışına çıkışlarında da, bazı yeni özgürlükleri kullanmaya başlasa da kamusal alanda cinsiyetler arası ilişkileri sınırlayan kurallar hala devam etmekteydi. Örneğin, İstanbul'da yeni faaliyete giren tramvay ve vapurlarda hala kadınlara ayrılmış özel bölümler vardı (69). 

Bu uygulamanın yanısıra adetlerde gevşemeler de göze çarpmaktadır tabii ki. 
Örneğin, çarşafinı Avrupa modasına göre ayarlayan, peçe takma konusunda esnek davranan, kocalarıyla birlikte sokakta dolaşan, hatta “sokakta erkeğe hitap” eden kadınlar görülmeye başlamıştır. Ancak kadınlardaki bu değişim karşısında, tutucuların tavrı sertleşmiş, kadınları taciz etmeye başlamışlardır. Hatta hocaların, peçesiz kadınların yüzlerine tükürmeyi bir “din borcu” saymaları bile söz konudur(70). 

Böylece Batılılaşma hareketleri genel olarak değerlendirildiğinde, kadın konusunun bu tartışmanın odak noktasını oluşturduğunu görüyoruz. Bu ortamda asıl sorun da anlaşıldığı üzere kamuda ortaya çıkmaktadır. Kadının kamusal alana çıkışını Batıcılar, batılılaşmanın bir gereği olarak görürken: İslamcı akım toplumun 


yozlaşması olarak nitelemektedir. Türkçü akım da, bu iki akımı uzlaştırıcı bir yol 


(68) A. Tabakoğlu. “Osmanlı Toplumunda Din”. Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi La.g.e.. 
S. 95. 

(69) Bernard Caporal. a.g.e... S. 146 - 148. 

(70) Nilüfer Göle. a.g.e... 5. 37. 


izler. Örneğin Gökalp, kadının kamudan uzaklaştırılıp, geri plana itilme sebebi olarak yozlaşmış islamı göstererek, Kuran'ın kadın haklarına verdiği önemden söz eder. 

Batılılaşma hareketlerine ilişkin, bu şekilde her ne kadar farklı tartışmalar olsa da, sonuçta bu hareketlerin toplumsal yapıda birtakım değişmelere neden olduğu görülmektedir. Herşeyden önce kadın-erkek ilişkileri oyeniden düzenlenmiş, 


dolayısıyla yoplumsal yapıda çözülmeler söz konusu olmuştur. 
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IU. BÖLÜM: CUMHURİYET TOPLUM YAPISINDA DİN 


I) CUMHURİYETLE BİRLİKTE İSLAMIN DEĞİŞEN ROLÜ 


Cumhuriyet öncesinde her ne kadar modernleşme amacıyla batının birtakım kurmları alınsa da, Oo sistemin, meşruiyetini yine büyük ölçüde din üzerine temellendirdiğini gördük. Dolayısıyla “din-ü devlet” anlavışının egemen olması nedeni ile bu iki kurum, hep birbirleriyle etkileşim içinde idiler. o Oysa Cumhuriyetin oOkurulmasıyla birlikte din - devlet ilişkisi değişime uğramıştır. Tek partili ve çok partili dönemleri içeren siyasal yaşamda söz konusu ilişki incelenirken, öncelikle burada tek partili dönem ele alınacaktır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Kemalist seçkinler, Osmanlı İmparatorluğunun gerilemesinde İslamiyetin ve ulemanın önemli bir rol oynadığını görmüşler, bu nedenle islam ve islami kurumları ilerlemenin önündeki başlıca engel olarak kabul etmişlerdir. Dolayısıyla bu dönemde en önemli kaygılardan biri, dinin devlet yönetiminde etkili olmasıydı (1). Bununla birlikte dinsel değerleri ikame etmek için de, yeni değerler ortaya koymak gerekmekteydi. Bu nedenle toplumsal düzeyde yaygın bir din olan İslam, Kemalizm öğretisiyle ikame edilmeye çalışılmıştır (2). 
Kemalist seçkinlerde dini, Cumhuriyet devrimleri açısından tehlike olarak gördükleri için, Cumhuriyet kurulduktan hemen sonra laik bir programı uygulamaya koymuşlardır. İşte bu şekilde Kemalist elitin din konusundaki bu hassasiyeti ve laikliği çok katı bir biçimde uygulamaya yönelmesinin nedeni İslamiyeti bir karşı ideoloji olarak görmesinden ileri gelmektedir (3). 


Kemalist kadro, bu şekilde geleneksel bürokrasiyi tasfiye etmenin en etkin 


() Binnaz Toprak. “Dinci Sağ” (Çeviri:Nail Satlıgan). Geçiş Sürecinde Türkive. der: İ.C.Scluck ve E.A.Tonak. Belge Yax.. İstanbul. 1990, S. 237 - 239. 

Etyen Malıcupyan da. devletin dinle ilişkisinde. dinin ideolojik bir işlevi bulunmasından ve bu nedenle modemleşme projesinin taşıyıcılarının birincil kaygısının bu işlevi ortadan kaldırmak olduğundan söz eder.Bkz. Etyen Mahçupyan, Türkiye'de Merkeziyetçi Zihniyet. Devlet ve Din. Yol Yay. İstanbul, Şubat 1998. S. 266. 

(2) Ömer Çaha. a.g.e... S. 108 - 109, 

(3) Binnaz Toprak. “Türkiye'de Dinin Denetini İşlevi”. Türk Siyasal Hayatının Gelişimi.a.g.e.S.360-361 


yolu olarak laikliği görmüştür. Dolayısıyla yasaları da dinsel temellerinden soyutlayarak devleti dine değil, dini devlete tabi kılmayı amaçlamıştır. Bir başka deyişle laiklikle varılması öngörülen hedef, İslam dininin ve temsilcilerinin siyasal, toplumsal ve kültürel tüm alanlardaki etkinliklerini ortadan kaldırmak, bunları 


yalnızca inanç ve ibadet alanıyla sınırlandırmaktı (4). Bundan dolayı, tek parti 


© döneminin laiklik uygulaması sırasında, dinin denetimsel bir işlevi olamamıştır. 


Herhangi bir şekilde böyle bir baskı söz konusu olduğunda da, yönetimin tepkisi dinsel güçleri bastırmak olmuştur. Buna karşılık toplumdaki dinsel güçler, denetim mekanizmasının dışına itildikleri için, sistem-dışı hareketler şekline dönüşmüştür. Bu nedenle 1925'lerdeki ve 1930'lardaki isyanların pekçoğu, tek parti dönemi laiklik laiklik uygulamasına karşı protesto hareketleri olarak nitelendirilebilir. Ancak yine burada belirtilmesi gereken, bu hareketlerin hiçbirinin, yönetimi uyarıcı nitelikte bile olsa denetimsel işlevi olmamasıdır. Bilakis bu tür eylemler yönetimin laiklik konusunda daha katı bir tutum izlemesine neden olmuştur(5). Örneğin, 1929'te meydana gelen Şeyh Said isyanı resmi tutumların sertleşmesinde önemli bir dönüm noktasını oluşturur. Zamanın en önemli Nakşibendi önderlerinden birinin başı çektiği bu ayaklanmanın bastırılmasından hemen sonra, her türlü Sufi etkinliği yasaklayan bir yasa çıkarılmıştır. Ayrıca, sadece Nakşibendi değil, bütün Sufi tarikatlar ve onlara bağlı tekkeler kapatılmış, şapka kanunu çıkarılmış, din görevlilerinin dışındaki kişilerin dini kıyafet giymeleri yasaklanmış ve Batı takvimi kabul edilmiştir (6). 


(9) Ali Yaşar Sarıbay. “Kemalist İdeolojide Modernleşmenin Anlamı: Sosyo - Ekonomik Bir Çözümleme Denemesi”. Türk Siyasal Hayatının Gelişimi. a.g.c.. S. 200. 

(5) Binnaz Toprak. “Türkiye'de Dinin Denetim İşlevi”. Türk Siyasal Hayatının Gelişimi. a.g.e.. 5. 362. 
(6) Elisabeth Özdalga. Modern Türkiye'de Örtünme Sorunu Resmi Laiklik ve Popüler İslam. Sarmal Yay.. İstanbul. 1998. S. 37. Binnaz Toprak. “Türkiye'de Dinin Denetim İşlevi”. Türk Siyasal Hayatının Gelişimi. a.g.c.. $. 362. 


Devletin bu şekilde dini kontrol altına alması sonucu, Osmanlı'dakine benzer bir “resmi islam” görünüşünü yaratmıştır(7). Mardin'e göre de Osmanlıda olduğu gibi yine Cumhuriyet döneminde de “halk kültürü” ile “seçkinler kültürü” arasındaki ayırım devam ettiği için, “halk İslamı” (popüler islam) - “resmi islam” arasındaki ayırım da devam etmiştir. Bu durum seçkinlerin “halk islamı”nı kuraldışı saymalarıyla o sonuçlanmıştır. Çünkü Cumhuriyetin seçkinleri İslamın (yüzeyde görülmesi mümkün olmayan önemli foksiyonlar gördüğünü kavrayamamışlardır. 
Elbette bu da şeyhülislamların işine yaramıştır (8). 

Şaylan'a göre, Kemalist laiklik anlayışının iki önemli boyutu vardır. Birincisi, toplum yapısında belirlenen ikili yapının tekli bir yapıya dönmesi gündeme gelmiştir. Daha önce Osmanlının toplumsal yaşamının her alanında görülen ikili yapıdan söz etmiştik. Bu nedenle Kemalist laiklik anlayışı öncelikle bu ikili yapıyı ortadan kaldırmaya ve dini sadece bireyin Allah'a ibadeti sınırlandırmaya çalışacaktır. Diğer boyut ise, İslamiyetin, siyasi iktidarın (Okurumlaşmasını düzenlemesinden ve meşruiyet kaynağı oluşturmasından vazgeçilmesidir (9). Böylece Kemalizm, modern Türk devletine Osmanlı İmparatorluğu'nunkinden farklı bir meşruiyet vermiştir. Bu yeni meşruiyetin içeriğini, T.B.M.M.'nin 20 Ocak 192'de kabul ettiği, yeni Türk Devletinin ilk ve geçici Anayasası olan Teşkilat-i Esasiye Kanunu “hakimiyet bila kayd-ı şart milletindir” şeklinde tanımlıyordu. Ayrıca bu yeni içerik, evrensel nitelikli bir toprakla kavramsal ilişkisi olmayan İslam ilkelerinin yerine toprağa bağlı ve belirli sınırların içine yerleştirilmiş ulusculuk anlayışını öngörmekteydi (10).Böylece siyasal açıdan Kemalist reformların en önemli yanının, siyasal (oyetkenin omeşruluğunun Oİslam hukuku yerine ulusun egmenliğine 


dayandırıldığını söyleyebiliriz (11). 


(7) Mümtaz'er Türköne. Modernleşme Laiklik ve Demokrasi. Ark Yav.. Ankara, 1994 S. 35. 

(8) Şerif Mardin. Din ve İdeoloji. a.g.e. S. 147 - 148. 

(9) Gencay Şaylan, Türkiye'de İslamcı Siyaset. V Yayınları, Ankara. 1992. S. 80. 

(10) Ati Kazancıgil. “Türkiye'de Modern Devletin Oluşumu ve Kemalizm”. Türk Siyasal Hayatının Gelişimi. a.g.e.. S. 184. 

(10) Binnaz Toprak. “Dinci Sağ”. a.ge., S. 245. 
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Bu noktada Özek de, ulusal egemenlik kuralının benimsenmesiyle birlikte, “Osmanlı” denilen bir yığının yerini “Türk Ulusu” anlayışına ve dolayısıyla “ümmetin yerini de “millet” kavramına bırakmasından söz eder(12). Bu şekilde Kemalistler (o milliyetçiliği de, İslam'ın yerine ikame etmeye çalışmışlardır(13). 

Ancak burada Mustafa Kemal'in “milliyetçilik” anlayışının, daha önce Türkçülük akımını savunanların (örneğin Gökalp'in) “milliyetçilik” anlayışından farklı olduğunu belirtmemiz gerekir. Çünkü Mustafa Kemal, II Meşrutiyet döneminde batıya yöneliş konusunda birbirlerinden ayrılan İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük akımlarından, Gökalp gibi islamcılık ve batıcılık akımlarının değil, Türkçülük ve Batıcılık akımlarının sentezini yapmaya çalışır. 

Mustafa Kemal'in bu tutumu, onun amacıyla ilgili bir durumdur. Çünkü onun yaratmak istediği ulus, hem “Türk” hem de “Batlr” bir ulustur. Bu amacından dolayı Mustafa Kemal, Türkiye'nin batılılaşması gerektiği fikrinde Batıcılarla aynı düşüncede olsa da, aynı zamanda Türk birikimini bu uğurda feda etmeyi reddederek; halkını Batı'ya yöneltirken hep ulusal geleneklere seslenitor, daima özgün Türk değerlerini ön plana çıkanyordu. OHalkını yeniden biçimlendirmede bu gelenek ve değerlere dayanarak, halkının özgünlüğünü yabancılaştırmaksızın, oOhatta onu daha da gelişirerek (| modemnleştirme düşüncesindeydi (14). 

Kazancıgil de ulusçuluk alanında Kemalizmin önemli bir değişiklik getirdiğini şu şekilde ifade eder: “Genç Türklerin pantürkist düşlerinin ve Ziya Gökalp'in Türklük ve İslamı birbirine bağlayan, dolayısıyla da topraksal niteliği olmayan ulusçuluğunun tersine, Mustafa Kemal'in ulusçuluğu topraksal, vatanı belirli sınırlar 


içinde gören bir anlayıştı”(15). 


(12) Çetin Özek. a.g.e. S.460. 

(13) Metin Heper. “Türkiye'de İslam. Siyasal Sistem ve Toplum”. Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, a.g.e. 5.373. 

(14) B.Caporal. a.g.e.. S. 197 - 206. 

(15) Ali Kazacıgil. a.g.e. S. 184. 


Bundan dolayıdır ki, Cumhuriyet ideolojisinin belirlenmesinde, Gökalp milliyetçiliğinin etkili olduğu söylenebilir. Çünkü “Akçura'da milliyetçilik, başlı başına dinin düzenleyiciliğinden kopuştur. Akçura, öncelikle Gökalp'in tersine, milliyetçiliğini Osmanlı devleti gibi İslamiyet ile organik ilişkisi bulunan “gayrı - milli? bir oluşumun dışında temllendirmektedir. Diğer millivetçilikler için Türklük ancak Osmanlı birliği ile düşünülebilecek bir olgudur. Akçura'da Türklük, başat bir yer edinir. Bu olgu Osmanlı ötesi olduğu gibi, din ötesidir de” (16). 

Görüldüğü üzere, lak ve milliyetçi ulus-devlet ideolojisi (Cumhuriyet İdeoljisi) Akçura'nın fikirlerinde yankısını bulmaktadır. Bu şekilde Ziya Gökalp, İslami modernizmin temsicisi olarak kalırken, Akçura Orta Doğu'da Afgani modernizminden mülhem olan (kaynaklanan) fakat dönüşerek laik modem milliyetçi bir öz kazanan kolun Türkiye'deki en önemli temsilcisi olmuştur(17). 

Bu şekilde Cumhuriyetin ilk döneminde, Kemalizmin. dini hem siyasal hem toplumsal hayatın dışına atmasıyla ortaya çıkan boşluğu “milliyetçilik” ilkesiyle doldurmaya çalıştığını görüvoruz. 

Nitekim Mahçupyan da aynı şekilde, “milliyetçilik” ilkesini, bu dönemde ortaya çıkan kişilik boşluğuna Kemalizmin yanıtı olarak değerlendirir. Böylece “Türk Milletine İslamiyetten daha gerilere giden, dolayısıyla daha köklü bir tarih yaratılarak, bu “geçmiş”in, güneş-dil gibi fiktif teorilerle desteklendiğini ifade eder(18). 

Buraya kadar anlattıklarımızdan hareketle Cumhuriyet ideolojisini genel olarak değerlendirdiğimizde; İslamcı ideolojiye karşı çıkıp, tamamen Batı medeniyetine yönelen, bu arada ortaya çıkan boşluğu dinden bağımsız milliyetçilik anlayışıyla doldurmaya çalışan bir ideoljiyle karşılaşıyoruz. Dolayısılla bu dönemde İslamı etkileyen önemli olaylar ve hukuki değişiklikler söz konusudur. Bu çerçevede 


yapılan yasal düzenlemeler sırayla şunlardır: 


(16) Suavi Aydın. Modemleşme ve Milliyetçilik. Gündoğan Yay.. Ankara. 1993. S. 214. 
(17) Suavi Aydın. a.g.c.. S. 224. 
(18) Etyen Mahçupyan. Osmanlı'dan Postmoderniteye, a.g.e. 5. 84. 


1. 1922'de Saltanatın kaldırılması. 

2. İslam ümmetinin birliğini simgeleyen Halifeliğin 1924'de kaldırılması. 

3. Osmanlı devlet yönetiminde en yüksek dini yetkiye sahip olan ve işlevleri arasında Siyasal (kararların İslam hukukuna uygunluğunu gözetmek Olan şeyhülislamlık makamının 1924'de kaldırılması. 

4. 1924'de Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ihdası. 

5. İslam hukukuna dayalı dini mahkemeler olan Şer'i mahkemelerin 1924'de kaldırılması. 

6. Osmanlı devletinde dini öğrenimin önemli merkezleri olan medreselerin 1924*de kapatılması.Eğitimin laikleşmesini sağlayan “Tevhid-i Tedrisat Kanunu”nun kabul edilmesi. 

7. 1925'te tarikatların kapatılması ve tüm faaliyetlerinin yasaklanması. 

8. 1925'te fesi yasaklayıp şapkanın giyilmesini öngören yasanın kabul edilmesi. 

9. Hicri ve Rumi takvimlerin yerine 1925'te Miladi takvimin benimsenmesi. 

10.Erkekler ve kadınlara eşit yuttaşlık hakları tanıyan İsviçre Medeni Kanunu'nun 1926'da kabul edilmesi. 

11.1928'de Batı rakamlarının benimsenmesi. 

12.1928'de Arap yazısından Latin yazısına geçilmesi. 

13.1924 Anayasasının İslamiyet'i devlet dini olarak kabul eden ikinci maddesinin 1928'de çıkarılarak, anayasadaki yemin metinlerinin laikleştirilmesi. Bu nedenle yeminle ilgili maddelere “vallahi” ifadesi yerine “namusum üzerine söz veririm” ibaresi konulmuştur. 

14.1930'da imam-hatip okullarının kapatılması. 

15.Önce 1930 belediye seçimlerinde, ardından 1934'deki genel seçimlerde kadınlara siyasal hakların tanınması. 

16.1951'de Türk Dil Kurumu'nun kuruluşuyla, Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin Türkçe'den ayıklanmsı sürecinin başlatılması. 

17.1931'de metrik sistemin benimsenmesi. 


18.1937'de ezanın ve kametin türkçeleştirilmesi. 


19. 1934'de hafiz, ağa, şeyh, molla, efendi, paşa gibi lakap ve ünvanlarla 

beraber bazı kisvelerin yasaklanması. 
20. 1934'de soyadlarının kabul edilmesi. 
21. 1935'de haftalık tatil gününün Cuma'dan Pazar'a alınması. 
22. 1937'de laiklik kavramının anyasa maddesi haline getirilmesi. 

“Burada görülebileceği gibi, İslamiyet'in Türk toplumundaki gücü, idari ve yasal alanlar ile eğitim alanındaki İslami kurumlar ağını kaldırmakla kalmayıp, İslam'ın toplumsal hayattaki etkisini de azaltan bir dizi reformla zayıflatılmıştır. Bu reformlar bir bütün olarak alındığında, Osmanlı-İslam uygarlığının simgelerini yıkarak, yerine Batıdaki karşılıklarını koymayı amaçlamaktaydı(19). 

Sözgelimi Saltanatın kaldırılması, laik siyasal iktidar geçişin de ilk aşamasını oluşturur. Bu şekilde Osmanlı'nın siyasal ve dinsel iktidarı kaynaştıran siyasal iktidar düzeni, saltanatın kaldırılması ile ilk kez bölünmekte, dolayısıyla dinsel iktidar varlığını sürdürse bile siyasal gücünü yitirmiş olmaktadır. Buna karşın siyasal iktidar kesin olarak ulusal egemenlik kuralına dayandırılarak, dinsel nitelikten arındırılmıştır(20). 

Böylece Kemalist reformların en önemli yönünün, siyasal iktidarın meşruluğunun İslam hukuku yerine ulusun egemenliğine dayandırılması olduğunu görüyoruz. Ancak bunun yanısıra söz konusu reformların, İslamın toplumdaki çok işlevli yerini dolduramadığı da öne sürülmektedir. 


Örneğin, tarikatların yasaklanması ve tekkeler ile türbelerin kapatılması(*), 


(19) Binnaz Toprak. “Dinci Sağ”. a.g.e. S. 243 - 244:M.Emin Köktaş. Din ve Siyaset. Siyasal Davranış ve Dindarlık. Vadi Yay.. Ankara. 1997. S. 180 - 181: Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Çetin Özek. a.g.e. 
ve Bernard Lewis. Modern Türkiye'nin Doğuşu. Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1993. 

(20) Çetin Özek, a.g.e. S. 465. 

(*) Bu dönemde her ne kadar tekke ve zaviyeler kapatılıp tarikatlar sindirildiyse de yeni duruma kendini uyarlayabilen bazı tarikatlar Cumhuriyet rejimine rağmen (Nakşibendiler. Kadiriler. Nurcular. Ruhailer. Rifailer vb.) varlıklarını, mürşit-müntesip yapılarını camilerde devam ettirmişlerdir. Şeyhler, imam ve vaizlere dönüşmüşler ve gayri meşru örgütlenmelerini sürdürmüşlerdir. Tek parti döneminde de bu durum böylece devamı etmiş ve birkaç adli olaya rağmen tarikatların üzerine ciddi bir şekilde gidilmemiştir. Bu sessizlik döneminde İslamcı siyaset potansiyelini bu tarikat yapılanmaları sürdürmüş ve çok partili döneme kadar taşımıştır. Bkz. Thierry Zarcone (Çev: Eriman Topbaş). “Nakşibendiler ve Türkiye Cumhuriyeti”. Türkiye Günlüğü. S. 23. S. 100. 
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popüler ibadetin aziz mekanlarının kapatılması anlamına geliyordu o Sözgelimi türbeler insanların sorunları olduğunda, yardıma ihtiyaçları olduğunda ziyaret ettikleri mekanlardı. İnsanlar hastalıklarının şifa bulması için, çocuk sahibi olmak için ya da uygun bir evlilik yapmak gibi çok farklı isteklerinin gerçekleşmesi amacıyla türbe ziyaretlerine gidebilirler. Bu nedenle böyle anlamlar yüklenen türbelerin kapatılması, halkta devlete karşı düşmanlığa neden olmuştur (21). 
Tarikatlar da yine birer toplumsal kollektivite olarak nitelenebilmekte ve dolayısıyla bir toplumsal kimlik arzetmektedirler (22). Çünkü tarikatlar 18.yy'a gelindiğinde Türkiye'nin tüm kentlerinde ve köylerinde yaygınlaşarak; 

1. Resmi devlet dini dışındaki dinsel öğretinin temsilcileri olmuşlardı, 

2. Halka resmi devlet dininin göstermediği yardımı göstermeye başlamışlardı, 

3. Liderleri (şeyhler, dervişler) halk katında kazandıkları saygınlık sayesinde bürokrasinin üst kesimini etkileyecek konuma gelerek nüfuzlarını yönetim katında arttırmaya yönelmişlerdi, 

4. Belirli dönemlerde devlet otoritesine karşı dinsel ve siyasal muhalefet örgütleri durumuna gelmişlerdi (23). 

İşte bu koşullarda Kemalist reformlardan beklenen de kaldırdığı kurumların yerine, halkın bu taleplerini karşılayabilecek yeni kurumlar yaratmasıdır. 

Bu noktada Mardin, reformların sadece sünni İslamın ortodoks şekline yeni ve medeni bir şekil vermesinden söz eder. Bu da, bir halk dini olduğunu bilen Şıhların, hocaların ve batıl itikat ticareti yapanların işine yaramıştır. Onlar “hurafe”yi ciddiye aldıkları için, köylü ile alt tabakadan gelen adamla aynı dili konuşabiliyorlardı. Burada, neden Cumhuriyet'in ideolojik kalıplarını köylere kadar 


gönderip, onları rakip birer ideoloji olarak dinin karşısına çıkarmadığı sorusu 


(21) Elisabeth Özdalga. a.g.e. S. 47 - 48. 

(22) Gencay Şaylan. a.g.e. S. 134. 

(23) Ali Yaşar Sarıbav. Kemalist İdeolojide Modernleşmenin Anlamı: Sosyo-Ekonomik Bir Çözümleme Denemesi. a.g.e.. 5. 200 - 201. 


sorulabilir. Bunun önemli bir yönü, “ümmet” hissinin Cumhuriyet döneminde din meselelernde gücünü kaybetmemiş olmasıdır. Bu anlamda Kemalizmin, kültürün kişilik yaratıcı katında yeni bir fonksiyon görmediği ve yeni bir anlam yaratmadığı için bir rakip ideoloji rolünü oynayamadığı söylenebilir (24).Dolayısıyla burada Kemalizmin bir resmi ideoloji olarak İslam'ın kutsal yasalarını ikame edebilecek bir “Şey ortaya koyamamasından söz edilmektedir(*). 

Bu bağlamda Kemalizm'in dinin metafiziksel işlevlerini yerine getirememesi, yani insan hayatının nihai sorunları ile mücadeleye yardımcı olacak bir inanç sistemi ve uygulamalarını temin etmeyi başaramaması söz konusudur (25). Yine Tapper da Kemalist cumhuriyetçi milliyetçiliğin kimlik sağlama ve hayatın ilkelerini düzenleme konusunda İslama alternatif olamadığını belirtir. Ona göre Kemalizm, kamusal düzeyde İslamın ilahi yasalarının yerini tutamamıştır, bireysel düzeyde de bir etik ve eskatoloji (**) ye dönük entellektüel gereksinimleri karşılayamamış ve ideolojisiyle değerleri yetersiz ve sığ kalmıştır (26). 

Kemalizmin bir diğer zaafi da, dine rakip olabilecek ideolojilerin ortaya çıkmasına izin vermemiş olmasıdır. Bu da Cumhuriyein iktisadi kuvvetlere meşruiyet sağlamadaki tereddütünden ileri gelmiştir. Eğer özel teşebbüs kendi başına gelişseydi, çok önemli fonksiyonlar göreceğinden, aile ilişkilerine de sızarak, dinin eskiden gördüğü fonksiyonların yerini alabilir ve toplumun hiç olmazsa toplumun bir katında oturmuş bir ideoloji haline gelebilirdi. Bu şekliyle burjuva ideolojisinin dine rekabet eden bir tarafi olacaktı. Özellikle İslam dini gibi ümmet yapısına dayandığı derecede, kapitalizmin ferdiyetçiliğine karşıt olan bir dinde 


burjuva ideolojisinin karşı bir kuvvet olarak fonksiyon görmesi ihtimali vardır(27). 


(24) Şerif Mardin. Din ve İdeoloji. a.g.e... S. 148 - 149. 

©) Bu çerçevede Kemalist hegemonyanın zayıflaması üzerine Kemalizm e alternatif olarak neden sadece İslamcılık ortaya çıktı? Sorusunun ayrıntılı tartışması için Bkz. S. Sayyid. Fundamentalizm Korkusu. Vadi Yay.. Ankara. 2000, S. 116-121. 

(25) Metin Heper. a.g.e.. 5. 381. 

(**) İnsanın ve dünyanın sonunu. öbür dünyayı anlatmaya çalışan tanrıbilim kolu. 

(26) Richard Tapper. a.g.e. S. 14. 

(27) Şerif Mardin. Din ve İdeoloji. a.g.e. 5. 149 - 150, 


Bu şekilde Kemalizm, İslamın yerin dolduracak bir ideoloji ortaya koyamadığı için, gerek bireysel gerek toplumsal düzeyde bir boşluğa neden olmaktadır. Mardin, bu süreçte ortaya çıkan boşluğun köysel çevrelerde İslamın “volk” şekilleriyle kapatıldığını, ancak şehirsel çevrelerde ve seçkinler arasında Kemalizmin bu eksikliklerinin oCumhuriyet'in Okarakterisik kültür kırizlerini yarattığını ifade eder(28). Toprak ise, Kemalist reformların devlet memurları, ordu ve kentlerdeki aydın seçkinler tarafindan neredeyse hemen içselleştirildiğini; ancak köylü ve kasaba kökenli halk için aynı şeyin genellikle söylenemeyeceğini belirtir. 
Ona göre bu kesimin çoğunluğu, toplumsal hayatta İslam ahlak ve adetine sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Dolayısıyla tek parti yıllarında Türkiye halkının çoğunluğu için bir ideoloji olarak Kemalizm, İslam karşısında ister sivasal bir söylem ister yeni bir hayat tarzı olarak anlamlı alternatif olamamıştır(29). 

Mahçupyan da bu süreçte dinin toplumdan kopartıldığını ve Kemalizmin dini “tanımlama” yetkisini kendisinde gördüğünü belirtir. Ona göre, dinin nasıl algılanması ve dinsel pratiğin nasıl işlemesi gerektiği devletçe saptanarak, buna göz kulak olacak merci olarak da Diyanet İşleri yaratılmış ve doğrudan bürokratik devlet mekanizmasına bağlanmıştır(30). Bir başka ifade ile, Başkanlığa bağlı bir Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nde dinin örgütlenişinin devlet bürokrasisine bağlandığının bir göstergesidir. Bu kurum aracılığıyla, din görevlileri devlet memurları haline getirilerek devlet denetimine alınmıştır. 

Bu çerçevede Osmanlı nasıl resmi İslamı devlet maslahatı yolunda bir meşrulaştırıcı güç olarak kullandıysa, Kemalizm de benzer olarak modernist devlet maslahatlarında, etkisi (alında bulundurduğu Diyanet İşleri (Başkanlığı'nı kullanmıştır. Bu bağlamda, “Aydın din adamı” nın ifade ettiği şey, Kemalist 


prensipleri meşrulaştıran din adamıdır(32). 


(28) Şerif Mardin. Din ve İdeoloji. a.g.e. S. 151. 

(29) Binnaz Toprak. Dinci Sağ. a.g.e.. S. 246. 

(30) Etyen Mahçupyan. Osmanlı'dan Postmoderniteve. a.g.e.. 5. 81. 

(31) Binnaz Toprak. Dinci Sağ. a.g.e.. S. 246. 

(32) Süleyman Seyfi Öğün. “Türk - İslam Sentezi: İdeolojik bir süreklilik mi. kesinti mi?. Birikim 44, Birikim Yay.. İstanbul. Aralık 1992. S.53. 
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Ancak bu noktada devletin İslamı kontrol altında tutma amacıyla devlet yapısı içine yerleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı, hem laiklik hem de İslamı temsil açısından yoğun tartışmalara neden olmuştur(*), Bu tartışmalarda iki farklı yaklaşım ortaya çıkmaktadır: Öncelikle, laikliğin, Türkiye'nin kendi koşullarına özgü özellikler içinde ele alınması gerektiğini kabul edenler, din işlerini düzenleyici ve denetleyici bir organ olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, devletin idari yapısı içinde yer almasını savunmuşlardır. Buna karşılık diğer yaklaşımı savunanlar devletin dinler karşısında tarafsız olması gerektiğini, bu nedenle de din işleriyle bir organın devletin idari yapısı içinde yer alamayacağını ileri sürmüşlerdir. Dolayısıyla bu klasik laiklik anlayışını savunanlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın anayasa içindeki yeri, Türkiye'de devlete bağlı din sisteminin var olduğunun ve aynı zamanda devletin dine müdahalesinin bir göstergesidir. 

Bu tartışmada, yeni Cumhuriyet'in içinde bulunduğu koşullara uygun bir tavır içermesi nedeniyle ilk görüş egemen olmuştur. Nitekim Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki Kemalist seçkinlerin en önemli kaygısı, dinin devlet yönetiminde etkin olmasıydı. Bu nedenle aslında Cumhuriyet'in tüm reformlarının asıl amacı, dini devletin kontrolü altına almak, bu şekilde, dinin devlet üzerindeki etkisini ortadan kaldırmaktı. Bu yönüyle Kemalist din politikasının temeli de laiklik olmuştur. 
Amaç, İslamı devletten ayırarak sadece inanç ve ibadet konularıyla sınırlandırmaktır. Ancak bunu gerçekleştirmek ne derece mümkündür? Ya da nasıl mümkün olacaktır ? Çünkü “İslam, din-siyaset ya da din-dünya işleri ayrımı tanımayan, toplumsal, siyasal, kamusal ve özel hayatın bütün kesimlerini düzenleme hakkını kendinde gören total (bütüncül) bir dindir”(33). Dolayısıyla yaşamın her 


alanında işlevleri söz konusudur. 


(*) Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konumu hakkındaki tartışma için bkz. Özer Ozankaya. Türkiye'de Laiklik. Cem Yay..İstanbul. 1990. S. 211 - 216. | 

(33) Bülent Tanör. “İslam ve Demokrasi Üzerine”. 11. tez. Uluslararası Yay.. İstanbul Haziran 1987. 5.178. 


Bundan dolayı İslam, sadece maneviyata ait öğeleri içermez. Aksine, dinin devlet ve toplum için gerekliliğinde İslam, bir dinsel-politik eğilim geliştirmiştir. 
Böylece İslam'ın inanç ve politikayı kucakladığı şeklindeki müslüman inancı, tanrısal açıklayıcı kitap (kuran) ve peygamber Muhammed'in örneği (sünnet) ile kökleşmekte ve bunlar da İslam öğretisini, tarih ve politikasını yansıtmaktadır(34). 
Bu nedenle İslam'da dünya işlerinin imandan ayrılması demek, “İslami güvence” nin kaybolması demektir, yani bir başka ifadeyle, hayatın amacının değişmesi demektir. Bu temelde Cumhuriyetçi seçkinlerin dine gördükleri yerde, yani her yerde saldırması, bu gerçeği görmüş olmalarındandır. Diğer yandan, ister Osmanlı olsun, ister İslami olsun geçmişe bakmadan tamamen yeni bir kimlik yaratmak için 


bu zorunlu görülmüştür(35). 


(3) John L. Esposito. Islam and Politics. Syracuse University Press. New York. 1987. S. 1. 


A) Eğitimde Yapılan Değişiklikler 


Cumhuriyet ideolojisinin, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da yapmak istediği en önemli reform, dinin bu alandaki etkinliğini ortadan kaldırmaktır. 
Aslında Osmanlı'nın son dönemlerindeki batılaşma çabalarında da böyle bir amacın olduğunu görmüştük. Ancak oradaki batılaşma amacıyla gerçekleştirilmeye çalışılan reformların hiçbiri köklü değişimlere neden olamamış(*), aksine toplumun her alanında ikiliğe neden olmuştur Bu bakımdan Kemalist seçkinlerin eğitim alanında yapacakları başlıca reform, bu alandaki ikiliğin ortadan kaldırılması olacaktır. 

Nitekim “Cumhuriyet döneminin başlangıcında medreseler önemini büyük ölçüde yitirmiş bulunmasına rağmen mektep-medrese, aydın-ulema ikiliği ya da çatışması hala devam ediyordu. 1924 yılında ülkede 479 medrese ve 18000 medrese öğrencisi bulunuyordu”(36).Dolayısıyla eğitim kurumlarında gerçekleştirilen ilk önemli değişiklik olan 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat (Öğretim birliği) kanunu ile, Tanzimat döneminde kurulan Batılı modem eğitim kurumları ile medreseler arasındaki ikili eğitim sistemine son verilerek, tüm eğitim kurumları, Eğitim Bakanlığının yetkisi altına alındı. Böylece Mili Eğitim Bakanlığının sorumluluğu altında laik bir eğitim sistemi kurulmuştur (37). Mahmut Adem de laik eğitimin ya da eğitimin Jaikleştirilmesinin, “medrese-mektep” ikilemine getirilen bir çözüm olarak düşünüldüğünü belirtir (38). Bu şekilde dini eğitim,Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimine verilmiştir. Çünkü Tatlıdil'in de belirttiği gibi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının eğitim anlayışlarına göre 


eğitim bilimsel, işlevsel, ulusal, uygulamalı, üretken, demokratik, halkçı, 


(*) Nitekim Atatürk de. Cumhuriyete temel teşkil eden köktenci reformları, 19.yy Osmanlı reformizminin bir devamı olarak görmemiş, aksine bunların “taklitçi” niteliğini vurgulayarak şiddetle eleştirmiştir. Bkz. Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri. Cilt:1. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara. 1954. S. 198 - 199. 

(36) Kemal İnal. Eğitimde İdeolojik Boyut. Doruk Yay.. Ankara. 1996. S. 69. 

(37) Doğan Duman, Demokrasi Sürecinde Türkiye'de İslamcılık. Dokuz Eylül Yay.. İzmir. 1997.S. 129: N. Fidan - M. Erden, a.g.e.. S. 219 - 220: Yahya Akyüz. a.g.e.. 5. 285: Niyazi Berkes, a.g.e.. 5.524. 

(38) Mahmut Adem. Atatürkçü Düşünce Işığında Eğitim Politikamız. Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.. 2000. $. 21. 
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cumhuriyetçi, laik ve cinsiyete dayalı farklılığın olmadığı bir okul sistemi olarak görülmekteydi(39). 

Bu anlayıştan hareketle önce, din görevlileri için daha vüysek düzeyde eğitim 

veren Süleymaniye Medresesi'nin görevi, İstanbul Üniversitesi'nde kurulan bir İlahiyat Fakültesi'ne devredilmiştir. 1933'de de bu fakülte İslam Araştırmaları - Enstitüsü'ne dönüştürülmüştür.Fakat bu Enstitü del936 yılında öğretim kadrosunun dağılması üzerine kapatılmıştır. Bu durumda din eğitimi vermeyi sürdüren tek yer Kuran Kursları kalmıştır. Bu kurslar da devletin resmi bir organı olan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlanmıştı (Bu şekilde dini eğitim, devletin resmi ideolojisi tarafından izlenen ve kontrol altında tutulan bir özelliğe bürünmüştür (40). 
Ayrıca medreseleri kaldıran aynı yasa, aydın imam, hatip ve diğer dinsel görevliler yetiştirmek için yeni mesleki nitelikte İmam-Hatip okulları açıyordu (41) Ancak bu okulların sayısı 1924 yılında 29 iken, 1925'te 26'ya, 1926'da 20'ye, 1928-1930 yıllarında ise 2'ye düşmüş ve 1930'da tamamen kapatılmışlardır(42). 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1931'de toplanan ve laiklik ilkesinin parti programına alındığı 3. kongresinden sonra hükümet, dinin sadece bireysel vicdan meselesi olduğunu ilan etmiştir. Bu, din eğitiminin tamımıyla, bireylere ve ailelere bırakılması demektir. Böylece 1935'te devlet okullarında da din dersleri, ilk ve ortaokulların ders programından çıkarılmış ve bu durum 1948'e kadar devam etmiştir (43). Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tavrının nedenini Ozankaya şöyle açıklıyor: Bu şekilde her çoçuk, ailesinden alacağı dinsel öğrenim ve eğitimi, bilim ve tekniğin gereklerine, demokratik bir ulusal kültürün isteklerine göre düzenlenen 


ilk ve ortaokullarda geçireceği zorunlu öğrenim çağını bitirdikten sonra bilinçli ve 


(39) Ercan Tatlıdil. “Atatürkün ve Cumhuriyetçi Elitin Anadolu Gerçeği ve Eğitim Anlayışı”. 
Beuehungen Türkei und Europa: Vergangenheit und Gegenwart.. Deutsch - Türkisches Symposium. 4 - 
6 December 1998. Universitat Hannover, Hannover. S. 2. 

(d0) Şerif Mardin. Türkiye'de Din Siyaset. (makaleler 3). İletişim Yay.. İstanbul, 1992. S. 98: Nur Serter. Dinde Siyasal İslam Tekeli. Sarmal Yay.. İstanbul. 1997, S. 48: Doğan Duman, a.g.e. S. I3I. 
(40) Kemal İnal. a.ge.. S. 71. 

(42) Doğan Duman. a.g.e.. 5. 150-I51. 

(43) Gotthard Jaschke. Yeni Türkiye'de İslamlık. Bilgi Yay.. Ankara. 1972. S. 82 - 83. 


bilgili olarak kendisi oluşturup geliştirecektir (44). Ancak, çok partili dönemle birlikte, okullardaki din derslerine ilişkin bu tavrın değiştiğini, nitekim bugün de bu problemin hala çözümlenemediğini görüyoruz. Sonuçta, okullardaki din dersleri merkezi yönetimin tavrına bağlı olarak, dönem dönem zorunlu, dönem dönem seçmeli ders olarak okutulmaya devam edilmiştir. Bu şekilde din eğitiminin ne zaman zorunlu ne zaman isteğe bağlı olarak verileceğinin denetimini de devlet yapmaktadır. 

Böylece dinin toplum işlerinden, toplumsal görevlerden sayılarak vicdanlara itilmesi, kişilerin sadece kendi iç dünyalarında yaşayabilecekleri inanç ve ibadetler bütünü haline getirilmesi isteniyordu (45). Toprak, bu konuda, Kemalist laikliğin en büyük başarısının, İslamiyetin salt bireysel bir inanç konumuna düşürülmesinin gerçekleştirebilmesi olduğunu ileri sürer (46). Bu bağlamda Kemalistlere göre “inanç kamuya açılmamalı, özel tutulmalıydı. Kişi, sokakta yürüyen rastgele birinin güçlü bir mümin olup olmadığını söyleyememeliydi.” (47). 

Bu şekilde, bu dönem boyunca uygulanan eğitim politikalarını genel olarak değerlendirdiğimizde, Cumhuriyetin eğitim ideolojisinin öncelikle Osmanlı'nın dinsel eğitim sistemini tasfiye edip, Batı'nın eğitim kurumların yerleştirmeye yönelik olduğunu görüyoruz. Ancak burada, tam anlamıyla dini dışarıda bırakan değil, dini kontrolü altına alan bir eğitim anlayışıyla karşılaşıyoruz. Bu noktada Kemal İnal, İlahiyat OFakültesi ile İmam-Hatip okullarının kurulmasının gerekçesini de, Kemalizmin pozitivist din anlayışını hurafeler içinde yüzen halka anlatacak ve benimsettirecek olan “aydın din adamı” yetişirmek olarak gösteriyor. Yine Cumhuriyet döneminde okutulan din derslerinin içeriğinin de, daha çok bireyin kamusal hayat içinde manevi ihtiyaçlarını (karşılamaya yönelik öğelerle doldurulduğunu ifade ediyor (48). Ayrıca devlet, “Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi” 


(44) Özer Ozankaya. a.g.e. 5.245. 

(45) Bülent Tanör. a.ge.. 5.132. 

(46) Binnaz Toprak. “Dinci Sağ”. a.g.e. S. 242. 
(47) Elisabeth Özdalea, a.g.e. S. 40. 

(48) Kemal İnal, a.ge,, S. 68 - 72. 


dersi içerisinde, aslında sadece İslam'ın, hatta İslam'ın da “sünnilik” mezhebinin anlatılmasını istemektedir. Müfredat programını da buna göre belirlemektedir. 
Dolayısıyla bu dönemde uygulanan eğitim politikasıyla, dinin öncelikle devlet denetimine alınması, ama bununla da yetinilmeyip din derslerinin içeriğinin de yine 


devlet tarafından belirlenmesi söz konusudur. 


B) Kadın ve İslam 


Cumhuriyet dönemi boyunca yapılan reformlar, acaba kadının yaşamına nasıl yansımıştır? Bu süreçte toplumsal yapıda meydana gelen değişmeler, kadınların benlik kavramlarına, gerek özel gerekse kamusal alandaki rol beklentilerine acaba gerçekten yansımış mıdır? Bu soruların yanıtını verebilmek için, öncelikle Cumhuriyet devriminin amacını sorgulamak gerekmektedir. 

Cumhuriyet devriminin amacı, Batı modelinde bir modernleşmeyi sağlamak olduğu için, öncelikle ümmet yapısından ulus anlayışına geçiş amaçlanırken ve din insan yaşamını kuşatıcı bir araç olmaktan çıkarılırken, kadının da geleneksel ve İslami kimliğinden sıyrılması, kamusal alana çıkması, ekonomi, yönetim ve siyasal alanlarda görev alması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu şekilde kadın, yeni bir kimliğe büründürülürken, Batı'daki hemcinsleri gibi giyinmeli, onlar gibi davranmalı; daha doğrusu onun Müslüman olarak ayırd edici özelliğini temsil eden peçe, çarşaf gibi kıyafetleri oatmalıydı (49), Bu noktada Tekeli, kadın hakları için verilen mücadeleyle, dinin etkinliğini kırmak için verilen mücadele arasında diyalektik bir ilişkiden söz eder (50). Bu bağlamda kadınla ilgili yapılan reformlar, gerçekte Türk toplumunun Osmanlı-İssam geleneğiyle bağlarını koparmak için bir araç olarak kullanılmıştır. | Kadınlar, toplumu “çağdaş medeniyetler” düzeyine çıkarma ideolojisinin taşıyıcıları olarak kabul edilmişlerdir. Ancak kadın konusundaki refomlar sadece Türkiye'de değil, uluslaşma sürecindeki diğer Üçüncü Dünya ülkelerinde de bu çerçevede oluşmaktadır. Yeni kurulmuş devletler, kadın hakları alanındaki reformları, uluslararası devletler sisteminde bir yer edinme çabasının bir parçası olarak görmektedirler. Böylece kadın konusundaki tutumlar ve reformlar eski Odüzenin o yıkılmasının, (oeskiyle Obağların O koparılmasının en önemli 


göstergelerinden biri sayılmaktadır (51). Bu nedenle Türkiye'de de kadın konusu 


(49) Doğan Duman. a.g.e. $. 233. 

(50) Şirin Tekeli. Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat. a.g.e.. S. 210. 
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Düşünceler”. Kadın Bakış Açısından 1980'ler Türkiye'sinde kadın. Der: Şirin Tekeli. İletişim 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hem Oo İslami gelenekten Obir (Okopuşu (hem de batlaşma (idealini simgelemektedir (52), Bu bağlamda Göle'ye göre, “Anadolu (kadını hem “kurtaran? O(hem 'kurtanlandır; (Anadolu kadını Cumhuriyet (oreformlarını “yozlaşmaktan? kurtaracaktır, reformlar da onu İslam dininin taassubundan” (53). 
Kemalistlerin Obu konudaki en önemli adımları da, kadının toplumsal hayata katılımını ve geleneksel rollerinin yanısıra meslek kadını olarak toplumsal roller yüklenmesini savunmaları olmuştur. Bu şekilde Kemalistlerin kültürel modelinde ilk kez açıkca kadının (kamusal) toplumsal görevleri, ev içi geleneksel rollerinden daha üstün olarak değerlendirilmiş ve meslek sahibi, eğitimli kadın geleneksel ev kadınına göre üstün, saygın bir statü ile ödüllendirilmiştir (54). 

Mustafa Kemal, 1922'deki Konya konuşmalarında, “Büyük Türk kadınını mesaimizde müşterek kılmak, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, Türk kadınını ilmi, içtimai, iktisadi hayatta erkeğe ortak, yardımcı yapmak lazımdır” demektedir (55). Mustafa Kemalin'in bu düşüncelerinden hareketle yapılan reformlar sonucu, kadınların toplumsal yaşama katılmaları sağlanmaya çalışılmıştır. Bu durum artık toplumsal yaşamda İslam'ın düzenleyici etkisinin çözülerek, yerine Batılı değerlerin geçirilmeye çalışıldığının da bir göstergesidir. 

Buraya kadar kısa bir değerlendirme yaptığımızda; kadın konusunda yapılan reformların, Cumhuriyet devrimlerinin Oocan damarını oluşturduğunu görüyoruz. 
Osmanlı'daki modernleşme çabalarında da bu, böyleydi. Dolayısıyla kadın konusu, her zaman modemleşmenin, batılılaşma hareketlerinin gündemini oluşturmuştur. Bu bağlamda, Göle'nin deyişiyle, Kemalist reformların başarısını da kadının konumu belirleyecektir (56). Bu temelde 1926'da kabul edilen Türk Medeni Kanunu'nun 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önemli olduğuğunu görüyoruz. “Çünkü Medeni Kanun, Şeriat mevzuatından ve Mecelle'den farklı olarak, aile hukukunda, miras bahsinde, maların idare şartlarında, kadının erkeğe eşitliğini getirmek suretiyle, kadın hukukunda önemli bir değişiklik yapmıştır. Birden fazla kadınla evlenmek yerine tek kadınla evlenmek mecburiyeti de gene Medeni Kanun'un getirdiği bir kaidedir” (57). Bu şekilde Medeni Kanun ile, kadının, yaşam alanını erkekle eşit koşullarda paylaşabilmesi “için yeni açılımlar yaratılmaya çalışılmıştır. 

Bununla birlikte medeni kanun, kadın haklarının sınırlarını da çizmişti. En önemli sınınrama da, çağın batılı burjuva toplumlarında da olduğu gibi, “evlilik” nedeniyle, aile içindeki ilişkilerin düzenlenmesinden kavnaklanmaktaydı. e Aile birliğinin başkanı erkekti ve kadın kocasına itaat borçluydu. Bu hukuki statünün doğurduğu en önemli sonuç da kadının çalışma hakkına koyulan sınırlama idi. 
Çünkü kadının çalışma hakkı, kocanın onayına bağlı bulunmaktaydı (58). 

Tekeli'ye göre, Mustafa Kemal ve onu destekleyenler için yeni kanunda şekillendiği haliyle Kadın Hakları, medeni dünya ile avnı düzeye gelmek ve savaşlar boyunca yıkıma uğramış cefekar kadınlara ödenmesi gereken bir borç, ancak hepsinden önemlisi Osmanlı devletine dönüşü olanaksız kılma ve din hegemonyasını temelinden yıkmaya yönelik en etkin bir politik-ideolojik adımdı (59). Bu şekilde Medeni Kanun'un kabul edilmesi ile Kemalizm, Osmanlı meşruiyeti ile tüm bağlarını kesmiş, laikliği, devletten sonra aile ve kişiyi kapsayacak şekilde genişletmiştir (60). Anat da şeritin yerini almak üzere yerini almak üzere kabul edilen bu kanunu, İslami muhafete indirilen ağır bir darbe olarak niteler (61). 


Kadınların siyasal haklarını kazanmalarının aşamalarına geldiğimizde ise, bunun 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iki aşama da gerçekleştiğini görürüz. İlk aşamada kadınlar, 1930'da belediye seçimlerinde seçme ve seçilme haklarını elde etmişler, siyasal haklarını genel seçimlerde kullanabilmek için ise daha dört yıl beklemeleri gerekmiş ve bu hakkı ancak 1934'te kazanmışlardır. Acaba kadınlar siyasal haklarını niçin böyle aşamalı bir şekilde elde etmişlerdir? Bu soruyu, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi konjontürü dikkate alarak yanıtlamak gerekir. Nitekim Tekeli, bu durumu şöyle açıklar: 

“Dönemin yöneticileri “kadınların siyasi haklarını” günün siyasi rejimiyle ilgili olarak ustaca kullanmışlardır. Bilindiği gibi bu hakların 1930'ların başlarında tepede alınan ani bir kararla verilmesi, genellikle birçok açıdan toplumun ilerisinde bir önder olan Atatürk'ün kadın haklarına beslediği saygının ürünü ve 1924'ten beri yapılan ve kadın haklarını büyük ölçüde genişleten bir dizi reformun (halifeliğin kaldırılması, eğitim reformu, medeni kanun değişikliği, beraberinde peçe, çarşaf yasağını getiren kıyafet reformu vb) son halkası olarak yorumlanır. Atatürk'ün ve çevresindeki devrimci azınlığın kadın konusunda, İslamcı avdınlardan olsun, geniş halk yığınlarından olsun daha ileri bir görüş sahibi olduğu konusunda hiç kuşku yoktur. Ama bir siyasi karar, bunlar tek bir yönetici tarafindan alındığında bile, o yöneticinin “öznel? değerlerine dayanılarak açıklanamaz. Çünkü yönetici, toplumsal güçleri, dengeleri, talepleri değerlendirmek durumundadır... Burada, 1930'lu yılların Avrupa siyasi konjonktürü içinde Türkiye'deki “tek partili rejimin niteliği hakkında, özellikle batılıların gözünde farklı bir imge yaratma isteği belirli bir rol oynamıştır” (62). 

Bu şekilde tıpkı peçe, çarşaf giyme konusunda, İslam'ın etkisini üzerinde en fazla duyan kesim olan kadınların, İslam'ın öngördüğü kıyafetten çıkarılmasıyla, İslami meşruiyet zeminine bir darbe vurulmasının amaçlanması gibi, kadınlara siyasi hakların tanınmasıyla da Türkiye'deki tek partili rejimin Avrupa'daki tek partili faşist rejimlerden nitelikçe farklı olduğu ortaya konulmak isteniyordu (63). Başka 


deyişle Atatürk, kendisine batı dünyasında yöneltilmekte olan suçlamalarına karşı 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bir çare aramaktadır.Bu noktada, “demokratikleşmek”, ölçülü bir biçimde demokratik hakları vermek de bunun çözümü olacaktır. Bu bağlamda kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkının verilmesi, bu amaca hizmet eden bir adımdır (64). Dolayısıyla kadınlara (o tanınan tüm bu haklar, sistem açısından sembolik bir anlam taşımaktadır. Bu anlamda, siyasal hayatta kadın temsilcilerinin seçiminde, çok yönlü simgesellikler hesaba katılmıştır. Örneğin, toplum içinde Atatürk'ün öngördüğü “modern” batılı kadını simgeleyen kadınlara öncelik verilmiş, kendisi hiç böyle bir göreve talip olmasa da, kimi kadınlar adeta zorla milletvekili yapılmıştır. “Öte yandan, bu kadınlar, parlemantoda hiç sorun çıkarmayan, kendilerine ne görev verilirse sessizce yapan, fazla söz almayan, soru sormayan, “Atatürk ilkelerine sonuna dek bağlı ve onların simgesi olma görevini şevkle yüklenen 'uslu” kadınlardır”(65). Bu şekilde, devlet tarafından istenilen özelliklere sahip kadın tipi yaratılmaktadır. Aksi halde müdahale söz konusudur. Nitekim bu noktada Zafer Toprak, moderleşmeci devletin, kendi çıkarlarına aykırı gördüğü anda kadınların eylemlerini nasıl dizginlediğine ilşikin iki örnek verir: Kadınlar 1925'te bir Kadınlar Halk Fırkası kurmak için yetkililere başvurduklarında, bu istekleri geri çevrilir. Çünkü bu dönemde kurulan bir kadın partisinin, kısa bir süre sonra kurulacak olan Cumhuriyet Halk Fırkası'na ilgiyi azaltabileceği öne sürülür. Türk Kadınlar Birliği de 1935'te Türkiye'de bir Feminizm Kongresi'ne ev sahipliği yapmak üzere diğer ülkelerdeki feministlerle iş birliğine girip, Nazi tehditine karşı bir bildiri yayınlayınca, modernleşmeci elit bundan hoşlanmaz ve uygun bir gerekçeyle birliği kapattırır(66). 

Kadıoğlu'na göre de kadınlar, Cumhuriyetin batılılaşma (projesinin piyonlarıdır. Tanzimattan Cumhuriyete kadar olan dönem değerlendiridiğinde, kadının esaretten kurtulması sürecinde, esaretten modern görüntüye ve sonra da vatandaşlık statüsüne doğru bir çizgi söz konusudur. Ancak bu süreç içinde 


bireye rastlanmamaktadır. Yani önceleri sadece özel alana hapsolmuş kadınlar, 


(6) Şirin Tekeli. Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat. a.g.e. S. 214. 
(65) Şirin Tekeli. Kadınlar İçin. a.v.e.. S. 299 - 300. 
(66) Aktaran. Yeşim Arat. a.g.e. 8. 90. 
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daha sonra modern bir görünüm almışlar, en sonunda da vatandaşlık haklarıyla bezenmişlerdir. Bu durumda Türk kadını daha henüz birey olamamışken kendini vatandaş konumunda bulmuştur. Dolayısıyla Cumhuriyet kadını bireyselliğini keşfedemeden vatandaş olmuştur(67). 

Bu şekilde, Cumhuriyetin, temel amacı olan “muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak” için yaptığı tüm reformların yanısıra, kadına ilişkin de Medeni Kanun'u yürürlüğe koyduğunu ve kamusal alanda görünürlüklerini sağlamak için de birtakım siyasal hakları sunduğunu gördük. Ancak Göle'nin de belirttiği gibi, Cumhuriyet'in resmi ideolojisi, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma ütopyasını yaşam ve giyim tarzından da ayırmamaktadır(68). Nitekim Mustafa Kemal “..Medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı aile hayatı ile, yaşayış tarzı ile... 
baştan aşağıya dış görünüşü ile de medeni olduğunu göstermek zorundadır” diyor(69). Bu nedenle “çağdaş kadın” ve onun çağdaş givimi ile birlikte imajının geliştirilmesi oCumhuriyetçi kadrolar tarafindan desteklenmektedir. Ancak bu konudaki yasal çerçeveler genelde belirsiz, netlikten uzak bir biçimde gündeme gelmiştir. Örneğin Kıyafet Kanunu olarak bilinen ve şapka giyilmesini getiren Şapka İktisası Kanunu (25 Kasım 1925) ile dinsel seremoniler ve mekanlar dışında kisve giyilmesini yasaklayan kanun (5 Aralık 1934) formel olarak yanlızca erkekleri kapsıyordu. 1925 Kanunu'nda “Türk ulusunun ulusal başlığı şapkadır ve hükümet bunun aksi geleneği yasaklar” deniyordu. Kadınların peçe kullanmasını yasaklamak amacıyla yasal bir tedbirin gündeme getirilmesi ise, ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1935'teki kongresinde söz konusu olmuştur. Ancak kongre de bunun, belediyelere delege edilmesine karar vermiştir(70). Gerçi Osmanlı ile özdeşleşmiş fes 


yerine Batı medeniyetinin simgesi olan şapkanın kabulü, bir anlamda kadın 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Bornova - İzmir. 1977. S. 328. İ 

(70) Aynur İlyasoğlu. Örtülü Kimlik. Metis Yav.. İstanbul. 1994. S, 50. 
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tesettürünün de kalkmasını hazırlamaktadır. Böylece şapka ile Osmanlı kimliğinden sıyrılacak olan Türkler, kadınların peçe ve çarşafi atmalarıyla da dini otoritenin sınırlarını belirlediği mahrem yaşam alanın da dışına çıkmaktadırlar(71). Ancak, daha önce de belirttiğimiz gibi, kadınların kılık-kıyafet ve örtünme biçimlerine ilişkin yapılan müdahalelerin yasal bir dayanağı olmadığını, sadece sözlü tarih içinde dile getirildiğini görüyoruz. 

İslamcı yazarlardan Cihan Aktaş'a göre ise, “İnsanlara artık daha farklı, çok farklı, olduklarından farklı giyinmeleri gerektiği söylenmiştir. Geçiş döneminde belli bir kesimin temsil ettiği modern giyim tarzının yerleştirilmesi ise yığınların iç ve dış dünyalarından kopmaları, uyumsuzluklara ve kimlik bulanımlarıyla gelen çekişmelere neden olmuştur. Bu yüzden, dindar kitle ile modem giyimin savunucuları arasında baş gösteren giyim-kuşam anlayışındaki ayrılık, hayatın öteki birtakım ayrıntılarına da dağılarak sürmüştür”(72). Dolayısıyla burada Cumhuriyet'in getirdiği yeni giyim-kuşam alışkanlıkları Cumhuriyetçi kadro tarafindan modemliğin bir göstergesi, “olmazsa olmaz” koşulu olarak nitelendirilirken, İslamcı yazar tarafından, “yığınlar için bir kimlik krizi” olarak nitelendirilmektedir. 

Bu şekilde, Osmanlıda olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde de bu konudaki kutuplaşma devam etmekte, ve sorun yine kadın tesettüründe kendini 


göstermektedir. 


(7D Nilüfer Göle. a.g.e. S. 53. , . 
(72) Cihan Aktaş. Tanzimattan Günümüze Kılık. Kıyafet ve İktidar. Cilt 1. Nehir Yay.. İstanbul. 1989, S.170. 


2) TOPLUMSAL DEĞİŞME SÜRECİNDE İSLAMİ HAREKETTEKİ 
DEĞİŞİMLER 


Önceki bölümde, Kemalizm'in damgasını vurduğu tek partili dönem içerisinde din-devlet ilişkisinde İslam'ın değişen rolünü, bireysel ve toplumsal düzeyde İslam'ın yerini doldurabilecek farklı ideoloji arayışlarını, dönemin resmi ideolojisine uygun olarak eğitimde yapılan değişiklikleri ve bu yapılan reformların kadının yapısına nasıl yansıdığını irdelemeye çalıştık. Burada da çok patili dönemle birlikte İslami harekette meydana gelen değişimleri, yine bu değişimlerin eğitime ve kadına yansımalarını ele alacağız. 

1927'nin Kemalist devriminden beri Türkiye'de resmi politikanın amacı, ülkenin yol gösterici prensibi olarak Türk ulusçuluğu için İslam'ı ikincil dereceye koymak, dini politika ve devletten, Türkiye'yi de İslam'ın Arap mirasından ayırmak olmuştur (73). Bunarağmen İslamcı akımlar hiçbir zaman yok olmamış, yani siyasal bir ideoloji olarak İslam varlığını yer altında da olsa sürdürmüştür. 
Hatta bu süreçte cılız bazı çıkışları da söz konusudur. Örneğin, 1939'da yayınlanmaya başlayan Hareket dergisi Cumhuriyet'in ilk yasal İslami muhalefet organı sayılabilmektedir. Ayrıca 1940'lı ve 1950'li yıllarda Necip Fazıl Kısakürek tarafindan yayınlanan Büyük Doğu dikkat çekmektedir. Necip Fazıl ve dergisi Büyük Doğu'nun, 1950-1960 arasında Demokrat Pari iktidarı tarafindan, muhalefetteki CHP'ye kaşı kullanılması ile İslamcı ideoloji açık bir biçimde bir büyük siyasi parti tarafindan rakipleri aleyhine kullanılmak istenmiştir. Ve bunun, daha sonraları giderek yaygınlaşan bir politika yapma biçimi olduğu görülecektir (74). Dolayısıyla burada dinin, yeniden politikada etkin olmaya başladığını, devletin dine bakışının da ılımlılaştığı yeni bir sürece girildiğini söyleyebiliriz. Mardin, bu durumu şöyle değerlendirir: 

“1940lardan sonra Türkiye'de İslam'ın yeniden doğuşunu ele alacak olursak, 


laik entellektüeller bunu, obscurantizmin ( bilgisizlik taraftarlığı ) bilime karşı 


(73) Thomas W. Lippman. Islam. Politics And Religion In The Muslim World. Newyork, 1982. $.41. 
(74) Gencay Şaylan. a.g.e... 5.92 -93. 
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zaferi, yüksek bürokratlar devlet yapısının dağılması ve anarşinin artması, fundamentalist Sünni müslümanlar toplum üzerinde İslamiyetin (Okontrolünü kurmanın aracı, Diyanet İşleri Bakanlığı'ndaki görevliler, ülke çapında Sünni müslümanlık için sağlam zemin oluşturmak yolunda altın bir firsat, mahalli tarikat liderleri veya karizma sahibi şeyhler kendi çevreleriyle -ki, bu çevreler çoğunlukla miras yoluyla intikal etmiştir- birlikte aynı şeyi kendi etki alanlarını genişletmek açısından memnuniyet verici bir gelişme ve Şii-Aleviler ise, kendi dini kimliklerine bir tehdit olarak görüyorlar”(75). 

Bu şekilde Türkiye'de dinin yeniden etkin konuma gelişi toplumun farklı kesimleri tarafindan farklı şekillerde değerlendirilmektedir. 

Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de 1947 Kurultay'ında, 1923'ten bu yana uyguladığı laiklik programını bir özeleştiriye tabi tuttuğunu gözlüyoruz. 
Nitekim Kurultay'a katılan delegelerin pek çoğu, tek parti döneminde gençliğe dini bir eğitim sağlanmasının ve din adamları yetiştirilmesinin ihmal edildiği görüşünü savunmuşlardır. Bundan dolayı Halk Partisi iktidarı Kurultayın önerilerinin doğrultusunda, 1947-1950 yılları arasında laiklik programında önemli değişiklikler yapmıştır. Bu şekilde çok partili sisteme geçilmesi ve seçime yönelinmesi, CHP'yi din ve laiklik ile ilgili parti politikasını gözden geçirip, revizyona tabi tutmaya zorlamıştır. Örneğin dini eğitime verilen önemin yanısıra, 1948'de ilk defa hacca gitmek isteyenlere döviz verilmiş ve 1949 yılında 1925'ten beri kanunen kapalı olan türbeler tekrar açılmıştır(76). Bu bağlamda Tanıl Bora, 194O0'ların ortalarından itibaren milli din politikasında yeni bir safhaya girildiğinden ve dinin, milli ahlakın resmi bir vecibesi olarak kurumlaşmaya başladığından söz eder. Ona göre devlet, dine artık daha sistemli ve fazla yatırım yapmaya başlamıştır. Bu yönelim Kemalist 


tarih yazımında “devletin dini gericiliğe taviz vermesi” diye kodlanır(77). Böylece 


(75) Şerif Mardin. Türkiye'de Din ve Siyaset. a.g.c.. S.83. 
(76) Binnaz Toprak. Türkiye'de Dinin Denetim İşlevi. a.g.c.,5. 363. Gencay Şaylan, 2.g.c., Ss. 94. 
(77) Tanıl Bora. Türk Sağının Üç Hali. Birikim Yay.. İstanbul. 1998. S. 125. 


17 


sisteme geçtikten sonra CHP'nin de parti programında değişiklik yaptığını, özellikle de tek partili dönemdeki laiklik ile ilgili tutumundan ödün verdiğini görüyoruz. 
Demokrat Parti'nin 1950'de iktidara gelmesiyle birlikte tek parti döneminin katı laiklik anlayışından daha da uzaklaşılmıştır Örneğin DP iktidarının ilk ayında özellikle ezanın Arapça okunma yasağı kaldırılmıştır. Yine 1950'den sonra dinsel örgütlerin sayısında da çok hızlı bir artış görülmüştür(78). Nitekim 1925'te kanunen yasaklanmaları nedeniyle faaliyetlerini gizliden gizliye sürdüren ve “dini cemaat” adını benimseyerek kendilerine yasal bir serbestiyet alanı yaratan tarikatlar, çok partili sisteme geçişe birlikte daha açık biçimde kendilerini göstermeye başlamışlardır(79). Mardin de bu noktada oldukça ortodoks. iyice bütünleşmiş ve Sünni bir tarikat olan Nakşibendilik gibi geleneksel tarikatların 1950'lerden sonra faaliyetlerini arttırdıklarından söz eder(80). Bu şekilde dinsel temelli kurumlarda bir canlanış söz konusudur. Bunun nedeninin, daha önce belirttiğimiz gibi, Kemalizm'in, İslam'ın kutsal yasalarını etkili bir biçimde ikame edebilecek bir şey ortaya koyamaması olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda Heper'e göre, Türkiye'de İslam'ın yeniden yaygınlık kazanması, dindarlığın Durkheimgil yorumu olarak ele alınabilir. Bu yoruma göre din, toplumsal bağları anlamlandıran bir ifadeler ve faaliyetler Obütünü olarak obetimlenebilir. £ Dolayısıyla vavılmakta olan dinin Durkheimgil veya metafizik işlevleri ovardır (81). Bu noktada Cumhuriyet'in yukarıdan aşağıya benimsetmeye çalıştığı reformları özümseyememiş, bu anlamda batılılaşmadan hiçbir çıkar göremeyen ve bu nedenle ekonomik sıkıntılarını da İslamiyetten uzaklaşmakta bulmuş olan halk, DP devrinde hem ekonomik olarak biraz rahatladığından hem de DP'yi kendisiyle özdeşleştirdiğinden DP iktidarına 


(78) Binnaz Toprak. Türkiye'de Dinin Denetim İşlevi. a.g.e. S. 365 - 366. 
(79) Nur Serter. a.g.e. S. 52 : Elisabeth Özdalga. a.ge.. 5.16. 

(80) Şerif Mardin. Din ve Siyaset. a.g.e.. S. 101 - 102. 

(81) Metin Heper. a.ge.. 5. 379-383. 
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karşı dinsel bir muhalefete girişmemiştir(82). 

Mardin'e göre, Türkiye'de 1940'ların sonlarından itibaren belirmeye başlayan “dine dönme” isteğinde bir anlaşmazlık vardır. Çünkü aslında Türkiye'de “dine dönüş'ün iki şekli vardır. Bunlardan biri, Ortadoks, Sünni, Ulema-yı rusumun fikirlerini devam ettirenledir. Bunlar, İslam dininin icaplarına toplum içinde daha © geniş bir anlam tanımak isteyenlerdir. İkinci dincilik ise, geniş halk tabakalarının “hurafe”lere, “volk İslam”a dönüşü istemesidir(83). 

Şaylan ise, çok partili bir siyasi sisteme geçince, siyasi ortamın yumuşaması nedeniyle yeniden İslama dönmeyi savunanları genel olarak şöyle değerlendiriyor: 

“Siyasi sistemde ortaya çıkan demokratikleşmeye karşın devletin baskısı ve kovalaması hala sürdüğünden, İslam'a dönüş çağrısı bir taraftan din ve vicdan özgürlüğü gereği olarak İslam'ı anlatma, diğer taraftan da laiklik ile toplumun nasıl bir moral çöküntü içine girdiğini vurgulamak biçiminde yürütülmüş, İslamcı akımlar bu hususları öne çıkarmışlardır... Yani İslamcı bir sosyo-politik düzenin propagandası “din ve vicdan özgürlüğü” temeline oturtularak yürütülmekte, bu propagandaya, ideolojik açıdan ve siyasi farklılıktan dolayı karşı çıkmak isteyenler temel bir özgürlüğe karşı çıkıyorlar konumuna düşürülmektedirler”(84). 

Dolayısıyla burada, din ve vicdan özgürlüğünün gereği olarak, İslamın yeniden ön plana çıkarılma istemi söz konusudur. Ancak bu konuda oldukça duyarlı, laik değerlere sıkı şekilde bağlı asker-sivi-bürokrat kadro DP'nin siyasal ömrünü bitirmiştir(85). Mardin, bu bağlamda “Türkiye Cumhuriyeti'nin laik ilkelerinin yok edilmekte olduğuna inanan generaller, bunu önlemeleri gerektiğini düşünmüşlerdi” demekte vel957 seçim kampanyasında DP ile nurcular arasında kurulan (o ittifakın (27 Mayıs hareketinin (nedenlerinden biri (olduğunu belirtmektedir(86).Bundan dolayı 1960'da DP'nin iktidardan düşürülmesiyle beraber, 


(82) Ahmet N. Yücekök. Türkiye'de Örgütlenmiş Dinin Sosyo-Ekonomik Tabanı. AÜ. Siyasal Bilgiler Fak. Yay.. Ankara. 1971. S. 98. 

(83) Şerif Mardin. Din ve İdeoloji. a.ge.,S. 151. 

(84) Gencay Şaylan. a.ge.. S. 97. 

(85) M. Emin Köktaş. a.ge.. S.19. 

(86) Şerif Mardin. Türkiye'de Din ve Siyaset, a.g.e. 5.124. 
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devlet dinsel güçleri yeniden denetim altında tutmaya çalışmıştır(87). Ancak DP'yi benimseyen halk, 27 Mayıs hareketini, kendilerine ve İslam'a karşı bir hareket olarak görmüşlerdir(88). Çünkü onlar, 1950 seçimleriyle, kendilerine zorla, yasalar yoluyla ogörüşlerini empoze etmeye çalışan elitten kurtulmuş olduklarını düşünüyorlardı. Bu nedenledir ki 27 Mayıs, onlar için, kendi iktidarlarının sona erdirilmesi anlamına gelmektedir. Ni 

Ancak 1961 anayasası'nın sağladığı özgürlük ortamı içinde İslamcı siyasi hareketler yeniden ortaya çıkmaya başlamışlardır(89) Bu süreçte, aslında kendilerine çok yabancı ve karşıt çıkarlara sahip sınıfların temsilcisi olan DP'yi benimseyen halk da, kısa bir süre içinde iktidarı DP zannettiği AP'ye teslim 
etmiştir(90). Bu şekilde siyasal ideolojilerin yaygınlaşmasını kolaylaştıran 1961 
Anayasasının özgürlük ortamında dinci ideoloji de ön plana çıkmıştır(01). Buna rağmen 1970'lere kadar dinci örgütler, siyasal parti niteliği almadan, siyasal yaşam içinde genellikle AP iktidarı ve muhalefeti içinde hizmete koşulmak biçiminde rol oynamışlardır. Bunun nedeni de, çoğulcul demokratik düzene geçilmesine karşın, laikliğe karşıt bir siyasal örgütlenmeye olanak tanınmayacağı inancından doğan kuşkuları olabilir(92). İşte İslamcı akımlar bu kaygılarından dolayı, 1970 yılına kadar önce DP'yi, sonrada onun devamı sayılan AP'yi desteklemişlerdir. 

1970'li yılların başında İslamcı hareketin bağımsız bir siyasal kimliğe kavuşma girişiminin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu anlamda ilk siyasi parti örgütlenmesi, 1970 yılında kurulan Milli Nizam Partisidir(93), Daha önce belirttiğimiz gibi, MNP hareketine kadar Türkiye'nin modemleşme süreci içinde dinsel muhalefet kendi başına ortaya çıkamıştır. Dinsel muhalefet, gerek Osmanlı 


(87) Binnaz Toprak. Türkiye'de Dinin Denetim İşlevi. a.ge.. S. 366. 

(88) Ahmet N. Yücekök, Türkiye'de Din ve Siyaset, Gerçek Yay.. İstanbul. 1976; S.96. 

(89) Gencay Şaylan. a.g.ee.. S. 99. 

(90) Ahmet N.Yücekök. Türkiye'de Örgütlenmiş Dinin Sosyo-Ekonomik Tabanı. a.g.e.. S.98. 

(91) Ali Yaşar Sarıbay. Türkiye'de Modernleşme Din ve Parti Politikası “MSP Örnek Olayı”. Alan Yay.. İstanbul. 1985. S. 97. 

(92) Çetin Özek. a.ge.. S.560. 

(93) Gencay Şaylan. a.g.e.. S.100. 


İmparatorluğu döneminde gerekse Cumhuriyet döneminde, görünüşte Batılılaşmaya karşı tepki olarak kenar muhalefetin yanında yer almıştır. Bu anlamda MNP, DP ve AP'den farklı olarak dinsel muhalefeti kendi sosyo-ekonomik tabanına dayandırarak ortaya çıkmıştır.(94). Ancak MNP, sağ kitle partilerinin baskın liberal eğilimleri nedeniyle ancak seçim zamanları hatırladıkları milliyetçi-muhafazakar talepleri ön plana çıkardığı için, Anayasa Mahkemesi tarafindan 12 Mart askeri darbesinin hemen ardından, 20 Mayıs 1971'de kapatılmıştır(95). Buna rağmen, bir süre sonra, askeri yönetimin geriye püskürtülmesi ve demokratik sistemin tekrar işlemeye başlaması ile, 12 Mart döneminin siyasi ortamının bu yumuşamasını çok iyi değerlendiren MNP'liler 11 Ekim 1972'de Milli Selamet Partisi (MSPY'ni kurmuşlardır(96). 

MSP, MNP'nin yaptığından daha az kaba bir şekilde dini vurgulamış ve ortaya çıkan imaj, İslam köktendinciliğinden çok “İslam sosvalizmi” ni savunan bir parti imajı olmuştur(97). Mardin'e göre, MSP, Türk tarihinde daha önce görülmemiş şekilde modernizimle şu veya bu şekilde başarılı bir sentez oluşturmayı başarmış bir partidir(98). Böylece, MSP ile birlikte dinsel güçlerin bir siyasal parti etrafinda örgütlenmeleri ve iktidara katılmaları meşrulaşmıştır. Bu anlamda laik bir devlet çerçevesinde dinsel güçlerin siyasal yapıya ağırlıklarını koymalarını meşru olarak kabul ettirmiş olması, MSP'nin en büyük başarısıdır(99). Burada partinin en büyük şansı da, 12 Mart sonrası dönemin siyasi koşullarında sürekli koalisyon ortağı olarak iktidarda bulunmasıdır. İşte bu sürekli iktidar olanağı bir taraftan siyasi yaşamda İslamcı politik akımı kabul edilir hale getirirken diğer taraftan da devlet ile İslamcı hareket arsındaki geleneksel uyuşmazlığın da belli ölçüde 


çözülmesine yol açmıştır. Gerçi devlet ile İslamcı siyasal hareket arasındaki 


(94) Ali Yaşar Sarıbay. Türkiye'de Modernleşme Din ve Parti Politikası “MSP Örnek Olayı”, a.ge.. 
S. 104 - 105. 

(95) Ruşen Çakır. Ayet ve Slogan. Metis Yay.. İstanbul. 1995, S. 216. 

(96) oGencav Şaylan. a.ge.. S.101: Ruşen Çakır. a.g.e.. 5.216: Ali Yaşar Sarıbay, Türkiye'de Modernleşme Din ve Parti Politikası “MSP Örnek Olayı”, a.g.e. S. 108. 

(97) Feroz Ahmad. Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980). Hil Yay.. İstanbul. 1992. S. 310. 

(98) Şerif Mardin. Türkiye'de Din ve Siyaset, a.g.e. S. 109. 

(99) Binnaz Toprak. Türkiye'de Dinin Denetim İşlevi. a.ge.. S. 367. 
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karşıtlığın çözülmesi, asıl 12 Eylül yönetimi sırasında olmuştur(100). 

1970'lerin sonlarına doğru yaşanan gerek ekonomik gerekse siyasal kriz, kutuplaşma ve şiddet olayları, zamanla İslamcı siyasi örgütler arasında, militanlığın artmasına neden olmuştur. MSP, bu şiddet olayları içersinde aktif bir şekilde yer almamasına rağmen, kriz büyüdükçe daha militanca ve sistem aleyhtarı bir tavır almıştır. Bu militanlığın en belirgin örneği de 1? Eylül 1980 darbesinden önce MSP'nin düzenlediği Konya mitingidir. Bu miting, yapılan konuşmalar ve atılan sloganlarla laik Cumhuriyet'e karşı bir gösteriye dönüşmüştür. Mitingden kısa bir süre Sonra, 12 Eylül 1980'de yönetime el koyan ordu, diğer siyasal partilerle birlikte MSP'yi de kapatmıştır(101). Bundan sonra 12 Eylül müdahalesinin önderleri, sık sık Konya mitinginden de söz ederek, “Türkiye'nin Ortaçağ karanlığına geri götürülmesine izin vermezdik” şeklinde darbenin gerçeklerini ifade etmişlerdir. 

Bununla birlikte son iki askeri müdaheleye ve bu müdaheleleri izleyen askeri yönetim dönemlerine baktığımızda, söz konusu anlayışın uygulamaya farklı yansıdığını görüyoruz. Örneğin, 12 Eylül'ün önderi konumunda olan Kenan Evren Atatükçülüğü, özellikle de laiklik ilkesini halka benimsetmeve çalışırken, Kuran'dan ayetler okuyarak, laiklik ilkesini İslamın temel kaynakları ile belirlemeye kalkmıştır. 
Dolayısıyla burada yine, halka benimsettirilmek istenen şeyin (laiklik ilkesi) din temelinde meşrulaştırılmaya çalışıldığı görülmektedir. 

Bu noktada, ordunun, Atatürk devrimlerinin ve laikliğin vazgeçilmez savunucusu olduğunu bildiğimiz resmi tez de sorgulanmak durumundadır. Çünkü burada dinin, şimdi de ordunun amacına uygun bir şekilde araç olarak kullanılması söz konusudur. Nitekim Yücel Demir, bu durumu, “12 Eylül 1980 Darbesinin, öncekilerden çok daha köktenci değişim ikliminde, din sistemli olarak, sosyalizm 


ve devrimci dünya görüşüne karşı panzehir olarak kullanılmak istendi”(102) şeklinde 


(100) Gencay Şaylan. a.g.e.. S. 102 - 103. 
(101) Doğan Duman. a.g.e.. $. 100-101. ği 
(102) Yücel Demirer. Türkiye İslamın: Anlamak. Öteki Yay.. Ankara. 1999, S.72. 
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yorumlamaktadır. 12 Eylül yönetimi, bu tercihinden dolayı “Kemalizm”in, ortalama insanı tepkiye götürecek çok abartmalı bir “Atatürkçülük” söylemi ile içeriğini boşaltmış, “Kemalizm”i bu şekliyle resmi ideoloji olarak muhafaza ederken, arzuladığı toplum düzeni için uygun bir ideoloji olduğunu düşündüğü İslam öğretisine büyük bir hoşgörü ile bakmaya başlamıştır. Bu noktada, “Türk-İslam sentezi”,12 Eylül yönetimi tarafından resmi ideoloji haline getirilmiştir.(103). Bu şekilde askeri yönetim her ne kadar Atatürk devrimlerinin, özellikle de laiklik ilkesinin yılmaz savunucusu olarak görünse de, aslında bilinçli bir şekilde, yaşanan önceki laiklik anlayışından farklı bir anlayışın uygulamasına göz yummuştur. 

12 Eylül yönetimi siyasi parti çalışmalarına yeniden izin verdiğinde, bir grup 
eski MSP'li Temmuz 1983'te Refah Partisi'ni kurmuştur. Ancak MSP'nin devamı 
olduğu 12 Eylül yönetimince de bilinen RP'nin 27 kurucusu veto edilerek 1983 
seçimlerine katılması engellenmiştir( 104). 

12 Eylül sonrası bu süreçte, dört eğilimi (liberal sağ, mukaddesatçı sağ, 
milliyetçi sağ, demokratik sol) birleştirdiğini öne süren Anavatan Partisi (ANAP) kurulmuştur. Ve RP'nin giremediği 1983 seçimlerinde bu parti galip gelmiştir(105). 
Bu seçimlerde, Turgut Özal ve ANAP'ın, RP çizgisinin tarihi boyunca elde edemediği ölçüde tarikat ve cemaatlerin oyunu alması önemlidir. Böylesi bir sonuçta, Turgut Özal'ın muhafazakar kişiliği, yine Turgut Özal'ın Erbakan'ın da bağlı olduğu Nakşi dergahına bağlı olması, RP'nin seçime katılamaması gibi etkenlerin yanında, müslüman kesimlerin geçmişte DP ve AP örneklerinde olduğu gibi iktidara aday sağ partileri destekleme alışkanlıklarının ve politikalarının da rolü söz konusudur(106). Bu şekilde, kadrosunda çok sayıda dindar barındıran ANAP, 


(103) Gencay Şaylan, a.ge.. S. 109. 

(104) Ruşen Çakır. “Refah Partisi”. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi 15, İletişim Yay.. 
İstanbul, 1996. S. 1264. 

(105) Emre Kongar. 21. Yüzyılda Türkiye, Remzi Kitabevi A.Ş.. İstanbul, 1998, S. 218-219. 
(106) İsmail Kara, “12 Eylül Sonrası Din”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi 12. 
İletişim Yay.. İstanbul. 1996. S. 412. 


generallerin kaldıkları yerden devam etmiş, toplum ve devletin İslamileştirilmesi politikasını Atatürkçülük maskesine gerek duymadan sürdürmüştür. Bunun hukuki zeminini sağlayabilmek için de, 12 Eylül'ün getirdiği Anayasa'ya ve yasalara fazla dokunmamıştır(107). Böylece 1980'lerde, tüm Türkiye'ye olduğu gibi, İslamcı ve dindarlara da ANAP ve Turgut Özal'ın damgasını vurması söz konusudur. Ruşen Çakır, bu bağlamda, “Cuma namazı kılan” ve Nakşi geleneğinden gelme Özal'ın pragmatizminin dindarları ne denli büyülemiş olduğunun, onun cenazesinin tekbir sesleriyle kaldırılmasıyla ortaya çıktığını belirtir(108). 

Bu şekilde 1980'li yıllar, İslami hareketin toplumsal, hukuki, siyasi düzeylerde meşruiyet kazanarak, bağımsızlaştırmaya en fazla yaklaştığı yıllar olmuştur. Ancak aynı yıllarda Türkiye, büyük bir hızla global bir tüketim toplumu haline geldiği için, bu süreçte Özal liderliğindeki ANAP, dindarları siyasi iktidarda pay sahibi yaparak, eski devletçi politikaların aksine, onları devlete değil de yeni yapılanmakta olan serbest pazar politikalarına entegre etmeye yönelmiştir(109). 
Böylece 1980'li yıllarda Özal liderliğinde başlayan, dindarları da tüketim toplumuyla bütünleştirme çabası, özellikle 1990'lardan sonra İslami sermayenin güçlenip kapitalistleşmesiyle sonuçlanmıştır. 

Bu noktada, tüketim kültürünün İslam'ı etkilemesinin sonucunda İslam'ın da tüketim kültürünün dayattığı hayat tarzlarına kendi rengini vermesi (İslami arabeskten tesettür deflelerine, tarikat şeyhlerinin medyatikleşmesine kadar) bu şekilde evrenseli yerelleştirmesi, geleneksel muhtevayı (postjmoderm form içine yerleştirmesi söz konusudur(1 10). 

Bu şekilde, 1991 genel seçimleriyle RP'nin Meclise girmesine kadar, siyasal 


İslam'ın ANAP içinde gerçekleştirdiği kazanımlara tanık oluyoruz. Bununla birlikte 


(107) Ruşen Çakır. Ayet ve Slogan. a.g.e.. S. 277. 

(108) Ruşen Çakır. Ne Şeriat Ne Demokrasi. Metis Yav.. İstanbul. 1994. S. 114. 

(109) Ruşen Çakır. “Türkiye Bağımsız Bir Politik İslamcı Harekete Hiç Tanık Oldu mu? 
İslam ve Demokrasi. Tüses Vakfı. İstanbul. 1994. S. 115. 

(110) Ali Yaşar Sarıbay. “Küreselleşme. Postmodern Ulusallaşma ve İslam”, Küreselleşme Sivil Toplum ve İslam. a.ge.. S. 25. 


RP'nin 1991 seçimlerinde bir “milliyetçi - mukaddesatçı” seçim (ittifakı gerçekleştirerek (o meclise girmesiyle, siyasal İslam yeniden kendi kimliği ile mecliste temsil edilebilme olanağı sağlamıştır. Böylece siyasal İslam, hem de bu kez devletle bütünleşmiş ve güçlenmiş olarak, kendi siyasal kimliğine ve kendi siyasal partisine kavuşmuş olarak siyaset sahnesine yeniden çıkmıştır(11 1). İslamcı © hareketle özdeşleştirilen RP'nin 1991'de meclise girmesiyle başlayan bu başarısı, 
1994 yerel seçimleriyle devam etmiş ve 1995 genel seçimleriyle de doruk 
noktasına ulaşmıştır. 

Bu doğrultuda diyebiliriz ki, önce yerel yönetimlerde sosyal demokrasinin “kale”lerini fetheden siyasal İslamcılar, ardından bu fetihlerin hiç de rastlantı olmadığını kanıtlar bir biçimde merkezi iktidara da ortak olmuştur(112). Bu iktidar sürecinde, RP'nin “siyasal İslamı” gündemin başına oturtuğunu, özellikle de “insanların inançlarını yaşayabilmesi” sloganı ile, giyim kuşamdan, aile ve miras hukukuna kadar “İslam ilkelerinin” kendi yorumladıkları biçimde günlük yaşama geçirilmesini önerdiklerini görüyoruz. Bu görüşlerinin uzanusı olarak da, örneğin İstanbul Belediye Başkanı, “demokrasinin bir amaç değil, bir araç” olduğunu söylerken; Ankara, Sincan Belediye Başkanı, İran'ın Ankara Başkonsolosu ile birlikte “şeriat” özlemini dile getiren bir gece düzenleyerek ve “şeriatı gerekirse enjeksiyonla aşılayacağız” türündan açıklamalar yapmışlardır. Yine Erbakan, özellikle (o üniversitelerdeki “türban” olayına değinerek, “rektörlerin (türbanlı öğrenciler önünde selam duracağını” belirten açıklamalar yapmıştır(113). 

Bunların hemen ardından da 28 Şubat 1997'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern müdahalesine tanık oluyoruz. Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat'taki toplantı tutanağı incelendiğinde, metindeki maddelerin, “irtica tehdidi”ni ve dönem hükümetinin bazı uygulamalarını hedeflediğini görüyoruz(114). Dolayısıyla bu 


süreçte askerler, RP'nin mevcut Cumhuriyet rejimi için tehlike olarak gördüğü 


(111) Emre Kongar. a.g.c.. 5. 254. 
(112) Yüksel Işık. Siyasal İslam'ın Arka Bahçesi. Ütopya Yay.. Ankara, 1999. S.15. 
(113) Emre Kongar, a.g.e.. 5. 276. 
(114) Emre Kongar. a.g.e. S. 286. 
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uygulamalarına müdahale etmiştir. 

Ancak MGK'nın 28 Şubat toplantısının üzerinden bir süre geçtiği halde, hükümet bu toplantıda verilen kararlar çerçevesinde bir çalışma yapmamıştır. 
Bunun üzerine de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, RP'nin Oo kapatılması için Anayasa Mahkemesine dava açmış ve Siyasal Partiler Yasasına göre RP'nin kapatılmasına karar verilmiştir(115). i 

Öte yandan: RP'nin kapatılmasının hemen ardından, 17 Aralık 1997'de eski RP'lilerden, Anayasal Nizam yıkmaktan hakkında soruşturma açılan MGV kökenli üyelerden oluşan FP'nin kuruluşuna tanık oluyoruz(116). 

Bu şekilde Cumhuriyet'le birlikte bastırılan İslamcı hareketin, ilk kez çok partili döneme geçişle DP içinde yeniden doğduğunu belirtik. Daha sonra bu hareketin, yine DP zannettiği AP'yi desteklediğini, bu parti tarafindan temsil edildiğine inandığını açıkladık. 1970lere geldiğimizde ise, artık İslamcı hareketin ilk kez bağımsız bir siyasal kimlikle MNP çatısı altında toplanması söz konusuydu. 
1970lerden bu yana da bu hareketin aynı çizgide farklı isimler altında (MNP - MSP - RP - FP ) siyasal alanda temsil edildiğini görmekteyiz. 


(115) Refah Partisi'ni kapatan Anavasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı için bkz. 23 Şubat 1998 
"Radikal? gazetesi. İ 
(116) Ergun Poyraz. MNP'den FP'ye İhanetin Belgeleri. MK Yay.. Ankara. 1998. S. 561 - 567. 


A) Eğitimde Yapılan Değişiklikler 


Çok partili dönemle birlikte, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki tek parti döneminin eğitim anlayışından o uzaklaşılması söz konusudur. Daha önce incelediğimiz gibi, tek parti döneminde yapılan eğitim reformlarına baktığımızda; dinin eğitim alanındaki etkinliğini ortadan kaldırarak, dini eğitimin devletin denetimine alınmaya çalışıldığını görmüştük. . Oysa ki, çok partili dönemle birlikte bu eğitim anlayışının değiştiğine tanık oluyoruz. 

Diyebiliriz ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, eğitimin islamileştirilmesinin başlangıcı, 1950'li yıllara uzanır. Daha önce pozitivist din anlayışının önemli savunucularından olan İnönü, bu yıllarda parti ileri gelenlerinin dini fazla ihmal ettiklerini, köylerde cenaze namazı kıldıracak imamların bulunamadığını, dinsel terbiye görmeyen gençliğin aile ve devlete itaat etmediklerini belirtir(117). Bu itirafin arkasından gelen uygulamalar da Cumhuriyet'in başlangıç yıllarında adeta yeraltına çekilen (yada itilen) İslam'ın ve İslami eğitimin patlama yapmasına yol açmaktadır. Nitekim 1949'da CHP, MEB'nın aracılığıyla bir genelge yayımlayarak ilkokullarda program dışı din derslerinin okutulmasını istemiştir(118). Bu doğrultuda 
15 Şubat 1949 tarihinde velilerin yazılı isteği bulunmak ve ders zamanları dışında 
uygulanmak koşuluyla “Din Bilgisi” dersleri konulmuştur(119).Buna karşılık, DP'nin iktidara gelmesinden hemen sonra din dersleri, 4 Kasım 1950'den itibaren ilkokullarda normal program içerisine alınmıştır (120).Server Tanilliiye göre, emperyalizme kesinlikle bağımlı, aracı - tacirle büyük toprak sahipliğinin ortaklığını temsil eden, tefeciyi, ağayı, şeyhi, hem onlarla sömürü ortaklığı yapan hem de onları “demokrasinin” oy deposu halinde gördüğü kitleler üzerinde baskı aracı ve 


afyon olarak kullanan bir partinin, din derslerini program dışı olmaktan çıkanp, 


(117) Ruşen Çakır. Ayet ve Slogan. a.ge.. 275. 

(118) Kemal İnal. age.. S5.73-74. 

(119) Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi. Cilt XI. Sayı: 524. 7 Şubat 1949. 
(120) Doğan Duman. a.g.e.. S. 158. 


programa almasından daha doğal birşey yoktur(121). Yine 1948'de dini görevlilerin öğretimi için okullar (imam hatipler) devletin himayesinde yeniden canlanmış, 1949'da Ankara Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi açılmış, 1950'den itibaren Devlet Radyosu dini programlara izin vermiş ve yavaş yavaş dini seremoniler, İslami gelenekler resmi görevlerde bile yeniden görünmeye başlamıştır(122). 

© Okullarda yeniden okutulmaya başlayan Din Bilgisi dersleri konusuna geri döndüğümüzde, ilk kez 1949'da, ilkokullarda program dışı, isteğe bağlı olarak okutulan bu dersin, 1950'de DP'nin iktidara gelişiyle normal program içerisine alındığını görmüştük. 1956'da, ortaokullarda din derslerinin okutulması gündeme getirilmiş, isteğe bağlı olarak bu dersin verilmesine karar verilmiştir. 1967'de ise lise 1. ve 2. sınıflarda, yine isteğe bağlı olmak üzere haftada bir saat Din Bilgisi dersi konulmuştur. 1973'de CHP - MSP koalisyon hükümetinin yönetimde bulunduğu dönemde ise, din derslerinin okutulduğu bütün sınıflara, haftalık bir saat ve zorunlu olmak üzere Ahlak dersleri konulmuştur. Bu durum, o dönemde zorunlu olmayan din derslerinin uygulamada farklı bir isim altında okutulmasından başka bir şey değildir. Çünkü bu yeni ders, içerik olarak Din derslerinden pek farklı değildir. Bu nedenledir ki din bilgisi görünürde seçmeli bir ders iken, ahlak derslerinin zorunluluğu nedeniyle, uygulamada zorunlu ders niteliğini kazanmıştır. Ayrıca 1976'da da lise 3. sınıflara Din Bilcisi dersi konularak, bu ders ortaöğretimin bütün sınıflarında yaygınlaştırılmıştır(123). 

1980'li yıllara geldiğimizde ise, 12 Eylül'ün dinsel eğitim ve öğretim konusunda bir dönüm noktası olduğunu görüyoruz. Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, 12 Eylül yönetimi İslam'ı diğer aşırı ideolojilere karşı bir çare olarak kullanmış ve bu nedenle devlet kontrolünde İslam'ın gelişimine katkıda bulunmuştur. Bu nedenle Evren, o dönemde, İslam'ın ne kadar akılcı ve nifak tohumlarını (ya da 


sapık ideolojileri) temizleyici bir din olduğunu meydanlarda açıklamaktadır(124). 


(121) Server Tanilli. Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz ?. Amaç Yay.. İstanbul. 1989. S. 72-73. 
(122) Faroog Hassan. “The Concept Of State And Law in Islam”, America, 1981, S. ISI. 
(123) Doğan Duman. a.g.e. 5.158- 141. 

(124) Kemal İnal. a.ge.. S. 76. 


Bu görüşün uzantısı olarak, 1982 Anayasası'na bakmak gerekir. Bu Anayasa, daha önceki Anayasalarda devrim kanunu olarak kabul edilerek korumaya alınan kanunları, (oörneğin oTevhid-i Tedrisat Kanununu doğrudan değiştirmeye kalkmamakla birlikte, bu alanda yine dolaylı olarak da olsa önemli değişiklikler getirmiştir. Bu çerçevede Anayasa 42. maddesi ile “eğitim ve öğretim, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre Devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz” hükmünü getirerek, laiklik alanında geleneksel (tutumu sürdürmüştür. Öte yandan, aynı Anayasa'nın 24. maddesi, “din ve ahlak eğitimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer almaktadır” hükmünü getirerek, yepyeni bir gelişmenin kapılarını açmıştır. Bu göstermektedir 
ki, 1961 Anayasası'nda din öğretiminde belli bir serbestlik tanınmışken, 1982 
Anayasası ile din eğitimi, milli eğitim ve öğretim sistemine zorunlu ders olarak girmektedir. Bu şekilde devlet, Din Kültürü öğretmekle yükümlü kılınmıştır(125). 

Doğan Duman'a göre, 1987 Anayasası'na göre, zorunlu din derslerinin okutulmasındaki amaç, devlet dışında gelişen İslam'ı denetim altına almaktır. 
Ancak 12 Eylül rejiminin, aşırı solun önünü tıkamak ve devlet denetiminde ılımlı İslam oluşturma politikası iflas etmiştir. Çünkü bu çözüm, İslamcı düşüncenin lehine bir sonuç doğurmuştur(126). Bu sonuca götüren etkenler olarak da, bazıları din dersi kitaplarının içeriğine, bazıları ise bu dersin öğretmenlerinin tavrına işaret etmektedir. Ancak İslamcı düşüncenin bu gelişimini, toplumsal yapıda gelişen diğer güç dengelerini dikkate almadan, sadece bu iki nedenden birine dayandırmak yanıltıcı olur. 

Din derslerinin ilk ve orta öğreim kurumlarında zorunlu olarak okutulmasının fikri temeli konusuna geldiğimizde ise, İnal, bunun Türk - İslam 


sentezcilerine ait olduğunu ifade eder. İnal bunun gerekçesinin, Türk - İslam 


(1253) Gencav Şaylan. a.ge.. S. 105 - 106. 
(126) Doğan Duman. a.g.e.. 8.143-145. 


Sentezi Milli kültür Raporu'nda şöyle açıklandığını belirtir: “Pragmatizm, pozitivizm dolayısıyla çeşitli maddeci görüşlere dayanan eğitim sonucu... köksüz, muallakta, yıkıcı ideolojilerin pençesine düşen gençler yetişmiş ve onlar da eylemci ve anarşist olmuşlardır.” Oysa 'Türk Milli Eğitimi'nin hedefi hür mesulliyet idrakine sahip mes'ud olabilecek insan yapısını, yani örnek müslüman Türk'ü ifşa etmek” olmalıdır. “Bu amaçla”... ilköğretim programları yeniden ele alınmalı, milli, dini ve örü değerlerimizi muayyen seviyede ek alan ve onları yarının vatanına, milletine, dinine, bayrağına, tarihine bağlı, tezatsız Türk vatandaşı olarak çocuklarımıza verecek programlar geliştirilmelidir...Milli ve dini bünyemize uymayan bilgiler programlardan çıkarılmalıdır. İlkokullar aileden gelen milli ve dini değerlerini bozmamalı, onları takviye etmeli, geliştirme gayesi taşımalıdır”(127). 

Bu şekilde din derslerinin ne zaman seçmeli ya da zorunlu olacağının belirlenmesinin yanında bu derslerin içeriği de iktidarın ideolojisine uygun olarak saptanmaktadır. Bu çerçevede devletin dini eğitimi kontrol altında bulundurmak istemesi sonucu ortaya çıkan, genel eğitim sistemi içindeki okullarda okutulan “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersleri yanında, bir de İmam-Hatip Okulları'nın durumu söz konusudur. 

Çok partili sisteme geçişle birlikte İmam-Hatip okullarının gelişimine baktığımızda; önce, 1946 seçimleri sonrasında, 1947 koneresi ile CHP'nin dini eğitim alanında bir girişimde bulunarak, 1949'da 10 ilde. 10 aylık İmam-Hatip kursları açtığını görüyoruz. 1950 seçimlerinde DP'nin iktidara gelmesiyle birlikte 
de İmam-Hatip kursları okullara dönüştürülmüş, ortaokul ve lise düzeyinde 7 
İmam-Hatip okulu kurulmuştur. 1958'de bunların sayısı 18'e yükselmiştir. Bu yıla kadar özel öğretim kurumlarına bağlı olarak faaliyette bulunan bu okullar, bu tarihte Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'ne, 1961'de de yeni kurulan Din Eğitimi 
Şube Müdürlüğü'ne verirlir. Aynı yıl Yüksek İslam Enstitüsü açılır. 1965 - 1969 
arasındaki AP döneminde 3 Yüksek İslam Enstitüsü ve ortaokul düzeyinde 40 
İmam-Hatip okulu daha açılmıştır. 1969 - 1970 öğretim yılında 71 ortaöğretim. 30 


(127) Kemal İnal. age. S. 78-79. 
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lise düzeyli İmam-hatip okulu vardır. 1974 - 1975 yılları arasında MSP - CHP koalisyon hükümeti döneminde, bu okulların sayısı ortaöğretim düzeyinde 101'e, lise düzeyinde ise 73'e yükselmiştir. AP, MSP ve MHP'nin koalisyon hükümeti olduğu 1977 - 1978 öğretim yılında, ortaöğretim düzeyindeki İmam-Hatip okullarının sayısı 334'e, lise düzeyindekilerin de 103'e yükselmiştir. 1987 - 1988 de ortaöğrenim düzeyinde 376, lise düzeyinde 341 İmam-Hatip okulu vardır.1994-1995 öğrenim yılına geldiğimizde ise 398 İmam-Hatip lisesi olduğunu görüyoruz(128). 
1967'de de ilk kez İmam-Hatip lisesi mezunlarına üniversiteye girme hakkı tanındığını görüyoruz(129). Bu nedenledir ki İmam-Hatip okulları artık, sadece Yüksek İslam Enstitüleri ile İlahiyat Fakültesi'ne öğrenci yetiştiren mesleki din okullarından, alternatif bir eğitim sistemine dönüşmüştür(130). 1980'lere geldiğimizde, 
12 Eylül yönetiminin, geçmiş yıllarda hiçbir hükümetin cesaret edemediği bir 
uygulamayı başlatması söz konusudur. 16 Haziran 1983 tarihinde, Bülent Ulusu hükümeti döneminde 2842 sayılı kanunla Milli Eğitim Temel Kanunu'nun birkaç maddesiyle birlikte, “meslek lisesi mezunlarının yalnızca yetiştirildikleri yönde eğitim veren fakültelere kabul edilmelerine izin verilen” 31. maddesi değiştirilerek, “lise ve dengi okulları bitirenler yüksek öğretim kurumlarına girmek için aday olmaya hak kazanır” şeklini almıştır(131). Bu şekilde İmam-Hatip lisesi mezunlarına da istedikleri yüksek öğretim programına devam etme hakkı tanınmıştır. Bu durumda İmam-Hatip'lerin kuruluş amacını yitirmeleri söz konusudur. Nitekim YÖK. istatistiklerinden, bu okullardan mezun olanların özellikle kamu yönetimi, hukuk, siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler gibi devlet içinde örgütlenmeye yatkın alanlarda yüksek öğretime (devam (ettiklerini öğrendiğimizde, bu okulların, 


mesleki amaçlı olmanın çok ötesine geçtiğini anlıyoruz(132). 


(128) Bahattin Akşit. “Türkiye'de İslami Eğitim: Osmanlı'nın Son Dönemlerinde Medrese Reformu ve Cumhuriyet'te İmam-Hatip Okulları". Çağdaş Türkiyede İslam, a.ge.. S. 101: Mümtaz'er Türköne. “İmam-Hatip Liseleri”. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi 12, İletişim Yay.. İstanbul. 1996. 5.467. 

(129) Mümtaz'er Türköne. “İmam-Hatip Liseleri. a.ge.. 167. 

(130) Bahattin Akşit. “Türkiyede İslami Eğitim: Osmanlı'nın Son Dönemlerinde Medrese Reformu ve Cumhuriyet'te İmam-Hatip Okullar”. a.ge.. S. 101. 

(131) Doğan Duman, a.ge.. S. 163. 

(132) Nur Serter. a.g.e.. 8. 49. 
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Yaşanan süreci genel olarak değerlendirdiğimizde, bu süreç, din temelli formasyona sahip bireylerin sadece bu alanda kamuya girişlerinin dışına çıkılma hareketinin başladığının ifadesi olmaktadır. Böylece özel yaşamla sınırlandırılmaya çalışılan din, gelinen koşullarda kamusal yaşamın tüm alanlarında yerleşmesini sağlayacak yol bulmuştur ya da yol yaratılmıştır. Böylece İslami çevreyle merkez arası mücadele alanları genişleme eğilimine girmiştir. Bu, mücadelenin yapısında bir 


değişim anlamına gelmektedir. . 


B) İslami Hareketteki Değişme Sürecinde Kadın 


Çok partili dönemle birlikte İslami harekette meydana gelen değişimleri bu bölümün başında açıklamıştık. Ancak orada söz konusu konuyu genel toplumsal hatlarıyla ele almıştık. Burada ise çalışmamızın ana temasını olışturan kadın açısından konuyu ele alacağız. 

Cumhuriyet'in ilk yıllarında ısrarla, kadının konumunun Kemalist reformlar için ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştık(*). Çünkü bu dönemde kadının hukuki, siyasal ve toplumsal statüsü, aynı zamanda yeni Cumhuriyet'in batılılaşmasının, demokratikleşmesinin de bir göstergesiydi. Oysa çok partili rejime geçişle birlikte, kadınların bu “demokratikleşmeyi simgeleme” rolünün, işlevini ve anlamını yitirdiğini görüyoruz(133). Çünkü “çok partili dönemde artık kadınların siyasete katılma düzeylerini, toplumun gerçek demokratikleşme düzeyi, gerçek toplumsal ilişkiler, toplum yapıları ve kadınların toplum içindeki gerçek konumları belirlemekteydi”(134). Dolayısıyla kadınlar da parti içi rekabet kurallarına tabi olacaklardır. Oysa tek partili dönemde kadınlar zaten dönem hükümetinin lütfuyla parlemantoya giriyorlardı. Bu nedenle çok partili sistem, devletin imtiyazı altında siyasal yaşama alışan kadınların aleyhine gelişmiş, böylece kadınlara daha da önce yüklenen Cumhuriyet'in simgesi sıfatı ortadan kalkınca kadınlar, siyasal yaşamda gerilemeye başlamışlardır(135). Nitekim, yıllara göre parlemantodaki kadın üye sayısı ve oranını gösteren tabloya baktığımızda; 1935 - 1946 arasındaki dönemin, kadınların Meclis'te sayısal olarak en fazla oldukları (1955'te kadın milletvekili sayısı 18, toplam içindeki kadın oranı *04.5'dir. 1946'da kadın milletvekili sayısı 


9, toplam içindeki kadın oranı “01.9'dur) dönem olduğunu, daha 


(*) Bkz. “Cumhuriyetle Birlikte İslamın Değişen Rolü” başlığı altında. “Kadın ve İslam' konusu. 
(133) Şirin Tekeli, “Türkiyede Kadının Siyasal Hayattaki Yeri. a.ge.. 5S. 383. Ayrıca. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında yaratılmaya çalışılan kadın imgesiyle. 1945 sonrası yaratılmaya çalışılan kadın imgesi arasındaki farkın ders kitaplarına da yansıtıldığını görebilmek için bkz. 
Firdevs Helvacıoğlu. Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik, Kaynak Yay.. İstanbul, 1996. 

(13) Şirin Tekeli. Kadınlar İçin. a.ge.. S. 293. 

(135) Ömer Çaha. a.g.e. S. 126- 127. 


sonra ise bir azalma (1950'de kadın milletvekili sayısı 3, toplam içindeki kadın oranı “00.6'dır) yaşandığını görüyoruz(136). 

Ancak bu dönemde, kadınların kendilerine özgü söylem ve politikalarını dile getirdikleri örgütlenmeleri var mı? diye baktığımızda, 1980'e kadar bunu da göremiyoruz. Bu dönem içerisinde kadınların, temelde iki farklı ideolojiye hizmet etmeleri söz konusudur: Kemalizm ve 1970'lerin ortalarından itibaren sosyalizm(137). 

Dolayısıyla bu dönemdeki hızlı toplumsal hareket ve değişmeler, yaşanan aşırı siyasallaşma okadınları da etkilemiştir. Öte yandan bu durum, kadınların savundukları ideolojiler uğruna, kendi cinsel kimliklerini gözardı etmeleriyle sonuçlanmıştır. Nitekim Yeşim Arat'ın kadın milletvekillerine ilişkin çalışması bu görüşü desteklemektedir. Yeşim Arat, tek partili dönemde kadın milletvekillerinin kendilerini daha çok kadınların temsilcisi olarak gördüklerini, bu nedenle kadın sorunlarını daha çok dile getirdiklerini; çok partili dönemle birlikte ise kadınların parti kimliklerini cinsel kimliklerinin önünde tuttuklarını ifade etmektedir(138). 

Ancak 1980”lere geldiğimizde, feminist söylemlerle birlikte kadın kimliğinin sorgulanmasına tanık oluyoruz. Ayşegül Yaraman'ın deyişiyle, “Cumhuriyet'in ilk seçkin kadın kuşağında varolan erkekle özdeşleşme yoluyla bireysel / tekil başarı; veyahut 1970”lerin seçkin kadınlarının benimsediği ideolojik temelli toplumsal kurtuluş yerine 1980'lerin kadınları ortak çıkarlar için kadın mücadelesine inanmışlardır”(139). Bu nedenle kadınların artık, sadece belli ideolojilerin sözcüleri olarak değil, kadın olmaktan kaynaklanan sorunları dile getirmeleri ile gündeme gelmeleri söz konusudur.Bu amaçla çeşitli dernekler kurup, dergiler çıkararak 


faaliyette bulunmuşlardır(140). Feminizmin bu faaliyetleri devlet uygulamalarını da 


(136) Erol Tuncer. Seçim '99 Sosyal ve Siyasal Değerlendirme. Tesav Yay., Ankara, 1999, S. 121. 
(137) Ömer Çaha. a.ge.. 5.130. 

(138) Yeşim Arat, “Türkiye'de Kadın Milletvekillerinin Değişen Siyasal Rolleri”, B.Ü. Ekonomi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt:1. Sayıl. S. 52 -55. 

(139) Ayşegül Yaraman, Türkiye'de Kadınların Siyasal Temsili. Bağlam Yay., İstanbul, 1999. 5.62. 
(140) Serpil Çakır. “Türkiye'de Feminizmin Dünü ve Bugünü. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi 13, İletişim Yay.. İstanbul, 1996. S. 752. 
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etkileyen bir baskı unsuru haline gelmiştir. Nitekim kürtaj yasasından Medeni Kanun'un bazı maddelerinin değişimine kadar kadınla ilgili hükümetin tüm uygulamalarında feministlerin bir baskı mekanizması olarak işlev görmesi etkili olmuştur. Bu gelişmelere paralel olarak, 1980 sonrasında, siyasal partilerin de kadın konusuna önemle eğildiklerini görüyoruz(141). 

— Feminist akımların, aynı dönemlerde İslami kesimi de etkilemesi söz konusudur. Dolayısıyla feminist akımın etkisiyle İslami kesimdeki kadınların da kimlik arama sürecine girmelerine tanık oluyoruz. Bu süreçte İslami feministler, çıkardıkları değişik kadın dergileri, üniversitelere örtüleriyle devam etmek isteyen kız öğrencilerin bu yöndeki eylemleri ve kamusal alana çıkma yolunda mücadele eden kadınlar olarak gündeme gelmişlerdir(142). Kadınların toplumsal alandaki bu taleplerinin siyasal alana da yansıdığına, bu süreçte kadınların İslami hareket içinde de ortaya çıkmaya başladığına tanık oluyoruz. 

Kadınların bu şekilde siyasal kadrolarda kullanılması, daha önce 1935” lerde olduğu gibi, anlamlı bir kadın hareketini izlemiştir. Dolayısıyla konu bu açıdan değerlendirildiğinde, kadınların siyasal olarak kullanılmalarının bir göstergesi olarak kabul edilen siyasetteki simgesel anlamda varlıklarının dahi aslında kadınların talepleriyle ilişkili olduğu ileri sürülebilir(143). 

Öte yandan, kadının, İslami hareket içinde ortaya çıkışı niçin 1980 
sonrasıdır? sorusunun yanıtını, 1980 sonrası askeri rejimin İslamcı gruplara karşı benimsediği pragmatik politikalarının etkisi sonucunda, İslam'a daha geniş ifade özgürlüğü tanımasında Oda arayabiliriz(144). Bu düşünce çerçevesinde, İslamcı ideolojinin güç kazanmasına paralel olarak, İslamcı kadının da yavaş yavaş siyasal mücadeledeki yerini almaya başladığını söyleyebiliriz(145). Bu anlamda İslami bir 


söyleme sahip RP, İslamcı kadının siyasallaşmasında etkili olmuştur. 


(141) Ömer Çaha. a.ge.. S. 169-199. 

(142) Ömer Çaha. a.ge.. S. 192-193. 

(143) Ayşegül Yaraman. a.ge.. $.63-64. 

(144) Feride Acar. “İslamcı İdeolojide Kadın: Türkiye'de Üç İslamcı Kadın Dergisi”. Çağdaş Türkiye'de İslam. a.ge.. S. 206. 

(145) Doğan Duman. a.g.e.. S. 234. 


1980 öncesinde kadınların örgütlenmesine pek sıcak bakmayan RP, “hanım 
komisyonları” aracılığıyla, böylece ciddi bir şekilde propagandalarında kadını kullanmaya başlamıştır(146). İlk olarak da 1991 yılındaki genel seçimler nedeniyle hazırlatılan reklamlarda ve kullanılan sloganlarda kadınların ön plana çıkarılması, 


kadının giderek siyasal mücadeleye girmesine ve birtakım istemleri dile getirmesine 


neden olmuştur. Bu şekilde politikleşen İslamcı kadın, seçmen kitlesine ulaşmada 


bir köprü olarak görülerek, İslam'ı tebliğ etmekle görevlendirilmiştir(147). Ancak burada bir paradoksla karşılaşıyoruz. RP'nin propaganda çalışmalarında kadın, yoğun bir şekilde yer alırken, FP'nin kuruluşuna kadar, tek bir kadın bile aday gösterilmemektedir. Dolayısıyla burada kadınların toplumsal katılımıyla siyasal katılımı arasında boşluk doğmaktadır(148). Bir başka ifadeyle, seçim kampanyaları sırasında (evlerinden (o çıkartılan (O kadınlar, seçim sonrası yine o evlerine gönderilmişlerdir. İstanbul kadın komisyonu başkanı Sibel Eraslan ekibinin görevden alınması da bunun en somut örneklerinden birisir(149). Yine de RP'nin, kadının kamusal alana çıkışı konusunda, önceki tavırlarına göre, büyük mesafe 


kaydettiğini söyleyebiliriz. 


(146) Ruşen Çakır. Ne Şeriat Ne Demokrasi. a.ge.. S. 72. 

(147) Doğan Duman. a.g.e. 5.237-241. 

(148) Elisabeth Özdalga. The Veiling Issue - Official Secularism and Populer Islam, ( Çev: N. 
Abadan Unat). Curzon Press, Richmand. 1998. S. 299. 

(149) Türkel Minibaş, “Siyasal Partiler Yelpazesinde Kadının Konumu”. Kadın Gerçeklikleri Yay.. Haz: Necla Arat. Say Yay.. İstanbul. 1996. S. 187. 
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a) Başörtüsü Sorunu 


İslamcı kadının kamusal alanda görünmeye başlamasıyla birlikte, merkezi iktidar ile İslamcı hareket arasında başörtüsü temelinde bir çatışmanın yaşanmasına tanık oluyoruz. Yaşanan bu çatışmanın tartışma odağında da üniversiteler yer almaktadır. Çünkü üniversiteler, bireylerin, kamunun çeşitli alanlarında yer alabilmeleri için bir nevi sıçrama tahtası durumundadır. Bireyler, üniversiteden mezun olduktan sonra kamunun çeşitli alanlarında yer alabilmektedirler. Dolayısıyla kilit aşama üniversiteler olduğu için, bu sorun da öncelikle üniversitelerde yaşanmakta, daha sonra diğer kamu kurumlarına yansımaktadır. 

Özellikle ' 1980'den sonra Türkiye'nin gündemini işcal ederek kamuoyunda kutuplaşmalara neden olan başörtüsü, ilk kez 1966-67 öğretim yılında, bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. 1968'de de yine aynı sorun yaşanmış ve protesto gösterilerine neden olmuştur. Bu şekilde “başörtüsü”, ciddi bir sorun olarak Türkiye'nin gündeminde yer almaya başlamıştır(150). 

12 Eylül'e kadar bir daha gündeme gelmeyen başörtüsü sorunu, 1980 sonrası 
tekrar ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine 1982'de MGK'nn baskısıyla YÖK tarafından başörtüsüne karşı ilk yasaklama yapılmıştır(151).Ancak yasağa tepkiler gelmeye başlayınca, bu karar, 1984'de yumuşatılarak, islami öğrencilerin üniversitelerde başlarını örtmelerine izin verilmiştir. Ancak yetkililer, burada, başörtüsü yerine,onun daha çağdaş bir yorumu olarak gördükleri “türban”a izin vermişlerdir. Fakat Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in 1986'da üniversitelerdeki irtica tehlikesine dikkat çeken uyarısı üzerine, türban kullanımına izin veren iki yıl önceki ılmlı karar geri alınmıştır. Bununla birlikte 1987'de ANAP'ın, türban yasağının kaldırılmasına ilişkin yeni bir yasa tasarısı hazırladığını görüyoruz. Fakat Cumhurbaşkanı Kenan Evren, yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne 


başvurmuştur. Ve Anayasa Mahkemesinin de iptal kararından sonra başörtüsü 


(150) 1966 - 1967 - 1968 yıllarında yaşanan başörtüsü sorununa ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. 
Doğan Duman, a.g.e.. 5.217-218. 
(151) Elisabeth Özdalga. Modern Türkiye'de Örtünme Sorunu. a.ge.. S.G6I. 
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yeniden yasaklanmıştır. Bu karar üzerine de protesto gösterileri (oyeniden başlamıştır(152). Böylece kamuoyunu oluşturan farklı öğrenci grupları, öğretim üyeleri, hatta üniversiteler ve farklı sivil kuruluşlar yine örtü temelinde iki farklı kutba ayrılmışlardır(*) 

1989'un sonunda YÖK, 1982'de yapılan düzenlemeyi kaldırarak, başörtüsü sorununa ilişkin karar verme yetkisini üniversitelere bırakmıştır. Ancak YÖK'ün buçözümüne rağmen, sorunun bir çıkmaza dönüşmesi engellenememiştir. Çünkü “Anayasa Mahkemesi laisizmle ilgili maddelere göndermede bulunarak, başörtüsüne karşı karar alırken, Danıştay temel kişi özgürlükleriyle ilgili maddelere göre kararı destekledi”(153). Dolayısıyla bu kararla ne açık bir yasak ne de açık bir serbestlik getirilmediğinden, bu konudaki tartışma devam etmektedir. 

Aralık 1995'te RP'nin parlamento seçimlerini kazanmasıyla birlikte, islami çevrelerde başörtüsü sorununun çözümüne ilişkin yeni umutlar yükseldiğini görüyoruz. Öte yandan laisist baskı grupları İslamcıların bu başarısı karşısında huzursuz olmuştur. Ancak siyasal partilerin de RP'yi dışarıda bırakan bir hükümet kurma politikaları başarısızlığa uğramış ve Haziran 1996'da RP-DYP koalisyon hükümeti kurulmuştur. Ve RP, İslamcı kesimin kendisinden beklentilerine yanıt verebilmek amacıyla, öncelikle başörtüsü sorununu gündeme getirerek, bu konudaki yasağı kaldırmayı amaçlayan bir yasa tasarısı hazırlamıştır. Bu tasarıya göre, kadınlar kamu kurumlarında, okul ve üniversitelerde başörtüsü takmakta serbest olacaklardı. Ancak bu tasarı, sadece laisist muhalefet içinde değil, koalisyon ortağı olan DYP içinde de tartışmalara neden olmuştur. Bu nedenle koalisyon ortakları 


< 


arasında “yasak üniversitelerden kaldırılacak, diğer kamu kurumlarında sürecek” 


şeklinde bir uzlaşmaya varılmıştır. Buna rağmen DYP'nin bazı bakan ve 


milletvekillerinin üzerinde genel anlamda uzlaşma sağlanan tasarıyı bile kabul 


(152) Doğan Duman. age. S. 219 - 222: Elisabeth Özdalga. Modem Türkiye'de Örtünme Sorunu. a.g.e.. $. 63-65. 

(*) Yine bu dönemdeki eylemler ve “başörtüsü yasağına ilişkin farklı bakış açıları için bkz. 
Doğan Duman. a.g.e.. S. 223-2532. 

(153) Elisabeth Özdalga. Modern Türkiye'de Örtünme Sorunu. a.g.e.. S. 67. 
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etmemeleri üzerine, RP'nin bu konudaki girişimi sonuçsuz kalmıştır. Bu şekilde, karar yeniden üniversitelere bırakılmıştır( 154). 

Böylece İslamcı hareket ve merkezi iktidar arasındaki çatışma, özellikle 1980'lerden sonra, başörtüsü sorununda temellenmiş, bu da kendisini öncelikle üniversitelerde dışavurmuştur. Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, toplumun çeşitli kesimlerinde kutuplaşmalar yaşanmasına karşılık, tüm protestoların örtü temelinde yaşanması, üniversitelerdeki eylemlerde net bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.Yani burada iki taraf da çatışmayı “örtü” temelinde almaktadır. Örneğin, Ahmet Taner Kışlalı cinayeti iki tarafin da bir araya geldiği, “Cinayetlere hayır” gibi bir protestoya değil de, “Başörtüsü serbest kalsın” ya da “Türkiye laiktir, laik kalacak” gibi, yine örtü temelinde gösterilere neden olabilmektedir. Nihayetinde 


sorun devam etmektedir. 


(154) Elisabeth Özdalga. Modern Türkiye'de Örtünme Sorunu. a.g.e.. S. 67 - 68. 
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b) Kimlik ve Kadın 


17 


Araştırmamız açısından önemli olan “İslamcı kadın kimliği” nin nasıl oluştuğuna, bu anlamda İslamcı kadının, kendini nasıl tanımladığına geçmeden önce, genel olarak kimlik nedir? sorunu üzerinde durmamız gerekmektedir. Çünkü kimlik kavramı, çok somut, açık, sınırları net olarak çizilmiş bir kavram değildir. 

“..Kimlik,... birey ile dünya arasında bir vasıta rolü oynar, olayları ölçen ve değerlendiren bir mekanizma gibi işler. Böylece bireyin omotivasyonlarının, tutumlarının ve tepkilerinin belirlenmesinde hayati bir işlev görür... Kimlik, hem kendisi ile diğeri arasında bir farklılaşma içerir, hem de kendisiyle diğerleri arasındaki özdeşleşmelerden hareketle inşa edilir” (155). 

Başka bir deyişle “Kimlik, bazı insanlarla nelerinizin ortak olduğuna ve sizi başkalarından neyin farklılaştırdığına ilişkin bir ait olma sorunudur. En temel anlamıyla size kişisel konum duygusu, bireyselliğinize değişmez bir öz verir. Ama aynı zamanda da sizin toplumsal ilişkilerinize, diğerleriyle olan karmaşık bağlarınıza ilişkindir ve modem dünyada bu ilişkiler giderek daha karmaşık ve şaşırtıcı bir hale gelmektedir. Hepimiz, içimizde bağlılık için savaşan, potansiyel olarak çelişik bir dizi kimlikle yaşıyoruz: erkek ya da kadın, normal ya da eşcinsel, sağlam ya da sakat... Hangisi üzerinde yoğunlaşacağımız, hangisini öne çıkartacağımız, hagisiyle özdeşleşeceğimiz, sayısız etkene bağlı.” (156). 

Kadın kimliğinin sorgulanmasının ise, ancak 1980'li yıllarda feminist söylemlerle birlikte başladığını daha önce belirtmiştik. İslamcı kadın kimliği de yine bu dönemdeki feminist söylemlerin etkisiyle sorgulanmaya başlamış ve yine bu dönemde İslamcı hareketin yeniden ortaya çıkıp, İslamın siyasallaşmasıyla, 


müslüman kimlik tartışmaları içinde yerini almıştır. 


(155) Nuri Bilgin. Kimlik Sorunu. Ege Yay.. İzmir. 1994. S. 239 - 242. 
(156) Jeffrey Weeks. “Farklılığın Değeri”. Kimlik (J. Ruhherford. A Stuarn. K.Mercer). Sarmal Yay.. İstanbul. 1998. S.85. 
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Bu anlamda, Göle'nin deyişiyle, “kadın... liberal Batı modernizmi karşısında, İslami farklılığın iletişimini üstlenmektedir”(157). Burada kadınlar artık, ev içi rollerle sınırlı, geleneksel müslüman kadın konumundan farklılaşmakta, “modem kurumlara yönelmekte ve bunu  siyasal-dinsel (kimliklerini açığa vurarak yapmaktadırlar... Böylelikle yeni bir müslüman kadın tipi çizmektedirler”(158). 

Tesettür de bu çerçevede müslüman kadın kimliğinin bir göstergesi olmaktadır. Böylece “İslamlaşmanın en görünür simgesi olan kadınların örtünmesi, Müslüman kimliğinin işaret dili haline gelmiştir”(159). Tam da bu nedenle tesettür, Türkiye'de hem genel anlamda Batı karşısındaki ezilmişliğimizin, hem de geleneksel toplum yapısına geri dönüş isteğinin ve bunun siyasi sembolü olarak değerlendirildiğinden, kamusal alanda yer alması Cumhuriyet tarihi boyunca engellenmiştir(160). 

Bu noktada tesettür, İlyasoğlu'na göre, İslamcı kadın kimliğinin ayırdedici bir öğesi olarak, herşeyden önce, özel ve kamusal alan arasındaki geçişliliğin bir simgesidir. İşte bu simge, İslamcı kadına yeni bir kimlik getirmekte, özel ve kamusal alanın kesiştiği yerde güvenli bir alan yaratmaktadır. Dolayısıyla burada İslamcı kadın kimliği, kamusal ve özel alanın sınırlarında dolayımlanarak oluşmaktadır(161). 

Ancak belki de burada, öncelikle, acaba özel ile kamusal arasında net sınırlar var mıdır? sorusunu tartışmak gerekmektedir. Çünkü örneğin Fraser'a göre, özel ile kamusal arasında sanıldığı gibi net sınırlar yoktur. Bugün özel alana ait 


gibi görünen herhangi bir konu, ertesi gün, politik bir mesele haline gelebilir. Bu 


(157) Nilüfer Göle, Modern Mahrem. a.g.e.. S. 109. 

(158) Nilüfer Göle. Modem Mahrem. a.g.e., S. 94 - 95. 

(159) Nilüfer Göle. “Modernleşme Bağlamında İslami Kimlik Arayışı”. Türkiye'de Modernleşme ve Ulusal Kimlik (Ed: S. Bozdoğan-R.Kasaba), Tarih Vakfi Yurt Yay.55. İstanbul. 1998, S.76. 

(160) Nazife Şişman. “Başörtüsü *Sarı Yıldız'mı?””, Birikim 95. Birikim Yay.. İstanbul. Mart 1997. S.92. 

(161) Aynur İlyasoğlu, Örtülü Kimlik, a.ge: Aynur İlyasoğlu. “İslamcı Kadın Kimliğinin Oluşumu”. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi 13. İletişim Yay.. İstanbul, 1996. 
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nedenledir kı, nelerin kamusal, nelerin ise özel alana ait olduğunun belirlenmesi, iktidar konumları ve ilişkileri ile doğrudan ilişkili olmaktadır(162). Dolayısıyla bu bakış açısından, İslamcı hareket de daha önce özel alanla sınırlanan dini, şu anda kamusal alana taşımaktadır. Bu gelişime paralel olarak, laik kesim tarafından özel alan içine sıkıştırılmış tesettürlü kadın da kamusal alana çıkmaktadır. Bu noktada Göle, birarada yaşamanın sahnesi olan, ortak alan olan kamusal alanın yeniden tanımlanması gerektiğini belirtir((163). Çünkü laik kamusal alan dönüşüme uğramaktadır. 

Ancak burada İslamcı yazar Cihan Aktaş, “tesettür'ün, kadını mekansal olarak sınırlayan değil, onun varoluş alanını genişleten ve düzene sokan bir kavram olarak algılanması gerektiğini ifade ederek, tesettür, mahremiyet ve özel alan kavramlarının yeniden tanımlanması gerektiğini belirtir(164), Çünkü O, herşeyden önce, kamusal ve özel alan arasındaki ayrımı modernizmin icad ettiğini, İslamiyet? oOin ise, modernizmin özel ve kamusal şeklinde ikiye böldüğü alanları aynı ahlakın çatısı altında tutmayı hedeflediğini söyler(165). Bu anlamda, dini bakışta, kadının ev ile ilişkisi, kamusal alandan bir dışlama, tabi kılma ve karşıtlık bazında görülmemelidir. Bu yaklaşıma göre özel alan, ne yalnız kadına aittir, ne de kadın yalnız özel alanla tanımlanabilir. “Kadın eviyle özel ilişkisiyle birlikte kamu hayatına katılabilir. Aynı şeyi erkek de yapabilir. Ancak bu katılımların nispeti ve üslubu arasında bir farklılık olması, -ki, kadının tesettürü de bunların içindedir- kadın ve erkek kimlikleri arasındaki farklılıkların ve mahremiyetin korunması ve böyle bir farklılık olduğundan sözedilebilmesi için gereklidir”(166). Bu doğrultuda, özel yaşamında başörtülü bir kadının, kamuya da, yine farklılığını koruyarak, başörtülü kimliğiyle çıkmak istemesinden daha doğal bir şey yoktur. 


(162) Aktaran. Defne Suman, “Feminizm, İslam ve Kamusal Alan. İslamın Yeni Kamusal Yüzleri (Nilüfer Göle). Metis Yay.. İstanbul, 2000. S. 76. 

(163) CNN Türk. “İslam ve Modernizm” konulu Taha Akyol-Nilüfer Göle söyleşisi. 21 Temmuz 2000 
(164) Cihan Aktaş. “Kadının Özel Alan'la Tanımlanması”. Bilgi ve Hikmet. Yaz-1995. Sayı:11. 5.162 
(165) Cihan Aktaş. Devrim ve Kadın. Nehir Yay.. İstanbul. 1996. S. 68. 

(166) Cihan Aktaş. “Kadının Özel Alan'la Tanımlanması”. a.g.e. S. 138. 


Çünkü giyinme, sadece bedeni korumanın basit bir aracı değil, benliğin ve kimliğin dışa vurumu, sembolik bir anlatımıdır(167). Ayrca Thompson, günümüzde kimliklerin, geleneğin ifade edildiği bir araca dönüşmesinden söz eder(168). 
Dolayısıyla modemleşmeyle birlikte gelenekler yok olmamakta, kimliklerde . ifade edilir hale gelmektedirler. Bu nedenle başörtülü kadın, kamuya da başörtüsüyle birlikte çıkmak istemekte, kamuda da yine kendi kimliğiyle varolma mücadelesini vermektedir. Ancak bu, sadece laik kesime ait olan kamuya, İslamcı kesimin de girmeye başlaması anlamına geldiğinden, İslamcı hareket ile laik iktidar arasında bir çatışmaya neden olmakta ve bu çatışma da kamusal alana geçişte ilk basamak olan üniversitelerde “başörtüsü sorunu” şeklinde kendini göstermektedir. 


Bu temelde araştırmamızın temel argümanları şunlar olmaktadır. 


(167) Ali Yaşar Sarıbay, Kamusal Alan Diyalojik Demokrasi Sivil İtiraz, Alfa Yay, İstanbul, 2000, 5.130. 
(168) I.B.Thompson, Ideolopy And Modern Culture, Stanford Üniversitesi Yay., Stanford, 1990. - 
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1. 


c) Araştırmanın Temel Argümanları 


Toplumda kimlikler, bireyler ve kurumlar tarafindan inşa edilir. Bu durum, toplumda bir özdeşleşme, bir benzeşme alanı oluşturabildiği gibi, bir çatışma, gerilim alanı da oluşturabilir. 


. Türbanın devlet tarafindan siyasal bir sembol olarak tanımlanması ön plana çıkmaktadır. 
. Türbanlı öğrencilerin üniversitedeki (türbanlarıyla birlikte varolma, kendi 


kimlikleriyle varolma) mücadelesi, modern toplumsal kurumlarda yer alma 


mücadelesinin simgesi durumundadır. 
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HI. BÖLÜM: METODOLOJİK YAKLAŞIM 
1) KONUYLA İLGİLİ METODOLOJİK TARTIŞMALAR: 


Bu çalışmada üniversiteli-türbanlı kız öğrencilerle yapılan görüşmeler ana veri tabanı olarak yer almaktadır. Bu doğrultuda türbanlı kız öğrencilerin, islami perspektiften nasıl bir dünya kurguları olduğu ve bu çerçevede kendilerini nasıl tanımladıkları çözümlenmeye çalışılacaktır. 

Ancak bu noktada pozitivist bakış açısı, bu gerçeği anlama ve yorumlamada bize yardımcı olamamaktadır. Weber, “açık bir bedensel davranış, bir eylemin anlamıyla ancak dolaylı olarak ilişkilidir. Ve sosyoloğun görevi, bu eylemin anlamını, aktörün eylemini açıklarken yaptığı öznel tanımlamaları aracılığıyla anlatmaktadır” diyerek, davranıştan çok, toplumsal aktörün bakış açısından eylemin öznel anlamında odaklaşan bir sosyolojik çözümleme yöntemi olarak “yorumlayıcı anlama yöntemi”ni geliştirmiştir(1). Bu yöntemle, Webere göre, bir aktörü anlamak, eylemlerini betimlediği, açıkladığı ve meşrulaştırdığı kavramları, terimleri ve kategorileri de anlamayı içerir(2). 

“Geleneksel hermeneuitik kuram, bir nesneyi (bir metni, toplumsal bir pratiği ya da herhangi bir şeyi) kendinde olarak anlamayı amaçlayan bir özne varsayar. 
Bunun anlamı, öznenin nesneye peşin hükümler olmaksızın yaklaşarak, mümkün olduğunca açık-zihinli ve önyargısız olması gerektiğidir.X(35). Eleştirel yorumsama ise, önyargıların kaçınılmazlığını kabul etmekle birlikte onların insanın dile ve tarihe gömülü varlığının dolaysız bir sonucu olmayıp. maddi ekonomik ve toplumsal koşullar tarafindan belirlendiğine ve bu nedenle kader olmadıklarına inanmaktadır”. Bu şekilde eleştirel yorumsama bireylere, neden öyle düşünmüş 


olduklarını, düşüncelerinin arkasındaki gerçekleri göstermektedir(4). 


(0) Bryan S.Turner. Max Weber ve İslam. Vadi Yav.. Ankara, 1991. 5.63. 

(2) Bryan S.Turner, a.g.e.. S. 102-103. 

(3) Ouentin Skinner. Çağdağ Temel Kuramlar, Çev: Ahmet Demirhan, Vadi Yay.. Ankara, 1997, 
$. 36. 

(4) E. Göka - A. Topçuoğlu - Yasin Aktay, Önce Söz Vardı. Vadi Yax.. Ankara, 1995, S. 55. 


Bu şekilde genel olarak “Hermeneuitik gelenek” olarak sözü edilen yorumlamacı geleneğe sahip kişiler, “insan davranışını, doğadaki olaylar gibi, kanunlarca yönetilen ya da neden olunan davranışlar olarak görmekten Ziyade, insanların kendi faaliyetleri için sahip oldukları amaç ve nedenleri kavramak zorundayız” şeklinde düşünmektedirler(5). Böylece hermeneuitik geleneğe göre, biz bireylerin odavranışlarını, ancak onların davranışlarının anlamını yorumlayarak kavrayabiliriz. Bu nedenle biz de çalışmamızda pozitivist yaklaşımı değil, hermeneuitik yaklaşımı temel aldık. 


2) DİL VE SÖYLEM: 


Biz bu çalışmada türbanlı kimliği, türbanlı öğrencilerin kendi söylemleri üzerinden anlamaya çalıştık. Çünkü “her söylem bir gerçeklik inşasıdır ve dolayısıyla, artık söylemlere tekabül eden gerçeklikler söz konusudur. Eylem ve etkileşimlerimizi belirleyen, içinde bulunduğumuz dünyevi hayatı anlamlı ya da anlaşılır kılan, dille ve dilde inşa edilen sosyal gerçeklerdir”(6), Bu şekilde söylemler, dil aracılığıyla varlık kazanırlar. 

“Söylemi anlaşılabilir kılan, anlatım/ifade ve beyanların nerede, ne zaman ve nasıl ortaya çıktıkları, söylemleri kullanan söylem aktörlerinin kimliğidir. Daha sağlam bir ipucu vermek gerekirse, söylemi anlaşılabilir kılan, onu kullanan aktörler ya da faillerdir. Tersi de doğrudur elbette, aktörlere kimliklerini veren şey, (kullandıkları osöylemlerdir. Seni yanlızca, söylemini anladığım sürece tanıyabilirim; söylemini yanlızca, seni tanıdığım sürece anlayabilirim. Anlamam gereken “sen” ya da “öteki”, aslında, söylemin ta kendisidir”(7). 


(5) Ouentin Skinner, a.g.e., $. 160. . 
(6) Edibe Sözen, Söylem, Paradigma Yay., İstanbul, 1999, 5.12. 
(7) Edibe Sözen, a.ge., 5.13. 
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Nitekim türban söylemi de arkasında belli bir kimliği barındırmaktadır. 
Türbanlı bireyler söylemleriyle kendi kimliklerini somut bir şekilde ortaya koymaktadırlar. Bu nedenle burada, öğrencilerin söylemleri aracılığı ile kimliklerini nasıl inşa ettikleri üzerinde durulmaktadır. 

Söylemin analiz birimi olan dil, kuramsal, duygusal ve istemsel içeriklerin anlamlı işaretlerle ifade edildiği ve haber verildiği bir araçtır(8). “İletişimin temel taşıyıcısı olan dil hem toplumsal kurum hem de bir değerler dizgesidir. Dil sözcüklerden ve bu sözcüklerin belli dil bilgisi kurallarına uygun olarak dizilmelerinden oluşur. Bu doğrultuda bir sözcük bir bakıma kastettiği şeyin yerine geçen bir göstergedir”(9). 

Dolayısıyla kimlikler söylemlerde, söylemler de dilde ifadesini bulmaktadır. 
Bu nedenle biz burada türbanlı öğrencilerin dil içinde açığa çıkan söylemlerini iyi çözümleyebilirsek, onların söylemlerinin nasıl bir yaşamı içerdiğini ve bu yaşamı kurgularken diğerleriyle kendilerini nasıl konumlandırdıklarını saptamamız mümkün olacaktır. 

Bu temelde gerçekliğin ifade ediliş biçimi olarak dil, yaşamda içerilen egemenlik ilişkilerinin de ifadesini bulduğu bir araç olmaktadır. Dolayısıyla farklı söylemler egemlik ilişkisindeki farklı konumların da bir göstergesi olabilmektedir. 
Nitekim Habermas'a göre de “dil, bir yandan bir tahakküm vasıtası iken, bir yandan da içerisinde örtük biçimde evrensel olarak geçerli bir iletişim kuramı ve pragmatiğine olanak sağlamaktadır(10). Dolayısıyla dil ve söylem, toplumdaki güç iktidar ilişkilerinin dayandığı cinsel, etnik, dinsel vb. farklılıkların yansıdığı bir mücadele alanı olmaktadır. Sözcüklerin içerdiği taşıdığı anlam söylemler içinde ortaya çıkar. Buna bağlı olarak aynı kavramlar, simgeler farklı söylemler içinde 


farklı anlamlar taşıyabilmektedir(1 1). 


(8) Diemer-Patzig-Feys. Günümüzde Felsefe Disiplinleri (Türkçesi: Doğan Özlem). Ara Yay, İstanbul 1990. S. 477. 

(9) Ahmet Talimciler. Türkiye'de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. E.Ü. Sos. Bil. Ens.. Sosyoloji Ana Bilim Dalı. İzmir. 1998. S. 65. 

(10) E. Göka - A. Topçuoğlu - Yasin Aktay. a.g.e.. S. 56. 

(1) M. Ayşe İnal. Haberi Okumak. Temuçin Yay.. İstanbul. 1996. S. 118 - 121. 
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Bu bağlamda, yaşananlara ilişkin değişmeler sonucu söylemde de değişmeler yaşanmaktadır. Konumuza ilişkin kavramlardan başörtüsü ve türban kavramlarına baktığımızda; 1984'e gelinceye kadar “türban” kavramını görmemekteyiz (bkz. 
S.67). Ancak bu dönemde yaşanan somut gerçekliğe bağlı olarak, devlet tarafindan tanımı yapılan “türban” kavramı dilimize girmiş ve özellikle kamuda yeralan bireylerin örtülerine işaret eden bir simge anlamını kazanmıştır. Bu dönem-den sonra, artık “başörtüsü” sanki daha geleneksel örtünmeye, “türban” ise kamu-daki 


bayanların örtünme biçimine işaret eder, şeklinde algılanmaya başlanmıştır. 
3.Araştırma Tekniği ve Örneklemi: 


Öncelikle, bu çalışmanın tüm türbanlı öğrencilerin anlam dünyalarını keşfetmek, algılama biçimlerini ortaya koymak gibi bütüncül bir amacı olmadığını belirtmemiz gerekir. Bu çalışmada en önemli şey, 20 kişilik bir örneklem grubu çerçevesinde türbanlı kimliğin en basit özellikleri açısından betimleyici bir çalışma yapmak; bir başka deyişle, örneklem grubu çerçevesinde türbanlı öğrencilere mercek tutmak olmaktadır. 

Bu anlamda türbanlı kimliğin nasıl inşa edildiğini betimlemek, genel amacımızdır. Ancak biz bunu anketle başaramayız. Çünkü anket bize sınırlı veriler sunar. O yüzden sosyolojik olarak bizim amacımız, bireylerin kendi söylemleri üzerinden söz konusu kimliklerin nasıl inşa edildiği hakkında bir analiz yapmaktır. 
Bu nedenle bu çalışmada görüşme formu kullanılarak derinlemesine görüşmeler yapılmaya çalışılmıştır. Yanısıra ele aldığımız konuya belli konularda açıklık kazandırmak amacıyla demografik veriler sağlama yoluna da gidilmiştir. 

Bu çalışmada dış görünümlerinden hareketle kendilerine ulaştığım 20 
üniversiteli-türbanlı öğrenciyle görüştüm. Bu öğrencileri Ege ve Dokuz Eylül üniversitelerinin, olabildiğince farklı bölümlerinden seçmeye çalıştım. Görüşmelerimi yaptığım 1999*un Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında, türban yasağı ciddi bir şekilde uygulanmakta ve bu yasağa karşı protesto eylemleri de sürmekteydi. Bu nedenle, konunun böylesine gündemde olduğu günlerde yaptığım görüşme 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taleplerim, bazı öğrenciler tarafindan, bu konuda artık herhangi bir şey konuşmak, görüşmek istemedikleri belirtilerek reddedildi. Görüşme istemini kabul edenlerle ise, benim ve onların zamanlarına göre, ya o anda, kampüste sakin bir ortamda birebir görüşüldü. Ya da randevu alınarak, ileri bir tarihte görüşülmeye karar verildi. 
Bu arada, benim görüşme talebim sırasında ya da sonrasında ya da daha sonraki tesadüfi (o karşılaşmalarımızda, onları (hepsini olmasa da) doğal ortamında gözlemleme firsatı buldum. Ve bu gözlemlerimi de (genel görünüm, arkadaşlarıyla ilişkisi vb.) görüşmelere ekledim. 

Görüşmelerde süre sınırlaması yapmadım. Ancak her bir görüşme, ortalama 
120 dk. sürmüştür. Elimizde daha önceden oluşturulan bir görüşme formu 
bulunmasına rağmen, görüşme, sadece soru-yanıt tarzında değil, sohbet havası içinde yürütülmeye çalışılarak, esnek bir tutum izlenmiştir. Bu şekilde sorularımıza ilişkin olabildiğince ayrıntılı ve derinlemesine veri toplanmaya çalışılmıştır. 

Bireyin, samimi bir biçimde konuya ilişkin algılarını ve deneyimlerini anlatabilmesi amacıyla teyp vb. gereç kullanılmamış, soruların yanıtları mümkün olduğunca aynen yazılmaya çalışılmıştır. Yine aynı amaçla, görüşme esnasında tarafımızdan yapılan talep nedeniyle isimlerin gizli tutulacağı belirtilmiştir. Bu nedenle gerçek isim kullanılmamıştır. Bu konuda sahte isim de kullanmak istemedik. Çünkü isimler de kişilerin anlam dünyalarına ilişkin ipuçları verebilmektedir. Örneğin, kişilere Merve ya da Melissa isimlerinin verilmesi, ailenin sosyo-ekonomik kökenine göre değişebileceği gibi, farklı etkenler temelinde de değişebilmektedir. Böylesi bir yanılgı ortaya çıkarmamak için görüşmelerin herbiri 


Roma rakamıyla numaralandırılarak ekte sunulmuştur. 
4. Verilerin Kodlanması: 
Verilerin hepsinin tam olarak analizini yapabilmek, hiçbir veriyi atlamamak 


için, verileri 5 başlık altında ( A. Sosyo-Ekonomik Arka Plan, B. Sosyal Çevre, C. 
Örtünme ve Türban, D. Sosyal ve Kültürel Yaşam, E. Siyasal Kültür ve Tutumlar) 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topladım. Bu şekilde her soru, bir ana başlığa dahil edilmiş oldu. Bu kodlama ile, verileri analiz ederken yapacağımız göndermeler kolayca anlaşılabilecektir. 
Örneğin, “Örtünme ve Türban” başlığı altındaki verileri analiz ederken, 


üçüncü görüşülen öğrencinin, örtünmenin anlamına ilişkin düşüncelerine * atıfta 


. bulunmak için (bkz. IM. C.30.) dedik. Bu şekilde eklerden, kolayca görüşülen 3. 


öğrencinin formu bulunarak, 30. yanıtına bakılabilecektir. 

Ayrıca öğrencilerin -sosyo-ekonomik arka planına ilişkin tablolandırmayı da metni tablolara boğmamak için eklere koyduk. Bu bilgileri metin içinde sadece yüzdelerle ifade etmeyi uygun gördük. Kullanılan yüzdeler de, yirmi kişilik araştırma grubuna ait olan ve yalnızca mevcut söylemin çözümlenmesinde ek bir bilgi olarak demografik özelliklerin basit yüzdelik oranlar şeklinde sunulmasıdır. 
Zaten böylesi bir çalışma temsil edilebilirlik kaygısı taşımadığı için, söz konusu veriler de bu açıdan bir anlam taşımamaktadır. 
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IV. BÖLÜM : VERİLERİN ANALİZİ 


1. NİCELİKSEL VERİLER(*) : 

A) Sosyo - Ekonomik Arka Plan: 

Araştırma grubundaki 20 öğrenciden, üçü hariç, diğerleri bekardı. Gruptaki yaş ortalaması 21, en genç olanı 19, en ileri yaştaki ise 31 yaşında idi. 

Öğrencilerin gerek doğum yerlerine gerekse ailelerinin oturduğu yere göre dağılımları incelendiğinde, çoğunluğunun Ege (hatta İzmir) kökenli olduğunu görüyoruz. Bkz. Ek 1 - Tablo 1, Tablo 15. Grubun bu kompozisyonu, kızların örtünmesinin kentsel bir olgu olduğu sözü edilen diğer çalışmalarla uygunluk içindedir(1). Yine bu verilere paralel olarak, öğrencilerin 9 60'ının evde, ailesi ile birlikte kaldığı görülmektedir. Ancak 96 35'i evde, arkadaşları ile birlikte kaldığını belitirken, sadece 1 kişi (9 5'i) devlet yurdunda kalmaktadır. Bkz. Ek 1 - Tablo 16. 

Görüşme yapılan öğrencilerin çoğunluğu İmam-Hatip kökenlidir. Bkz. Ek|- Tablo 7. Bu veri iktidarın, irtica tehditlerine karşılık zorunlu eğitimi 8 yıla çıkarmasını anlaşılır kılmaktadır. Çünkü bu şekilde otomatik olarak, İmam-Hatip'lerin orta kısmı kapanmış olacak ve iktidar, kendi ideolojisi temelinde formasyon yükledikten sonra, öğrenciler İHI'lere gidebilecektir. 

Şu anda öğrenim gördükleri fakülteler açısından incelemek istediğimizde de, “Alınan eğitimin cinsi (sayısal ya da sözel bölümler) öğrencilerin dini algılaması üzerinde etkili olur mu ?” kaygısından dolayı, olabildiğince farklı bölümlerden öğrencilerle görüşülmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte yine de çoğunluğu (4640 ile) Edebiyat fakültesinde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Ancak bunun tesadüfi ya da tipik bir durum olup olmadığı konusunda elimizde bir veri bulunmamakla birlikte, Edebiyat Fakültesinden öğretmen olma olasılığının yüksek olması, öğretmenlik mesleğinin geleneksel kadın mesleği olarak görülmesi onların Edebiyat 


Fakültesi'ni seçmesinde etken olabilir. 


(9) Niceliksel veriler. Ekler'de tablolar şeklinde sunulmuştur. 
(1) Nilüfer Göle. Modern Mahrem. a.g.e.: Aynur İlyasoğlu. Örtülü Kimlik, a.g.e. 


Öğrencilerin çoğunluğu (964071) 3. sınıfta olduklarını belitmişlerdir. Bkz. Ek1- Tablo 5. Bu da bize, üniversitedeki eğitim süresinin uzunluğunun, öğrencilerin örtünmeye karşı tavırlarını etkileyip etkilememesi konusunda ipucu verebilmekte, bir başka ifadeyle örtünmeden vazgeçmediklerini göstermektedir. 

Öğrencilerin annelerinin eğitim durumlarına bakıldığında, 1 öğrencinin annesinin üniversite mezunu, İ'inin İmam-Hatip Lisesi, l'inin de Meslek Lisesi mezunu olduğu görülmektedir. Diğerlerinin büyük çoğunluğu (660'1) ilkokul mezunudur ve aralarında okur-yazar olmayanlar da vardır. Bkz. Ek | - Tablo8. Bu veriler bize, annelerin eğitim düzeyinin son derece düşük olduğunu gösteriyor. 

Bu şekilde, öğrencilerin hemen hemen hepsinin annesi, kendilerinden farklı olarak, ilkokul mezunuydu. Ve yine hemen hemen hiçbirinin ücretli çalışma deneyimi yoktu. 1 öğrenci, annesinin daha önce çalıştığını, ancak çocukları olduktan sonra, babası izin vermediğini belirtmektedir. Bkz. XVII A.9. Bu veri, annenin çocuk bakma rolünü ön plana çıkartan bir işaret olmaktadır. Ve yine | öğrenci de, annesinin vefat ettiğini, ama hayatta iken tarlada çalıştığını belirtmiştir. 
Bkz. IV. A9. Dolayısıyla görüşme yapılan öğrenciler, eğitim düzeyi oldukça düşük ve çalışma deneyimi olmayan annelerin kızları olarak, ailelerinin çizgisinde bir kopuş oluşturmakta, toplumsal hareketlilik içinde yer alarak bir kuşak öncesinden oldukça farklılaşmaktadırlar(2). Ve bu anlamda yine annelerinden farklı olarak, kendi kimliklerini, hem eğitimli hem tesettürlü bir kadın olarak tanımlamaktadırlar. 
Bu da, annelerinden farklı olarak kamusal yaşamda yer alma eğilimlerinde bir önceki kuşaktan oldukça farklılaştığını göstermektedir. 

Öğrencilerin babalarının eğitim durumlarına baktığımızda ise, *640'ının ilkokul, 9035'inin ortaokul, *05'inin yüksekokul ve *020'sinin de üniversite mezunu olduğunu görürüz. Bkz. Ek 1 - Tablo 8. Bu veriler bize bir önceki kuşakta 


kadın erkek arasındaki eğitim düzeyi farklılığını göstermektedir. 


(2) Yapılan diğer araştırmalar da benzer bulguları sergilemektedir. Bkz. Aynur İlyasoğlu, a.ge, 5. 93: Bkz. Feride Acar. “Türkiye'de İslamcı Hareket ve Kadın. Kadın Bakış Açısından 1980'ler Türkiye'sinde Kadın. a.ge.. 5S. 89. 


Babalarının meslekleri ise genellikle küçük esnaf(040) ve işçidir (90625). 
Ayrca kamu görevlisi olanlar (9615) ve yüksek seviyeli ticaret(9015) yapanlar da vardır. Sadece 1 öğrenci (65'i) babasının mesleğini serbest meslek olarak nitelendirmiştir, fakat burada serbest meslek, geçici işler yapan anlamında kullanılmıştır. Bkz. XIV. A. li. Dolayısıyla babaların meslekleri genel olarak değerlendirildiğinde, sadece “o015'inin kamu sektöründe, *085'inin kamu sektörü dışında yer aldığı görülmektedir. Kamu sektörü dışındaki alana, iktidarın denetiminden biraz daha uzak bir alan olarak bakabilirsek eğer, aile olarak söz konusu denetimin zayıfladığı bir ortamın yaşam alışkanlığını içerdiğini söyleyebiliriz. 
Örneğin bir doktor, devlet hastanesinde çalışıyorsa, başı açık o çalışmak zorundayken, bir özel hastanede başı kapalı olabilir. 

Öğrencilerin ailelerinin toplam aylık gelirlerine göre dağılımlarına bakıldığında, 9625'inin 50 - 100 milyon arasında gelirleri olduğu öğrenilmektedir. Bkz. Ek | - Tablo 13. Bu şekilde baba mesleklerinin müteahhitten yağ ticareti yapanına, dekanından işçisine kadar geniş bir yelpazeye yayılmasına rağmen, bu öğrencilerin genel toplumsal konum bakımından çok üst düzey ailelerin oçocukları sayılamayacakları anlaşılmaktadır. Nitekim öğrencilerin “0701 de kendilerini orta tabakada görmektedir. Ancak burada ilginç olan, aylık gelirlerinin 70 milyon olduğunu belirten 3 öğrenci (bkz. LA.15, XVLAIŞ, XX.A15) kendilerini orta tabakada olarak nitelendirirken; aylık gelirlerinin 100 - 150 milyon olduğunu belirten bir öğrenci (bkz. V.A.15) kendilerini alt-orta, aylık gelirlerinin 150 milyon olduğunu belirten bir öğrenci (bkz. XIX.A15) ise kendilerini alt tabakada gördüklerini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin (o örtünmelerine (ilişkin (o yaptıkları (açıklamalara geldiğimizde; öncelikle büyük çoğunluğu (4060'1) ortaokul döneminde örtündüklerini ifade ediyorlar. Bkz. Ek | - Tablo 17. Bu bağlamda görüşülen X. öğrenci, “Ne zaman örtündünüz?” sorusunu “orta l'de örtünme farz olunca” şeklinde yanıtlamaktadır. 
(Bkz. X.A.18) Çocukluktan beri örtülü olduğunu söyleyen XVI. öğrenci ise şöyle 


yanıt vermektedir: 


“Küçüklükten beri kapalıyım. Ailem meyili olan bir aile çünkü. Benim kendimin düşünerek örtündüğü dönem orta I. Ondan sonra bir erkek yanında başımı açmıyordum”. (Bkz. XVI. A.18). 

Bu şekilde, ortaokul döneminin genç kızlığa geçiş aşaması olduğunu düşündüğümüzde, dolayısıyla bu dönemin dini vecibeler açısından da yükümlülüğün başladığı bir dönem olduğunu göz önünde bulundurursak, bu konudaki “bilinç”in de bu dönemde oluşması, anlam kazanmaktadır. 

Öğrenciler, genellikle geleneksel ailelerden geldikleri için, önce ailede zaten böyle bir zemin olduğundan dolayı örtündüklerini söylüyorlar. Ama kendilerinin bilinçli olarak örtündükleri zamanı da ayrıca (belirtmeleri dikkat çekicidir. 

Bu bağlamda öğrencilerin annelerinin “4590'nın da örtülü olması, yine onların geleneksel ailelerden geldiklerini desteklemektedir. Bkz. Ek 1- Tablo 18. Ancak öğrenciler bu konuda sadece annelerinin örtülü olduklarını belirtmekte kalmıyor, kendilerinin örtünmelerinin annelerinden farklı olduğunu ekliyorlar. Örneğin bir öğrenci, annesinin örtülü olduğunu belirtiyor, ancak hemen ekliyor: 

“Ama benim düşüncemle bağlantısı yok. Onlar benim örtünmemi istedikleri halde baştan ben istemedim. Bilmeden birşeyler yapmak istemediğim için örtünmedim” (Bkz. IV. A. 19). 

Ya da bir diğeri daha iddialı bir şekilde, annesiyle kendi örtülülüğünü karşılaştırırken; “Örtülü fakat geleneksel. Dinin getirdiği bir şev değil. Benimki gibi değil. İnancın gerektirdiğini ben örtünüyorum, annemlerinki değil” diyerek, kendisi ve annesi arasındaki örtünme konusundaki farkı net bir şekilde vurguluyor. Bkz. 
XVL A. 19. Bu da bize yeni kuşakta, bir önceki kuşaktaki geleneksel örtünme anlayışından uzaklaşıldığını göstermektedir. 

Bu şekilde öğrenciler, annelerinin örtülü olduğunu belirtmekle birlikte, aralarındaki farklılığa da dikkat çekerek, onların geleneksel. kendilerinin ise bilinçli olarak örtündüklerini ifade etmektedirler. Hatta bu nedenle annelerinin geleneksel örtünmeleri o eleştirilmekte ve aralarındaki bilinç farklılığının, somut olarak 


örtünmelerine de yansıdığı belirtilmektedir: 


“Evet, geleneksel. Yetiştirme tarzından dolayı zaten bir yatkınlık vardı. Ama annemden dolayı farklı. Biz iğneli takıyoruz, o (annem) boğazının altından düğüm yaparak takıyor. Biz pardesü giyerken, o gömlek-etek giyiyor. Evde başörtüsünü boynu açık kalacak şekilde bağlıyor”. Bkz. XX. A. 19. 

Öğrencilerin bu yorumları, Cihan Aktaş'a göre dine yönelişin modem kent hayatından bir kaçış olarak, başörtüsü olgusunu kırsal kökenle, kentlere göçle izah etmenin yetersizliğini ortraya koymaktadır. Çünkü başörtülü öğrenciler annelerinin geleneksel başörtüsünü değil Kurani tesettürü savunmaktadırlar(3). Dolayısıyla burada öğrenciler tarafindan tesettürün -ailelerinden farklı olarak- yeniden ele alınıp, yeniden anlamlandırılması söz konusudur. 

Ancak öğrenciler her ne kadar bu konuda aileleri ile aralarındaki farka dikkat çekseler de; ilk kez nasıl örtündüklerini anlatırken kendilerinin bu konudaki araştırmalarının, dini kitaplar okumalarının, örtünmeye ilişkin ayetlerin anlamlarını öğrenmelerinin yani bu konuda bilinçlenmelerinin örünmelerindeki etkisinin yanısıra, aile faktörünü bir kenara atamamaktadırlar. Genel olarak içlerinde doğup büyüdükleri aile zemininin, çevrelerinin bu konuda etkili olduğunu, zorlama olmasa da, bu havayı teneffüs ederek örtündüklerini daha sonra bu konuda bilinçlendiklerini ifade etmektedirler. 

Örtünme kararlarını açıklarken iki öğrenci de (Bkz V.A.20, XX.A.20) Allah sevgisi nedeniyle böyle bir karar verdiklerini açıklamışlardır: 

“Bu konudaki kararı vermede kimse etkili olmadı. Kendi düşüncelerim, Allah sevgisi. Nasıl çok sevdiğin birinin isteğini yerine getirirsen, Allah sevgisinden dolayı da onun bu isteğini yerine getirmeye çalışıyorum.” Bkz. V.A .20. 

Ayrıca burada ölümü düşünmenin de örtünmelerini etkilediğini söyleyen öğrenciler olmuştur. ( Bkz IV.A.20, XX.A.20). 

“Üniversitede yakın bir arkadaşımın ölümüyle kapandım. Ben hayatımda 


ölülerden çok korkarım. O ana kadar hiç ölü görmemiştim. Yakın arkadaşım 


(3) Cihan Aktaş. Tesettür ve Toplum ( Başörtülü Öğrencilerin Toplumsal Kökeni Üzerine Bir İnceleme). Nehir Yay.. İstanbul. 1992, S. 77. 
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olunca ilk kez morga gittim ve onu görmek istedim. Yıkanırken de gördüm. Ve şu anki eşim (o zaman evli değillermiş) bana 'bak N, şu anda iki ayrı alem yanyana duruyorsunuz. Arkadaşın ölü sen yaşıyorsun. Peki sen kendini ölüme hazır hissediyor musun” dedi. Söylediklerinden çok etkilenmiştim. Cevap verememiştim, çünkü hiç hazır değildim. Bundan sonra da, geleneksel olarak ölü evine başörtülü gidilir ya, ben de bu süreçte hep başörtü taktım. Ve bir daha da çıkarmadım...” Bkz. IV. A. 20. Bu öğrenci, her ne kadar örtünmeye kendisinin karar verdiğini, bu konuda onu hiç kimsenin etkilemediğini belirtse de, burada da açıkça görüldüğü gibi, örtünme eğilimi, o zamanki arkadaşı, şimdiki eşi tarafindan ortaya çıkarılmıştır. 

Öte yandan bir Tıp Fâkültesi öğrencisi (*) de örtünmesinde anne ve babasının kazada ölümü sonucu onlan hiç tanımamasının, 18 yaşındaki erkek kardeşini de kazada yitirmesinin, yine bir başka akrabasını genç yaşta kazada kaybetmesinin etkili olduğunu ifade ediyor ve ekliyor: 

“Eğer, kardeşim öldü artık, yok diye düşünsem, şimdiye çoktan çıldırırdım. 
Ama bundan sonraki yaşama olan inancım beni şu anda ayakta tutuyor. Yine başka bir akrabamız genç yaşta öldü. Onun arkasından da çok düşündüm. Onun da hayalleri umutları vardı. Ama şu an yok. Demekki bu dünyada yapmak istediklerimiz gerçek amacımız olamaz. Gerçek amaç, ancak bundan sonraki dünyaya ilişkin olabilir.” 

Ayrıca görüşme yapılan 9 İmam-Hatip kökenli öğrenciden 3'ü ( Bkz. VİL. 
A.20, IX. A. 20, XVI A 20 ) örtünmelerinde gitikleri okulun etkisini vurgulamışlardır. 

Bu şekilde öğrencilerin nasıl örtündüklerine, bu kararı nasıl verdiklerine baktığımızda; genel olarak bireysel okuma ve öğrenmeleri sonucu değil, içinde bulundukları yaşamın, koşulların, geleneksel ortamdaki eğilimlerin duygusal yakınlık 


gösterdikleri kişilerin yönlendirmelerinin sonucunda örtündüklerini görmekteyiz. 


©) Bu öğrenci. sivil yaşamında örtülü olmasına rağmen üniversitede örtünmesi onun sorumluluğunu almış olân amca ailesi tarafından engellenen bir öğrenci olduğu için görüşmelere dahil edilmemiştir. 
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Ailedeki örtülü birey sayısına ilişkin soruya geldiğimizde ise, bu soruyu yanıtlarken öğrencilerin yine kendi “örtülü” tanımlamalarının öne çıktığını görüyoruz. Örneğin bir öğrenci, aslında daha önce, annesinin örtülü (ama geleneksel) olduğunu söylemesine rağmen, bu soruya yanıt verirken, annesinden hiç söz etmeyerek, “evde sadece ben varım” demektedir. Bkz XX. A2I. Bır başkası “Benim dışımda annem biraz” (Bkz. II A21) ya da bir diğeri “ailede annem, o da geleneksel, ben varım. Sülalede geleneksel bir örtünme var. Benim gibi üç kişi var. Bunlar da eğitim seviyesi yüksek kişiler” (Bkz. XVL A.21) 
şeklinde : yanıtlar vermişlerdir. Burada, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, aile içinde geleneksel olarak örtünenler, örtülü tanımı içine alınmamakta, kendileri ayrıca örtülü olarak tanımlanmaktadır. 
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2. Niteliksel Veriler: Türban Sorunsalı 


B) Sosyal Çevre: 


Burada, örtülü olmanın sosyal çevre içinde nası algılandığı üzerinde durulacaktır. Bu konuda öncelikle aile ilişkilerinde örtünün yerine baktığımızda, - genellikle, ale tarafindan örtünmeye önem verildiği, değer atfedildiği görülmektedir. Yine öğrenciler, örtünmeleri için ailelerinden baskı görmediklerini; ancak Kuran'ı Kerim'de yazan dini bir görev olduğunun söylendiğini, dini eğitim verildiğini, örtülü olmanın takdir edildiğini söyleyerek, bu konuda evden özendirme olduğunu ifade ediyorlar: 

“Tasvip ediyor ve tavsiye ediyor, baskı kesinlikle yok ama. Zaten bir kardeşimiz de açık örneğin. Örtülü olan kardeşlerimin de örtünme zamanları farklı.” Bkz. XIX. B. 22. 

Ayrıca örtünün önemli olduğunu, ama herşey olmadığını belirtenler vardır: 

“Örtü herşey zannediyorlardı. Sonradan, örtünün o kadar önemli olmadığını, en son yapılması gereken şey olduğunu anladık. Etrafimız, okuduklarımız, gördüklerimiz sayesinde. “örtü herşey” deseydim, okulda açmazdım şu anda”. Bkz. 
XVI. B.22. 

“Onlar da artık son dönemde benim gibi düşünüyorlar. Gelenek olarak değil, bilinçli olarak. Kardeşim üzerinde de bir zorlama yok. Önemli olan bunu isteyerek yapması. Ama bu İslam'ın değerlerinden sadece biridir, ama herşey değildir. 
Kuran'daki 6666 ayetten sadece biridir.” Bkz. XII. B. 22. 

Bir öğrenci de “Aileme göre, “açsan ne olur, sen zarar görme, yeri geldiğinde aç” düşüncesi var. Bence dini gereklilik ...” (Bkz. XIV. B. 22) diyerek, bu konuda kendisinin ve ailesinin düşünceleri arasındaki çelişkiyi dile getirmektedir. 
Burada da ailedeki örtünmeye ilişkin tavrın pragmatik olması dikkat çekicidir. 

Ayrıca, örtünmenin gerekliliğine ilişkin, anne ve babanın fikirlerinin çeliştiği aileler de söz konusudur. Bkz. XI.B.22, XV.B.21. 
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Arkadaş grubu içinde örtünün yerine bakmak istediğimizde, öncelikle öğrencilerin genelinin üniversiteye gelmeden önceki arkadaşlarının karma bir yapı da olduğunu görüyoruz. Sadece bir öğrenci önceki arkadaş grubunun (hepsinin kapalı olduğunu belirtmektedir. Bkz. VIL B. 23. Öte yandan daha çok açık, nadiren kapalı arkadaşlarının olduğunu ifade eden öğrenciler bulunmaktadır. Bkz. XV. B. 23, XVIL B.23. Ancak tam tersi olarak çoğunluğu örtülülerin az da olsa açıkların oluşturduğu bir arkadaş çevresine sahip olduğunu belirten bir öğrenci de bulunmaktadır. Bunun gerekçesini de İmam-Hatip çıkışlı olmasıyla açıklamaktadır. 
Bkz. XII. B. 23. Aynca üniversite öncesi arkadaş grubunun hepsinin açık olduğunu belirten öğrenciler de bulunmakla birlikte bu durumun problem yaratmadığını belirten öğrencinin (Bkz. XI. B. 23) yanında; bu durumu olumsuz, hatta felaket olarak niteleyen öğrenciler de mevcuttur. Bkz. XIX.B. 23, IV.B. 23. 
Bu noktada şunu belirtmeliyiz ki, bu öğrenciler, geleneksel ailelerden geldikleri için örtünme olayını ailede görüp, teneffüs eden, ancak kendi yaş grubunda görmeyen öğrencilerdir. 

Öğrencilerin, üniversite yaşamıyla birlikte gelen arkadaş kompozisyonuna baktığımızda ise, üniversite öncesi arkadaş gruplarından farklı olarak, örtülü arkadaşlarının arttığını görüyoruz. Ama bunun yanısıra kapalılardan daha çok sevdiği açık arkadaşlarının olduğunu (bkz. XIII. B. 24) ya da en yakın arkadaşının açık oluğunu (bkz. VI. B. 24) ya da yine genelde arkadaş grubunun kapalı olmasına rağmen, ev arkadaşlarının 2'sinin açık olduğunu (bkz. XV. B. 24) belirten öğrenciler de söz konusudur. 

Eğer öğrenciler sonradan örtündülerse, örtünmelerinin daha önceki ve yeni arkadaşlarıyla (ilişkilerini nasıl etkilediğine baktığımızda, genelde çok fazla etkilemediğini belirttiklerini görüyoruz: 

“Örtünmeden önceki arkadaşlarımla ilişkilerim devam etti. Çünkü onlar da bu eğilimdeydi. Buna kötü bakmıyorlardı, sadece garipsediler. Yeni arkadaşlarımla, biraz daha dini öğrenmek amacıyla, aynı sorunu paylaşmamız nedeniyle bir samimileşme var.”(Bkz. XIV. B. 25) 
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“Hiçbir şekilde değişmedi. Amasya zaten müsbettir. Kapalılar zaten çoktur. 
(Bkz. XV.B.25) 

“Örtü olduktan sonra insan haliyle kendini kısıtlıyor, her ortama giremiyor. 
Ama ilişkilerimiz devam ediyor. Onlara örtünün normal bir şey, korkulacak bir şey olmadığını göstermek istedim.” (Bkz. XX.B.25) 

Bu şekilde genelde öğrencilerin örtünmeleri, içlerinde bulundukları ortama çok aykırı bir davranış olmadığı için, problem yaratmamıştır. Ancak üniversiteye gelmeden önceki arkadaş grubunun yaşam tarzını “çok serbest, çok kötü, felaket” olarak nitelendiren öğrenci aynı görüşte değildir: 

“Fazlasıyla etkiledi. Örtünmeden önceki arkadaş grubum benimle ilişkilerini tamamen kestiler. Benimle birlikte görünmek, sanki onları utandırır hale geldi. 
Ama bu benim düşüncelerime göre, beni fazla etkilemiyor. Bana göre, bir insan giydiği kıyafetin hakkını vermeli. Doğal olarak ben de bu kıyafetimle bir disko ortamını, kafe ortamını paylaşamam onlarla. Bu durumda fazka üzülmedim. Eğer onlar gerçek dostlarım olsalardı, beni öyle kabul ederelerdi. Demekki gerçek dostlarım değillermiş.” (Bkz. IV. B. 25) 

Dolayısıyla (o öğrencilerin (o örtünmelerinin (arkadaşlık ilişkilerini ( etkileyip etkilememesi, arkadaş gruplarının yapısına göre değişmektedir. 

Öğrencilerin sınıflarındaki örtülü olmayan O arkadaşlarıyla ilişkilerine bakmak istediğimizde, genellikle aralarındaki iletişimin “çok iyi” olarak nitelendirildiğini görüyoruz: 

“Gayet iyi, samimiyiz. En samimi arkadaşım açık mesela” Bkz. XVI.B, 26. 

“Çok iyi. Çok iyi anlaşıyoruz, birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Bu örtü sadece bana ait bir şey. Onların saçları nasıl at kuyruğu ya da topuz. Benimki de örtülü. 
İlk başta biraz yaklaşma sorunu, ön yargı çekmiştim. Ama bunu kısa bir sürede yıktım. Onlar da bundan sonra hiçbir zaman insanları dış görünüşlerine göre değerlendirmeyeceklerini söylüyorlar” Bkz. XII. B. 26. 

Bu şekilde öğrenciler, örtülü olmayan arkadaşlarıyla da iyi iletişim 


kurabildiklerini belirtiyorlar ve genel olarak kendilerine yönelik özel bir tavırla 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karşılaşmadıklarını ekliyorlar. Ancak bu iyi iletişimin sınırlarının genellikle okul içinde, ders konuları temelinde çizildiği konusu daha ileride ele alınacaktır. 

Yalnız bir öğrenci, “Biraz değişik tavırları var. Bizim farklı olduğumuzu sezdiriyorlar” (Bkz. I. B. 27) şeklinde duygularını ifade etmektedir. 

Acaba bu öğrenciler, örtülü olmayanlara karşı kendileri farklı bir tavır sergiliyorlar mı? Burada, öğrencilerin tamamına yakınından “kesinlikle hayır” yanıtı geliyor. Onlar, kendileri için dış görünüşün önemli olmadığını, yaşama bakış biçiminin, kafa yapısının, kişiliğin, aradaki paylaşımın önemli olduğunu, bu anlamda örtünün belirleyici olmadığını vurguluyorlar: 

“Hayır. Örtü benim için belirleyici değil, önemli olan ilişkilerdeki sicaklık, şahsı önemli” (Bkz. IX.B. 28). 

“Hayır. Eğer öyle olsaydı örtülü olanlarla daha samimi olurdum. Benim için önemli olan yaşama bakış biçimimiz” (Bkz. XII. B. 28). 

Bir öğrenci ise! 

“Kesinlikle hayır. Eğer bunu yapmış olsam haksızlık olur. Kimse, kimse hakkında yargılama yapamaz. Örtünme Allah'ın emirlerinden sadece bir tanesidir. 
Belki o, diğerlerini yerine getiriyor, sadece örtünmüyor olabilir” (Bkz. V.B. 28). 
şeklinde düşüncelerini ifade etmektedir. 

Öte yandan okul arkadaşları tarafindan, kendisine farklı olduğu sezdirilen öğrenci ise, normalde açık olanlara ilişkin farklı bir tavır sergilememesine karşın, örtülü olanlarla aynı sorunu paylaşmaları nedeniyle bu yıl birlikteliklerinin arttığını, daha çok görüştüklerini vurguluyor. 

Acaba bir kişinin örtülü olması, sizinle ilişkisinde kolaylık sağlar mı? diye sorduğumuzda, bir grup öğrenci “Evet, sağlar” yanıtını vermiştir: 

“Sağlayabilir. Frekans açısından örtü, benim için bir güven telkinidir” (Bkz. 
XIX. B. 29). 

“Sağlar. Örneğin, Otobüste kapalının yanına otururum. Adres soracağımda ona sorarım vb. Tanımasam da biz öntüülüler birbirimize tebessüm ederiz Bu nedenle de daha kolay ilişki kurarız. Çünkü tebessüm peygamber efendimizin sünnetidir” ( Bkz. TI. B. 29). 
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Bir kısım öğrenci ise, asıl önemli olanın kişilik yapılarının uyuşması vb. 
olduğunu söylüyor, ama ilk anda örtülü olmanın pozitif bir etkisi olduğunu da vurguluyorlar: 

“Sağlar, ilk görüşte. Ama sonra kişiliğine bağlı olarak değişir” (Bkz. IX. B. 29) 

“Hiç tanımadığım insanlarda, ilk yaklaşımda etkili olabilir. Örneğin, yolda gidiyorum. Saatin kaç olduğunu soracağım. Çok açık dekolte giymiş birine değil de kapalı birine sorarım. Ama tanıdıktan sonra, kapalı ya da açık farketmez. 
Sınıfta bile anlaşamadığım kapalı arkadaşlar var örneğin” (Bkz. VT. B. 29). 

“Sağlıyor, ilk anda. Çok daha rahat konuşuyorum. Gerçi sonradan onu tanıdıkça fikrim değişebilir. Açık olanın baştan görüşünü bilemiyorsun, o yüzden ilk başta ona yaklaşmak daha zor oluyor” (Bkz. XV.B. 29). 

Diğer yandan, sadece aynı sorunları yaşamaları nedeniyle, örtülülerin birbirleriyle daha fazla ilişki kurduğunu belirten öğrenciler olmuştur: 

“... Örtülü olup olmama beni her zaman etkilemez. Ancak şu sıralar örtülü olmamdan (kaynaklanan sorunlar, bizi örtülü arkadaşlarla yakınlaştırıyor” (Bkz. 
XIV. B. 29). 

“Şu anda sağlıyor. Yaşanan sorunlar insanı birleştiriyor, bu nedenle sınıfa yeni biri geldiğinde örtülü ise, onunla daha yakından ilgileniriz. Ama sebebi onun sorunlarına yardımcı olmaktır. Çünkü örtülü birine diğer gruplardan yakın ilgi gösterilmez”(Bkz. 1. B. 29). 

Dolayısıyla, her halükarda, örtülülerin kendi aralarında bir dayanışma duygusu yaşadıkları, adeta geleneksel biz duygusunu yaşattıkları görülmektedir. 


C) ÖRTÜNME VE TÜRBAN 


Örtünmenin Anlamı 


Örtünmenin, görüşme yapılan öğrenciler tarafindan nasıl algılandığına, ne tür anlamlar ifade ettiğine baktığımızda, herşeyden önce bu öğrencilerin örtünmeyi inançlarının gereği olarak kendilerini yapmakla yükümlü hissettikleri, Allah'ın emirlerinden biri olarak algıladıklarını görüyoruz. Burada, örtünmenin bir simge olduğunu, sembol olduğunu belirtenler de olmuştur. Bkz. I.C.30, H.C.30, VI.C. 
30. Ancak burada hemen vurgulanan, onların örtünmelerinin siyasi bir simge değil inançlarının bir simgesi olduğudur. 

Örtünün, kadınlara verilen özel bir lütuf olduğunu düşünen öğrenciler söz konusudur: 

“Allah'ın bir emri, hanımlara sağladığı özel bir lütuf, hanımlara yardımcı olmayı sağlar, erkeklerden farklı olarak”. Bkz. XVII. C. 30. 

“... Kadını örtündüğü zaman Nur Suresi'nin yürüyen, canlandırılmış bir hali olarak görüyorum. Ayetin hayata dökülmesi. Bu erkeklere değil, kadınlara verilmiş. 
Bu yüzden de özel”. Bkz. XVI.C.30. 

Ayrıca örtünmelerini bir özgürlük olarak gören, çünkü örtülü olarak kendilerini daha rahat hissettiklerini belirten öğrenciler vardır. Bkz XHE C.30,, XV.C.30., XIX.C.30. Burada öğrencilerin, örtülerinin kendilerini dış dünyadaki kötülüklerden koruduğuna olan inançlarının etkili olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bazı öğrenciler tarafindan örtünmenin anlamı bu şekilde açıklanmıştır. 

“... Ben kendimi daha korunaklı hissediyorum. O, beni koruyor. O, benim bir parçam. Kendimi onsuz çıplak gibi hissediyorum”. Bkz. VI. C. 30. 

“... Kadının kendini dış dünyadaki kötülüklerden koruma, kötü bakışlardan korumak olarak algılıyorum örtünmeyi. İnsanları göz zinasından korumak. Bu, toplumdaki zina, fuhuş vb. de engeller”. Bkz.IV.C. 20. 

Dolayısıyla örtü, bir taraftan kadını dış dünyadaki kötülüklerden korumakta, 


diğer taraftan da toplumdaki düzenin korunmasını sağlamaktadır. 
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Öyle ki, kadın bedeninin toplumsal düzen adına örtünmesiyle, ahlaki normlardaki bozulmanın sorumluluğu kadın bedenine ve cinselliğine yüklenmekte ve kadın suçlu ilan edilmektedir (4): 

“... Mesela ben açıkken bana laf attıklarında kizıyordum. Ama suçun kendimde olduğunu sonradan anladım. Demek ki onları teşvik eden benmişim. Şu anda insanların kapalı ve açık bayanlara karşı hareketlerinin farklı olduğunu gördüm. Kapalılara karşı daha saygılılılar.” Bkz. XX.C.30. 

Görüldüğü gibi burada, örtülü öğrencinin kendisi, cinsel kimliğini kötülük kaynağı olarak görmektedir. Dolayısıyla bunu saklaması gerekiyor ki, huzura kavuşsun. Bu, aslında belki de “kadın, bütün kötülüklerin kaynağıdır” şeklinde kabaca ifade edebileceğimiz, cinsiyet temelinde yapılan ayrımcılığa ilşkin egemen söylemin tekrarı şeklinde yorumlanabilir. Nitekim bu öğrenciler tarafindan mevcut düzenin içselleştirilmesi, onların açıkça kendilerini suçlu hissetmelerine, bu nedenle kamusal alanda korunma gereği hissederek, örtünme yoluna gitmelerine neden olmuştur. Bu anlamda örtülerine, toplumsal düzeni sağlayıcı bir nitelik atfetmeleri de söz konusudur: 

“.. Modem toplumda örtünmenin farklı bir işlev gördüğünü öne sürmek istiyorum. Kitle iletişim araçlarının kadınları genellikle cinsel nesneler olarak gösterdiği toplumumuzda örtünme, kadınların bu imgeden kurtulmalarını ve itibarlı olmalarını sağlar”(5). Bu çerçevede örtünün, kadın vücudunun meta olarak kullanılmasını engellediği vurgulanır. Bkz. XIII C.30, XX.C.30. 

Bir öğrenci de örtünmeyle birlikte artık bireyin bir sözleşme imzaladığını belirtir: 

“Örtünme, bir (sözleşmedir. £ Örtündükten sonra belli (davranışları 


yapmayacaksın artık. Dar giymeyeceksin, laubali davranışlarda bulunmayacaksın. 


(0 Serpil Üşür, “İslamcı Kadınların Yaşam Alanı: Tepkisel İndirgemecilik mi?”, Türkiye'de Kadın Olgusu (Yay. Haz. : Necla Arat), Say Yay.. Istanbul. 1992. S. 138. 
(5) Elisabeth Özdalga. Modern Türkiye'de Örtünme Sorunu, a.g.e.. S. 107. 
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Örtünmekle dünyevi anlamda birçok şey kaybetmekle birlikte, manevi anlamda beni koruduğuna inanıyorum.” Bkz. X.C. 30. 

Burada, örtüyle birlikte bir kimlik edinme söz konusudur. Bu anlamda örtünün bir yaşam biçimini, bir davranış kalıbını beraberinde getirmesi açıkça ifade edilmektedir (6). Ancak bununla birlikte örtülü kimliği dünyevi anlamda birtakım şeylerin kaybı olarak görme de söz konusudur. Örneğin, aynı öğrenci örtülü olmanın üniversite yaşamında getirdiği zorluklardan söz ederken; 

“Çeşitli organizasyonlara örtülü olarak kaltılmak zordur, cesaret edilemiyor” şeklinde, (o üniversitedeki (organizasyonlara (O katılamamayı bir kayıp olarak nitelendirmektedir. Dolayısıyla burada öğrencinin örtülü kimliği ile mevcut modem yaşamla bütünleşme isteği çatışmaktadır. 

Bu şekilde görüşülen öğrenciler, örtüyü, öncelikle inandıkları dinin yerine getirilmesi gereken bir emir olarak, kadınların haram kılınan yerlerinin kapatılması. 
(bkz. IV. C. 30) şeklinde algılamaktadırlar. Daha sonra ise toplumsal faydalarını sıralamaktadırlar. £ Örtünerek cinselliklerini (o denetlemeleri (o gerektiğini, (o çünkü toplumdaki düzenin de bu şekilde sağlanacağını belirtmektedirler. Hele de örtündükten sonra bütün davranışların kontrol altına alınarak, bu sözleşmeye uyulması gerektiği ifade edilmektedir. 


Müslüman Kadın Kimliği 


Görüşme yapılan öğrenciler tarafindan Allah'a ve Peygambere inanmak, Kur'an-ı Kerim'de belirtilen hayat tarzına uygun yaşamaya çalışmak bir kadını müslüman kılan ölçütlerin başında gelmektedir. Daha sonra müslüman bir kadında olması gereken genel ahlak ilkeleri sıralanmaktadır: Her işi Allah rızası için yapan, insanlarla iyi ilişkileri olan, kimseye zararı dokunmayan, çocuklarına gerekli ahlakı- 


edebi öğreten, onuruna - namusuna düşkün, dedikodu yapmayan vb. Örneğin bir 


(6) Aynı bulgu için bkz. Hülya Demir, İslamcı Kadının Aynadaki Sureti. Sel Yay., İstanbul, 1998, S. 123. 
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öğrenci müslüman kadını şöyle tanımlamaktadır: 

“Onuruna, namusuna düşkün, dedikodu yapmayan ve bunların süsleyicisi olarak örtünen kadındır.” Bkz. X.C.3I. 

Müslüman kadın bu şekilde genel olarak tanımlanmakla birlikte, pek çok öğrenci bu tanımlamada örtülü olmanın ölçüt olarak alınamayacağını da vurgular: 

“İslamiyetin gereğini yapıyorsa o müslümandır. İllaki örtülü olacak, şunu yapacak bunu yapacak ondan sonra müslümandır, diyemem. Ben kapalı bir insan gördüğümde, bu 4/4'lük müslümandır diyemem. Çünkü onun iç yapısını bilemem.” 
Bkz. XVTL. C. 31. 

“Müslüman kadın, “tesettürlü kadındır” diye bir şey kesinlikle söyleyemem. 
Peygamberimizin dediği gibi kalbimizin temizliği çok önemlidir. Hiç kimse için müslümandır ya da müslüman değildir diye bir şey söyleyemem.” Bkz. XHI.C.31. 

“Bence dindarlığın ölçüsü örtünme değil. Bazı kişiler geleneksel olarak örtünüyorlar. (İbadetin yerine getiren, çocuklarına gerekli (ahlakı, (edebi öğretebilecek, insanlarla ilişkisinde farklı olan, seviyeli olan kadın müslüman kadındır. Kapalı birinin dedikodu yapması olabiliyor. Açık arkadaşların da pekala benden bile yukarıda saydığım nitelikler konusunda hassas olabiliyor.”Bkz. IH. C.31. 

İslamcı aylık kadın dergilerinden, Kadın ve Aile dergisinde ise “Müslüman Kadın”ın özellikleri şöyle sıralanmaktadır: 

“(Müslüman kadın için)... ar ve namus başta gelir, kadın kocasına ve evine tam bağlı, namahreme çıkmaz, bakmaz ve görünmez, evinde haremlik-selamlık vardır, kocasının izni olmadan dışarı çıkmaz, gezmez; evde kocasının istemediği kadın veya erkek misafiri kabul etmez. Evlilik öncesi flört ve evlilik dışı cinsel yaşam yasaktır...(Müslüman Kadın)... Vücut güzelliklerini tesettürle örter, dışarıda süslenmez, o ziynetlerini (Oyabancıya göstermez, başını örter, bol elbiseler giyinir...(Müslüman kadın için) aile yuvası kurmak ve çocuk yetiştirmek esastır. 
Kadın, kocasına sadık bir eş ve çocuklarına şefkatli bir annedir; evi çeker çevirir, 


işleri görür, yemek pişirir, çocukların iyi yetişmesine eğitim ve öğretimine çalışır(7). 


(7) M. Esad Coşan. “Asil Kadın Yetiştirelim”. Kadın ve Atle. Ağustos 1987, 5. 10-11. 
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Ancak bu öğrenciler tarafindan “müslüman kadın'a dergide belirtilen geleneksel anlamından farklı anlamlar atfedildiğini de görmekteyiz: 

“Onu ancak Kur'an-ı Kerim tanımlar, ben tanımlayamam. İslamiyeti 90100 bildiğimi söyleyemem. Toplumda anlaşıldığı gibi bir “müslüman kadın'ın yanlış olduğunu düşünüyorum. Evine kapanan, kocasına sürekli hizmet eden, namazını kılan, oruç tutan kadın müslüman kadındır tanımlaması yapılıyor toplumda. Oysa herşeyden önce dinini yaşamaya çalışan, insanlığa faydalı olmaya çalışan, çocuklarını topluma en faydalı olabilecek şekilde yetiştiren, kendisini belli kalıplarla sınırlamayan kadındır, müslüman kadın.” Bkz. XII. C.31. 

Bu şekilde “müslüma kadının yeniden tanımlanması, ona farklı roller yüklenmesi söz konusudur. Bu öğrenciler tarafindan müslüman kadın, artık sadece İslam dininin getirdiği (namaz kılma, oruç tutma vb.) bazı ibadetleri yerine getiren, ev içi rollere sahip geleneksel müslüman kadın olarak değil, toplumsal yaşamda aktif bir şekilde yer alan, üretken, zeki, başarılı bir kadın olarak tanımlanmaktadır. Bkz. XV.C.31, XVİ.C.31, XX.C.31. Böylece ev içi rollerle tanımlanan geleneksel müslüman kadın, yerini artık kamuda da görünürlük kazanmaya çalışan yeni müslüman kadın tipine bırakmaktadır. Nitekim Ernest Gellner'e göre de, “bir müslüman kentindeki tipik bir müslüman kadını büyükannesi örtündüğü için örtünmez, büyükannesi örtünmediği için örtünür Büyükannesinin köyünde, tarlada işi başından aşkındı, türbe ziyaretine örtünmeden gider, bunu kendisinden daha iyi durumdakilere bırakırdı. Kız torun büyükannesinden daha iyi durumdakilere katılmasını kutlamaktadır, büyükannesine bağlılığını değil”(8). 

Örtünen kadınlar için sıkça kullanılan, “müslüman kadın” tanımlamasının bu öğrenciler için ne anlam ifade ettiğine geldiğimizde ise, genellikle böyle bir tanımlamanın kabul edilmediğini görüyoruz: 

“Müslümanlığın sadece onlara mahsus olduğunu düşünmüyorum. Örtülüler 


içinde de müslümanlık özelliğini taşımayan birçok insan var. Sadece başörtüsünden 


(8) Aktaran. Aynur İlyasoğlu, Örtülü Kimlik. a.g.e. S. 108. 
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dolayı bir insanın müslüman olarak nitelenmesi mümkün değildir.” Bkz. XVII. C. 32. 
“Yanlış, Çünkü insanın müslüman olması için mutlaka örtünmesi gerekmiyor. 

Kuran'da iki yerde geçiyor örtünme mesela Ki örtünenler içinde de kötü 

hareketler, müslümanlığa uymayan hareketler yapan çok.” Bkz. XIII. C. 32. 

“Buna kesinlikle katılmıyorum. İnsanın içini tek Allahü Teala bilir. Örtü, ağacın tek bir dalıdır. Sadece bunu yapmak, olayı genelleştirmek olur. Bu yanlış. 
Belki bir açık olayın pek çok dalını yapıyor, sadece onu yapmıyor.” Bkz. XIV. 
e 3 

Dolayısıyla örtünmeyen kadınların da kendilerini “müslüman kadın” olarak tanımlamalarının çok doğal olduğunu ifade etmektedirler. Bunu da, yine müslümanlığın tek ölçütünün örtü olmadığına atıfta bulunarak açıklamaktadırlar: 

“Örtünün kıstas alınmaması çok doğal. Örneğin. Kuran'da namaz ayeti çok fazla geçer, ama tesettür ayeti sayılıdır. İlk şehit olan Hz. Sümeyye'nin başörtüsü yoktur, çünkü o zaman bu ayet inmemişti. Yani Kuran'da da öncelikli değil...” 
Bkz. XVI. C. 33. 

“Örtünmek en son nokta. Örtünmek 6666 ayetten sadece biridir. Böyle olduğundan, örtünmeyen kadınların da kendilerini müslüman kadın olarak tanımlamaları doğaldır. Ama bunu göstermeleri gerekir. Örtünmek, belki bir göstergedir. Bazı şeylere inandığının göstergesidir. Ve biz de onu göstermek zorundayız.” Bkz. XI. C. 33. 

Burada örtülü olmanın, müslüman kadında bulunması gereken özellikler arasında çok da ön planda olmadığı ifade edilmekle birlikte, yine de inançlarının bir göstergesi olarak gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu anlamda daha önce sözünü ettiğimiz gibi, nasıl ki Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde kadının örtünmemesi moderleşmenin/medenileşmenin simgesi iken, şimdi yeniden ve yeni biçimlerde örtünmesi 


ona karşı çıkmanın, İslami kimliğe sahip olmanın simgesi haline gelmiştir(9). Bu 


(9) Sevda Alankuş Kural, “Türkiye'de Medya. Hegemonya ve Öteki'nin Temsili”, Toplum ve Bilim, 67 Güz 1995. S. 97. 
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çerçevede İslami kimliğin göstergesi olan örtünme, modern toplumla bağ kurma 


aracı olarak da yorumlanabilir. 
Kimlik 


“Modem toplumlarda sosyal alan, çok çeşitli kimlikler barındırmaktadır, bunlardan kimi başat kimi tabidir, kimi toplumla bütünleşmiş veya hoşgörülmüş, kimi dışlanmış veya aşağılanmıştır. Çeşitli kimlikler arasındaki gerilimler, pek çok sosyal çatışmanın da temelini oluşturmaktadır. Bunlardan başat olanı, kendisini tüm diğerlerine üstün sayarak ve kendi izlenmesi gereken bir model gibi sunarak diğer kimlikleri oolumsuzlama eğilimi göstermektedir. Farklı sosyal kimlikler arası çatışmaların oşiddeti veya yoğunluğu, çeşitli çağlara ve bölgelere göre değşimektedir”(10). 

Biz de bu öğrencilerin kendilerini tanımlarken, hangi kimliklerini öne çıkardıklarını, hangi kimliklerine öncelik verek kendilerini tanımladıklarını öğrenmek istedik. Gördük ki öğrenciler, büyük oranda kendilerini müslüman kimlikleriyle tanımlamaktadırlar: 

“Ben kendimi mümine olarak, müslüman kimliği içerisinde tanımlarım.” Bkz. 
XVI.C.34. 

Ya da kendilerini ifade ederken kullandıkları diğer kimliklerini, müslüman kimliklerinin bir uzantısı olarak görmektedirler: 

“... Kendimi inanç kimliğimle tanımladığımda, benim inancım diğer kimlikleri de (vatan sevgisi, kardeşlik) beraberinde getiriyor.” Bkz. II. C. 34. 

“Allah'ın rızası çerçevesinde yaşamak öncelikli Bu benim tüm yaşantımı etkileyecektir.” Bkz. IX.C. 34. 

“İnsanlarla ilişkilerim çok iyi, psikolojik analiz yaparım, insanları anlamaya 


çalışırım, empatik bir insanım, rahat bir insanım, ne çok fazla sevinirim ne çok 


(10) Nuri Bilgin. a.g.e., 8.245. 


fazla üzülürüm, bu dünya fani bir dünya nasıl olsa. Bana bunu inancım sağlıyor. 
Bu şekilde ne çok fazla seviniyorum ne de çok fazla üzülüyorum.”Bkz. XV.C. 34. 

Müslüman kimliklerinin yanısıra Türk kimliklerinden de söz eden 3 öğrenci söz konusudur. Bunlardan sadece biri “Türk” kimliğini birinci derecede önemli gösterirken (bkz. 1.C. 34), diğer ikisi, ikinci derecede vurgulamaktadırlar (bkz. X. C. 
34, XVT.C.34) 

“Dinimi yaşamaya çalışırım. Bu, zaten bütün yaşamı içine aliyor. Dünyayı dinin perspektifinden yaşamaya çalışıyorum. Öncelikle müslümanım. Türk kültürüne de elbette önem veriyorum. Yani salt ümmetçilik değil.” Bkz X.C. 34. 

Bir öğrenci de, kendisini tanımlarken belirttiği özellikleri ile Osmanlı arasında paralellik kurarak, Osmanlı kimliğini vurgulamaktadır: 

“Hiçbir tuttuğum parti, taraf, akım yoktur. Mini etek giyen arkadaşıma da saygı gösteririm, peçe takana da. Herşeyin ortasındayımdır. Objektif. Osmanlıyım. 
Osmanlıların hoşgörüsüne, zayıfın yanında olmalarına, İslamiyeti yaymalarına hayranım.” Bkz. MI. C.34. 

Daha önce, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde yapılan reformların, bir bütün olarak alındığında, Osmanlı-İslam uygarlığının simgelerini yıkmayı amaçlamakta olduğunu belirtmiştik. Ancak burada Kemalist Cumhuriyetçi ideolojinin yeterince içselleştirilemediği, öğrencilerin kimlik tanımlamalarında açığa çıkmaktadır. Bir anlamda önceki toplum yapısındaki bazı özelliklerin taşındığı, bunlarla yeni toplum içinde var olma mücadelesi söz konusudur. Bu nedenle öğrencilerin toplumda hakim olan resmi ideoloji ile çatışma içine girmeleri, mevcut izlenmesi gereken kimlikle onların mesafalerini göstermektedir. 

Öte yandan Müslüman, Türk, Osmanlı gibi herhangi bir kimliğini öne çıkarmadan, sadece kişisel özelliklerini (dürüst, açık sözlü, dışa dönük, özgür, 


demokrat, duygusal vb.) belirterek kendilerini tanımlayan öğrenciler de mevcuttur. 


Eğitim ve Türban Algısı Arasındaki İlişki 
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Burada öncelikle, öğrencilerin üniversite yaşamında elde ettikleri formasyonun örtüye bakışlarında bir farklılık yaratıp yaratmadığı sorgulanmıştır. 

Öğrencilerin bir kısmı genellikle geleneksel ailelerden gelmeleri nedeni ile örtüye ilişkin tavırlarının zaten sivil yaşantılarında kazanıldığını, bu nedenle de üniversite sürecinde örtüye bakışlarında bir farklılık oluşmadığını belirtmektedirler. 
Bkz.IV.C.35, V.C.35, IX.C.35. Öte yandan bir kısım öğrenci ise, ailede geleneksel örtünmeye ilişkin : bir alışkanlık kazanıldığını ancak asıl bilincin üniversite sürecinde elde edildiğini belirtmektedirler: 

“Evet. Burada (yaşadığı yerde) bilinçsiz yetiştim. Üniversitede arkadaşlar, kitap okuma ile niçin örtündüğüm daha bilinçli bir hale geldi. Örtüye olan inancım arttı.” Bkz.1.C.35. 

“Evet. Bir şeyleri yaparken bilinçli olmam konusunda bir farklılık yarattı. 
Üniversiteye geldikten sonra düşünmeyi daha çok ön plana koydum. ... Geleneksel örtünme de olabilirdi. Ama üniversitedeki bilinçlenmeyle olmadı.” Bkz. TI. C. 35. 

Yine bu çerçevede örtüye ilişkin görüşlerindeki değişikliği şöyle ifade eden öğrenüiler oluştur: 

“Evet. Örtünmenin tek başına yeterli olmadığını, diğerlerini tamamlayıcı unsur olduğunu gördüm.” Bkz. HI. C. 35. 

“Evet. Belki örtünün bir yere kadar olduğunu, herşey olmadığını üniversitede anladım. Daha önce sadece ailenin verdiği alışkanlıkla, 'kapalılık iyi bir şey” olduğu için örtünüyordum. Üniversitede gördüğüm kişiler, okuduğum kitaplarla değişiklik oldu.” Bkz. XV. C. 35. 

Üniversiteye geldikten sonra örtünmenin gerekliliğine olan inancının daha da pekişmesini, Diş Hekimliğinde okuyan bir öğrenci de, aldığı eğitime bağlamaktadır: 

“Tıp eğitimi aldığımız için organizmanın başıboş olmayacağını daha iyi anladım. Tabi bu, iman ve ilmin beraber götürülmesi çerçevesinde oluyor. Allah'a insanı daha çok yaklaştırıyor ve Allah'ı daha çok seviyorum, onun da bizi ne kadar çok sevdiğini anlıyorum. Ve O'nun bize verdiği bu kadar mükafatlar karşısında istediği çok küçük, cüz'i şeyleri yerine getirmek gerektiğini daha iyi anladım.” Bkz. XX.C. 35. 
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Diğer yandan bazı öğrenciler de üniversitede aldıkları formasyonun örtüye olan bakışlarını etkilememesine rağmen, bu konuda karşılaştıkları engellerin, örtülerine daha sıkı sarılmalarına neden olduğunu belirtmişlerdir. Bkz. VIL C. 35, X.C.35, XI.C.35. 

Burada bireyin geleneksel olarak taşıdığı bir eğilimi, yeni ilişkilerinde bir yere koyması, anlamlandırması söz konusudur. Dolayısıyla burada koşulların içerdiği mantıkla (Obir açıklama yapılması gerekmektedir. Aile ortamındaki gelenekten kitaplara yönelmenin, okumanın, sorgulamanın, araştırmanın yer aldığı üniversite yaşamı, öğrenciyi geleneksel olarak taşınan örtünme alışkanlığının modern yaşamın içerdiği birincil ilişkilerde yeniden üretilmesine götürmektedir. 

Acaba üniversite yaşamında örtülü olmanın, öğrencilere sağladığı kolaylık var mıdır? diye baktığımızda; 1 öğrencinin manevi açıdan rahatlık sağladığını (bkz. 
XIV. C.36), 2 öğrencinin de (bkz.1.C.36, XVI.C.36), örtüleri nedeni ile onlara karşı daha seviyeli davranıldığını, örneğin erkeklerin diğer açık arkadaşlarına davrandığı gibi rahat davranmadığını, el-kol hareketleri yapmadıklarını belirttiklerini görürüz. 

Bu 3 öğrenci dışındaki tüm öğrenciler ise örtülü olmanın üniversitede onlara hiçbir kolaylık getirmediğini, aksine örtülü olmaları nedeni ile pek çok zorlukla karşılaştıklarını ifade etmektedirler. Herşeyden önce örtülü olarak derse girme haklarının ellerinden alındığını ovurgulamaktadırlar. Bu nedenle bir öğrenci inançlarını tam olarak yaşayamadıklarını, kendi içlerinde çelişkiye düştüklerini belirtmektedir. Bkz. IX. C. 36. Dolayısıyla burada izlenmesi gereken hakim kimlikle, sahip olunan kimliğin getirdiği farklılıkların yarattığı huzursuzluğun içerildiğini görüyoruz. 

Ayrıca öğrencilerin pek çoğu örtülü olmalarının hem hocalarıyla hem de arkadaşlarıyla (Oolan ilişkilerine (Oyansımasından, 2. sınıf vatandaş olarak görülmelerinden şikayetçidirler: 

“Arkadaş ortamlarına girmek biraz zorlaşıyor, bize ot gibi bakıyorlar. 
Gülmezler, eğlenmezler gibi. Ama insanlarla tanıştıktan sonra bu imajı yıktım. 
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Gerek kız gerek erkek arkadaşlarmla aram çok iyi. Örtülü olarak derslere alınmadığımdan yaşam alanım sınırlandı. Mesleki kaygılarım var.” Bkz. XI.C. 36. 

“Bir hocanın beni militan olarak görmesi. Yönetimin tavırları. Açıkken farklı kapalı iken farklı davranıyorlar. Uç arkadaşlarımın tavırları.” Bkz. XVL C. 36. 

“Hocaların bakış açılar farklı. Ben başımı açtığımda derslerim daha yükseldi. 
Onların ideolojik davrandığını düşünüyorum. Başörtülü olmam, hocaların gözünde eksi konumda olmamı getiriyor. İkinci sınıf olduğumu hissediyorum. Başımı açmak istemediğim için derslere giremiyorum. Başımdaki polisle kendimi vatan haini gibi hissediyorum. Ben eğitim almak için gittiğim okula, polis kapıda giremezsin dediğinde kendimi çok kötü hissediyorum. Okuldaki zorluk evime de yansıyor. 
Stresi kocama da çocuğuma da yansıtıyorum ister istemez. Toplumdan tecrit edilmiş hissediyorum kendimi.” Bkz. XVII. C. 36. | 

“Arkadaşlarımla ilişkilerim belli bir noktadan sonra daha ileri gidemiyor. 
Hocalar daha farklı muamele gösteriyor. Yeri geliyor, bazen yalnız kalıyorsun. 
Örtülüyken hocalarımla daha iyi konuşamıyordum, soru soramıyordum. Açıldıktan sonra rahat konuşuyorum, rahat soru sorabiliyorum. Gönül isterdi ki, kapalıyken de rahatlıkla konuşabileyim hocalarımla.” Bkz. XX. C. 36. 

“Birçok zorluğu var. İkinci sınıf vatandaş muamelesi görmek, soğuk-önyargılı bakış. Genelde bu, çok zorluk çıkanyor, insanlar karar vermişler, size o şekilde hükmediyorlar...” Bkz. XIV. C. 36. 

Öğrenciler bu şekilde, gerek hocalarının gerek arkadaşlarının kendilerine birey olarak yaklaşmadıklarından, onlara sadece örtülü kimliklerine bakarak önyarcıyla bakmalarından duydukları rahatsızlığı dile getirmektedirler. Burada bir öğrenci bu konudaki düşüncelerini “Damgalı gibi görünüyoruz. Zenci gibi bakılıyor”(bkz. VI. 
C. 36) şeklinde ifade etmektedir. Bu tavır, onların toplumda ikinci sınıf vatandaş olarak “öteki” olarak algılandıklarını hissetmelerinin çarpıcı bir şekilde dile getirilişidir. Yine bir öğrenci “Bazen hocaların gözünde PKK'lıdan daha tehlikeli görülebiliyorum”(bkz. X. C. 36) diyerek, durumu kendi gözünde “öteki” konumunda 


olan PKK ile kendisini karşılaştırarak açıklamaktadır. 
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Ayrıca hocalarının ve arkadaşlarının olumsuz tavırlarının yanısıra, örtülülere ilişkin toplumda yaşanan tek bir olayın tüm örtülülere genellenmesinin de zorluklarına değiniyor bir öğrenci: 

“Hocalarımızın bize bakış açıları ters. Bu zamana kadar bir tane olumlu bakan oldu. Ben çok daha aktif, girişken biriydim. Ben bu özelliğimi üniversitede kaybettim. Hocaların tavırlarından kaynaklandı bu. Arkadaşların genelde bakışları, üniversite 1'deki Müslüm Gündüz-Fadime Şahin olayları ile başladı. Bu, bizi kendimizi ispatlama noktasına getirdi. Oturmamız, kalkmamız, hareketlerimiz, yaşam tarzımız, derslerimiz, herşeyimiz dikkat noktası oldu.” Bkz XV.C. 36. 

Bu öğrenciler örtünmenin anlamından SÖZ ederken, örtülü kadını da onurlu, namuslu, fuhuştan kendini koruyan vb. özelliklerle tanımlıyorlardı. Ancak Fadime Şahin-Müslüm Gündüz olayının medyada yankılanmasıyla, modem toplumun, örtülü kadınları “hani onurluydunuz? Namusluydunuz? oFuhuştan kendinizi korumaktaydınız”” şeklinde saldıran olarak medyada dillendirilmiştir. Böylece tarafların birbirine oldukça yüzeysel ve ön yargılı bakışı medyanın söyleminde açıkça somutlaşmıştır. Nitekim bu söylem günlük yaşamda da görüldüğü gibi ifadesini bulmuştur. 

Öte yandan bir diğer öğrenci de kendi değerleriyle iktidarın değerlerinin çatışmasının zorluk yarattığını ifade etmektedir: 

“..Bu yılki başörtüsü yasağıyla birlikte zorluklar geldi. Psikolojik olarak büyük zorluklar yaşadım. Bunu anlamak için gerçekten örtülü olmak gerekiyor. 
Sizin değer olarak gördüğünüz, inancınızdan dolayı yaptığınız bir şeye “dur deniyor. Ve ya eğitim ya değerin deniyor. Bu sefer de tercih yapma zorunluluğu doğuyor. Psikolojik olarak çok kötü yıpratıyor. Dekanın, dekan yardımcısının, hocaların bizi tek tek odaya çağırıp, ne yapmaya çalıştığımızı sormaları en büyük zorluktu.” Bkz. XII. C. 36. 

Burada yine Cumhuriyetin dini özel alanla sınırlandırmaya çalışan ideolojisinin benimsenmediği ya da kaba bir şekilde “özelde kapan, kamuda açıl” 


formülünün tutmadığı görülmektedir. Dolayısıyla özel ve kamusal alan arasında 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yaşanan bu çatışma, kamuya çıkmada köprü konumunda olan üniversitede karşımıza çıkmaktadır. 

Örtülü öğrenciler bu çatışma nedeniyle yaşadıkları zorluklar karşısında kendi düşüncelerine (Odeğer (o verilmediğini, Oo aşağılandıklarını, £ itilmişlik (oo psikolojisine girdiklerini, bu nedenle de çok üzüldüklerini, öfke duyduklarını belirtmektedirler. 
Bu anlamda kendilerine çok dar bir çerçeveden bakıldığını, sadece dış görünüşleriyle değerlendirildiklerini ifade etmektedirler. Bkz. XX. C. 37. Aslında bu problemin çözülemeyecek bir problem olmadığı, medyanın da katkısıyla (çeşitli tarikatların olumsuz yönlerini göstermekle) insanların onlara önyargılı baktığı, ancak insan ilişkileri ile bu problemin aşılabileceği, bu çerçevede zaten yapılanın insan haklarını da aykırı olduğu vurgulanıyor. Bkz. XIV. C. 37. İnsan hakları, modem toplumların imzaladığı bir sözleşmedir. Dolayısıyla burada da örtülü öğrencilerin modem topluma, modemlik silahıyla karşı çıkışları söz konusudur. Diğer yandan daha önce belittiğimiz gibi, öğrencilerin kendilerini mevcut modem toplum içinde “öteki” olarak hissettiklerini dile getirdiklerini görüyoruz: 

“Hayatımda ilk kez bu yıl yaşadığım şeyler, beni “öteki” olarak hissetmeme neden oldu. Ben, toplumda yontulmaya, istenilen prototipe uygun bir insan kalıbına oturtulmaya çalışılan biriyim. Ben bu yaşadıklarımdan sonra kendimi sorgulamaya başladım. Ben bu okula zarar mı verdim? Anfileri mi yıkmışım? 
devlete zarar mı verdim? Bunları da göremeyince, kendimi “öteki” olarak hissedince çok sinirli oldum. Haberlerde normalde cezaevinde, sınav zamanları devletin gücüyle, imkanlarıyla, korumalarıyla sınava getirilmiş ve sonra tekrar cezaevine götürülmüş birinin haberini gördüm. Ve bu insan terör suçlusudur, mahkemece bu suçu kanıtlanmış, cezaevinde yatıyor. Bu insan bile sınavlara girip çıkabiliyor, hem de devletin imkanlarını kullanarak. Biz hiçbir şey yapmamışken niçin böyle suçlanıyoruz. Bu devlet kendine düşman yetiştiriyor.” Bkz. XII C. 37. 

“Ben çok karamsar bir insanım. İlk başta herşeyi bırakıp gitmek istedim. 
Ama sonra düşündüğümde bırakıp gitmemem gerektiğini kavradım. Benim dedem de bu ülke için savaşmış, Ben de bu ülkedenim. Ben bu vatanı yıkmak istemiyorum. PKK'lı değilim. Bu, benim hakkım. Devletin aleyhine çalışan o kadar 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çok insan var ki, oysa ben öyle düşünmediğim halde, devlet öyle insanları alıyor, bizi almıyor, olay çıkarmıyoruz, yıkmıyoruz, dökmüyoruz. Tek yaptığımız ağlamak.” Bkz. XVI.C. 37. 

Burada öğrencinin ifadesi bize günlük yaşamda protesto gösterilerinde sıkça rastladığımız “İrtica İran'a” sloganını hatırlatmaktadır. Öğrencinin, karşı tarafça böyle bir bakışın bilincinde olarak, hiçbir yere gitmeyeceğini öncelikle ifade etmesi dikkat çekicidir.Daha sonraki ifadeleri de mevcut kimlikleriyle diğerleri kadar hak sahibi olduklarını ve sahiplendiklerini, bir diğer ifadeyle iktidarı paylaşma ya da iktidarda yer alma taleplerini taşıdıklarını söyleyebiliriz. 

Bununla birlikte öğrencilerin, kendilerini “öteki” olarak algılamalarının onları daha da kamçılaması söz konusudur. Ve bu ötekilik, birbirleriyle daha fazla dayanışmalarına, bu da direnme kaynaklarını oluşturmalarına neden olmaktadır. 

Ayrıca belli bir kalıp içinde görülmekten hoşlanmadıklarını ve birey olma mücadelesi verdiklerini görüyoruz: 

“.. O msanlara kendimi tantmayı istiyorum, beni belli kalıplarla tanıtmalarından hiç hoşlanmıyorum. Başım kapalı da olsa nihayetinde ben farklı bir bireyim. Ben, birey olarak kendimi ifade etmek istiyorum.” Bkz. IX.C. 37. 

Burada öğrenci birey olmayı amaçlamakta, çünkü örtülü grubuna âit olmanın getirdiği olumsuz yüklemelerden kurtulmak istemektedir. 

Aynca öğrenciler mevcut diğerine rağmen var olma ve kabullenilme amacıyla kendilerini ispatlama çabasına girdiklerini açıklamaktadırlar: 

“Zaman zaman itilmişlik psikolojisi oluyor. Bazen daha idealist oluyorum. 
Ben bu insanlara bunun böyle olmadığını göstereceğim. Örtülülerin ders notlarının yüksek olmasının sebebi de kendini kanıtlama isteğidir. Çünkü tek yol bu. Genelde de örtülülerin notları yüksektir.” Bkz. X.C. 37. 

Bu doğrultuda öğrencilerin bir kısmı bu zorlukları ortadan kaldırmada, kendilerini daha iyi tanıtmaya çalışmayı bir çözüm yolu olarak görmektedirler. 
Dolayısıyla insanlarla daha fazla ilişkiye girerek onların bakış açılarını değiştirmeye çalıştıklarını ifade etmektedirler: 
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“İnsanlarla daha çok ilişkiye girmeye çalışıyorum. Örtülülerle ilgili kötü imajları yok etmeye çalışıyorum. Belki arkadaşlarımdan biri iyi bir yere gelip kariyer sahibi olduğunda karşısına örtülü biri geldiğinde, benim de örtülü bir arkadaşım vardı, çok iyiydi, der.” Bkz XX.C. 38. 

Dolayısıyla kendilerinin de mevcut diğeri kadar okuyan, düşünen bir birey olduğunun anlatılmaya çalışılmasında, aynı koşullarda birarada olma taleplerinin ne kadar güçlü olduğu görülebilmektedir: 

“İlişkilerimde oldukça samimi davranmaya çalışıyorum. Daha önceden daha temkinli idim. Şimdi daha rahat konuşuyorum, insanlara ne yaptığımı anlatıyorum. 
Üniversite insanının dindar olması demek, evde oturup birşeyden haberi olmamak demek değildir. Bizim kendimizi bu konuda yeterince tanıtmadığımızı, bu nedenle onların bu konuda böyle bir önyargısı olduğunu düşünüyorum. Geleneksellikten kurtulmak gerekiyor... Ama burada birtakım şeyler dine atfedilmiş, Türk toplumunun geleneksel yapısından kaynaklanıyor...” Bkz. XV.C. 38. 

Burada yine daha önce sözünü ettiğimiz gibi, geleneksel din anlayışı ile kendi din anlayışlarının farklı olduğu vurgulanmaktadır. Ve şu an yaşanan sorunların da, insanların onlara önyargıyla bakışlarının vs. geleneksel din anlayışından kaynaklandığı belirtilmektedir. Böylece modern din anlayışının, mevcut gelişmiş toplum yapısı içinde yer alabileceğini, bunun sorun yaratmayacağını düşünmeleri, mevcut egemenin dine bakışının da geleneksel olduğu şeklinde eleştirildiğini söyleyebiliriz. | Bu nedenle öğrenciler bu sorunları aşmanın çözüm yolu olarak, kendilerini yeterince ifade etmeyi görmektedirler. Bu görüşün uzantısı olarak, hiçbir şekilde yılmadıklarını, pes etmediklerini, şu anda bireysel düzeyde de olsa, farklı şekillerde mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etmektedirler: 

“Kariyer için derslerime daha çok önem veriyorum...” Bkz. VİN. C. 38. 

“Örneğin derslere girerken peruk takıyorum...” Bkz. NI. C. 38. 

“Pes etmiyorum. Okula devam ediyorum, çalışmayı da düşünüyorum. 
Yıldıramayacaklar. Çünkü bizim dedelerimizin de kanı var bu vatanda. Hakkım 


olduğunu düşünüyorum. Bana hizmet veriliyor, ben eğitim alan bir kişiyim, bana 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bu hak tanınmalı. Ona bakarsanız, bir hastaneden hizmet alan hastanın da başını açması gerekir.” Bkz. XVI. C. 38. 

Hizmet alma konusunda, kendisini bir hastaneden hizmet alan hastayla aynı konumda gören öğrenci, kendisinin kamusal alanda potansiyel bir uzman olarak yer alabilecek kişi olduğunu gözardı etmektedir. 

Sonuç olarak öğrencilerin zorluklar karşısında hemen yılmadıklarını, bu zorlukların, mücadele için onların kararlılıklarını kamçıladığını görmekteyiz: 

“Bireysel olarak yapabileceklerimi yapmaya çalışıyorum. Onların istediği gibi başımı açıp derse girmedim, örneğin. Daha sonra hakareti göze alarak, kendimi onlara anlatmak için derslere girdim. Hocalarla anlaşmaya çalıştım, bir çıkar yolu bulmaya çalıştım. Daha önce devamsızlık alınmazken, devam zorunluluğu getirildi. 
I gün okula gelmeyenlerden açık olanlar geçti, bizim arkadaşlarımız Kaldı. El ele tutuşma organizasyonuna (İzmir'deki) katıldım. O zamanlar radyoda çalışırken, işimi gözden çıkararak, radyoda sürekli bu yönde propaganda yaptım. Basın açıklamaları (düzenledim. (Ben bütün bunlar yaparak bu sorunların çözülemeyeceğini biliyordum, ama vicdanımı rahatlamak istedim. Hiçbir şey yapmadan başımı açsaydım bu beni rahatsız edecekti Şimdi elimden geleni yaptığımı düşünüyorum.” Bkz. XII C. 38. 

Böylece öğrenciler, zaten onların olan haklarının geri verilmesi için bireysel olarak, farklı şekillerde tepkilerini ifade etmektedirler. Buradaki mücadele şekilleri de yine, yer almak istedikleri modern toplumun içerdiği sivil hareketler biçiminde karşımıza çıkmaktadır. 

Bununla birlikte hukuki bakımdan şu anda yapılacak bir şey olmadığı için, şu anda hiçbir şey yapmadıklarını, kendilerini yenilmiş hissettiğini söyleyen öğrenciler de mevcuttur. Bu öğrenciler, “örtülüler” şeklindeki kimliğe yeterince sahip olmayan öğrencilerdir. Diğer bir deyişle, öteki örtülüler kadar mevcut 


toplumun mücadele şekillerini içselleştirmeyen öğrencilerdir. 


108 


Gündelik Hayat ve Türban 


Öğrencilerin örtülü olmalarının onların gündelik yaşamına yansıyan kolaylığı ya da zorluğu var mı diye baktığımızda, genellikle ifade edilen, örtülü olmalarının bazı insanların biraz daha saygılı, seviyeli yaklaşmalarının yanında, otobüste yer verme dışında bir kolaylık getirmediğidir. 

Genel olarak değerlendirdiğimizde öğrenciler, aslında örtülü olmanın kolaylık o mı zorluk mu getireceğinin içinde yaşadıkları çevreye göre değiştiğini belirtmektedirler. Örneğin, yaşadıkları çevreden dolayı, örtülü olmalarının onlara zorluk getirmediğini ifade eden öğrenciler vardır. Bkz. VI. C.39, X.C.39, XML. 
C.39. Buna karşılık İzmirde yaşamaktan kaynaklanan zorlukları vurgulayan öğrenciler de vardır. Örneğin “Zorluklar, ortamına göre değişiyor. Mesela Konya'da, Erzurum'da olsam çok rahat olurum. Ama İzmir'de insanlar bakışlarıyla çiğ çiğ yiyiyorlar, ithamlarda bulunuyorlar...” Bkz. XX.C. 39. 

Dolayısıyla içinde bulunulan mekanda, iktidarın anlayışının ne kadar hakim olduğu, örtülü öğrencilerin gündelik yaşamlarını farklı şekillerde etkilemektedir. 

Aynca Oo burada, (kamuoyunun gündeminin de onların (o etkilediği vurgulanmaktadır. Daha önce Fadime Şahin, sonra da Merve Kavakçı'nın gündeme gelmeleriyle, özellikle bu dönemlerde halktan olumsuz tepkilerle karşılaştıklarını belirtmektedirler: 

“TWdeki Fadime Şahin'lerle biz çok yıpratıldık. Ben de böyle bir olay yaşadım. Konak'ta bir grup genç birden etrafimı sarıp, “benim ikinci eşim olur musun”? dediler, neye uğradığımı şaşırdım. Yani artık insanlar, sokaktaki herhangi bir örtülü bayana, *sen benim ikinci, üçüncü eşim ol” diyebildiler. Bkz. IV. C. 39. 

Bu şekilde öğrenciler, Fadime Şahin'in gündemde olduğu zamanlarda benzer şekillerde “Fadime Şahinler geliyorlar”(Bkz. XI. C. 59, XVII. C. 39) ya da, “Onlar da Fadime Şahin” (Bkz. XV.C. 39) gibi çevreden laf atıldığını belirtmektedirler. 


Dolayısıyla burada, iktidarın reddettiği, medyanın da resmettiği istenmeyen kimlik 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onlarda somutlaştırılmaktadır. Böylece egemen medya söyleminin, yaşamlarındaki çelişkileri, çatışmaları üretmede oldukça önemli olduğunu görmekteyiz(1 1). 

Böylece gerek içinde yer aldıkları toplumsal koşullar, yaşadıkları sosyo ekonomik çevre gerekse kamuoyunun gündemi örtülü öğrencilerin gündelik yaşamlarını farklı şekillerde etkilemektedir. 

Öte yandan yaşanan farklı bireysel sorunlar vurgulanmıştır. Erkeklerle tokalaşmamasının toplumda problem yarattığını ifade eden bir öğrenci olmuştur (Bkz. II C. 39). Yine aynı öğrenci örtülü olarak sosyal hayatında kısıtlamalar yaşadığını (örneğin meslek seçimi gibi) belirtmiştir. Yine kendilerine cahil gözüyle bakıldığını belirten öğrenciler olmuştur(12). Bkz. IV.C.39, IX.C. 39. 

Nazıfe Şişman, bu nedenle başörtülü üniversite öğrencilerin, kendilerinin “sıradan” bir başörtülü olmadığını göstermek için iki lafin biri Baudrillard'dan, Heidegğger'den, Toeffler'den referans gösterdiklerini belirtmektedir(13). 

Burada da örtülü öğrenciler tarafindan “öteki” olarak algılanan egemenin, bu öğrencileri yorumlarkenki bakış açısı ortaya çıkmaktadır. Burada egemen olan kendi tanımı, kendi söylemi içinde diğerlerini tanımlamaktadır. Bu nedenle de egemen olandan farklı bir şeyi savunmak cehalet gibi algılanmaktadır. Ayrıca burada, iletişimde simgelerin anlamına da değinilebilir: 

“Oğlumu doktora götürmüştüm. Daha odaya girer girmez, doktor bana “hanım, okuma yazman var mı? diye sordu. Bu durum herhalde başörtümden kaynaklanıyor olsa gerek” Bkz. IX. C. 39 (Öğrenciye ilişkin gözlem, görüş ve açıklamalar). 

Burada öğrenci, başörtüsünün bir cehalet simgesi olarak değerlendirilmesinden 


şikayetçidir. Dolayısıyla örtülü öğrencilerin oluşturmaya çalıştıkları okuyan, düşünen, 


(11) Wrigth Milis. İktidar Seçkinleri, Bilgi Yay.. Ankara, 1974, 8.402. 

(12) Aynı şekilde. İslamcı Kadınların, içinde yaşadıkları modem/laik toplum tarafindan küçümsendikleri. cahil bulundukları inancında olduklarına ilişkin bilgi için bkz. Hülya Demir, a.g.e., 5.115. 

(13) Nazife Şişman. “Müslümanlar Kadınlar Kamusal Alanda Yer Alışına Hazırlıksız Yakalandılar”. İzlenim. İstanbul. Eylül 1996, S. 38. 
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sorgulayan müslüman kadın tipi ötekinin örtülü (tanımlamasında kesinlikle içerilmeyen özellikler olmakta ve görülmek istenmemektedir. Böylesi bir bakış, söz konusu özellikleri kendinde görenin, örtülüyle onları paylaşmak istememesini, böylece kendini farklı kılma isteğini de içermektedir. Dolayısıyla tüm çatışma bu noktada yoğunlaşmaktadır, diyebiliriz. 

Egemenle olan reddedilme ilişkisi temelinde, günlük yaşamda herkesin başına gelebilen, çok sıradan diye nitelendirilebilecek bazı olayların bile öğrenciler tarafından örtülü olmalarına dayandırılabilmektedir. Örneğin bir öğrenci, otobüs şoförünün onu gördüğünde durmamasını (bkz. XX.C. 39) ya da bir başkası hastanedeki işinin uzun sürmesini (bkz. | C. 39) örtülü olmasına bağlayabilmektedir. 

Öğrenciler yaşadıkları tüm bu güçlükler karşısında, kendilerini ayakta tutan tek şeyin Allah'a olan inançları olduğunu belirtmektedirler. Allah'ın bir emrini yerine getiriyor olmalarının onları manevi anlamda mutlu etmesi söz konusudur. 
Aynca çektikleri sıkıntılar nedeniyle mükafatlandırılacaklarına olan inanç vardır. 
Bunu da Kuran'daki ayetlere dayandırmaktadırlar; 

“Kuran'dan güç alıyorum. Ali İmran Surasinin 139. ayeti şöyle der: “Ey iman edenler! Gevşemeyiniz, üzülmeyiniz. Eğer gerçekten inanmışsanız sonunda mutlaka siz galip geleceksiniz! Bunun gibi Kuranda geçen pek çok ayet bana güç veriyor.” Bkz. VIT. C. 40. 

Burada, Oo kendilerini Ozayf (o hissettikleri (o zamanlardaki (Oo savunmalarını, yılmamalarını, çektikleri sıkıntıların mükafatlandırılacaklarına olan inançlarını dinsel- geleneksel deyişlerle ifade etmek yerine, doğrudan Kuranı referans gösterirkenki ayrıntı dikkat çekmektedir. Bu da geleneksel örtülülerden kendilerini farklılaştıran bir tavır olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Türbandan Vazgeçmek ? 


Acaba hangi koşullarda öğrenciler örtünmekten vazgeçebilirler? Öğrenciler öncelikle şu anda, üniversite eğitimlerini tamamlamak için böyle bir taviz verdiklerini belirtmektedirler. O nedenle bu vazgeçmenin süresini, “yasak devam ettiği sürece, mezun Olana kadar” şeklinde sınırlamaktadırlar. Bununla birlikte, aslında kendi görüşlerine göre, örtülerinden taviz vermek yerine okulu bırakma taraftarı olduklarını belirten, çünkü örtünmenin eğitimden daha gerekli olduğunu düşünen öğrenciler (örneğin, bkz. XIV. C. 42) vardır. Onlar da modern yaşama geçmede, kamusal alanda güçlü bir şekilde yer almada bir köprü konumunda olan üniversiteden mezun olana kadar belirli çözüm yolu üretmek zorunda olduklarından; peruk, şapka ya da flardan kendilerine uygun gördükleri birini çözüm yolu olarak seçmişlerdir. Dolayısıyla bu şekilde şu anda, üniversite eğitimlerini tamamlamak için bile bir vazgeçmenin söz konusu olmadığını belirtmişlerdir. 

Acaba öğrenciler, çalışmak için örünmekten vazgeçebilir mi? diye baktığımızda; bir kısım öğrencinin sadece kapalı olarak çalışma imkanı bulursa çalışacağını, aksi takdirde kesinlikle çalışmak için örtünmekten vazgeçmeyeceklerini görüyoruz: 

“... Çalışma yaşamında örtünmekten asla vazgeçmem. Para nedeni ile inandığım bir şeyden asla vazgeçmem.” Bkz. XI. C. 41. 

Günümüz çalışma yaşamı, onların örtülü olarak da varobilecekleri, çeşitlilik arzeden bir yaşam olmaktadır. Nitekim tesettür sektörü, özel hastaneler, özel medya vb. Dolayısıyla çalışma yaşamında, satış elemanından, kameramanından, doktor ve hemşiresine kadar örtülü olarak çalışabilecekleri esnek bir alan vardır. 
Bu nedenle sorun, söz konusu yaşamın gerektirdiği eğitime sahip olma sürecinde odaklanmaktadır. 

Acaba öğrenciler, aile baskısıyla örtünmekten vazgeçebilirler mi? Burada 


öğrencilerin geneli tarafından, “Aile baskısıyla vazgeçmem” şeklinde ifade edilen 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ce 


net bir tavırla karşılaşıyoruz. Bu net tavrın nedenini bir öğrenci “©... şu anki bilincimden dolayı” (bkz.1.C. 41), bir diğer öğrenci de “... Bu benim ideolojim” (bkz. VE.C.41) şeklinde belirtmektedir. Çünkü bu bireyler, artık geleneksel aile yapısından bağımsızlaşmakta olan, dolayısıyla ailenin istediklerini yapan birey olmaktan çıkan bireylerdir. Bu, bireylerin modern aile yapısının içerdiği özellikleri bulunan çekirdek ailelere sahip olmalarıyla da açıklanabilir. 

Dolayısıyla (oöğrencilerin kimliklerinin simgesi olan örtüden vazgeçme durumlarının olmayacağına ilişkin genel görünüm, onların söz konusu kimliklerinin 


yaşam kurgularında içerilmesinin bir ifadesi şeklinde alınabilir. 
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D) SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM 


Üniversite Hayatı ve Türban 


Daha önce belirttiğimiz (gibi, (Oo öğrenciler, ÂOüniversite (o eğitimlerini tamamlayabilmek için, türban yasağına karşı farklı çözüm yolları üretmişlerdi. 
Şapka, peruk ya da flar takma gibi. Bu şekilde öğrenciler, egemen kimliğin talep ettiği özellikleri, kendi örtünme düşünceleriyle birleştirerek bir araçla asıl hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bunun yanında bu çözüm yollarını benimsemeyen, bunun yerine saçını açmayı uygun bulan öğrenciler de söz konusudur. Öğrenciler bu durumu, o kişinin şahsi kararı olarak açıklamakla birlikte, insanın o dönemde sağlıklı karar veremediğini -aile baskısı, ekonomik zorunluluklar, iş kaygısı, gelecek kaygısı vb. farklı kaygılardan dolayı- belirtmekte ve bu zorunlu koşular (düşünüldüğünde onlan “mağdur” o olarak nitelendirmektedirler. Bu nedenle onlar için üzüldüklerini, çünkü hiçbir mücadele edilmeden, direnilmeden, erken teslim olunduğunu ifade etmektedirler: 

“Onlar için üzülüyorum. Onların da mutlaka mantıki bir açıklaması vardır. 
Ben herşeye rağmen açmalarını istemezdim. En baştan hiç kimse açmasaydı, hiç kimse taviz vermeseydi, toplu bir direniş olsaydı, belki uygulamadan vazgeçilirdi.” 
Bkz. XI.D. 43. 

“Erken teslim olunduğu düşüncesindeyim. Hiçbir mücadele edilmeden, başörtüsü sorunu da bu şekilde sona erdi, kapatıldı.” Bkz X.D. 43. 

Bu şekilde öğrenciler, saçlarını açan arkadaşlarının bir takım baskılardan dolayı, zorunlu olarak böyle davrandıklarını belirtmektedirler. Bunun yanısıra, türban yasağı nedeniyle saçlarını açmayı geçici bir çözüm yolu olarak gören öğrencilerin kendileri de davranış nedenlerini şöyle açıklamaktadırlar: 

“Kendisinden beklenenleri yerine getirmek için bir fedakarlık” Bkz. Tİ D. 43. 

“Bence pes edilmemeli. Ama şu anda yapılacak bir şey yoktu. Bize kapılar kapanmıştı. Mecburduk. Bizden beklenenler var. Umudu vikamazdım.” Bkz, XVI. 
D.43. 
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Burada öğrencilerin saçlarını açmaları, kendilerinden beklenenleri yerine getirebilmek için geçici bir taviz olarak görülmektedir. Dolayısıyla yasak, öğrencilerde kalıcı davranış değişikliğine yol açmamakta, aksine öğrencilerin örtülü kimlikleriyle daha da bütünleşme ve bu şekilde varolma mücadelelerini kamçılamaktadır. Nitekim kendisinin de yönetimin isteği üzerine başını açtığını, hatta daha önce açmadığı için yarım dönemlik bir kaybı olduğunu söyleyen öğrenci, bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade etmektedir: 

“Düşündüm ki, yerimizi terk edip gitmekle hiçbir şey elde edemeyiz. Biz gitüğimizde hiçbir şey kazanmayacağız, oysa bizim gibi insanların üniversiteye gelmesini istiyorsak, biz şu anda bunun savaşını verip, kendimizi bizden sonrakiler için feda etmeliyiz. Bu düşüncelerle başımı açıp derslerime devam etmenin daha doğru olacağına karar verdim.” Bkz. IV. D. 43. (Öğrenciye ilişkin Gözlem, Görüş Ve Açıklamalar) 

Burada, kamu yaşamına kesin kez girmek için çok uzun vadeli bir mücadele görüyoruz. Bu şekilde, mutlaka o eğitimi alıp, belirli nitelikleri elde ederek, aynı görüşleri kamu yaşamınında savunma mücadelesi söz konusudur. Bu anlamda pragmatik bir tavıra sahip oldukları da söylenebilir. 

Dolayısıyla bu öğrenci grubuna genel olarak baktığımızda homojen olmadıklarını, kendi içlerinde farklılaşan örtülü kimliklere sahip olduklarını söyleyebiliriz. Öyle ki öğrencilerin mevcut yasakla ilişkilerinde şöyle bir derecelendirme vardır: Türbanlarından vazgeçmeyip üniversiteyi bırakanlar, peruk vb. bir çözüm yolu üreterek üniversiteye devam edenler ve geçici bir süre için iktidarın istediği görüntüye sahip Olarak, türbanlarını çıkarmış bir şekilde üniversiteye devam edenler. 

Acaba bu öğrencilerin örtülü olmaları dışında, diğer üniversite arkadaşlarıyla farklılaştığı konular var mıdır? diye baktığımızda; öğrenciler, herşeyden önce ideolojilerinin farklı olduğunu, dolayısıyla yaşama bakış açılarının farklı olduğunu ifade etmektedirler. Farklılıklar, özellikle de diskolara, barlara, kafelere gitme, kız- erkek ilişkilerindeki mesafe konularında yoğunlaşmaktadır. Önceki bölümde, kendilerinin tek bir kalıba sokulmaya çalışıldığını belirten, tek bir örtülünün yaptığı 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hatadan bütün örtülülerin sorumlu tutulmasını eleştiren öğrenciler, burada kendileri aynı tutumu sergilemekte, bütün örtülü olmayanları homojen bir bütün olarak görmektedirler: 

“Örneğin, onlar diskoya gidebilir. Oysa ben sinema, disko gibi ortamlara girmek istemem. Onlar için hayat çok önemli. Bazıları için sadece dersleri çok önemli. Biz arkadaşlarla toplanıp birşeyler konuşuruz, aramızda İlahiyatlılar vardır. 
Bu nedenle bu konularda konuşuruz. Okuduğumuz kitaplar farklı. Bizim okuduğumuz kitaplar daha çok dine yönelik. Bize göre inanç açısından kız-erkek arasında bir ayrım olması gerekir. Biz biraz daha mesafeliyiz” Bkz. 1. D. 44. 

“Mesela onların gittiği bir diskoya, içki içilen bir bara gidemem. Ben başıma gelen musibetlerden her zaman ders çıkarmaya çalışınm. İnanç ve teslimiyet önemli, Kahır olayı olmuyor. Geçirdiğin boş zamanlar için üzülüyorsun. Peygamber efendimizi örnek aldığımız için, o mesela boş oturanlara selam vermezmiş. 
Diğerleri boş vakitlerini eğlence ile geçirebiliyorlar, umutsuzluk nedeni ile intihara sürüklenebiliyorlar. Ben erkeklerle konuşsam bile sınırı konularda konuşurum, onlar gibi rahat konuşamam, tokalaşmam. Benim için haramdır çünkü. Ben en fazla ders notları alırım onlardan, soru sorarım falan.” Bkz XV.D, 44. 

“Genelde açık olanlar etraftaki cafelere, geceleri diskolara giderler. Ben gitmiyorum. Onlar daha deli dolu yaşamak istiyorlar. Ben dini yönden kendimi daha iyi geliştirmek, topluma yararlı olmak için çok iyi şeyler öğrenmek isterim. 
Kız-erkek : ilişkilerine bakışımız (o farklı. Onlar kız-erkek rahatça öpüşebiliyorlar, istedikleri gibi rahat bir şekilde davranabiliyorlar. Ben o şekilde davranamam. 
Erkeklerle el sıkışmam mesela.” Bkz. XVI. D. 44. 

Bu şekilde, daha önce iyi meziyetlere sahip bir müslüman kadın olmak için örtünün tek ölçüt olmadığını ifade eden öğrenciler, burada ilişki temelinde net bir ayrıma gitmektedirler. Dolayısıyla daha önce objektif bir değerlendirme yapılmaya çalışılırken, burada yine “biz” ve “onlar” aynmına gidilerek, olumlu diye 


nitelendirilen özellikler “biz”e, olumsuz diye nitelendirilen özellikler de “onlar”a(14) 


(14) “Biz” ve “onlar” ayrımının ayrıntılı tartışması için bkz. Hülya Demir, a.g.e., S. 155 - 169. 
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yüklenmektedir. Bu çerçevede bu iki grubu birleştiren tek şey olarak da geriye “ders etkinlikleri” kalmaktadır. Ancak bunun yanısıra, daha önce ifade ettikleri ahlak (o anlayışlarına uygun olmak koşuluyla her türlü sosyal (o faaliyeti paylaşabileceklerini de belirtmektedirler: 

*“... Hayata dair herşeyi paylaşabilirim, inançlarıma aykırı olmamak koşuluyla.” 
Bkz. II. D. 45. 

“Sinemaya gideriz, bir yerlerde otururuz, konserlere-müzik dinletilerine gideriz. Bar ve disko dışında herşeyi yaparız.” Bkz. XI.D. 45. 

“Birlikte bir parti, gezi düzenleyebiliriz. Sabahlara kadar ders çalışabiliyoruz. 
Sosyal faaliyetlerde -benim ahlak anlayışma uygun olduğu taktirde- birlikte birşeyler yapabiliyoruz.” Bkz. XVI. D. 45. 

Böylece öğrencilerin, örtülü olmayan arkadaşlarıyla neyi paylaşıp, neyi paylaşmayacaklarını dini algılama biçimleri belirlemektedir. 


İzledikleri Medya ve Yazarlar 


Son oyıllarda İslami hareketlerdeki gelişmeler temelinde medya alanına baktığımızda, diğerleriyle birlikte İslami medyanın da genel TV kanallarıyla, özel radyo kanallarıyla, gazete ve dergilerindeki sayısal artış ve çeşitlenmeyle geliştiğini görmekteyiz. Böylece çok farklı taleplere sahip kitleler, hedef kitle haline gelmiştir. 
Bu temelde öğrencilerin hangi medyayı talep ettiğine baktığımızda, yaygın -şekilde kendi dünya görüşlerine uygun olarak algıladıkları İslami medyayı izlediklerini ifade ettiklerini görmekteyiz. 

“Sürekli gazete almıyorum. Sürekli dersi de almıyorum. Ama Sızıntı, Altınoluk okuyorum. Gazetelerden de Yeni Şafak. Genelde toplumsal - politik haberleri TV'den öğreniyorum. Ancak bazıları sadece olay yaratmak için haber yapıyorlar. Ben, TGRT, Kanal 7, STV (bizimle ilgili haberlere daha fazla ağırlık verdikleri için), Ege TV'yi tercih ediyorum.” Bkz. XV. D. 46. 

“... Başörtümü öcü gibi gören bir TV kanalını seyretmem. Annemlere de 


onu söylüyorum. Radyoda da onları dinlemem. Destek değil sadece saygı 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bekliyorum. Bu da benim hakkım. Özellikle Kanal 7, STV (daha objektif). 
Hakkımın veridiğine inandığım TWleri izliyorum. Objektif yayın yapan yok. Ya sağa ya sola kayıyor.” Bkz. XVI. D. 46. 

Burada öğrenciler, medyanın mutlaka bir “taraf ” olduğunu, bu nedenle onların da kendi sorunlarına daha fazla ağırlık veren, kendi düşüncelerini temsil ettiklerine inandıkları tarafi izlediklerini belirtmektedirler. Ancak burada gündemi takip etmede, gazete ve dergiden çok, TV ve radyo kanallarının vurgulanması dikkat çekicidir. Bkz. TI. D. 46, VII. D. 46. Çünkü gazete ve dergi gibi okumaya yönelik kitle iletişim araçlarının yaşamlarında fazla yer almaması, öğrencileri daha önceki okuyarak, bilinçli olarak örtündükleri söylemiyle çelişmektedir. Gerçi diğer taraftan da, ülke düzeyinde tartışılan, genelde gençlerin yeterince kitap, dergi vb. 
okumadığı anlayışıyla da uyum içindedir. Bundan dolayı, bu öğrenciler arasında, tesettür tarzı örtünmeye ilişkin sosyalizasyonun, daha çok arkadaş grubu içinde birincil | ilişkiler Otemelinde gerçekleşen bir sosyalizasyon olduğunu söylemek mümkündür. 

Ayrıca izledikleri kadarıyla, belirttikleri gazete ve dergilere bakıldığında, bunların islami kesimde genelde izlenen dini yayınlar olduğu görülmektedir. Bir başka ifade ile, hem erkekleri hem de bayanları kapsayan genel okuyucu kitlesini hedefleyen yayınlar olmaktadır. Örneğin, İslamcı kadın dergilerinin hiçbirinden bahsedilmemektedir. Bu da onların kadın kimlikleri yerine İslami kimliklerini ön plana çıkardıkları şeklinde yorumlanabilir. 

Öğrenciler, bu tutumlarını izledikleri yazarlara da yansıtmakta, dolayısıyla yazılarını beğenerek okudukları yazarlar olarak da yine İslamcı yazarları sıralamaktadırlar: İsmet Özel, Ali Bulaç, Fethullah Gülen vb. Bkz. XILD. 47, XV. 
D. 47. 

Öte yandan öğrencilerin (kendilerini (suçlayıcı, (o olumsuzlayıcı (olarak nitelendirmeyecek, İslami olmayan yazar ya da TV prosramlarını da izledikleri görülmektedir: 

“Örneğin ATVW'deki Siyaset Meydanı'nı çok seviyorum. Ama bu, benim ATV'yi çok sevdiğim ya da Ali Kırca ile aynı düşünceleri paylaştığım anlamına 


118 


gelmiyor. Ya da Radikal'de bir kadın yazar var, şu an ismini hatırlamıyorum, onun yazılarını seviyorum. Kendisi ateist olmasına rağmen, başörtüsü hakkını savunuyor, örneğin. Ama bu, benim Radikal'in tümünü beğendiğim anlamına gelmiyor.” Bkz. XIV. D. 46.(Öğrenciye İlişkin Gözlem, Görüş ve Açıklamalar) 

Bu şekilde öğrenciler, İslamcı yazarların yanında, örtü temelinde kendileriyle uyum içinde oldukları diğer yazarları da izlemektedirler. Çünkü bu yazarlar, egemen söylemin laiklik anlayışından farklı bir laiklik anlayışını savunmaktadırlar. 
Bu çerçevede öğrenciler tarafindan da Etyen Mahçupyan, Can Dündar, Gülay Göktürk, Ali Bayramoğlu, Cengiz Çandar ve Ahmet Altan'ın isimleri sayılmaktadır. Bkz. Vİ. D 47, XIV. D.47, XVL.D.47, XVH.D.47, XIX.D.47. 


Eğitim Beklentileri 


Öğrencilerin lisans üstü eğitim konusunda ne düşündüklerine baktığımızda; öğrencilerin bir kısmı daha önceden böyle bir planı olduğunu, ancak, şu anki baş örtüsü sorunundan dolayı artık bunun mümkün olamayacağını ya da yasağın kalkmasına bağlı olduğunu belirtmektedirler. Ancak bunun yanısıra, yasağın kendilerini etkilemediğini, herhalükarda, kendilerini geliştirmek, belli bir alanda uzmanlaşmak amacıyla lisans üstü eğitim yapmak istediklerini belirten öğrenciler de vardır. Örneğin, Adalet Yüksek Okulu'nda okuyan bir öğrenci, bu konudaki düşüncelerini şöyle dile getirmektedir: 

“Hukuk (OoFakültesi'ine (geçemezsem, bir başka üniversite (kesinlikle düşünüyorum. Bu olaylar beni yıldırmadı.” Bkz. XVI. D. 48. 

Dolayısıyla burada, üniversiteye devam etme konusunda mücadelelerini sürdüren öğrencilerin, lisans üstü eğitim için de yine aynı mücadelelerine devam edeceklerini belirten bir tavır sergilemeleri söz konusudur. Bu şekilde öğrencilerin, modemliğin ölçütü olan kent ve eğitim alanlarına girmeleriyle İslami değerlerden 


bağımsızlaşmaları beklenirken, tersine İslami kimliklerine bir hak arama, dava 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hareketi çerçevesinde sarılmaları söz konusudur(15). 

Öğrenciler, acaba nasıl bir üniversite yaşamı düşlüyorlardı? Ne buldular? diye baktığımızda; öğrencilerin genelinde bu konuda bir hayal kırıklığı yaşandığını görüyoruz. Çünkü öğrenciler, üniversiteyi özgürlüklerin çok fazla olduğu, çok iyi eğitim verildiği, sosyal aktivitelerin çok yoğun yaşandığı, entellektüel insanların bulunduğu bir yer olarak hayal etmişler, fakat beklediklerini bulamamışlardır. 
Ancak burada üniversiteye ilişkin çeşitli olumsuzluklar anlatılırken, bunun “türban yasağı” temeline dayandığı açıkça görülmektedir. Nitekim yaşadıkları başörtüsü sorununa ilişkin sürekli göndermeler yapmaları dikkat çekicidir: 

“...Öğrencilerin arasındaki ilişki çıkara dayanmayan, ayrıma dayanmayan bir üniversite düşünmüştüm. Şu anda derse başörtülü girememem bir ayrımdır. 
Olmaması gerekir...” Bkz. HI. D. 62. 

“Daha entellektüel insanlar bekliyordum. Daha medeni, daha bilgili. Başörtüsü problemlerinden dolayı çok sıkıldım, istemeyerek geliyorum buraya. Biran önce bitsin istiyorum artık. Hocalarla daha rahat görüşemiyorum. Herhangi bir soru sormak için bile yanlarına gidemiyorum, onlarla birlikte olmamı istemeyeceklerini; benimle görüşmenin onları zan altında bırakacağını düşünüyorum. Bu durum Ege Üniversitesi'nin sosyal olanaklarından kaynaklanan bir şey değil, sadece şu anki yaşanan başörtüsü sorununa ilişkin.” Bkz. X.D. 62. 

“Önce büyük bir özgürlük, istediğini istediğin an yapabilme özgürlüğü, çeşitli etkinliklere katılabilmek, yoğun fikir alışverişinin olduğu bir ortam olarak düşünüyordum. Öğrencinin üzerinde bir baskı olduğunu gördüm. Öğrenciler arasında bunu farkedenler-etmeyenler var. Fikir tartışmalarının yapılması açısından düşündüğüm gibi. Haksızlıklar açısından, 2. sınıf vatandaş muamelesi görmeyi beklemiyordum. İnsanların eşit olacağını düşünüyordum. Böyle olmadı” Bkz. 
XIV.D. 62. 

“Çok hayal kırıklığına uğradım.Ben üniversitede dinimin emrettiği şekilde örtü- 


(15) Nilüfer Göle. Modern Mahrem. a.ge., S. 94. 


nüp, koridorlarında dolaşabileceğim bir üniversite düşünüyordum...”Bkz.XVI. D. 62. 

Bir öğrenci de üniversitede cinsiyet ayrımı temelinde farklılaşan sosyal mekanların olmamasını, bir başka deyişle, sosyal aktivitelerin başörtülü öğrencilere yönelik düşünülmemesini eleştirmekte, sadece kızların girebileceği bir yüzme havuzunun olmamasını, yine kızların kendi aralarında oynayabileceği tenis salonunun olmamasını örnek göstermektedir. Bkz. Il D. 62. (Öğrenciye İlişkin Gözlem, Görüş ve Açıklamalar) 

Öğrenciler, şu anda yaşadıkları üniversite ortamına ilişkin bu olumsuz görüşlerini belirttikten sonra, eğer mümkün olsaydı, herşeyden önce başörtülerinin sorun Olmadığı, inançlarını özcünce yaşayabilecekleri bir üniversite yaşamı istediklerini ifade etmektedirler: 

“... Saçımdaki örtünün problem yapılmadığı, derslere istediğim gibi girebildiğim, özgür bir ortamda üniversite okumak isterdim.” Bkz. VI. D. 63. 

Hukuk Fakültesi'nde okuyan bir öğrenci de hem nasıl bir üniversite yaşamı istediğinden söz etmekte hem de türban yasağına göndermede bulunarak, bu uygulamadan dolayı üniversitede yaşanan sorunları eleştirmektedir: 

“Öncellikle (Obaşörtü konusunda yasağın olmadığı, daha özgürlükçü, üniversitede polisin olmadığı bir üniversite yaşamı isterdim. Çünkü biz öğrenciyiz, suçlu değiliz. Bu noktada radikal solun dediği gibi, polise defol demiyorum ama. 
Üniversitede üniforma yoktur. Dekanın, hocaların böyle yasakla değil, akademik yönden bilimsel araştırmalarla, eğitimle ilgilenmeleri, bunlara ağırlık vermeleri gerekir. Avrupa düzeyinde bir eğitim almıyoruz. Çevremizde o kadar sorun varken, şu anda sadece bizim başörtümüzle ilgileniliyor. Bizim hocalarımız bu konuda çalışmalılar. 1982 Anayasası eskidi, onun değişmesi için, ceza yasalarının değişmesi için çalışmalılar, çözüm üretmeliler. Eğer başörtü, rejim için tehlike ise, sadece bunları ayırdetsinler, normal halkı da rahat bıraksınlar, bu devletin görevi zaten. Peçe ve çarşaf devrim kanunlarında yasak, açıkça belirtilmiş. Ama başörtüsü için bir yasak açıkça belirtilmemiş. Kamusal alan ve özel alan diye bir ayrım 


yapıyorlar. Ama ben böyle bir ayrım olduğuna inanmıyorum. Ben zaten özel 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yaşamda nasılam kamuya da öyle çıkarım. İnsan değişime uğrayamaz ki. Öyle olursa, o zaman polis devlet olur, baskıcı bir devlet olur, hukuk devleti olmaz. 
Örtülülerin içinde “ol kadarmış rejim aleyhtarı olanlar, bir araştırmaya göre. 
Çünkü aklı selim insanların hepsi en iyi rejimin Cumhuriyet olduğunu bilirler zaten.” Bkz. XVII. D. 63. 

Burada, yine daha önce de belirttiğimiz gibi, İslami kimliğin simgesi olan başörtüsüne bir hak arama çerçevesinde sarılındığını görmekteyiz. Eğer devlet, hukuk devleti ise, bu haklarının ellerinden alınmaması gerektiği düşünülmektedir. 
Bu bağlamda devletin özel ve kamu ayrımı yaparak, “özelde istediğin gibi örtün, ama kamuda açıl” şeklinde formüle edebileceğimiz çözüm yolu eleştirilmektedir. 
Dolayısıyla burada özel ve kamusal diye bir ayrım yapılmamaktadır. Bu nedenle de özelde oldukları gibi kamuya çıkmaları, kendi perspektiflerinden mantıksal bir şekilde açıklanmaktadır. Bizim çalışmamızda olduğu gibi, Elisabeth Özdalga'nın çalışmasında da din konusundaki özel ve kamu ayrımına bir hukuk öğrencisinden eleştiri gelmektedir. Orada da dinin kişisel bir mesele olarak dar anlamda değil, gündelik toplumsal hayatın içinde uygulanması gereken bir şey olarak anlaşılması gerektiği öne sürülmektedir: 

“... Yetkililer insanlara bölünmüş bir kimliği zorla dayatmaya çalışmışlardır. 
Din özel alana havale edilirken, toplumsal hayatın içinde yasaklanmıştır. Bu örüntüler yetmiş yıldır bize dayatılmaktadır ve bunu değiştirmek kolay olmayacaktır...”(16). 

Öğrencilerin herbirinin türban yasağından nasıl etkilendiklerine baktığımızda; herbirinin fakültelerinin, hocalarının, arkadaşlarının farklılığından kaynaklanan farklı problemler yaşadığını görüyoruz. Örneğin Ege Üniversitesi'nin fakülteleriyle Dokuz Eylül Üniversitesi'nin fakültelerinin bu yasağı uygulama biçimleri değişmekte (Ege'de öğrencilerin sadece derslerde başlarını açmalarn yeterliyken, Dokuz Eylül'de fakülte binasına girişte başlarını açmaları gerekmektedir.), bu anlamda yaşanan sorunlar da farklılaşmaktadır. Bu nedenle Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 


(16) Elisabeth Özdalga, Modern Türkiye'de Örtünme Sorunu, a.ge.. S.80-8I. 


okuyan öğrenciler daha çok sekreterleriyle (bkz. XVI. D. 64) ya da kütüphane görevlileriyle (bkz. 1. D. 36) yaşadıkları sorunlardan söz ederken, Ege Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler (hocalarıyla (yaşadıkları sorunlardan söz etmektedirler. Dolayısıyla Ege Üniversitesi'nde öğrenciler ancak eylem yaptıklarında yönetimle karşı karşıya gelmektedirler. Bunun dışında yönetim, ilk yasal işlemi başlatma konusunda denetim görevini hocalara verdiği için, öğrenciler bu konuda ilk kez hocalarıyla yüzyüze gelmekte, dolayısıyla onlarla sorun yaşamaktadırlar. 
Tabii yaşanan sorunların şiddeti de öğretim görevlilerinin tavırlarının farklılığına göre değişmektedir(17). Çünkü, nasıl ki örtülü öğrenciler, kendi içlerinde homojen bir bütün değillerse, öğretim elemanları da aynı tarz tepki gösteren bireylerden oluşan bir grup olmamaktadır. Bkz. XII.D.64, XIX.D. 64. 

“Yıllardır bana ders veren, iyi anlaştığım, daha önce odasında çay içtiğim hocamın odasına zorla çağrılıp, ben bir sandalyede oturuyorum. Çevremde üç dört hoca vardı. Bir tek sen mi müslümansın? Sen bana namussuz mu demek istiyorsun? Başını açsan ne kaybedersin? Sen ne yapıyorsun? Düzen mi bozmaya çalışıyorsun? demeleri bana çok çirkin geldi. Şekilciliğe bu kadar bağlı olmaları, bilimsellik adına burada olan hocalarla ilgili kafamda çok sorular uyandırdı. Hatta bazılarının başından türbanını zorla almışlar. Ben Allahtan böyle bir olay yaşamadım. O zaman bırakır giderdim herhalde. Bunların yanısıra bir hocamın da boynuma sarılıp hüngür hüngür ağlayarak, bu yasağı uygulamak zorundayız demesi benim için olumluydu. Seninle ders yapmak çok güzel, ama bu uygulamayı yapmak zorundayız, dedi...” Bkz. XII. D. 64. 

Bunun yanında genel olarak görüşmelerde, öğrencilerin, hocalarının yasak sonrası kendilerine olan tavırları nedeniyle incindikleri, arkadaşlarının yanında 


rencide edildikleri, hakarete uğradıkları üzerine yoğunlaşan ömekler söz konusudur: 


(17) Cihan Aktaş. öğretim görevlilerinin öğrencilere karşı olumsuz tutumlarını farklı nedenlere bağlayarak açıklamıştır: Köktenci karşıtlık. Cumhuriyet geleneği. Mevzuatçı zihniyet. Kariyer kaygısı, Yüzeysel karşıtlık, Çağdaşlık saplantısı. Açıklamaları için bkz. Cihan Aktaş, Tesettür ve Toplum. a.g.e.. S. 186 - 189. 
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“.. Bir bayan hocamız, “lütfen ben gelmeden açın saçınızı, benim konsantremi bozmayın?” dedi. Bunu daha güzel bizi incitmeden söyleyebilirdi. 
Dışarıya çağırıp söyleyebilirdi. Fikrimi beğenmeyebilir, ama bana hakaret etmemeli. 
Benim öğrenmeme ket vurmamalı.” Bkz. XIII. D. 64. 

“Labaratuvar ortamında herkesin içinde hakaretlere maruz kaldım. Gerek hocam gerek arkadaşlarım tarafindan, peruğumun çirkinliğine ilişkin...”Bkz.V, D. 64. 

Öğrenciler, yasak sonrası arkadaşlarının tavırlarının da genellikle destekleme niteliğinde olduğunu, çok küçük bir grupla sorun yaşadıklarını belirtmektedirler: 

“Birkaç erkek arkadaş “Burayı İran'a mı çevireceksiniz”, “Ne bu haliniz 

böyle” gibi birkaç laf atmalar olmuştu Onun dışında hep destek aldık 
| arkadaşlarımızdan...” Bkz. XI. D. 64.(Öğrenciye (İlişkin OGözlem, Görüş ve 
Açıklamalar) 


Çalışma Hayatı 


Kamusal yaşama girme sürecinde öğrencilerin hedefledikleri eğitim sonrası, nasıl bir çalışma yaşamı düşündüklerini sorduk. Öncelikle öğrenciler, çalışma hayatlarında da, yine türban yasağından ve insanların onlara önyargıyla bakabileceklerinden dolayı sorunlar yaşayabileceklerini düşünmektedirler: 

“Evet. Herşeyden önce başörtüsü yasağı. Sonra, insanların başörtüsüne karşı tavırları ile karşılaşabilirim. Ama bunun üstesinden gelebilirim.” Bkz. IX. D. 50. 

Günümüzde çalışma yaşamının her alanında örtülü çalışma mekanlarının varolması nedeniyle bu konuda sorun yaşamayacağını, Gazetecilik son sınıf öğrencisi şöyle açıklıyor: 

“Hayır. Ben daha önce de okuduğum dalla ilgili hemen hemen her alanda çalıştım. Hiçbir güçlükle karşılaşmadım. İslami medya da artık güçlendi (STV, 
Kanal 7, Yeni Şafak), illa Hürriyet'te, Milliyet'te çalışmam gerekmiyor.”Bkz. XII.D. 50 

Ayrıca türbanından vazgeçmek uğruna çalışmak istediğini belirten öğrenciler 


vardır, özellikle onlarda çalışma kararlılığı çok açıktır: 


“Evet. Devlet kurumunda başımı açmak şartıyla da olsa. Çalışmayacak olsam okumazdım.” Bkz. II. D. 49. 

Bu şekilde öğrencilerin kamusal alanda varolabilmek için -farklı koşullarda da olsa- çalışma eğiliminde oldukları görülmektedir. Bu noktada Göle'nin çalışmasıyla karşılaştırma yapacak olursak; orada kadınların daha çok ev içi rollerinin vurgulandığını, bu bağlamda batılı kadının çalışma yoluyla kazandığı bireyselliğin kınandığını görmekteyiz. Annelik görevlerine ters düşmeyecek bir iş olasılığından söz edenler bile, bu çalışma isteklerini İslami açıdan haklı çıkarmaya çalışarak, yine İslamiyet'in tanımladığı geleneksel kadın rollerinden uzaklaşmayacaklarının teminatını vermektedirler(18). Bu bağlamda İslamcı kadın dergilerinin tutumu da Göle'nin çalışmasıyla aynı yönde olup, kadının geleneksel ev kadını rolleri öne çıkarılarak, kadının ev dışında çalışmasına pek hoşgörülü bakılmamaktadır(19). 
Oysa bizim çalışmamızda öğrencilerin üniversitedeki mücadelelerini, üniversite sonrası çalışma yaşamında da sürdürmede kararlı oldukları görülmektedir. 
Dolayısıyla kadının bireyselliğinin kınanması aşamasından ya da noktasından bireyselliğe doğru kayışı görüyoruz. İlyasoğlu'nun çalışması da bu görüşü destekler niteliktedir. Nitekim İlyasoğlu da bu bağlamda profesyonel meslek sahibi kadın rolü ile İslamcı kadın kimliğinin bağdaştırılmasının yeni bir eğilim olduğundan söz eder(20). 


Kız - Erkek İlişkileri, Evlilik 


Öğrenciler, üniversitedeki mevcut kız-erkek ilişkilerini genelde çok laubali, seviyesiz, kendi inanç ve yaşam tarzlarına aykın olarak değerlendirmektedirler: 

“İnandığım ölçütlerin dışında olanları hoş karşılamıyorum. Benim inançlarıma, yaşam tarzıma uygun değil.” Bkz XII. D.SI. 


(18) Nilüfer Göle, Modern Mahrem. a.g.e., S. 96-97. 

(19) Feride Acar. “Türkiye'de İslamcı Hareket ve Kadın”. Kadın Bakış Açısından 1980'ler Türkiye'sinde Kadın. a.ge.. 5.84; Yeşim Arat, “Feminizm ve İslam: Kadın ve Aile Dergisinin Düşündürdükleri”, Kadın Bakış Açısından 1980'ler Türkiye'sinde Kadın. a.ge.. S. 104. 

(20) Aynur İlyasoğlu. Örtülü Kimlik. age, $. 97-99. 


“Bana göre kız - erkek ilişkilerinde aşın samimiyete gerek yok. Arada mutlaka mesafe olmalı. Onların aralarında hiç mesafenin olmadığını görüyorum. 
Selamlaşırsın, ama laubalileşme, hoş olmayan şakalar olmamalı. Duygusal anlamda günübirlik — ilişkiler (olmamalı Sonu düşünülüyorsa başlanmalı (o Yetiştiriliş tarzımızdan, inancımızdan dolayı erkeklerle aramızda bir mesafe vardır bizim. 
Onlarda bu yok.” Bkz.I.D.SI. 

Daha önce sözünü ettiğimiz “biz” ve “onlar” ayrımı burada yine ortaya çıkmakta; kendilerinin ifade ettikleri “bize göre, “onlar'ın davranışları yadsınmaktadır. Ancak “onların bir kısmının ilişkilerini onaylamadıklarını ifade 
| eden öğrenciler de bulunmaktadır: 

“Belli bir kesimde ilişkiler normal, olması gerektiği gibi. Bazıları çok uç noktalarda, farklı bir grupta.” Bkz VIL.D.SI. 

Öğrencilere duygusal anlamda bir erkek arkadaşları olup olmadığı sorulduğunda ise -1I sözlü ve 3 evli öğrenci hariç- şu anda olmadığını belirtmişlerdir. Ancak burada, üniversitede örtündüğünü belirten bir öğrencinin tavrı çok kesindir: 

“Hayır. Bence dini gerekliliklerden dolayı olmamalı.” Bkz. XIV.D. 52. 

Diğerleri ise, şu anda bir erkek arkadaşları olmadığını, ancak ileride olabileceğini ifade ederek ılımlı bir yaklaşım sergilemekle birlikte, hemen, eğer olursa böyle bir ilişkinin hangi sınırlar dahilinde olabileceğini belirtmektedirler: 

“Yok, olabilir. Bu fitrattır. Belli bir yaşa geldiğimiz için olabilir. Tabi flört anlamında değil. Bana göre haram olan şeyler var. İmam nikahlı olup nişanlı olabilirsin.” Bkz. XV.D. 52. 

Burada yine daha önce sözünü ettiğimiz gibi, kendi taraflarından, “onlar”ın eylemlerini olumsuzlayıcı bakış söz konusudur. Nitekim bu nedenle karşı tarafin fört (olayını (o olumsuzlamakta, O kendilerininkini (Oise evlilik O garantisiyle olumlamaktadırlar. Dolayısıyla evlilik öncesi tanışmayı, görüşmeyi, adına “flört” 


demeseler de kabul etmekte, ancak emniyet istemektedirler. 
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“Hayır. Şu anda yok, ama olabilir. Aradığım bazı kriterler var. Sonu evlilik olmak şartıyla, tanışıp görüşüp nişanlanarak, belli sınırlarla tabii ki olur.” Bkz. XJI. 
D.52. 

Bu şekilde öğrencilerin İslami kimlikleri, ilişkilerinin osınırın oda belirlemektedir. Aynca bu ilişkinin tek bir kişiyle yaşanması ve evlilikle sonuçlandırılması gereği de vurgulanmaktadır. Öğrenciler, bu noktada, bu konudaki düşüncelerinin erkek arkadaşları tarafindan da bilindiğini, bu nedenle de onlara karşı, açık olanlardan daha mesafeli, daha ölçülü davrandıklarını belirtmişlerdir. 
Ayrıca yukarıda sözünü ettiğimiz gibi, diğerlerinin yaşadığı şekilde “flört”e sıcak bakmadıkları için onlara gelen teklifin, çıkma teklifi şeklinde değil, evlenme teklifi olarak geldiğini belirtmektedirler: 

“Benimle daha ölçülüler. Bize bu konuda yaklaşamazlar. Çünkü dinde flört olayı olmadığından, alınacak cevap bellidir” Bkz. XVI.D. 55. 

“Her zaman bizim çıkmayacağımızı düşünerek bize gelmezler. İslami düşünce yapısına sahip olmayan bir erkek bize gelmez. İslami kesimden gelen teklifler de çıkma teklifi olarak değil, “ben ciddi düşünüyorum” şeklinde aslında bir evlenme teklifi olarak geliyor.” Bkz. XI.D. 53. 

Görüldüğü gibi, söz konusu teklif ifade ettikleri gibi açık bir evlenme teklifi olmamakta, “ciddi arkadaşlık” ifadesinde kendini bulduğu gibi, evlilik vaadi içeren bir arkadaşlık, flört olmaktadır. Dolayısıyla kendi ilişkilerini hem flört (diğerlerinde gördükleri) ve hem de evlenme teklifini içerecek bir noktaya taşıdıklarını söyleyebiliriz. 

Öğrencilere nasıl bir kişiyle evlenmeyi düşündükleri sorulduğunda; burada da öğrencilerin İslami kimliklerinin içerdiği farklılıklar temelinde dinsel kabullerinin belirleyici olduğu görülmektedir. 

“Hayattaki amacıma uygun, iyi bir müslüman olmama katkıda bulunabilecek bir kişi.” Bkz. XIV.D. 57. 

“Fikirlerimizin uyuşması gerekiyor. İnançlı olması gerekiyor. İnancını yaşayan, ahlaki yönlerinin gelişmesi gerekiyor, sorumluluklarının bilincinde olması gerekiyor. 
Başarılı. Saycılı.” Bkz. XV.D. 57. 
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“Dini yönü olan, Allah inancı olan, maddi anlamda da belli bir düzeyde olması gerekir. Ahlaki anlamda iyi, dini yönden benimle uyuşması, çalışkan birisi olmak zorunda. Beni sevmesi, bana değer vermesi, insan kıymeti bilmesi, eğitimi açısından seviyemizin uygun olması.” Bkz.I.D. 57. 

Görüldüğü şekilde öğrencilerin evlenecekleri kişiler, sadece sıradan müslüman inancına sahip kişiler olmayacaklardır. Kendi sahip oldukları özellikleri temelinde talep ettikleri özellikler söz konusudur. Dolayısıyla evlenecekleri kişiden beklentileri de, İslami kimliğe sahip olmalarının yanısıra iyi bir eğitime, iyi bir gelire sahip, girişimci, hırslı, bu nitelikleri dolayısıyla da kamuda başarılı bir şekilde yer alan şeklinde sıralanmaktadır. 

Öğrencilerin nasıl evlenmeyi düşündüklerine baktığımızda, mutlaka tanışarak, görüşerek, böylece karşılarındaki kişiyi evlilik öncesi tanımaya çalışarak evlenmeyi düşündüklerini görüyoruz. (Nitekim evli olan 3 öğrenci de tanışarak, hatta uzun süre tanıma firsatına sahip olarak evlendiklerini belirtmektedirler. Bkz. IV. D. 60, IX.D.60, XVM.D. 60). 

Ailelerin tanıştırması, bulması şeklinde görücü usulü de olsa öğrenciler yine de birbirlerini tanıma firsatı verilmesinin gerektiğini belirtmektedirler. 

İki öğrenci de tanıyarak evlenme isteğini, İslamiyet'e (dayandırarak meşrulaştırmaktadır. Bkz. XII. D. 58. ve XIV.D. 58. 

Öğrencilerin eş olarak kendilerini tanımlamalarına baktığımızda; saygı ve sevginin çok yoğun vurgulandığı, bununla birlikte daha çok kendilerini eşleriyle eşitleyici ifadeler dikkat çekmektedir. Annelik rollerinde ise çocuğun eğitimine 


önem veren, yine modem bir kadın görüntüsü sergilemektedirler. 
Din ve Nikah 
Burada öncelikle, İslami kimliğe sahip üniversite öğrencileri arasında 


yaygınlaştığından söz edilen “muta” nikahı konusunda, görüşme yapılan öğrencilerin 


görüşleri alınmıştır: 


“Muta nikahı, iki kişi arasında duygusal bir yakınlık olduğunda, kendi aralarında melekler şahit olunarak kıyılan bir nikah.” Bkz XV.D. 54. 

“Nikahta önemli olan herkesin bilmesidir, iki kişinin ilişkisini İki kişinin sadece kendi aralarında yaptıkları bu nikahın Allah katında da bir değeri olduğunu düşünmüyorum.” Bkz. Vİ. D. 54. 

“Flörtün İslamlaştırılmış şeklidir. Ben bu konuda çok tutucuyum. Kesinlikle çok yanlış. Kızlar çok mağdur durumda kalabiliyor, onların bunu nasıl kabul ettiklerini de anlayamıyorum. Nikahta önemli olan herkese duyurulmasıdır, iki kişinin ilişkisinin. Oysa muta nikahında bu yok. Bu nedenle de yanlış bence.” 
Bkz.IX.D. 54, 

Öğrencilerin ifadelerinden, muta nikahının iki kişinin kendi aralarında kıyılan bir nikah olduğunu, bu yönüyle de eleştirildiğini anlıyoruz. Bu nikahın İslamla bağlantısını açıklayan öğrenciler de olmuştur: 

“Peygamber efendimiz Mekke'den Medine'ye gittiğinde, tüm kadınlar, çocuklar Mekke'de kalıyor, bütün erkekler Medine'ye gidiyor. Burada birtakım gereksinimlerini karşılayabilmeleri için peygamber efendimiz erkeklerin oradaki kadınlarla geçici bir süre birlikte olabileceklerini söylüyor. Bunun için de “muta nikahı? yapıyorlar kendi aralarında. Ancak daha sonra peygamber efendimizin bunu yasakladığını öğrendim.” Bkz. II. D. 54. (Öğrenciye İlişkin Gözlem, Görüş ve Açıklamalar) 

“İslamdaki anlamının dışında kullanılıyor. Okul süresince birlikte olmak için muta nikahı yapıyorlar. Okul bitince ayrılabiliyorlar. Bir savaş sırasında ortaya çıkmıştı sanırım, ama emin değilim. İslamda mecburi durumlarda olan bir şey gibi duymuştum. İslamda nikah aleni olur. Muta nikahı herkesten saklanıyor, bu nedenle İslam'a da aykırı bu yönüyle.” Bkz. XVILD. 54. 

Böylece bu nikahın bir taraftan İslamiyet içinde ortaya çıktığı belirtilirken, diğer taraftan İslam'a aykırılığından da söz edilebilmektedir. Bununla birlikte muta nikahının İslam'la hiçbir ilintisinin bulunmadığını belirten öğrenciler de mevcuttur: 

“Muta nikahı, İslam'ın kabul etmediği bir nikahtır. Anlık bazı şeyler için 


insanların uydurduğu bir şey. İlahiyatçı hocalarla konuştuğumda bunun haram 


olduğunu öğrendim. Muta nikahı, belli bir süre için insanların aralarında dini nikah kıymalarıdır. Dini nikahla bir evlilik meydana getiriyorsunuz, ama muta bu şekilde değil.” Bkz. XII.D. 54. 

“Dinde yeri olan bir şey değil. Kendi nefislerini denetleyemeyen erkeklerin uydurdukları, kızların da buna alet olduğu bir durum. Muta nikahı, üniversite süresince (olmayabilir) erkeklerin şehevi arzularının önüne geçmek, diğer kızlara bakışlarını önlemek için geçici olarak kıydıkları nikah. Sonradan evliliğe dönüşebiliyor. Muta nikahıyla okuduğum kitapta(8) da, bunun yanlış olduğu, İslam'da yeri olmadığı yazıyordu.” Bkz. X.D. 54. 

Bu şekilde muta nikahına olumlu bakılmamakla birlikte, özellikle üniversitelerde yaşandığına ilişkin duyumları olan öğrenciler vardır: 

“Hayır, yakın çevremde yok. Ama İstanbul'daki üniversitelerde daha yagın olduğunu duydum.” Bkz.X.D. 55. 

“İlahiyat Fakültesi'nde yapıldığını duydum.” Bkz. XVI. D. 55. 

“Konya'da üniversitede okuyan ablamın bir arkadaşı yapmış. Ve daha sonra ayrılınca kızın bundan çok etkilenip bunalıma girdiğini söyledi ablam. Çünkü erkek bırakıp gidince, kız ortada kalmış, ne yapacağını bilememiş.” Bkz. I.D. 55. 

Aynca böyle bir nikahın varlığını ilk kez Fadime Şahin - Müslüm Gündüz olayları sırasında medyadan öğrendiğini belirten öğrenciler de söz konusudur. Bkz. 
I1.D.55, XIV.D.55. 

Muta nikahının yanısıra, öğrencilerin dini nikaha ilişkin görüşlerini alabilmek için, ileride sadece dini nikaha dayalı bir evlilik yapmayı düşünüp düşünmedikleri sorulmuştur. Burada görüşme yapılan bekar öğrencilerin hepsi de öncelikle, hiçbir şekilde sadece dini nikaha dayalı bir evlilik yapmayı düşünmediklerini belirtmektedirler: 

“Resmi nikah da olsun isterim. Bu şartlarda haklarımı savunmak için resmi nikah gerekli. İmam nikahı Allah katında geçerli Ama günümüzde eğer benim 


(8) Sözü edilen kitap için bkz. İbrahim Canan, Namus Fitnesi Mut'a. 
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karşımdaki imam nikahındaki örneğin “mihire önem vermiyorsa, bir hak elde etmek için resmi nikaha ihtiyaç var.” Bkz. XI.D. 56. 

“Hayır. Niçin resmi nikahın avantajlarından yaralanmayayım? Sadece dini nikahla yaşamak sadece cahil, eğitimsizlerin yaptığı bir şeydir.” Bkz. VII. D. 56. 

“Hayır. Dini nikah da olmalı Ama ben bu toplumun üyesi olarak, benim kuduğum aile de kanunlara uygun olmalı.” Bkz. VII. D. 56. 

Öğrenciler burada, bu toplumun üyeleri olduklarını vurgulayarak, resmi nikahı bir hak talebi olarak algılamaktadırlar. Bu nedenle de sadece dini nikahla evlenmeyi reddetmekte, resmi nikahın avantajlarından yararlanmak istemektedirler. 
Bu, öğrencilerin modem toplum içinde kendi kimlikleiyle varolma mücadelesi verirken, aynı zamanda içinde yaşadıkları toplumun kurumlarının da içselleştirildiğinin göstergesi olarak yorumlanabilir. 

Ancak bazı öğrenciler kendi anlayışlarına göre, dini nikahın yeterli olduğunu sadece yaşadıkları ülkenin yasalarından dolayı böyle bir taleplerinin olduğunu açıkça ifade etmektedirler. Bkz.II. D.56, V.D.56 XIV.D. 56. 

“Hayır. Aslında Allah'ü Teala'nın katında evli gözükmek benim için yeterli ama günümüz toplumunda resmi nikah da gerekli. Çünkü biz şeriat hükümlerine göre yaşanan bir ülkede değiliz. Yaşadığımız ülke itibarı ile resmi nikah şart.” 
Bkz. XIV. D. 56. 

Bu şekilde düşünen öğrencilere baktığımızda ise, yukarıda sözünü ettiğimiz günümüz modem toplumunun normlarının benimsenmesinden söz edemeyeceğimizi görürüz. Sadece istemleri dışı yaşadıkları, şu anki toplumsal koşullar gereği böylesi bir hakkı talep etmeleri söz konusudur. 

Bazı öğrenciler ise İslam'daki nikah tanımından hareketle, dini nikah-resmi nikah ayrımı hakkında düşünmektedirler: 

“Birine imam kıydığı için “imam nikah, diğerine belediye kıydığı için “belediye nikahı” denmiş. Dinde böyle bir şey yok. Sadece nikah vardır.” Bkz. 
XII. D. 56. (Öğrenciye İlişkin Gözlem, Görüş ve Açıklamalar) 

Bu anlayıştan hareketle, bir öğrenci daha da radikal bir şekilde, tek bir nikahın (resmi nikahın) yeterli olduğunu belirtmektedir: 


“Hayır. Dini nikah diye bir şey yok. Nikah, nikahtır. Nikahın bazı şartları vardır. Etrafa duyurulsun, tanık olsun, çevrenin haberi olsun. Resmi nikah yeterli. 
Ben dini nikah falan kıydırmam mesela. Resmi nikah, kadını da güvenceye alarak, nikahın şartlarına uyduğu için yeterli bence... Bkz. XIII. D. 56. 

Böylelikle ifadelerde görüldüğü gibi, evlilik ilişkisini düzenleyen toplumsal sözleşmenin gerçekleştiriliş tarzına baktığımızda; aynı alanda iki farklı toplumsal kurum karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan biri, modem toplumun aile ile ilgili kurumlarından olan resmi nikaha dayanan evlilik, ikincisi de geleneksel toplumun içerdiği dini nikaha dayanan evlilik olmaktadır. Bu iki nikahın, öğrencilerin düşündükleri evlilik ilişkisinde nasıl yer aldığına baktığımızda; resmi nikahın, özellikle güvence temelinde özel bir öneme ve yere sahip olduğunu görmekteyiz. 
Bu temelde dini nikah, İslami kimliklerinde yer almakla birlikte, evlilik ilişkilerini düzenlemede yeterli görülmemektedir. Bu durumda, tesettürlü öğrencilerin kamu yaşamında birey olarak varolma isteklerinin yanında özel yaşamlarında da birey olarak varolmalarını sağlayacak ve kendilerini güçlü kılacak koşulları edinme konusundaki tercihleri, onların ileriki yaşamlarında, özel ve kamu yaşamlarını geleneksellerden farklı olarak birleştirerek onlardan ayırmaktadır. 
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E) SİYASAL KÜLTÜR VE TUTUMLAR 


Türbanla İlgili Tutumlar 


Türbanlı öğrenciler, türban temelinde kendilerine yönelik yasak sonrası nasıl bir tutuma sahipler? Diğer bir deyişle, kendileri aitlik taşıdıkları kesime nasıl bakıyorlar? Bu konuda farklılıklarını ya da benzerliklerini nasıl temellendiriyorlar? 
Bu temelde öğrencilerin söyleminde farklı ifadeler dikkat çekmektedir: 

“Bu konuda birlik olunması gerekirdi. Erken pes edildi. Direnilmeliydi. Ama tabii farklı koşullarda yaşayan insanlar var. Ailesinin okula devam konusunda baskı yaptığı ya da çalışmak için bir an önce üniversiteyi bitirmek zorunda olanlar gibi. 
Ama genel düşüncem, birlik olunması gerekli idi.” Bkz. X. E. 65. 

Burada, kendisi üniversite eğitimini tamamlamak için şapkayı bir çözüm yolu olarak gören öğrenci, diğer örtülü arkadaşlarının yasağa uyumunu eleştirmektedir. 

Bir başka öğrenci de yine yasağa çok tepkisiz kalındığını belirtmekte, hatta yasağın şu anda uygulanıyor olmasının sebebini de, kendilerinin bu tepkisizliklerine bağlamaktadır. Bu bağlamda, Marmara Üniversitesi'nde öğrencilerin en başta tepkilerini dile getirmeleri nedeniyle yönetimin alttan almak zorunda kalmasını, bu nedenle de yasağın uygulanmadığını örmek göstermektedir. Bkz. XV. E. 65. 
(Öğrenciye İlişkin Gözlem, Görüş ve Açıklamalar) Dolayısıyla uygulamadaki farklılıklardan, öğrenciler tepkilerinin, direnmelerinin çatışmayı kendi lehlerine çevirebileceğini görmekte ve bu konuda kendilerine eleştirel bakabilmektedir. 

Bununla birlikte bir diğer öğrenci ise, örtü öğrencilerin yasağa uyumunu, uzun vadede olumlu karşılamaktadır: 

“Onlar da benim gibi açtılar, yapılması gerekeni yaptılar. Çünkü üniversiteyi bıraktığında senin eğitimin yarım kalacak, yoksa hiçbir şey düzelmeyecek. Ben de okumak ileride birşeyler yapmak istiyorum, pasif olarak kalmak istemiyorum.” Bkz. 
XVI. E. 65. 


Burada öğrenci tarafindan, yine daha önce sözünü ettiğimiz, mücadelelerindeki 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kararlılık ve şu an verilen tavizlerin, hedeflerini gerçekleştirmek için verilen tavizler olduğu vurgulanmaktadır. 

Tüm bunların yanısıra, yasak, öğrenciler tarafindan anlamsız bulunmakta, bu nedenle de bir an önce kaldırılması talep edilmektedir. Öğrenciler bu sorunun da ancak daha fazla demokrasiyle çözümlenebileceğini ileri sürmekte; bu noktada sorunun çözümünün “demokrasi”de kilitlendiğini vurgulamaktadırlar: 

“Türkiye'nin her konuda olduğu gibi, bu konuda da daha fazla demokrasiye ihtiyacı var. Şu anda yöneticiler bana, derse girerken *saçını aç diyebiliyorlar. 
Ben onların yerinde olsam, ben hiç kimseye “derslere başını kapatarak gireceksin” demezdim. Biz hepimiz farklıyız, ama sonuçta bir bütünü oluşturuyoruz.” Bkz. 
VTL E. 66. 

Aynca öğrenciler tarafindan yasağın içeriği de sorgulanmaktadır: 

“Yasak zoraki bir dayatma, iddia ettikleri şeylerle bağdaşmayan bir şey. 
Bizde uygulanan yasağa göre mini eteklilerin, sakallıların, uzun saçlıların da girmemesi gerekiyor sınıfa. Ama sadece bize uygulanıyor.” Bkz. XIV. E. 66. 

Bununla birlikte yasağın sadece kadınlara uygulanması da eleştirilmektedir: 

“Ayrıca bu yasakla, sadece kadınlara getirilen bir sınırlama var yine. Erkekler hiçbir şekilde etkilenmiyorlar. Olsa olsa işte, bacılarımızın hakkı vs. edebiyatı yapıyorlar en fazla.” Bkz.IX.E. 66. 

Öte yandan, devletin yine bütün örtülüleri aynı kalıp içinde görmesi nedeniyle bu yasağı uyguladığı, ama bu şekilde devletin çözümlemek istediği sorunun çözümlenmeyeceği belirtilmektedir: 

“... Haksız bir uygulama. Devlet bunu genelleştirmemeli. Devlete zarar vermek isteyen, irticai gruplara dahil olanlar seçilmeli Ama biz potansiyel suçlu olarak görülmemeliyiz.” Bkz. XIX. E. 66. 

“Eğer bizim içimizde devlete karşı vs. düşünceleri olanlar varsa, bunları MİT, polis vs. ayıklasın. Yoksa sadece başörtü yasağı ile bu sorunların 


çözümleneceğine inanmıyorum. Bu zihniyetle, bütün kürtleri üniversiteden atmaya 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kalkabilirler. Ama bütün kürtler PKK'lı değiller. Bu şekilde de sorun çözülemez.” 
Bkz. IX.E. 66. 

Öğrenciler, devletin sorun çözmedeki bu tavrını, “devletin, kendisine düşman yetiştirmesi” şeklinde yorumlamaktadırlar. Bkz. X.E. 66., XILE. 66. 

“Çok saçma bir yasak. İnşallah devam etmeyecek. Bir ülkenin kendi çocuklarını kendine düşman yapması, insanları sisteme entegre etme yerine -madem biz zararlıyız- bizi eğitmeleri gerekiyor. Böyle yaparak, insanları daha radikal düşünmeye sevkediyorlar, sorun, uçlara taşınıyor.” Bkz. X.E. 66. 

Bu şekilde öğrenciler sorunun, devletin onları sistemin dışına itmesiyle (öncelikle üniversitede okuma haklarını engelleyerek, dolayısıyla kamuda nitelikli iş gücü olarak yer almalarını engelleyerek) çözümlenemeyeceğini düşünmektedirler. 
Bunun yanısıra devletin bu yasakçı tavrının, onları bu konuda daha da radikalleştireceğini ifade etmektedirler. Nitekim Fizik bölümünde okuyan bir öğrenci de düşüncelerini şöyle ifade etmektedir: 

“Olmaması gerekiyor. Hiçbir anlamı yok. Okulda açıyorum. Ama bu şekilde herşeyi hallettiklerini mi düşünüyorlar. Ben belki daha çok bağlanıyorum. 
“Sıkıştırılmış gazın etrafina basıncı artar. ” Bkz XV.E. 66. 

Öğrenciler, bu şekilde yasağa şiddetle karşı çıktıklarını belirtmelerine rağmen, büyük bir kısmı bu konuda eyleme dökülmüş bir protestolarının olmadığını, ancak kendi içlerinde, yüreklerinde protesto ettiklerini belirimektedirler: 

“Sessiz protesto. Allah'a dua ederek.” Bkz.IX.E. 67. 

“Kendi içimde protesto ediyorum. Hukuksal dayanaklarını öğrenmeye çalışıyorum. Yapılan zulmün dayanaklarını öğrenmeye çalışıyorum.” Bkz. XIV. E. 67. 

“Kendimce, ferdi olarak ediyorum. Düşünce olarak karşı olduğumu her yerde herkese karşı söylüyorum.” Bkz. XIX. E. 67. 

“.. Yasağın ilk uysulama aşamasında, hatta yasak daha uygulamaya geçmeden tüm Manisa milletvekillerine mektup yazdım, faks çektim...”Bkz. X. E. 67. 

Dolayısıyla dua etmek, hukuki bilgisini arttırmak, mektup yazmak şeklinde eylem yanı pek olmayan tepkilerle bu öğrenciler genelde rahatsızlıklarını bireysel 


temelde göstermekte, örgütlü olarak kamuya taşımamaktadırlar, diyebiliriz. 


— 
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Bir öğrenci de üniversiteye devam etmeyi bir protesto biçimi olarak benimsediğini ifade etmektedir: 

“Ediyorum. Başımı açmakla. Pes etmemekle Çünkü onlar, bırakıp gideceğimizi düşünüyorlardır.” Bkz. XVI. E. 67. 

Bu öğrenciler şapkalı, flarlı, peruklu olarak derse girseler de, hatta iktidarın istediği şekilde başlarını açsalar da, sonuçta hepsinin yasağa karşı gösterdikleri tepkiler bu şekilde farklılaşsa da, yine de hepsinin aynı noktada buluştuğu görülmektedir. Hakim olana rağmen varolmak. Ve bunu gerçekleştirdiklerinde bireysel temelde de olsa eylemleri asıl amacına ulaşmış olmaktadır. Çünkü bu şekilde öğrenciler, itilmeye çalışıldıkları özel alanın dışına çıkmakta, Cumhuriyetçi 


seçkinlerin tanımladığı şekliyle kamusal alanın sınırlarını zorlamaktadırlar. 
Kurumlar ve Yasaklar 


Öğrencilere içinde bulundukları üniversite ortamında uygulamada nasıl ya da ne tür davranışlarla karşılaştıklarını,, bu konuda neler yaşadıklarını sorduk. Bu temelde yasağın uygulanmasının üniversiteden üniversiteye değişmesine paralel olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde okumakta olan bir öğrenci okula alınmama durumuyla (karşılaştığını belirtirken (Bkz. XVI. E. 68) Ege Üniversitesi'nde okumakta olan öğrencilerin sadece derse alınmama durumuyla karşılaştıkları görülmektedir: 

“Hayır. Derse alınmama oldu. Bir hocamız ilk hafta dersten önce başımızı açmamız gerektiğini söyledi. Biz de açmadığımız için derse girmedik...” Bkz. XIX. 
E. 68. 

- “Dersten çıkarıldım. Senelerce birlikte olduğum hocalarnmın bir anda değişmesi, bir şablon içinde beni değerlendirmeleri çok üzdü. En fazla da “6 99'u müslüman olan bir ülkede yaşanması bu olayların beni çok üzdü, bana acı geldi, hala öyle, içime sindirebilmiş değilim. Yabancı bir ülkede bile bir Türk, müslüman 


öğrenci ver diye meclis yapılıyor. Biz, kendi ülkemizde bu saygıyı göremiyoruz. 


Benim perukla derse girmem, düzenlerinin devamını mı sağlıyor? Bu sorunun cevabını bulabilmiş değilim.” Bkz. XII. E. 68. 

Öğrencinin bu sorusuna iktidar tarafindan, elbette “evet” yanıtını vermek mümkündür. Çünkü öğrenciler ne düşünürlerse düşünsünler, bu düşüncelerini sınırlarını iktidarın belirlediği kamusal alanda göstermedikçe, ifade etmedikçe, sorun teşkil etmemektedir. Fakat konuya farklı kimliklerin kamusal alanda karşılaşması anlamında baktığımızda, aslında derse perukla girmeden ziyade, türbanını çıkarması -kendisi bunu her ne kadar geçici olarak planlasa da- zamanla bu, kendi yaşamını kurgulamasında belli bir etkiye sahip olacaktır. Türbansız olarak Oyaşayacağı iletişim Onu dışlayan ideolojinin içselleştirilmesini de kolaylaştıracaktır. Çünkü insanlar ya düşündükleri gibi yaşayacaklar ya da yaşadıkları gibi düşüneceklerdir. Dolayısıyla türbansız olarak diğerleriyle gireceği etkileşim, her iki taraf içinde de farklı biçimlerde yansıyacaktır. Bu şekilde mevcut egemen anlayış içinde içselleştirmeye kapı aralayan türbanı çıkarmanın arkasındaki etkenler farklılaşsa da, söz konusu açılış özel bir anlama ve öneme sahiptir. 

Bu temelde öğrencilerin okul idaresiyle ilişkisine baktığımızda, türbanın çatışma anlamına geldiğini görmekteyiz: 

“Bölüm başkanı “artık bu şekilde gelmeyin” dedikten sonra, zaten onun derslerine uzun bir süre gelmedim. Tüm derslerden devamsızlık hakkımı kullandım. 
Sınavlarda araştırma görevlilerinden şapkalı olduğum için uyarı aldım. Ama birşey olmadı. Hala böyle devam ediyorum.” Bkz. X.E. 68. 

“Derse girdim. Derste hoca çağırdı. Ve böyle devam edersen tutanak tutarız dedi. Bende tutun deyince, hakkımda kınama cezası verildi.” Bkz. XI. E. 68. 

Nitekim Obu durum sadece simgenin ortadan kalmasında kendini göstermektedir. Böylece herhangi bir çatışmadan ya da taraflardan bahsetmek mümkün değildir: 

“Örtümü açmasaydım karşılaşırdım. Ama örtümü açtığım için böyle bir durumla karşılaşmadım.” Bkz. Vİ E, 68. 

Sonuç olarak türban ile varolma durumunda öğrenciler, derslerde uyarı ya 


da ceza alsalar da, okuldan atılma vs. durumlarıyla karşılaşmamaktadırlar. Nitekim 


137 


bu nedenle herhangi bir arkadaşının okuldan atıldığına ilişkin bir bilgiye rastlanmamaktadır. Burada iktidarın yıldırma, yıpratma politikasını tam olarak gerçekleştiremediğini, (oöğrenciyi (Okendi düşündüğü temelde özele itmeyi yaşatamadığını görüyoruz. Bu da Kemalist Cumhuriyetçi ideolojinin laikliğe ilişkin katı kurallarını uygulama koşullarının oldukça zorlandığın ve farklılaştığını göstermektedir. 

Öğrencilere, basının “türban” konusundaki tutumunu nasıl değerlendirdiklerini sorduğumuzda; öğrenciler genelde, kamuoyunu belirleme gücüne sahip, yaygın şekilde izlenen basından söz etmekte ve onları da “gerçekleri yansıtmayan, önyargılı, objektif değil” şeklinde yargılamaktadırlar: 

Hiç gerçekleri yansıtmıyor. Türbanlıları yanlış lanse ediyorlar, ürkütücü, korkunç. Örneğin; “başörtüsü” kelimesi varken, “türbanı kullanıyorlar(21). Bu, basının bir kısmı ve düşünen kesimler tarafindan ortaya atılan bir kavram...” Bkz. 
IE. 79 

“Basın, bu konuda önyargılı davranıyor. Haberler yorumsal. Solcu bir grubu polis dövdüğünde acındırılır. Örtülü bir kız dövüldüğünde kızın suçundan bahsediliyor. Hu çeken, kendilerine şiş sokan insanlar ekrana getirilir...” Bkz. Il. 
E. 79. 

“Çok abartılı (Fadime Şahin gibi) birtakım olaylar sürekli basına sunuldu. 
Bizi temsil etmeyen kişileri gösterdiler. Objektif değildiler.” Bkz. IX. E. 79. 

Dolayısıyla burada öğrenciler, daha önce sözünü ettiğimiz gibi, egemen medyanın onlarla (O özdeşleştirdiği O kimliklerden hoşnutsuzluklarını dile getirmektedirler. Ayrıca yine egemen söylemin egemen medya aracılığıyla örtülülere benimsetmeye çalıştığı kimlik de eleştirilmektedir: 

“Çok yanlı. Bu ülkede din ve vicdan özgürlüğü var diyorlar. Ama yok. 
Türbanın gerekliliğine inanmadıkları için kolayca çıkanlabilecek birşey gibi görüyorlar. Para ile yapılan bir şey gibi gösteriyorlar. Bu konuya çok yabancılar. 


Para ile bu sıkıntılar çekilmez. Bize belli bir alan çiziyorlar. (Siz hizmetçi 


(20) “Türban'ın iktidar tarafından ilk kez telaffuz edilişine ilişkin bilgi için bkz. “Başörtüsü Sorunu” içinde S. 67. 
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olabilirsiniz, şehit annesi olabilirsiniz, ama üniversitede okuyamazsınız) ve sadece O alan içinde yaşamamızı istiyorlar ve bu çemberi gittikçe daraltmaya çalışıyorlar. 
Yarın bize, hastaneler de kamu kurumu, otobüsler de kamuya ait deyip, burada da başınızı açın derlerse hiç şaşmam. Ben şu anda ordu evine giremiyorum, ama ağbim şehit olduğunda madalya almaya gidebiliyorum. Bu, tamamen çifte standart. 
Bu ülkeye en fazla faydalı olan insanlar, muhafazakar insanlar. Buna rağmen en fazla sıkıntıyı da onlar çekiyor. Bu söylediklerim kamuoyu oluşturan basın (Hürriyet, Milliyet, Radikal, Kanal D, ATV vb.) yani basının 96 80'i için geçerli...” 
Bkz.X.E. 79. 

Burada öğrencinin esemen söylemin örtülü kimliğin yaşam alanını belirlemedeki tavrını eleştirisinin, 03.05.1999 gecesi SHOW TV Ana Haber Bülteninde Reha Muhtar'ın konuğu olan Nazlı Ilıcak'ın, Merve Kavakçı'nın durumuna ilişkin değerlendirmesiyle benzerlik göstermesi dikkat çekicidir. Şöyle ki, Nazlı Ilıcak da Merve Kavakçı'nın durumuna ilişkin konuşurken şöyle diyordu: 

“Siz işçi olabilirsiniz, hizmetçi olabilirsiniz, şehit annesi olabilirsiniz, ama üniversitede okuyamazsınız, milletvekili olamazsınız, meclise giremezsiniz.” Bkz. X. 
E. 79. (Öğrenciye İlişkin Gözlem, Görüş ve Açıklamalar) 

Tarlada işçi, evde himetçi, anne olma durumları onların özel alanlarına gönderme yapmakta. Bu alanda onlara geleneksel roller biçilmektedir. Böyle olması durumunda iktidar açısından sorun teşkil etmiyor, önü. Fakat dehe önce ifade ettiğimiz gibi kamuya çıkmaya kalkıştığında ise çatışma başlamaktadır. Çünkü bu alan örtünenin alanı olamamaktadır. 

Öte yandan basının “türban” konusundaki olumsuz tavnnı, basının çoğunun yabancıların elinde bulunmasına bağlayarak eleştiren öğrenciler söz konusudur: 

“...Basının “e 5l'i yabancıların elinde olduğu için, basının benim türbanıma sahip çıkmasını bekleyemem...” Bkz. IV. E. 79. 

Burada öğrenci, basının tavrını komplo teorisiyle açıklamaktadır. Bu açıklama bizim, kötülüklerin hep dış kaynaklı olduğuna ilişkin genel kültürel yapımıza uygun 


bir açıklamadır. 
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Bununla birlikte İslami basının kendilerini desteklediğini ifade eden öğrenciler de mevcuttur: 

“Etkin olan basın bu konuda tarafsız davranmıyor. Bu noktada medyaya güvenmiyorum. İslami basın desteklediği için, onlar, mağduriyeti anlatarak yaklaşıyorlar.” Bkz. XV.E. 79. 

“Ancak İslami basının kendilerini destekleyiş tarzlarını beğenmediklerini dile getiren öğrenciler de vardır: | 

“... İslami gazetelerin tavırlarını da beğenmiyorum. Onlar da bu konuyu malzeme yapıyorlar, sorunun çözümüne yönelik birşey getirmiyorlar. Sadece kaışı gazetelerle sürekli birbirlerine çatıyorlar.” Bkz. VI. E. 79. 

Bu şekilde kendilerini hedefleyen ya da hedeflediği düşünülen basının da kendilerini kullandıkları düşüncesi, bu alanda da onların yalnız oluşlarını ortaya koymaktadır. 

Dolayısıyla öğrencilerin İslami ya da değil, tüm basına ilişkin olumsuz değerlendirmeleri olduğunu görmekteyiz: 

“İslami kesim bizi destekliyor, ama Doğan grubu karalıyor. Her iki basında objektif değiller, iki taraf da kendi bakış açısıyla olayları değerlendiriyor tabii ki. 
Objektif diye birşey de olmaz gerçi bence.” Bkz. XL E. 79. 

Bu çerçevede kamuoyu oluşturmada önemli bir araç olan medya açısından durumlarını değerlendirirken, öğrencilerin pek iyimser olmadıkları görülmektedir. 
Nitekim ifadelerde görüldüğü gibi, diğerlerinin medyası saldırmakta, kendilerinin diya bakılan medya ise yalnız bırakmaktadır. Bu nedenle İslami medya, yaşamlarındaki zorlukları azaltıcı ya da yaşamlarını kolaylaştırıcı bir bakış, etki oluşturamamaktadır. Dolayısıyla örtülü öğrencilerin benzerleriyle ilişkilerini, bağlarını güçlendirecek ve diğerleri üzerinde bir baskı oluşturacak etkileşim Ortamı sağlamada İslami medyanın fazla bir işlevi olmadığı izlenimi doğmaktadır. Diğer konulardaki ilişkilerini de, adeta söz konusu öğrencilerin tüm ilişkileri, birincil 


ilişkiler üzerinde temellenmektedir. 
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Parti - Dernek Üyeliği 


Öğrencilere, herhangi bir gruba, örgüte, derneğe ya da siyasi partiye üyelikleri olup olmadığı sorulduğunda, bir öğrencinin görmeyenlere yönelik bir derneğe üyeliği (bkz. IV. E. 70) dışında hiçbir öğrencinin üyeliği olmadığı görülmektedir. 

Öğrenciler herhangi bir grup üyeliklerinin olmamasını yaygın şekilde ya kendilerini ifade edebilcekleri bir grup bulamamakla ya da bunun için vakit ayıramamakla açıklamaktadırlar: 

“Benim kendimi ifade edebileceğim bir grup yok.” Bkz HLE. 72. 

“Çok vakit ayırmadığım için.” Bkz. VİLE 72. 

Bir öğrenci ise, herhangi bir grup üyeliği söz konusu olduğunda, başını açması gerekeceği düşüncesiyle bunu reddetmektedir: 

“Herhangi bir parti ya da dernek içinde yer almak istesem bile, mutlaka belli koşullar yerine getirmem gerekecek. En başta da başımı açmam gerekecek. 
Bunu kabul ederek de oralara gitmem. Çünkü şu anda zorunlu bir başını açış söz konusu. Ama herhangi bir derneğe üye olma vs. gönüllülük işi, Bu nedenle de gönüllü olarak gidilen bir yere başımı açarak gitmeyi düşünmem. Ben şu anda herhangi bir konferansa, panele vs.ye bile gidemiyorum ya da tedirginlik içinde gidiyorum. Acaba örtüme birşey diyecekler mi diye”. Bkz VE E. 72 (Öğrenciye İlişkin Gözlem Görüş ve Açıklamalar) 

Burada, kamuda başın açık olması gerektiğine ilişkin mevcut tepkilerin, onların hareketlerini engelleyici istemlerini bastırıcı bir gücü olduğu görülmektedir. 
Buna bağlı çekingenlik, korku ve yaşanan dışlanmışlık duygusu, tamamen bireysel temelde kalmakta, onları örgütleşmeye yöneltmemektedir. 

Öte yandan, herhangi bir gruba üyeliği, onları, grubun tüm eylemlerinden 


sorumlu kılacağı düşüncesiyle istemediklerini belirten öğrenciler de söz konusudur: 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“Ben pek herhangi bir cemaate üye olmayı düşünmem. Teslim olununca, tam teslim olunduğunu düşünüyorum. Tahakküm altına girmiş gibi hissederim kendimi. Bundan da hoşlanmam.” Bkz. X. E.72. 

“Birçok kollektif şeylerin bir yerlerde yanlış yaptıklarında kendimi oraya dahil etmek istemediğim için. Öyle bir gruba katıldığında, onların yaptığı yanlışlardan kendim de kendimde sorumlu tutulacağımdan dolayı istemedim. O tür gruplar uçta bence. İnsanlara inememişler. Bireysellik önemli. Bir zamanlar Amerika'da etkiliydi. 
Şimdi de bizde. Önemli olan bireyin yaptıklarıdır.” Bkz. H.E. 72. 

Bu şekilde öğrencilerin ifadeleri göstermektedir ki, bu öğrenciler, mikro düzeyde Sorunları yaşayan mikro düzeyde talepleri olan öğrencilerdir. Amaçları, sadece bu kimlikleriyle kamusal alana çıkmaktır. Bu çerçevede makro düzeyde hedefleri olan bir grup niteliği taşımadıkları için, grup kurma, birşeyleri kökten değiştirme gibi bir hedefleri ve yatırımları yoktur. Diğer bir deyişle, taşıdıkları örtülü kimlikle mevcut işleyişin içinde yer almak istemekte, bunun yanında hakim düzeni değiştirme gibi iktidara yönelik açık bir hareket olarak ortaya çıkmamaktadır. Dolayısıyla egemen yapının dönüşümünde farklı bir dinamik olarak devereye girmektedir. 

Öğrencilere eğer mümkün olsaydı ne tür bir örgüt içinde yer almak istedikleri sorulduğunda; çoğunlukla, bir yardımlaşma derneği ya da çevreyi korumaya ilişkin bir dernek üyeliği olabileceğini ifade etmektedirler: 

“Herhangi bir yardım derneği olabilir.” Bkz. 1. E. 73. 

“Yeşillikçi bir örgüt içinde olmak isterdim. Yardımlaşma derneği içinde olmak isterdim.” Bkz. MI. E. 73. 

Kendi branşlarıyla ilgili derneklerde yer almak isteyen öğrenciler de mevcuttur: 

“Kendi bölümümle ilgili araştırmaya yönelik bir örgüt içinde yer almak isterdim.” Bkz. Vİ. E. 73. 

“Doğal Yaşamı Destekleme Derneği, Edebiyat Söyleşi Derneği, Tarihle ilgili bir demek de olabilir. GİDED (Genç İngiliz Dili Edebiyatçılar Derneği) de olabilir. Bkz. VİTL. E. 73. 
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“Hukuksal, mesleğimle ilgili bir dernekte yer almak isterim.” Bkz. XVİL E. 73 

Dolayısıyla kamusal yaşamda örgütlülük dendiğinde, örtü, onları biraraya getirici temel bir simge olmamakta, aksine kamusal yaşamda hazır buldukları “diğerlerini” de kapsayan örgütler, birlikler akla gelmektedir. 

Öte yandan sadece iki öğrenci kadın haklarını savunmaya yönelik bir örgüt içinde yer almak istediklerini belirtrlerken (bkz. XIV. E. 73, XV.E. 73), yine sadece iki öğrenci bu soruyu şu an yaşadıkları soruna göndermede bulunarak yanıtlamaktadırlar. Fakat, onlarda da, örtü biraraya gelmeyi sağlayıcı bir simge değil, biraradalıklarında sorun teşkil etmemesi gereken olmaktadır: 

“Birleştirici bir dernek olabilir. Ayrımın yapılmadığı (kimsenin şu şekilde 
düşünüyorsun, şu şekilde giyiniyorsun diye aşağılanmadığı) bir dernek.”Bkz. X.E. 73 

“Hoşgörüsü olan, aktif, hukuksal yollarla başörtüsünü savunan bir demek.” 
Bkz. XVI. E. 73. 

Siyasal partiler konusunda tutumlarına baktığımızda ise, daha önceki eğilimin yönü ve gücünün farklılaşuğını görmekteyiz. Öğrencilere, “Herhangi bir Siyasi partiye düşünsel olarak yakınlık hissediyor musunuz?” diye sorduğumuzda, aldığımız yanıtlarda FP, MHP ve az da olsa BBP'nin adı geçmiştir: 

“Benim beklentilerime yanıt verdiği için FP, bugünlerde biraz da BBP. Ama 
parti takıntım yok, sadece benim düşüncelerimi, onlar ifade ettiği için. “Bkz. XI. E. 74 

“Tabii. Bu yaşadığım olaylar çerçevesinde değerlendirdim bu yıl oy kullanırken. Kim bu konuda umut veriyor.? Benim sorunlarıma yönelik çözümler önerdiği için FP'ye oy verdim.” Bkz. XILE. 74. 

“Örtüye kötü bakmayan her partiye (sol partiler ve ANAP dışında) yakınlık duyarım. Özellikle FP, MHP.” Bkz V.E, 74. 

“Seçimlerden önce biraz MHP'ye sıcak bakıyordum. Ama, kapatılırım korkusuyla bu ılmlılığını kaldırırsa, ona da sıcak bakmam tabii ki. Başörtüsü sorununa nasıl bakacağına bağlı, ona iyi ya da kötü bakmam.” Bkz XVL.E. 74. 

Daha önce sözünü ettiğimiz, öğrencilerin, kendilerini örtülü kimliklerini öne çıkararak tanımlamaları, burada siyasi partilere ilişkin düşüncelerini dikkate aldığımızda daha da netleşmektedir. Özellikle burada milliyetçi kimliğe işaret eden 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partilerin siyasi yönelimlerinde yer almasına dayalı olarak, onların Müslüman-Türk kimliklerini sentezleyen bir örtülü kimliğe sahip olduklarını söylemek mümkündür. 
Bu bağlamda, ele aldığımız diğer konulardaki tutumlarını da gözönüne aldığımızda, Kemalist ideolojinin genel hatlarıyla -dini özelle sınırlaması dışında- içselleştirildiğini görmekteyiz. 

Diğer yandan, hiçbir siyasi partinin söyleminin kendine uygun olmadığını ifade eden öğrenciler de vardır: 

“Hayır, hepsine kızıyorum. Sol partilere tamamen kızıyorum, bizi dışladıkları için. Sağ partilere kısmen. Kötünün içinden iyisini seçiyorum.” Bkz. X.E. 74. 

“Hayır. Partilerin içinde iyi insanlar olabilir. Adnan Menderes, Adnan Kahveci gibi. Ama parti olarak düşünmedim.” Bkz.TI. E. 74. 

“Hayır. Çünkü hiçbir siyasal partinin söylemini kendime uygun görmedim. 
Hepsi ne tamamen iyi ne tamamen kötü. Her parti içindeki bazı politikacıları beğenmiyorum.” Bkz. IX.E. 74. 

Bu şekilde bazı öğrenciler her ne kadar hiçbir siyasi partiye yakınlık hissetmediklerini belirtseler de, ya sağ-sol ayrımı yapıp, sağ partileri kısmen benimsediklerini ya da parti olarak olmasa da yine kendi görüşlerine uygun olduklarını (Odüşündükleri (o politikacıları (Obenimsediklerini Oifade oetmektedirler. 
Dolayısıyla siyasal tercihlerini, ya partileri kategorileştirerek ya da bireyselleştirerek politikacı temelinde yapmaktadırlar. 

Öğrencilere, mevcut siyasi partileri nasıl değerlendirdiklerini sorduğumuzda; öncelikle bütün partilerin toplumun problemlerini çözme yönünde bir çabaları olmadığı, ülke refahı yerine kendi çıkarlarını düşündükleri, kendi menfaatleri için birşeyler yapmaya çalışmaları nedeniyle eleştiridiğini görmekteyiz, bir önceki soruda kendilerini yakın buldukları partileri belirtseler de. Örneğin bir öğrenci daha önce, başörtüsü sorununa ilişkin ilgilerinden dolayı FP ve BBP'nin tavırlarını benimisediğini söylemesine rağmen, burada mevcut siyasi partileri, “Benim görüşüme uyan bir parti yok” (bkz. XIV. E. 75) şeklinde değerlendirebilmektedir. 
Yine daha önce FP'nin sorunlarına çözüm bulacak parti olduğunu ifade eden 


öğrenci, burada mevcut siyasi partiler hakkındaki düşünceleri sorulduğunda, 


“Genelde koltuk kavgasının hakim olduğu bir yapı var. Eğitim seviyeleri düşük.” 
(bkz. XV. E. 75) şeklinde yanıt verebilmektedir. Ya da yine bir başka öğrenci daha önce değerlerine yakın bulduğu, seçimde desteklediği parti olarak MHP'yi belirtse de, burada mevcut partilerin şahsi menfaatler içinde boğulmakta olduğunu ya da şu anki demokrasinin tam olmamasında partilerinin hepsinin suçunun olduğunu söyleyebilmektedir(Bkz. XIX. E. 75). 

Bu durum toplumumuzda siyasal partilerin seçmen gözünde güvenilirliğini yitirdiğine ilişkin herkesçe bilinen saptamanın, aynen diğer gençler gibi örtülü gençlerde de varlığına işaret etmektedir. Örtülü öğrenciler bu temelde diğer seçmen yapısından farklılaşmaktadırlar. 

Öte yandan daha önce, farklı partilerin (MHP ya da BBP) görüşlerini benimsediklerini ifade eden öğrencilerin burada özellikle FP'yi eleştirdiklerini görmekteyiz: 

“FP'yi beğenmiyorum, bu ülke koşulları içinde yapamayacağı şeyleri söylediği için. Radikal olanları beğenmiyorum, ılımlıları beğeniyorum. MHP'yi beğeniyorum.” 
Bkz. VIL E. 75. 

“ANAP'ın solcu bir partiden farkı olmadığını düşünüyorum. Hepsi birbirlerine karşı çok kötü davranıyorlar, seviyesizler, sonra da birbirleriyle koalisyon yapıyorlar. FP'nin biz müslümanlara çok zarar verdiğini düşünüyorum. 
Rejim aleyhtarı insanları kendi partisinde barındırdığı için. Bizimle alakası olmayan, Kudüs'ün kurtuluşu gibi işlere kalkıştılar. Onların yüzünden şu an zulüm görüyor. 
Özal zamanında kalkan başörtüsü yasağı, Erbakan döneminde geldi. Siyasi partilerin hiçbiri çözüm üretmiyor.” Bkz. XVİL E. 75. 

Burada daha önce de belirttiğimiz gibi radikal olarak sistem değiştirici, rejim değiştirici bir ifadeye değil, daha ılımlı bir şekilde mevcut toplumla bütünleşerek türbanlı kimliğini devam ettirme istemi söz konusudur. 

Özellikle bir öğrencinin de FP'yi eleştirmesinin yanısıra, dini siyasete alet ettiğini düşündüğü partileri genelde eleştirmesinde söz konusu bakış, daha net 


ortaya çıkmaktadır: 
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“.. ANAP ve DYP, dini siyasete alet eden partiler. RP, bizim bugünkü duruma düşmemizde (Erbakan'ını “Rektörler bize selam duracak” vb. sivri laflar söylemesi) etkili oldu, yanlış politikadan dolayı ya da medya tarafindan çok büyütüldü. BBP, ilkelerinden taviz vermeyen tek parti, ama küçük bir parti. 
MHP'nin bu kadar çok oy almasının sebebi de, başörtüsü sorununu çözeceğine olan inançtı. Ama o da şimdi geri adım attı. Asıl dini siyasete alet etmek bu.” 
Bkz. X.E. 75. 

Burada öğrenciler partileri günübirlik oya endeksli politikalarından dolayı eleştirmekte, sorunlarına ilişkin daha köklü, ciddi çözümler talep etmektedirler. 


Siyasi Kurumlara Karşı Tutumlar 


Öğrenciler, siyasilerin “türban” hakkındaki tutumlarını nasıl değerlendirmektedirler? diye baktığımızda, öğrencilerin bu konudaki genel kanaati, bunun siyasilerce oy kaygısından dolayı kullanıldığına işaret etmektedir. Dolayısıyla öğrenciler, burada da yine dinin siyasete bu şekilde alet edilmesini eleştirmektedirler: 

“Hiçbiri bu konuda öncü olmadı. Sadece seçim zamanı bunu kullanıyorlar, özellikle FP. O kadar.” Bkz. VL.E. 76. 

“Bizi anladıklarına inanmıyorum. Bizim türbanlı olarak yaşama hakkımıza saygı duyduklarına inanmıyorum. Oy kaybetmemek için bir söylemleri var. Yoksa içten olduklarını düşünmüyorum. FP hariç, Bu konudaki tek güvenilir parti olduğunu düşünüyorum.” Bkz. XI. E. 76. 

“Siyasiler Otürban meselesini oy almak için kullanıyorlar...Biri İaikliği kullanıyor, biri başörtüsünü kullanıyor. Başörtüsünü kullananlar, şimdiye kadar bir yasa önerisinde bulunmadılar. Seçim zamanlarında oy kaygıları nedeni ile bizim bu sorunumuzla ilgileniyor gibi görülüyorlar. Oysa gerçekten ilgilenselerdi, bunu değiştirmek için mecliste birşeyler yaparlardı.” Bkz. XVIL E. 76. 

Bu şekilde öğrenciler, siyasileri bu konuda çözüm üretmedikleri için 


eleştirmekte ve onların, “türban”ı sadece iktidara giden yolda bir araç olarak 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kullandıklarını Oo düşünmektedirler. Bu Obağlamda siyasileri (Otek tek de eleştirmektedirler: 

“.. Uluç Gürkan'ın İstanbul (Üniversitesi (olayları sırasında (“Ninja Kaplumbağalar? olarak örtülüleri nitelendirmesi tiksinti verici idi. Tansu Çiller de biraz olumlu bakıyor gibi, ama sanki o, bunu kullanıyor. Mesut Yılmaz'ın tavrını hiç beğenmiyorum.” Bkz. XII E. 76. 

“Mesut Yılmaz, bendeki ANAP'ın başörtüsüne ilişkin ılımlı tavrını sildi. 
Erbakan'ın “rektörleri selam durduracağım” demesini tasvip etmiyorum, toplumu alevlendirdiğini düşünüyorum. Tansu Çiller de ılımlı gibi görünüyor, ama oy toplamak için. Politikacılar iki yüzlü davranıyorlar. Recai Kutan'ın da aktif olduğunu düşünmüyorum. Parti başlarına daha aktif insanlar getirilmeli.” Bkz. XVI. 
E. 76 

Diğer yandan bazı öğrenciler de siyasilerin “türban”a ilişkin tutumlarını genel olarak, kendilerini destekleyenler - desteklemeyenler şeklinde değerlendirmektedirler: 

“Zaten iki türlü tutum var: Destekleyenler hakkında iyi düşünüyorum. 
Desteklemeyenleri anlamıyorum. İddia ettikleri laik Cumhuriyet'i yıkmak. Geçen yıl yıkmıyordum, bu yıl yıkıyorum. Bir kesime yapılan haksızlık var. Okuyan kesime haksızlık, tarlada çalışana birşey denmiyor. Toplumdaki bütün vatandaşlara aynı hak ve hümiyet sağlanmalı. Başörtülüye başını açmak gibi bir zorunluluk getinliyor. Başı açık birine başını kapatacaksın gibi bir zorunluluk bu. Nasıl bu olmuyorsa, diğeri de olmamalı.” Bkz. XIV.E. 76. 

Burada devletin, bütün vatandaşlarına aynı hak ve hürriyetlerden yararlanma imkanı sağlamadığı eleştirilmekte, tarlada çalışan kadının başını örtme hakkını kullandığı ve buna hiç kimsenin karışmadığı, ancak öğrencilerin bu haktan yoksun bırakıldıkları da bu noktada örnek gösterilmektedir. Ancak bu durum, devletin “özelde kapan, kamuda açıl? şeklinde kabaca özetlediğimiz anlayışıyla doğru orantılı bir tavırdır. Nitekim daha önce sözünü ettiğimiz gibi, bu nedenle kamuda problem çıkmaktadır. Göle'nin deyişiyle, “sistemin dışındaki kişiler ne zaman sizin alanınıza adım atıyor? O zaman problem çıkıyor. Dolayısıyla uzaklıkta düşmanlık 


yok. Yakına gelince problem var. Modernleşme bizi biraraya getiriyor. O zaman 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da da sorun çıkiyor. Hiç kimse kendi alanını paylaşmak istemiyor”(22). Böylece ne zaman ki tarlada geleneksel örtülü bir şekilde çalışan kadının kendisi gibi örtülü kızı, artık modernleşmeyle birlikte eğitim olanaklarından yararlanmak ve tarladaki örtüsünü de kamuya taşımak istiyor, işte o zaman sorun çıkiyor. 

Sonuç olarak, burada öğrencilerin mevcut kimliklerinin siyasal temsilde yer bulmadığı, tam olarak hiçbir parti tarafindan temsil edilmediği düşüncesi vardır. 
Parlementoda temsil ediliyor gibi bir görüntünün kısa vadeli çıkarlarla çeşitli partiler tarafindan yaratıldığını düşünmek, halihazırdaki pek çok sayıdaki partinin ideolojisinin Kemalist ideolojiden bu konudan farklılaşmadığının bir göstergesi olarak alınabilir. Diğer yandan şu anki parlementodaki tartışmalar artık onların açıkça iktidar tarafindan görüldükleri ve üzerinde görüş belirtme gereği duyulan bir olgu olduğunun da göstergesi olmaktadır. 

Öğrencilerin (oOdemokrasiye ilişkin görüşleri de bu bağlamda anlam kazanmaktadır. £ Demokrasinin (öğrencilerde (çağrıştırdığı (kavramlar (düşünce özgürlüğü, yaşam özgürlüğü, hoşgörü, eşitlik kavramları olmaktadır: 

“Demokrasi, öncelikle insanların haklarının eşit miktarda dağıtıldığı bir sistem, maddi olanakların da gözönünde tutulmadığı, herkesin eşiy muamele gördüğü. 
Örneğin Tayyip Erdoğan'ı bir şiir okumasından dolayı mahkum ettiler. Devlet güdümlü bir yargı. Bağımsız bir yarsı olduğuna inanmıyorum. Hala nasil demokratik bir ülkeyiz diyorlar, anlamıyorum.” Bkz. XV.E. 77. 

Burada demokrasi, insanlara verilen eşit hakların yanısıra, hukukun siyasallaşmaması gereğine de atıfta bulunularak yapılmış bir demokrasi tanımı. Yine benzer şekilde bir tanımlama için bkz. X. E. 77. 

Bir öğrenci de demokrasi tanımlamasına getirdiği hoşgörü, eşitlik kavramlarından hareketle eşitliği de örtülü kimliğinde somutlaştırmaktadır: 

“Hoşgörü. Eşitlik. O zaman benim başörtüme de eşitlik. Benim sinıfimda uzun saçlı, sakallı insanlar var. O zaman onlar da alınmasınlar sınıfa. İnsanın hak 


(22) Taha Akyol - Nilüfer Göle Söyleşisi, “İslam ve Modernizm”, CNN Türk, 21.07.2000 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ve özgürlüklerinin olabildiğince yaşaması. Okumak bir haksa, benim de hakkım. 
Üniversitede tek tip insan oluşturmak istiyorlar. Açık, saçsız, sakalsız, bıyıksız.” 
Bkz. XVL. E. 77. 

Bir diğer öğrenci de, demokrasiyi “tam özgürlük” olarak tanımlayıp, Türkiye'deki demokrasiye ilişkin eleştirilerini şöyle dile getirmektedir: 

“Özgürlük. Batılı anlamda demokrasi, tam özgürlüktür. Ama Türkiye'de belli kısma demokrasi var, yasakçı bir demokrasi var. Kısıtlamalar çok. Demokrasi, sonsuz bir özgürlük değil Türkiye'de seçme-seçilme hakkı belli insanlar için. 
Örtülü hanım evde otursun, yemek yapsın, bulaşık yıkasın Ama biz okuyup çalışmaya kalktığımızda bu sefer de hayır, sen öyle okuyamazsın diyorlar. Bunun adına da demokrasi diyorlar.” Bkz. XVI! E. 77. 

Burada da yine, örtü temelindeki bu sınırlamaya karşı çıkılarak, ortak yaşam alanı olan kamuyu kendi farklılıklarını koruyarak diğerleriyle eşit şekilde paylaşma istemleri dile getirilmektedir. 

Bu çerçevede öğrenciler, uygulanmakta olan laiklik anlayışına da karşı çıkmaktadırlar; 

“Laiklik, din işlerini devlet işlerine karıştırmamak. Devlet, insanların hizmetleri için vardır. Bu yüzden benim ibadet yerimi yaptırmalı. Atatürk de bunu bu şekil de yorumlamıştır. Laiklik, yönetimde İslam'ın kurallarının, dinin devlet işlerine karıştırılmamasıdır. Yoksa devletin cami yaptırması, inançlı vatandaşına hizmet olacağından laikliğe aykırı değildir. Devlet kilisede yaptır havra da, vatandaşlarının gereksinimine göre.” Bkz. IV. E. 77. 

“Eğer gerçek laiklik uygulansaydı, biz bu şartlarda olmazdık. İnsanın örtüsüyle üniversiteye, kamu kuruluşuna girmesiyle devlet ve din işleri birbirine karıştırılmış olmaz. Devlet kararlarının alınmasında din karışurılmamalı sadece. Yani yönetimde din kuralları olmamalı sadece.” Bkz. XL. E. 77. 

“Laiklik, bence Türkiye'de yanlış uygulanıyor. Devlet, dine karışmayacaksa, ferdin dini yaşantısına da dokunulmamalı, devlet çıkarlarına dokunulmadığı sürece. 
Ama bu başörtüsüyle devlet yıkılmaz.” Bkz. IX.E. 77. 
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“Laiklik, devletin, vatandaşlarının din ve vicdan hürriyetini sağlaması, devletin güvencesi altında, ülkemizde bu anlamda laiklik uygulanmıyor.” Bkz. XIV. E. 77. 

Bu şekilde öğrencilerin ifadelerinden, kendi laiklik tanımlamalarının mevcut laiklik (Otanımından O farklılaştığını Oanlamaktayız. Dolayısıyla burada “laiklik” kavramının öğrenciler tarafindan yeniden sorgulanması söz konusudur. Bu sorgulama onların yine günlük yaşamlarında, bireysel temelde karşılaştıkları 


sorunlardan hareketle yapılan bir sorgulamadır(23). 
“6 Şeriat ” 


Şeriat, “Kuran'daki ayetlerden, peygamberin sözlerinden çıkarılan, dini temellere dayanan müslümanlık kanunları, İslam hukuku” dur(24). Öğrencilerin de benzer tanımlar yaptığı görülmektedir: 

“Şeriat, Kuran-ı Kerim'deki hükümlerin uygulanmasıdır...” Bkz. IX. E. 78. 

“Şeriat, İslam dinin hükümlerini belirleyen kavram. İslam'ın yönetim şeklinin adıdır...” Bkz. IV. E. 78. 

“Şeriat, Kuran'da bulunan emir ve yasaklar... ”Bkz XV.E. 78. 

Öğrenciler, bu şekilde “şeriat”e ilişkin benzer tanımlardan hareketle, uygulanmakta olan şeriat hakkında da yine benzer şekilde şu anda tam olarak uygulanan şeriatın olmadığından, yanlış uygulamalardan söz etmektedirler: 

“Şeriat, Türkiye'de yanlış olarak, asıp kesmek biçiminde anlaşılmaktadır. 
Herkese öcü gibi gösterilmekte, herkes korkutulmaktadır. Bunun sebebi de Cezayir'deki, Irak'taki, Afganistan'daki yanlış uygulamalardır. Oysa oradaki uygulamaların İslam diniyle (şeriatle) bir ilgisi yoktur. “İslam dini kadını eve kapatın, peçesiz, çarşafsız dışarı çıkmayın” demez. Şeriatın tam olarak işleyebilmesi 


(23) Laiklik kavramının günlük hayatta yaşanan kimliklere dayanılarak, yeniden tanımlanmasına ilişkin tartışma için bkz. Buket Türkmen, “Laikliğin Dönüşümü: Liseli Gençler. Türban ve Atatürk Rozeti”. İslamın Kamusal Yüzleri. a.g.e. S. 117. 

(24) İsmail Parlatır, Hamza Zülfikar. Nevzat Gözaydın. Okul Sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yay: 603. 


Milliyet 1997, 


için, önce bir toplumun tüm koşulları (toplumsal, psikolojik, ekonomik) düzeltilecek. Bu koşullar düzeldiğinde de yine bu düzeni devam ettirmek için, elbette toplumda her suçun cezası olmalı. Şeriatte, örneğin hırsızlık yaptığı duyulan birisinin hemen kolu falan kesilmez. Şeriate göre, önce bireyin ekonomik koşullarını düzelteceksin. Sonra, ilk yaptığında uyaracaksın. İkincisinde uyaracaksın. 
Üçüncüsünde koşulları uygun olduğu halde (hırsızlık yapmayı gerektirecek koşulları olmadığı halde) hırsızlık yapmaya devam ediyorsa, o zaman hırsızlık yaptığı eli kesilir. Ya da zina olayına baktığımızda, bunun için de sadece birilerinin bu olayı görmesi değil, kanıtlaması gerekiyor. 3 - 4 kişinin zina olayını kanıtlamasından sonra ancak kişinin cezası ölümdür ki, bu da normaldir. Nasıl biz APO'nun şu anda idam edilmesini istiyoruz. Onun gibi, suçlular da mutlaka cezalarını görmeli tabii. Türkiye'de idam cezası kaldırılmamalıydı.” Bkz. IV.E. 78. 

Böylece burada, İslam dininin belirttiği şekilde yaşamı düzenlemeye ilişkin kurallar kabul edilmekte, ancak şu anki uygulamaların (o yanlış olduğu vurgulanmaktadır. Bu durumu bir bir öğrenci “teorinin kötü uygulanışı söz konusu. Sosyalizm, komünizm de teoride çok güzel. Ama Sovyetler Birliği çöktü” şeklinde açıklamaktadır. (Bkz. XIV. E. 78. Öğrenciye İlişkin Gözlem, Görüş ve Açıklamalar) Dolayısıyla bu bağlamda öğrenciler sürekli İran'daki, Cezayir'deki, Afganistan'daki şeriatın gerçek şeriat olmadığını ve insanlara zorla dayatıldığını ifade etmektedirler. Bu noktada şeriatin günümüz Türkiye'si koşullarında uygulanamayacağını belirten öğrenciler olmuştur: 

“Şeriat, din kurallarının bütünü, bir hayat nizamı, vaşam biçimlendirme şeklidir. Emirler, yasaklar, sınırlandırmalar, haklar Kuran'a göre tespit ediliyor. 
Kuran temel alınaraktan bir İslam hukukunun oluşturulması. Şeriat insanlara yanlış anlatıldığı için, insanlarda yanlış izlenimler uyandırdı. Türkiye şu anda buna hazır değil, bütün insanların bunu istemesi gerekir.” Bkz. XI. E. 78. 

“Şertat, Allah-ü Teala'nın belirtmiş olduğu, Kuranı Kerim'de geçen hükümlerin hepsi, yaşayış tarzıdır. Bence olması gereken bu. Ama şu anda 


olamaz. Çünkü şeriat, bunu kabul eden insanlara uyeulanan birşey. Türkiye'deki 


60 milyonun istemesi sonucu uygulanacak bir şey. Zorla dayatılarak uygulanacak 
bir şey değil.” Bkz XIV. E. 78. 

Dolayısıyla öğrenciler aslında tam anlamıyla İslam dininin kurallarına göre düzenlemeyi istemekte, ancak bunun günümüz Türkiye'sinin koşullarından dolayı şu an için olanaksız olduğunu belirtmektedirler. Yoksa daha önce yaşanan dönemdeki şeriati olumlamaktadırlar. (Bkz. XIV. E. 78. Öğrenciye İlişkin Gözlem, Görüş ve Açıklamalar, XV. E. 78.) 

Bununla birlikte aykırı bir şekilde, peygamber zamanındaki (İslam Cumhuriyeti'nin kurallarının bu döneme uyarlanmayacağını, çünkü şartlarının farklı olduğunu belirten bir öğrenci de mevcuttur. Bkz. XVİL E, 78. 

Aynca bazı öğrenciler de devletin yönetim biçimi olarak şeriatın yaşanmasının çok da gerekli olmadığını ifade etmekte, birey olarak şeriatı yaşamalarına izin verilmesinin yeterli olacağını düşünmektedirler: 

“... Şeratta illa ki bir devlet olması gerektiğine inananlardan değilim. Fert olarak Kuran'daki emirleri yapması gerekir insanların Önemli olan bireysel düzeyde yaşamak, kendi isteği ile. Örneğin, Almanya'da, İran'dan kaçıp Almanya'ya sığınanları gördüm. İran'da şeriat devleti kurmuşlar. Ama insanları mutlu edememişler. Baskı ile hiçbir şey olmaz.” Bkz. IX.E. 78. 

“Şeriat, Kuran hakikatlerinin yaşanması diye düşünmüştüm. Bu Kuran hakikatlerini insan kendi içinde yaşayabilir, illa devlet anlamında şeriatın olması gerekmiyor. Bize yasak olmazsa, şu anda olduğu gibi. Bu devleti yıkmaya gerek kalmaz, biz bunu zaten kendimiz yaşarız. Demokrasi en iyi rejim, onun olmasını isterim, şeriatı ben kendi içimde yaşayabilirim.” Bkz. XVII E. 78. 

Öğrencilerin bu ifadeleri de, yine daha önce belirttiğimiz, onların makro düzeyde hedefleri olan bir grup niteliği taşımamaları, sadece mikro düzeyde talepleri olduğuna ilişkin değerlendirmemizle uyum içindedir. Nitekim buradaki şeriat tanımlamaları da, onların beklentilerinin mikro düzeyde oluşunun bir göstergesidir. £ Aksi taktirde makro düzeyde bir toplum tanımlamasına gitmemişlerdir. Diğer bir deyişle, mevcut toplumsal koşulları gözardı etmemekte, 


bu koşullara rağmen “şeriat” dememektedirler. 
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Burada bir anlamda, Kemalist Cumhuriyetçi ideoloji tarafından özel alanla sınırlandırılmaya çalışılan dinin, öğrencilerin kendileri tarafundan da içselleştirilmiş olduğu söylenebilir. Ancak onların mevcut kamuda yer alma mücadelelerini gözardı etmemek koşuluyla. Nitekim bugünlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başlattığı dinde reform tartışmalarına baktığımızda, Diyanet İşleri Başkanı'nın da devletin bir memuru olduğunu düşündüğümüzde, artık devletin de bu konuda ortak bir eğilime gitme istemini gündeme getirdiğini görmekteyiz. Bu durum, birbirleri tarafindan “öteki” olarak algılanan bu iki kesimin, artık birbirlerini kabul etmesinin de bir göstergesidir. Bu, aynı zamanda modemleşme anlayışından da farklı bir anlayıştır. Çünkü orada yeni alana doğru bir evrilme vardı. Oysa burada 


öncekiyle birlikte bir eklemlenme vardır. 
Toplumsal Tepkiler 


Öğrenciler, “türban”a ilişkin sorunlar ilişkin sorunlar yaşarken, bu konuda kendilerini odestekleyenler - karşı çıkanlar olmak üzere iki tür tepkiyle karşılaştıklarını belirtmektedirler. Sivil toplum örgütlerinden sadece Mazlum-Der.'in yanlarında olduğunu, ÇYDD ve ADD'nin ise karşılarında tepki verdiklerini ifade etmektedirler: 

“Bazı gruplar (ÇYDD, ADD vs.) sırf bu konuya karşı gelmek için bir şey yapıyorlar, karşı kesime olan düşmanlıklarını bu şekilde gösteriyorlar... Destekleyici dernekler (Mazlum-Der), dünya çapında bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar.” 
Bkz. VIL E. 80. 

Öğrencilerin, kendilerini destekleyenlere ya da karşı çıkanlara ilişkin tavırları da şöyledir: 

“Karşı olanları anlamıyorum. Onlar bizi siyasal kimlik kullanmakla suçluyorlar. Oysa biz hiç böyle değiliz. Tanıdığım hiçbir arkadaşım da böyle değil. 
Destekleyenlerden hoşnutuz. Bir başka arkadaşımın başı bir gün zorla örtülmeye çalışılırsa, ben yine orada da olacağım. Destekleyenler de bunu sadece bizim için değil, toplumsal bir hak olarak gördükleri için bunu yapıyorlar.” Bkz. XII E. 80. 


“Destekleyiciler, içimizi rahatlatıyor. Desteklemeyenleri (özellikle bazı kadın kuruluşları) anlamıyorum. Açık birine zorla kapan denmesi ne kadar yanlışsa, şu anda bize “zorla başınızı açın denmesi de o kadar yanlış. Olaya sadece kendileri açısından bakıyorlar. Olaya iki taraftan bakmıyorlar.” Bkz. XIV. E. 80. 

Burada öğrenciler, iktidarca toplumdaki herkesi kucaklayacak bir demokrasi anlayışının bulunmamasına gönderme yapmaktadırlar: 

Diğer yandan öğrenciler, genel olarak halkın onları desteklediğini ya da kalben de olsa onların yanında olduklarını hissettirdiklerini ifade etmekle birlikte, Türk toplumunun tepkisizliğini vurgulamaktadırlar: 

“Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, halkın “675'i bu yasağın anlamsız olduğunu ve kamu kurumlarında başörtülü çalışmayı uygun gördüğünü söylüyor. Ama genelde Türk toplumu tepkisiz bir toplum. Ama çoğunun desteklediğine inanıyorum.” Bkz. X.E. 80. 

“Toplumu genelde tepkisiz buluyorum. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. 
Ben yıllar önce düşünce suçlularına, komünistlere olan tavrımı düşünüyorum, tepkisiz kalıyordum. Ne zaman biz böyle bir durumla karşılaştık, o zaman tepki veriyoruz, kendimiz. Şimdi de onlar tepkisiz kalıyor. Birlikte haksızlığa karşı koymayı öğrenmemişiz.” Bkz. XV.E. 80. 

Bu bağlamda öğrenciler katılımcı birey olma konusunda, topluma -kendilerini de içerecek şekilde- eleştirel bakmaktadırlar. 

Son olarak da öğrencilerin, acaba nasıl bir toplumda yaşamak istediklerini öğrenmek istediğimizde; yaygın şekilde demokrasiye, özgürlüğe, insan haklarına sahip, eğitim seviyesinin ve refahın yüksek olduğu bir toplumda yaşamak istediklerini görmekteyiz: 

“İnsan hakları, özgürlük, demokrasi, sosyal adalet. Bu kriterlerin olduğu bir toplumda yaşamak isterdim.” Bkz. XIL E.8I. 

Öğrencilerin şu anda yaşadıkları sorunların da, onların toplum ütopyalarını 


belirlediği görülmektedir: 


“İnsanların inançları yüzünden yargılanmadığı, ... , insanların birbirlerini düşünceleri ile değil, kişilikleriyle değerlendirdiği bir toplumda yaşamak isterdim.” 
Bkz. V.E.8I. 

“Devlet tarafindan toplumsal bir ayrım yapılmayan, görüntüye değil de insanın içine bakan, ..., haklı ile haksızın ayrıldığı bir toplumda yaşamak isterdim.” 
Bkz. VİLE.8I. 

“Kimsenin düşüncesinden dolayı yargılanmadığı, kimsenin özgürlüğünü kısıtlamamak koşuluyla istediğini yapabildiği bir toplumda yaşamak isterdim. 
Kimsenin bana başını aç demediği, hukukun üstün olduğu, bireysel tepkilerin çekinilmeden konduğu, basının bu kadar belirleyici olmadığı, sadece haber verdiği, haber yazdığı bir toplum.” Bkz X. E.8I. 

Bu şekilde öğrencilerin toplum ütopyaları da, gündelik yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar üzerinde temellenmekte, kendilerini de gözardı etmeyecek 


bir demokrasi anlayışıyla belirlenmektedir. 


SONUÇ 


Günümüz toplumumuzun ilk çerçevesinin çizildiği, Cumhuriyet dönemi ideolojisi, yeni bir toplum yaratmanın yanısıra yeni bir kimlik yaratmak amacıyla İslamcı ideolojiye karşı çıkarak, Batı medeniyetine yönelmiştir. Bu bağlamda din hem siyasal hem toplumsal hayatın dışına atılarak, sadece inanç ve ibadet alanıyla sınırlandırılmaya çalışılmış ve özel alana itilmiştir.. Bu şekilde bir taraftan dinin alanını sınırlandıran Cumhuriyet ideolojisi diğer taraftan da yine ideolojisi doğrultusunda batılı, modern devlet temelinde, “vatandaş” kimliğine sahip bireyler yaratmaya çalışmıştır. Bu düşünce çerçevesinde kadın konusunda di, devlet tarafindan istenilen özelliklere sahip kadın tipi yaratılmak istenmiş, hatta kadın, dönemin modemleşme ve batılılaşma hareketlerinin simgesi durumuna gelmiştir. 

Ancak Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki dinin alanını sınırlandıran, dolayısıyla İslamcı hareketi bastıran anlayışın 1950”li yıllardan itibaren ortadan kalkmasına, dolayısıyla İslamcı hareketin yeniden kamusal alanda yer edinme istemine tanık oluyoruz. Bu noktada kamuda “İslamcı hareket ve devlet ideolojisi temelinde yaşanan çatışma gündeme gelmektedir. Çatışmanın odağında yer alan kavram da “türban”dır. Çünkü İslamcı hareketin yeniden meşruiyet kazanarak ortaya çıkması ve İslamcı kadının kamusal alanda görünmeye başlaması bu çatışmanın yaşanmasına neden olmaktadır. Türbanla karşı karşıya gelmenin en yoğun sorun teşkil ettiği mekan da, kamuda nitelikli bir iş gücü olarak yer alabilmek için köprü konumunda olan üniversitelerdir. 

Çatışmanın yoğun olarak yaşandığı bu alana, son yıllarda sosyal bilimlerin yöneldiği, ama henüz tam bu durumu anlamayı sağlayacak şekilde çok sayıda araştırmanın yapılmadığı görülmektedir. Biz de bu nedenle çalışmamızla bu alana yönelerek, bu çatışmayı birebir yaşayan insanların nasıl bir yaşam kurguları olduğunu, çatışmaya temel teşkil eden farklı anlamlandırmaların arka planında neler yattığını görmek istedik. Bu bağlamda türbanlı öğrencilerin kendi yaşam kurgularından, anlam dünyalarından hareket ettiğimiz için de çalışmamızda pozitivist 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yaklaşımı değil de, insan davranışlarını “anlama”ya yönelik olarak kullanılan “hermevitik” yaklaşımı temel alarak; araştırmamızın temel argümanlarını saptadık: 

- Toplumda kimlikler, bireyler ve kurumlar tarafindan inşa edilir. Bu durum, toplumda bir özdeşleşme, bir benzeşme alanı oluşturabildiği gibi, bir çatışma, gerilim alanı da oluşturabilir. 

- Türbanın devlet tarafından siyasal bir sembol olarak tanımlanması ön plana çıkmaktadır. 

- Türbanlı öğrencilerin üniversitedeki (türbanlarıyla birlikte varolma, kendi kimlikleri ile varolma) mücadelesi, modem toplumsal kurumlarda yer alma mücadelesinin simgesi durumundadır. 

Görüşme formumuzu da bu temelde hazırlayarak, alana çıktık. Ancak bizim bu çalışmayı gerçekleştirdiğimiz sırada konu, henüz çok sıcak olduğundan ilk etapta türbanlı öğrencilere yaklaşımımız ve onları bu görüşme için ikna etmemiz kolay olmamış; bu nedenle öncelikle samimi, içten yanıtlar verebilmelerini sağlayacak bir ortam yaratılarak, (yüksek lisans öğrencisi olduğumuza, aynı zamanda bir lisede öğretmen olduğumuza vb. konulara ilişkin kendimize ait bilgiler vererek, bu verilerin de sadece tez çalışmasına ilişkin kullanılacağını açıklayarak) bu konudaki tedirginlikleri giderilmeye çalışılmıştır. Daha sonra, görüşme formu temelinde yönlendirdiğimiz görüşmemize geçilerek, öğrencilerin konuya ilişkin düşünceleri mümkün olduğunca net bir şekilde alınmaya çalışılmıştır. Burada öğrencilerin, görüşme süresince yaptıkları açıklamalardan, verdikleri örneklerden ve sergiledikleri tavırlardan soruları samimi bir şekilde yanıtladıklarına güvenilmiştir. 

Bu çalışmada her ne kadar belli konulara açıklık kazandırmak amacıyla nicel verilere de gidilmiş bulunulsa da, temelde örneklem grubu çerçevesinde türbanlı kimliğe sahip üniversiteli gençlere ilişkin bir tablo çizilmeye çalışılmıştır. 

Öğrencilerin sosyo-ekonomik arka planına baktığımızda; öncelikle onların kent doğumlu ve hali hazırda kentte yaşayan ailelere sahip olduğu görülmüş, bu da bizi benzer çalışmalarda da vurgulanan, örtünmenin kentsel bir olgu olduğu sonucuna götürmüştür. Bunun yanısıra, genel toplumsal konum bakımından bu öğrencilerin çok üst düzey ailelerin çocukları sayılamayacakları anlaşılmaktadır. Ayrıca 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öğrenciler genel olarak geleneksel ailelere sahip olmaları nedeniyle, örtünmelerinin geleneksel bir şekilde ortaokul döneminde (dini vecibeler açısından yükümlülüğün başladığı odönem) gerçekleştiğini ifade etseler de, kendi örtülerinin artık annelerininkinden (farklılaştığını (o vurgulamaktadırlar. Aynca yine öğrencilerin annelerinin, görüşme yapılan öğrencilerden farklı olarak eğitim düzeylerinin düşük olduğu ve ücretli çalışma deneyimlerinin olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Sosyal çevre içinde örtünmelerinin nasıl algılandığına baktığımızda, öncelikle aile içinde örtünmeye verilen önemi ve atfedilen değeri görmekteyiz. Dolayısıyla öğrenciler her ne kadar ailelerinin örtünmesini “geleneksel” şeklinde nitelendirmekte ve kendilerinin bu konuda ailelerinden farklılıklarını belirtseler de yine bu konuda en büyük desteği ailelerinden almaktadırlar. Yoksa örtülü arkadaş grupları ancak üniversitede belirginlik kazanmakta, şu an yaşanan sorunlar nedeniyle arkadaşlıkları “örtülü” grup temelinde artış göstermektedir. 

Örtünmenin anlamı da öğrenciler tarafindan inançlarının bir gereği, inançlarının bir simgesi olarak açıklanmaktadır. Burada kendilerinin örtünmelerini anlamlandırması ile devletinki arasındaki farklılık göze çarpmaktadır. Türban her iki taraf açısından da bir simge olmaktadır. Ancak bu simge, öğrencilerin kendi anlam dünyalarında inançlarının göstergesi olan bir simge iken, devletin anlamında, laik Cumhuriyetçi ideolojiyi yıkmaya yönelik siyasal bir simge niteliğindedir. Bu simgeyi, öğrencilerin örtüleriyle birlikte edindikleri kimliklerinin bir göstergesi olarak da değerlendirebiliriz. Nitekim öğrenciler, örtünmelerini müslüman kadın kimliklerinin bir göstergesi şeklinde yorumlayabilmişlerdir. Dolayısıyla Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde kadının örtünmemesi, modemleşmenin/medenileşmenin bir simgesi iken; şimdiki örtünmesi ise İslami kimliğe sahip olduğunun simgesi haline gelmiştir. 
Bu simgesiyle birlikte üniversitede yer almak istediği için pek çok zorlukla karşılaşmaktadır, öğrenciler. Burada öğrencilerin, özel ve kamusal alan arasında yaşadıkları çatışma gündeme gelmektedir. Çünkü burada iktidar tarafindan sınırları belirlenen bir kamusal alan söz konusudur, orada da türbanlı öğrenciye yer bulunmamaktadır. Ancak burada mevcut egemen tarafindan “öteki” algılanmaları, onları mücadeleleri konusunda daha da kamçılamakta ve birbirleriyle daha fazla 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dayanışma oluşturmalarına neden olmaktadır. Dolayısıyla burada kamusal, alanda yer edinme çabalarındaki “kararlılık” dikkat çekmektedir. Bu bağlamda “türban”a bir hak talebi olarak bakma söz konusudur. Öğrencilerin türbanlı olmalarının gündelik yaşamlarını etkilemesi ise, onların içinde yaşadıkları toplumsal koşullara, kamuoyunun gündemine göre değişmektedir. Ni 

Sosyal ve kültürel yaşamlarında öğrencilerin türbanlarına ilişkin algılamalarına baktığımızda ise, öncelikle üniversite yaşamlarını devam ettirebilmek için, geçici bir süre -üniversite eğitimlerini tamamlayasıya kadar- bir taviz verdikleri görülmektedir. 
Böylesi bir tavizi üniversite eğitimlerini tamamlamak istemelerindeki kararlılık nedeni ile vermektedirler. Yoksa örtülü olarak da çalışabilecekleri yerlerin olduğunu belirten bu öğrenciler, aynı tavizi çalışma yaşamında vermeyeceklerini belirtmektedirler. Dolayısıyla yasak, öğrencilerde kalıcı davranış değişikliğine yol açmamaktadır. Sadece ileride, kamusal yaşamda varolabilmek amacıyla, şu an üniversite eğitimlerini tamamlama gereği nedeni ile bir taviz vermeleri söz konusudur. Yasağın uygulanma durumu üniversiteden üniversiteye, fakülteden fakülteye değişebildiği için, bu durumda öğrencilerin verdikleri tavizler de farklılık göstermektedir. Ayrıca bu nedenle yaşadıkları sorunlar, onların üniversiteye ilişkin beklentilerini belirlemede de etken olmaktadır. Yine izledikleri medya ve yazarları da türban yasağına ilişkin yaşadıkları sıkıntılar belirlemektedir. Kız-erkek ilişkileri ve evlilik konusundaki görüşlerine baktığımızda ise, kendilerinin öteki olarak algılanmasından rahatsızlık duyan öğrencilerin kendileri, burada biz-onlar ayrımına gitmekte, olumlu özellikler “bize”, olumsuz özellikler ise “onlar”a atfedilmektedir. 
Din ve nikah konusunda ise, öğrencilerin hiçbirinin sadece dini nikaha dayalı bir evlilik yapmak istemedikleri, resmi nikahı bir hak talebi olarak gerekli gördükleri vurgulanmaktadır. 

Türbanlı (O öğrencilerin osiyasal kültür ve tutumlarını (değerlendirmek istediğimizde, öncelikle kendilerini yasağa karşı tepkisizlikleri nedeni ile eleştirdiklerini görmekteyiz. Bunun dışında bireysel düzeyde farklı tepkiler osöz konusudur. Ancak bu farklı tepkilerin hepsinin ortak paydasında “egemen olana rağmen varolmak” düşüncesi belirgindir. Böylece artık gelinen noktada, Cumhuriyet 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ideolojisinin sınırlarını belirlediği kamusal alan zorlanmaktadır. Ancak bunun daha çok bireysel temelde gerçekleştirilmeye çalışıldığını, yoksa bu anlamda ne İslami medyanın ne de herhangi bir demek ya da partinin gücünü arkalarında hissetmedikleri ovurgulanmaktadır. Nitekim burada şunu belirtmeliyiz ki, biz görüşme formumuzu hazırlarken, bu öğrencilerin makro düzeyde bir grup yapısına sahip olabileceği, bu yönde talepleri olabileceği öngörüsüyle, “Acaba sık sık biraraya geldiğiniz özel bir grup var mı?” diye sormuştuk. Ama bu öngörü temelinde bir yanıta ulaşamadık. Ancak bu da yukarıda belirttiğimiz, öğrencilerin mücadelelerinin bireysel düzeyde temellendiği dış desteklerinin yok denecek kadar az olduğu verimizle uygunluk içindedir. Çünkü bu öğrencilerin söyleminde hiçbir şekilde sistem değiştirici, rejim değiştirici ifadelere rastlanmamakta, tamamıyla mikro temelde türbanlı kimlikleri ile mevcut sistemin içinde yer edinmek isteyen bir portre çizdikleri görülmektedir. Siyasi kurumlara karşı tavırları da bu bağlamda anlam kazanmakta, onların varlığını yok sayan, onların sorunları ile ilgilenmeyen ya da bunu sadece seçimler öncesi oy kazanmada araç olarak gören tavra sahip siyasilerin hepsi eleştirilmektedir. 

Öğrencilerin demokrasi tanımlamaları ise yine yaşadıkları sorun temelinde belirlenmekte, burada kamuyu diğerleriyle eşit şekilde paylaşma istemleri dile getirilmektedir. Laiklik de yine öğrencilerin bireysel temelde yaşadıkları sorunlardan hareketle sorgulanmakta ve buradan hareketle yaptıkları laiklik tanımı da Kemalist laiklik tanımından o farklılaşmaktadır. Öğrencilerin şeriata ilişkin düşüncelerine baktığımızda ise, bu kavrama ilişkin benzer tanımlar yapılmakta, ancak şu anki uygulamaların yanlış olduğundan söz edilmektedir. Önceki verilerimize uygun bir şekilde yine burada beklentilerinin mikro düzeyde olduğunu, makro düzeyde bir toplum tanımlamalarının olmadığını görmekteyiz. Son olarak öğrencilerin toplum ütopyalarına baktığımızda, yine bu konudaki düşüncelerinin de, diğerlerine paralel olarak, gündelik yaşamda karşılaştıkları sorunlar üzerinde temellendiğini, farklılıkları gözardı etmeyen, bu anlamda kendilerini de kucaklayacak bir demokrasi anlayışıyla belirlendiğini görmekteyiz. 
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Verilerimizi bu şekilde genel olarak değerlendirdiğimizde, öğrencilerin, giyim tarzlarından yaşadıkları soruna ilişkin gösterdikleri tepkilere kadar aslında hepsinin farklı duruşlara sahip oldukları görülmüştür. Burada bir taraftan türbanlı kimlikleri ile kamuda yer edinmek istediklerini belirtirlerken, diğer taraftan da egemen ideoloji tarafindan hepsinin “türbanlılar” adıyla aynılaştırılmalarından rahatsız oldukalrını, kendilerini birey olarak ifade etmek istediklerini belirtmişlerdir. Bu bağlamda kendi kimlik algılamaları ile devletin onlara empoze etmeye çalıştığı kimlik kendi içlerinde çatışma yaşamalarına neden olmaktadır. Buna rağmen öğrenciler kendi kimlikleriyle varolma mücadelelerini sürdürmekte, aynı kararlılığı modem toplumsal kurumlarda yer edinmek için de sürdüreceklerini belirtmektedirler. 
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EK İ: 


TABLOLAR 
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TABLO 11 : Kardeş Sayılarına Göre Dağılım 


TABLO 14: Aile Olarak Kendilerini İfade Ettikleri Tabakalara Dağılım 


Ailenin Oturduğu Yer. | Sayı. | Oran(56) | 
EZ ÖN 7 NY i |, ooo So 


Evde, / lesi İl 


LO 17 : Örtünme Dönemlerine Göre Dağılım sop 


nelerinin vet Örtülü 
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EK 2: GÖRÜŞME FORMU 


I, 
2. 
. Medeni durumunuz? 


Uv) 


aJZ O Wi 


Doğum yeriniz? 


Yaşınızı öğrenebilir miyim? 


(ji Evli ( Bekar (İ Dul veya boşanmış 
Hangi bölümde okumaktasınız? 


. Kaçıncı sınıftasınız ? 
. Liseyi nerede okudunuz? 


. Hangi liseden mezun oldunuz? 


(i Lise ( Anadolu lisesi (ij Meslek lisesi (Ii İmam-Hatip lisesi 


. Annenizin eğitim durumunu öğrenebilir miyim? 
. Annenizin çalışma durumu? 


Çalışmıyorsa: ev hanımı Çalışıyorsa: nerede? 


10. Babanızın eğitim durumunu öğrenebilir miyim? 

11. Babanızın mesleğini öğrenebilir miyim? 

12. Kaç kardeşsiniz? 

13. Ailenizde başka yüksek öğrenim yapan var mı? 

14. Ailenizin toplam aylık gelirini öğrenebilir miyim? 
15. Aile olarak kendinizi hangi tabakada görüyorsunuz? 
16. Aileniz nerede oturuyor? 


17.Siz şu anda nerede kalıyorsunuz? 


gg Evde (kimle?) (ij Yurtta (özel yurt mu devlet yurdu mu?) 


18.Ne zaman örtündünüz? 
19. Anneniz de örtülü mü? 
20. Örtünmeniz nasıl gerçekleşti? Bu konudaki kararın alınmasında kim.'kimler nasıl etkili oldu? 
21. Ailenizde kaç örtülü birey var? 

22. Aile ilişkilerinde örtünün yeri nedir? 


23. Üniversiteye gelmeden önceki arkadaş grubunuzun bu konudaki yapısı nasıldı? 
24. Üniversite yaşanı ile birlikte gelen arkadaş grubunuzun arasında örtülü var mı? 


Varsa ne kadar? 


25.(sonradan örtündü ise) 


Örtünmeniz. daha önceki ve yeni arkadaşlarınızla ilişkilerinizi ne şekilde etkiledi? 


26. Sınıfta örtünmeyen arkadaşlarınızla ilişkileriniz nasıl? 
27. Örtülü olmanız nedeni ile okul arkadaşlarınızdan kendinize yönelik özel bir tavır hissediyor 


28. Kendiniz. örtüsüz arkadaşlarınız ile olan ilişkilerinizde. örtülü olanlarla olandan farklı bir 


MUSUNUZ? 


tavır sergiliyor musunuz? 
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29.Bir kişinin örtülü olması, sizinle ilişkisinde kolaylık sağlar mı? 

30. Örtünmeyi nasıl açıklarsınız? Sizin için bunun anlamı nedir? 

31. Müslüman kadın kimdir? Tanımlar mısınız? 
(Müslüman kadını müslüman kılan ölçütler nelerdir?) 

32.Örtünen kadınlar için sıkça kullanılan “müslüman kadın” tanımlaması sizin için nasıl bir anlam taşıyor? Nevi ifade ediyor? 

33. Örtünmeyen kadınların da kendilerini “müslüman kadın” olarak tanımlamasını nasıl açıklarsınız? 

34. Kendinizi tanımlar mısınız? 

35. Üniversite sürecinde elde ettiğiniz formasyon. örtüye bakışınızda bir farklılık yarattı mı? 

36. Üniversite yaşamında örtülü olmak size ne tür kolaylıklar ve zorluklar getiriyor? 
(eğer zorluklar varsa) 

37.Söz konusu zorluklar hakkında ne hissediyorsunuz? 

38. Zorlukları ortadan kaldırmak için neler yapıyorsunuz? 

39. Günlük yaşamınızın diğer alanlarında örtülü olmanın getirdiği kolaylıklar ve zorluklar nelerdir? 

40. Günümüz koşullarında örtülü bir yaşamı sürdürmede size güç veren duygu ya da koşullar nelerdir ? 

41.Sizi örtünmekten ne vazgeçirebilir? 
Üniversite eğitimini tamamlamak için örtünmekten vazgeçebilir misiniz? Çalışma yaşamında örtünmekten vazgeçebilir misiniz? Ailenizin baskısıyla örtünmekten vazgeçebilir misiniz? (eğer vazgeçebilir ise) 

12.Bu vazgeçmenin, sizin için belli bir süresi var mı? 

143.Son günlerde yönetimin isteği üzerine başını açan öğrenciler olmuştu. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 

4. Üniversite öğrencisi bir genç olarak. örtülü olmanız dışında diğer arkadaşlarınızla farklılaştığınız konular nelerdir? 
Yaşama bakış açınız farklı mı? Hangi açıdan? 
Boş zaman etkinlikleriniz farklı mı? Nasıl? Gidilen mekan arasında bir farklılık var mı? 
Nasıl? 
Kız-erkek ilişkilerine bakışınız farklı mı? Nasıl? 

45. Örtülü olmayan arkadaşlarınızla ortak olarak gerçekleştirdiğiniz etkinlikler nelerdir? 

46. Sürekli aldığınız bir gazete ya da dergi var mı? 

47. Yazılarını beğenerek okuduğunuz yazarlar kimlerdir? 

48.Lisans üstü eğitim düşünüyor musunuz? Neden? 

49. çalışmayı düşünüyor musunuz? 


50.Bu konuda örtülü olmanız nedeniyle bazı problemlerle karşılaşacağınızı düşünüyor musunuz? 
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51. Üniversitedeki mevcut kız-erkek ilişkilerine nasıl bakıyorsunuz? 
52. Duygusal anlamda bir erkek arkadaşınız var mı? 
53.Bu konudaki üniversitedeki erkek arkadaşlarınızın, örtünmeyenlere ve örtünenlere yönelik olan davranışları arasında bir farklılık var mı? 
54. “Muta” nikahı konusunda ne düşünüyorsunuz? 
(Üniversite öğrencileri arasında yaygınlaştığı şeklinde bir söylenti var.) 
55. Bunu yapan arkadaşlarınız var mı? Duydunuz mu? Gördünüz mü? 
56. İleride. sadece dini nikaha dayalı bir evlilik yapmayı düşünür müsünüz? Neden? 
57. Nasıl bir kişiyle ile evlenmeyi düşünüyorsunuz? Bu konudaki beklentileriniz neler? 
58. Nasıl evlenmeyi düşünüyorsunuz? i 
59.Siz nasıl bir eş olmayı düşünüyorsunuz? 
(eğer evli ise) 
60. Evlenme olayınız nasıl gerçekleşti? 
61. Evliliğinizi şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz? 
62. Üniversiteye gelmeden önce nasıl bir üniversite yaşamı düşünüyordunuz? Ne buldunuz? 
63. Mümkün olsaydı nasıl bir üniversite yaşamı isterdiniz? 
64. Üniversite yaşamınızda gerek hocalarınız ve gerekse arkadaşlarınızla aranızda bugüne kadar sizi çok etkileyen, türbanla ilgili bir olay yaşadınız mı? 
65. Çevrenizdeki örtülü öğrencilerin yasak karşısındaki tutumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
66.Bu konuda siz neler düşünüyorsunuz? 
67. Yasağı protesto ediyor musunuz? Nasıl? 
68. Okula alınmama durumuyla karşılaştınız mı? Böyle bir durumda neler hissettiniz? 
69,Sık sık bir araya geldiğiniz özel bir grup var mı? 
70.Her hangi bir gruba, örgüte. derneğe. siyasi partiye üyeliğiniz var mı? 
(J Evet LJ Hayır 
71.(eğer var ise) Hangi siyasi parti yada dernekler? 
72.(eğer yok ise) Üye olma olavı niçin gerçekleşmedi? 
73. Mümkün olsaydı ne tür bir örgüt içinde ver almak isterdiniz? 
74. Herhangi bir siyasi partiye düşünsel olarak bir yakınlık hissediyormusunuz? Neden? 
75. Mevcut siyasi partileri nasıl değerlendiriyorsunuz? i 
76. Siyasilerin “türban” hakkındaki tutumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
77. Demokrasiyi nasıl tanımlıyorsunuz? 
78. Şeriatı nasıl tanımlıyorsunuz? 
79.Basının “türban” konusundaki tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
80. “Türban'la ilgili toplumsal tepkileri (destekleyici ya da karşı koyucu) nasıl değerlendiriyorsunuz? 


81. Nasıl bir toplumda yaşamak istersiniz? 
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EK 3: 


GÖRÜŞMELER 
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GÖRÜŞME I 


. Ahmetli- MANİSA 


Turgutlu - MANİSA 
Anadolu Lisesi 
. Gece okulu, Okur-yazar 
. Çalışmıyor, Ev hanımı 

10. İlkokul 

11. Fabrikada bekçi 

12.2 (Erkek kardeşi İmam-Hatip Lisesi son sınıfta) 

13. Hayır 

14.70 milyon 

15. Orta (Çünkü çok da kötü durumda değiliz) 

16. Ahmetli 

17.Evde arkadaşlarıyla birlikte(5 kişi kalıyorlar.Diğer ikisi fizik tedavide, ikisi İlahiyat Fak.'de) 

18. Orta 1 (Hazırlıktan sonra) 

19, Evet 

20.İlk önce annemin isteğiyle. Ama belli bir yaşa geldiğimde zaten örtünecektim. onun isteğiyle daha erken oldu belki de. Bende dinen böyle bir emir olduğunu biliyordum.Beni bu konuda çekindi ren okul, okul çevresi idi. oradan alacağım tepkiler idi. Ama bu konuda önce annem, aile çevrem, son yıllarda da arkadaşlar etkili oldu. 

21. Ailede annem ve ben. Sülalenin geneli örtülü, birkaç tane açık var. 

22. Ailede örtü çok önemli.(Örnek olarak, dedesinin annesini okutmamasını veriyor.) Ailedeki 

açık (o olanlar üzerinde de bir etki var. 

23. Çok karşı olanlar da vardı. Ben örtündüğümde hiç örtülü yoktu. En iyi arkadaşımla, örtündükten sonra aram bozuldu. Diğer arkadaşlarımı da kendi yanına çekti. En başta böyleydi. Liseye doğru bir kaç örtünme olayından sonra tepkiler kalktı. Lisede daha rahattı. 

24. Evet. Türk olarak benden başka 3 kişi. Sınıfta iki tanede Suriyeli var. Genelde düşündügümde örtülü arkadaşlarım. açık olanlarla aynı oranda. 

26. Sınıfımız. İzmirliler ve diğer yerlerden gelenler (belki daha alt orta tabakadan) olmak üzere ikiye ayrılmış durumda. 2. grupta açık olanlar - olmayanlar. Buradaki açık olanlarla bir sorunumuz yok. 

27.Biraz değişik tavırları var. Bizim farklı olduğumuzu sezdiriyorlar. 

28.Bu yıl örtülü olanlarla olan birlikteliğimiz daha çok arttı. Diğerleriyle daha az görüşüyoruz. Örtülü olanlarla aynı sorunu yaşamamız nedeniyle, ayrıca da başörtü çıkarma, tekrar bağlama vb. nedenlerle onlarla daha çok görüşüyoruz.Açık olanlara ilişkin de görüştüğümüz zamanlarda özel bir tavır yok. 

29. Şu anda sağlıyor. Yaşanan sorunlar insanı birleştiriyor, bu nedenle sınıfa yeni biri geldiğinde örtülü ise. onunla daha yakından ilgileniriz Ama sebebi onun sorunlarına yardımcı olmaktır. 
Çünkü örtülü birine diğer gruplardan yakın ilgi gösterilmez. 

30.Dini bir gereklilik olduğu için. inançlarımdan dolayı örtünürüm. Kesinlikle siyasi bir anlamı olmadığını düşünüyorum. 

31.İslamiyeti bir din olarak düstur edinmiş kadındır. Örtülü olması. ibadetlerinde üstün olan farzları yapması gerekir. Ama bilgisizliğinden dolayı örtünmüyorsa, tabii ki “o, müslüman kadın değildir” diyemem. Ama bilerek yapmıyorsa bilmiyorum. Herşeyi biliyor da örtünmüyorsa iradesizliğinden dolayı. Ama yine de örtünmeyen bir kadına müslüman değildir denemez. Belki diğer ibadetlerini yapıyordur. sadece önünün gerekli olduğu konusuna yeterince inanmıyordur. 

32.İlk gördüğünde müslüman bir kadın. Ancak tabii ki her örtünen kadın müslüman kadın değildir. Gerçekten inandığı için mi örtünüyor. farklı sebeplerle mi? Bu nokta önemli tabii ki. 
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33. Kişi örtünmüyor olabilir. İş,çevre vb. etkenlerden dolayı. Diğer ibadetlerini yapıyorsa müslümandır. İslamiyetin şartlarını yerine getiren -bazı ibadetleri yapan. inançları olankadınlarda tabii ki müslüman kadındır. 

34.Türk ve müslüman. 

35.Evet burada (Ahmetli'de) bilinçsiz yetiştim. Üniversitede arkadaşlar, kitap okuma ile niçin örtündüğüm daha bilinçli hale geldi. Örtüye olan inancım arttı. 

36. Kolaylık: Bir erkek, diğer açık arkadaşlarına el-kol hareketini rahatlıkla yaparken, bize öyle davranamaz. 

Zorluklar: Özellikle bu yıl var. Geçen yıl çok iyi olduğum hocam, bu yıl çok farklı. Dekan Yrd., hocalar sene başında toplantı yaptılar. O gün sınıfta tek örtülü kişi bendim. — Toplantının sebebi türban yasağı nedeni ile idi. Yani tüm öğrencilerin başlarını açması gerektiğine ilişkindi. Ama o gün tek örtülü ben olunca, herkesin içinde direkt olarak benim başımı açmam gerektiği söyleniyordu. Bu çok rencide edici idi. Daha farklı şekillerde de bu yasak bize anlatılabilirdi. 

Hocalar. belki de aktif eğitimden dolayı geçen yıl öyle idi. Bize çok sıcak davranıyorlardı. Ders dışında da kişisel sohbetler yapıyorduk. Oysa bu yıl farklı. hocaların yanısıra kütüphanedeki görevliler bile farklılar. Kütüphaneye de artık örtülü alınmıyoruz. Yine geçen yıl bize çok yardımcı olan kütüphane görevlileri, şimdi bize çok kötü bakıyorlar, davranışları çok değişti.Geçen gün birkaç arkadaşla birlikte gitmiştik. Girişteki memur, “kızım gençsiniz. 
güzelsiniz, ne var şimdi başınızı örtecek” vb. birçok şev sövledi. Arkadaşım da ona göre birkaç şey söyleyince ortam gerginleşti. 

Artık kütüphaneye, yemekhaneye, kampüse de örtülü girmek yasak. 

37. Kendime, düşüncelerime değer verilmediğini, aşağıladığımı hissediyorum. Birşeylerden taviz vermiş oluyorsun. Başörtülü girdiğin bir sınıfa, şimdi başörtüsüz girmek zor geliyor. 

38. En büyük sorunumuz başörtüsü. Açıyoruz bitti. Uymak zorundayız.Başka yapacağımız birşey voktu. 
Kanunda başörtüsü ve sakal var. Ama sadece başörtülülere uygulanıyor bu kanun.Kanun uygulamasında bir eşitlik yok. Daha önce yoklama alınmazken, şimdi başörtülüleri tespit için yoklama başladı. 

39. Günlük yaşamımda örtülü olmanın getirdiği bir kolaylık yok tabii kii Ama bir zorlukla da karşılaşmadım. Yalnız geçen gün bir arkadaşım anlattı Öğretmenlik başvurusu için sağlık raporu almak için Turgutlu Devlet Hastanesine gitmiş. İlgili doktora istediğini söyleyince: doktor bir müddet hiç onunla ilgilenmeden önündeki işini yapmış. Sonra da aşağılar biçimde başlamış söylenmeye. Sen mi geleceğin eğitimcisi olacaksın? Sen öğretmen olacaksın da ne olacak vb. hakaretler etmiş. Arkadaşım da birşey söyleyemiyor, sonuçta o raporu o gün mutlaka alması gerekiyormuş. Birşey söylemeden bekliyor. Doktor bu arada odadan çıkıyor. 
kapı aralık. dışarıda uzun süre hemşireyle konuşuyor. Kapı aralık olduğu için arkadaşım görüyor. Ve sonra gelip, ancak arkadaşımın işini yapıyor. Ben de dün aynı hastaneye stajyerlik işim için gitmiştim. İşim çok uzun sürdü. Arkadaşımın da başına böyle bir olay geldiği için. acaba benim işim de örtülü olduğum için mi uzadı diye bende düşündüm. 

40.Tek güç veren inancım, çevremdeki arkadaşlar. 

41. Üniversite öğrenimini tamamlamak için, gerektiği yerlerde. Çalışmak için de, örtülü olarak çalışmak için elimden geleni yapacağım, ama olmazsa örtünmekten vazgeçebilirim. Aile. 
baskısı benim için olamaz, olsaydı da açmazdım. şu anki bilincimden dolayı. 

12. Koşullar gerektirdiği sürece. 

43. Artıları eksileri gözönünde tutup. başımı açıp üniversite eğitimimi tamamlamak daha önemli. 
Aksi taktirde gelip Ahmetli'de evde oturmak istemem. 

H. Örneğin. onlar diskoya gidebilir. Oysa ben sinema, disko gibi ortamlara girmek istemem. Onlar için hayat çok önemli. Bazıları için sadece dersleri çok önemli. Biz arkadaşlarla toplanıp birşeyler konuşuruz. Aramızda İlahiyatlılar vardır. Bu nedenle bu konularda konuşuruz. Okuduğumuz Kitaplar farklı. Bizim okuduğumuz kitaplar daha çok dine yönelik. Bize göre inanç açısından kız-erkek arasında bir ayrım olması gerekir. Biz biraz daha mesafeliyiz. 

45. Onlarla sadece okuldan muhabettler vardır. Kendi aranuzda olduğu gibi değil. Dini muhabbetlere girmeyiz. Onların kafasına girmememiz için.Onlar için daha çok eğlence olsun. muhabbet olsun. Dışarıdan, açık olanları da etkilemek için bizim dini Konularda konuşarak onlara baskı yaptığımız söylenir. Bu nedenle açık arkadaşlarımızın yanında pek bu konularda konuşmayız.Ancak kendileri sorarlarsa ... 
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46. Eve zaman gazetesi alıyoruz, her zaman değil. Sızıntı yı sürekli alıyorum. ama okuma firsatım az oluyor. Sürekli izlediğim T.V. programı yok. Özellikle tercih ettiğim kanal da yok. 

47. Fethullah Gülen'in kitapları. 

18. Evet 

49. Evet 

50. Evet. iş bulma konusunda. Sadece özel hastanelerde örtülü olarak çalışma imkanı var. Ayrıca devlet hastanesinde çalışmak zorunda kalırsam, arkadaşlar arasında dışlanma vb. sorunlar olabilir. “Örtülü olman, mesleğinin gereklerini yerine getirmeni engeller mi?” sorusu karşısında; Eğer bir öğrenci tıpa geldiyse, onun gereklerini mutlaka yerine getirmeli. Bu noktada erkek hastayı da muayene edebilir tabii ki Ama şu anda okulda grup çalışması yapılırken. 
hocalarımız bazen birbirimiz (arkadaşlarımızla) üzerine muayene tapmamızı istiyorlar. Biz de öyle olunca hemen kız arkadaşlarla grup olarak ayrıldığımızda. hocalarımız hemen bizi eleştiriyorlar, siz ileride erkek hasta muayene etmeyecek misiniz? diye. Oysa erkek arkadaşlarımızı (6 yıl yüz yüze bakacağımız) muayene etmek ayrı. erkek hastayı muayene etmek ayrı! Biz örtülü olduğumuzdan dolayı değil, pek çok açık arkadaşımız da bunu istemiyor, sadece ailemizden aldığımız terbiye ve utanma duygusundan kaynaklanıyor bu. 
Yoksa benim ileride erkek hasta da muayene etmeyeceğimden değil. Ayrıca ben çevremde şimdiye kadar hiç erkek hastayı muayene etmeyen örtülü bir doktora rastlamadım. görmedim. 
Tam tersine biz örtülü olduğumuzdan dolayı pek çok zorlukla karşılaşabiliyoruz. 

51.Bana göre kız-erkek ilişkilerinde aşırı samimiyete gerek yok. Arada mutlaka mesafe olmalı.Onların aralarında hiç mesafenin olmadığını görüyorum. Selamlaşırsın, ama laubalileşme. hoş olmayan şakalar olmamalı.Duygusal anlamda günü birlik ilişkiler olmamalı. Sonu düşünülüyorsa başlanmalı. Yetiştiriliş tarzımızdan, inancımızdan dolayı erkeklerle aramızda bir mesafe vardır bizim. Onlarda bu yok. 

52. Hayır. Eğer bana uygun biri olursa neden olmasın? 

53. Örtülüye karşı bir çekimserlik vardır.Örtülüden “hayır” yanıtı alma riski var. Ama açık olana karşı daha rahat olurlar. 

54.Bu konuda bilgim yok. 

5. Hayır 

6. Hayır. Resmi nikah mutlaka olması gerekir. Dini nikahta yalnız erkeğin elinde boşanma hakkı. Ayrıca bazı haklar yönünden de resmi nikah da olmalı.Resmi nikahın getirdiği güvence ile ilgili veya çocuklar açısından resmi nikah da olmalı. 

57.Dini yönü olan, Allah inancı olan, maddi anlamda da belli bir düzeyde olması gerekir. Ahlaki anlamda iyi, dini yönden benimle uyuşması. çalışkan birisi olmak zorunda, beni sevmesi. 
bana değer vermesi, insan kıymeti bilmesi, eğitimi açısından sevivemizin uygun olması. 

58. Karşıma uygun biri çıktığında olabilir.Eğer olmazsa ailemin uygun gördüğü biriyle de görüşerek. tanışarak da olabilir. Herhangi bir şekilde olabilir. 

59. Evdeki mutluluğu sağlayıcı. huzuru sağlayıcı, eşine sağdık. eşini çok seven, elimden geldigince eşime en iyisini vapmak. Yuvayı dişi kuş yapar. 

62. Hocalarla öğrenciler arasında ilişki yok. soğuk. huzursuz bir ortanı düşünüyordum. Sanırım eğitim sisteminin de değişmesiyle böyle olmadı. Geçen yılın başında örtülülere karşı bir tepki yoktu. Sıcak ilişkiler kurabildik, Hocalar geçen yıl bizle çok iyiydi. 

63. Arkadaş ilişkilerinin daha iyi olduğu, gruplaşmanın olmadığı. en başta da örtünmenin sorun olmadığı. siyasetin olmadığı bir üniversite. Ben siyasetle ilgilenmiyorum çünkü. 

64. Örtülü olarak sadece kendisinin bulunduğu bir toplantıda başının açılmasının istendiğini söylüyor. (Soru 36'da verilen. örnek) 

65. Yasağa uymayan 2 kişi var.l'i de 2. dönem geliyor. pes etti. Genelde yasağa uyum söz konusu. 

66. İnsan haklarına yazılan dilekçeler. mahkemeler sonuç vermiyor. Bu nedenle de uymak zorundayız. 

67.Hayır herhangi bir eylemde bulunmadık. 

68. Evet. Benim aşağılandığımı küçümsendiğimi hissettim. Oraya layık olmadığımı hissettim. 

69, Var. Dini sohbetler etmek amacıyla biraraya geliriz. Genelde örtülü arkadaşlarla ya da bize ılımlı kişilerle biraraya geliriz. 

70. Hayır. 
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72. Sosyal yönüm pek yok. Kitap okuma vb. konularda kendimi geliştirmediğim için. 

73. Herhangi bir yardım derneği olabilir. 

74.Benim sorunlarımı çözümleyecek partiler olarak FP yada MHP. 

75. Hepsinin amaçlarını tam olarak yerine getirdiğini düşünmüyorum. Hepsi koltuk kavgasında. 
samimiyet yok. Gerçekten amaçlarına uygun mu davranıyorlar yoksa orada kalmak için ne gerekiyorsa onu mu yapıyorlar? Benim kendimi yakın hissettiğim partiler de kısmen bu özelliklere (o sahipler. 

76.(75). soruda verdiği yanıtlar geçerli. 


— 77. Eşitlik. özgürlük. Ama yeri geldiğinde eşitliğin bağladığı yerde özgürlük, özgürlüğün başladı- 


ğı yerde eşitlik biter. 

Düşünce özgürlüğü, yaşam özgürlüğü, baskı olmaması. 

Bu konular üzerinde şimdiye kadar hiç düşünmedim aslında. 

Laiklik de, din ve devlet işlerinin birbiriden ayrılmasıdır. Dinin ayrı. devlet yönetiminin ayrı olması. Ama din tamamen vok sayılmamalı. Dini kurallar günün koşullarına uygun hale getirilerek devlet yönetiminde yer alabilir.Tamamen din ve devlet işleri birbirine karıştırılırsa, özgürlük kısıtlar. Tamamen ayırmamak da gerekir. Bazı uygulamalar yapılabilir. Belki şeriatın günümüze uyarlanması? Uyarlanabilir mi? 

78. Şeriat, Kuran'ın hayata geçirilmesi. devletin buna göre yönetilmesi. Ama günümüzde farklı. 
Yanlış uygulamalar görüldüğü için, şeriat çok baskılayıcı, insanların haklarını kısıtlayıcı bir sistem gibi görülüyor. Ben şeriatın söylendiği gibi kısıtlayıcı olduğunu düşünmüyorum. 

79.Basın da pek olumlu değil. Bazı olayların abartılmasında, bazı olayların sadece başörtülülerin üzerine kalmasında pek olumlu görmüyorum. Başörtünün yanında değil. Az çok karşıtlıkları var. Elbette tüm basın değil, Sonuçta bunu destekleyenler de var. 

80. Halkta hem karşı hem yanında olanlar var. Tam olarak ayırt edemiyorum. Batıda sözü geçenler (politikacılar, bir yerin öndegelenleri) daha çok karşılar.Bana göre türbanla ilgili toplumsal tepkilerin çoğunluğu türbanın karşısında. Destekleyici olarak sadece öğrenci gruplarını görüyorum. Tabii bazı partilerin desteği var, ama geneli karşısında. Parti desteğini hissetmiyorum, bana güç vermiyor. 

81. Eşitliğin olduğu. inancıma göre yaşayabildiğim, herkesin eşit eğitilebildiği. kişinin baskı görmediği, kendini özgürce ifade edebildiği bir ortam. 


ÖĞRENCİYE İLİŞKİN GÖZLEM, GÖRÜŞ VE AÇIKLAMALAR 


Türbanını omuzlarından sarkacak şekilde bağlamış. eteğinin üzerine uzun ceket giymiş bir öğrenci. 

77. Verdiği yanıtlardan demokrasi konusunda olduğu gibi. laiklik konusunda da daha önce düşünmediği. net bir görüşünün olmadığı anlaşılıyor. 
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GÖRÜŞME 


Bekar 


2. Sınıf 


SENNUKUNR 


Çalışmıyor, ev hanımı 

10, Yüksekokul 

11. Devlet memuru, Müftü 

12.5 kardeş ' 

13. Var. İki kardeşi daha var. 

14.130 -150 milyon 

15.Orta - Üst 

16. İzmir 

17. Ailesi ile birlikte 

18. İlkokuldan sonra örtünmeye başladım Bilinçli olarak ortaokula, imam hatipe geldikten sonra. 

19. Evet 

20.İlk başta ailemin etkisi. Zorlama değil, ama o havayı teneffüs ettiğim için, kendimde istediğimden. Bilinçli olarak üniversitede. Daha önce geleneksel anlamda örtünme var. Ama neyi niçin yaptığını farketme, üniversitede gerçekleşiyor. 

21.4 örtülü birey. 

22.Bizim sülalede daha çok bizim ailede var. Kuran'ı Kerim'deki örtüye ilşikin ayetler okunuyor. Dinimize göre gerekliliği konuşuluyor. 

23. Açık - kapalı ayrımı yapmam. İnsanın özüne inmek gerekir. Açık da kapalı da vardı. 

24. Var. Her ikisinden de var. Eşit. 

26. Birbirimizi karşılıklı olduğumuz gibi kabul ettiğimiz için iyi. (Sınıfta sadece 2 örtülü olduklarını söylüyor.Ama diğerleriyle diyaloglarının çok iyi olduğunu söylüyor.) 

27. Hayır. 

28. Önemli olan ilişkinin niteliği. Bir insanla ben anlaşabiliyorsam, onun açık yada kapalı olması farketmez. 

29.İlk etapta biraz var. Ama eğer o ilişki daha ileri gitmiyorsa sadece selamlaşmada kalır. Çünkü önemli olan o kişiyle anlaşabilmem. 

30, Benim inancımla, İslamiyetle bir bütündür. Diğerleriyle (islamiyetin diğer gerektirdikleri) bütünlüğünü düşündüğümde çok önemli. O, benim inancımın bir simgesi olabilir.(Siyasi bir sim ge değildir.) (Hristiyanlıkla karşılaştırıyor.) Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin gereğini yerine getirmek. Örtünme siyasi partilerden önce de vardı. Bu nedenle siyasi bir anlamı olamaz. Sadece benim inancımı simgeliyor. 

31. Neye, niçin inandığını bilen kimsedir.İslamiyeti bir bütün şeklinde yaşamaya çabalamak. Birkaç farzını yerine getirip. diğerleri atılamaz. Bireysel olarak birşeyler yapmaya çalışan kadın, inancıyla birlikte. 

32. Örtülü kadına yönelik ön yargıların ortadan kalkması gerekiyor. İslamiyete inanıp. gereklerini yerine getiremeyenler olabilir. Yanlışları doğru saymadıkça. İnsan Kelime-i Şehadet getirip müslümanım dedikten sonra o doğrudur. Onu biz tespit edemeyiz. 

33. En doğal hakları diyebilirler. 

34. Hayat bir süreçtir. Ben de sürekli değişiyorum. Bu nedenle kendimin net bir tanımını yapamıyorum. İnsanların özüne inmeye çalışan bir kişi olarak tanımlıyorum kendimi. 
Kendimi inanç kimliğimle tanımladığımda. benim inancımın diğer kimlikleri de (vatan sevgisi. kardeşlik) beraberinde getiriyor. ( İnancının ona zaten diğer kimlikleri de beraberinde getirdiğini söylüyor ) 

35. Evet. Birşeyleri vaparken bilinçli olmam konusunda bir farklılık varattı. Üniversiteye geldikten sonra düşünmeyi daha çok ön plana koydum. Belki üniversiteye geldikten sonra daha 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farklı bir yöne kayabilirdim. Ama üniversitedeki bilinçle olmadı. Geleneksel örtünme de olabilirdi. Ama üniversitedeki bilinçlenmeyle olmadı. 

36. Örtülüyken daha huzurluydum. daha rahat hareketler yapıyordum. Oysa şimdi sınıfta eskisi gibi rahat değildim. O yüzden bu kimliğimle devam etmek isterdim. 

37.Bazı zamanlar üzülüyorum. Ama başımı açtığımı fazla düşünmemeye çalışıyorum. Çünkü ben özde yine aynı kişiyim. 

38. Zorlukları fazla düşünmemeye çalışıyorum. Diğer insanlarla daha fazla zaman geçirip, daha hızlı yaşamaya çalışıyorum. 

39.Zorluklar fazla olduğundan kolaylıkları düşünmedim hiç. (Otobüste ver verme dışında bir kolaylığı yok) 

Neden orkestralı düğünlere kaulmazsınız? Erkek - kız ayrımına ilişkin. Erkeklerle tokalaşmama.Bazı kurumlarda biraz soğuk karşılanıyor. Sosyal hayatta (mesleklerde) pek çok kısıtlama var. 

40.Tüm zorluklar karşısında bütün gücümü Allah'tan alıyorum. İnancım önemli. Sınırsız bir güce dayanmak bana güç veriyor. Ailem yine bana güç veriyor, sınıf arkadaşlarım. 

41. Üniversite eğitimimi tamamlamak için bu yasa geçerli olduğu sürece vazgeçebilirim. Kızlara yönelik özel bir yer olursa önce çalışmaya ne kadar ihtiyacım var onu sorarım. Ona göre çalışırım.( Psikolojik, sosvolojik. ekonomik faktörleri gözönünde bulundururum.) Benim inancıma uygun olan işyerini seçerim. Kapalı olarak çalışma imkanım olursa çalışırım. 
Yoksa şu anda çalışmayı düşünmüyorum. Koşullar uygun olduğu taktirde ailem, eğitimime devam etme yönünde beni desteklediler. Ama seçimi bana bıraktılar. 

42.Zorunlu koşullar ortadan kalkuğında. En önemlisi de bu yasa ortadan kalktığında. Çünkü o zaman benim çalışabileceğim alanlarda da problem kalmayacak. 

13. Başını açmışlardır. Ama sonuçta kişilerin özleri çok önemli. Onların özlerinde değişen bir şey yoktur. 

44.Ben iki dünyayı düşünerek birşeyler yapmaya çalışıyorum. (Diğerleri böyle değil) İçki içmem. 
tokalaşmam(erkeklerle). bara gitmem. Ama öğle yemeklerinde Cafelere birlikte gidebiliriz. Erkek - kız karışık orkestralı düğünlere gitmemeye çalışırım. Evlenmeden önce tanımak için arkadaş olmanın anlamsız olduğunu, kişilerin zaten kendilerini farklı göstereceğini, gerçek tanımanın olamayacağını söylüyor. ( Ama buna karşılık) Bendebir defa gördüğüm kişiyle evlenmem. Geleceğe yönelik beklentilerimiz konusunda konuşurum. 

45. Kütüphaneye. yemek yemeğe. pikniğe giderim. Hayata dair herşeyi paylaşabilirim. İnançlarıma aykırı olmamak koşuluyla. İçki içilen yerlere gitmem örneğin. 

46. Hayır. Genelde toplumsal politik haberleri radyo ve TV'den öğrenirim. TV seçimi yapmam. 
Radyo da aynı. (Benim için önemli olan, nitelikli programdır.) 

47. Ali Bulaç. Andy Thomas (İslamiyeti seçen gazeteci yazar). Yusuf İslam. İslamiyetle ilgili gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan yabancı, özellikle Amerikan yazarlarını seçerim. Malcom x örneğin. 

48. Düşünüyordum. Şu anki yasak nedeniyle düşünmüyorum. Ayrıca çok da zor geliyor. Ama İleride yasada yapılacak değişikliklere göre fikrim değişir. 

49. Evet. Çok yoğun, yıpratıcı olmamak kaydıyla. Ayrıca başörtümle çalışabileceğim bir yer olmalı. Ekonomik anlamda ihtiyacım yoksa. örtülü olarak çalışabileceğim bir yer yoksa çalışmam. Ama inzivaya çekilmek anlamında çalışmamak değil. Bir şekilde sosyal aktivitelerimi (sinema. tiyatro. arkadaşlarla pikniğe gitmek. kitap okumak) yaparım. 

50. Çalışacağım yerin kurallarına bağlı. Örtülü olmam, mesleğimin gereklerini yerine getirmemi engellemez. | 

51. Nitelikli ilişki kalmamış gibi. İnsanlar öyle görünmek için birşeyler vapıyorlar gibi. Kendi özlerini ortaya çıkarmıyorlar sanki. Günübirlik arkadaşlar. Popüler kültürün etkisi belki. 
tüketime yönelik hepsi, çıkarcı. Bireyin düşünceleri de önemli. 

52. Hayır 

53.Fazla farklı değil. Bize karşı daha dikkatliler yine de. 

54. İnsanların kendi kişisel olarak yaptıkları şeylere dini kılıf bularak kurtulmaya çalışmak. Ama yanlış birşey. Kızlar daha kötü etkileniyorlar. 

55, Medyadan duydum. (Fadime Şahin olaylarından örnek veriyor.) Ayrıca Konya'da üniversitede okuyan ablamın bir arkadaşı vapmış ve daha sonra âyrılınca kızın bundan çok etkilenip 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bunalıma girdiğini söyledi ablam. Çünkü erkek bırakıp gidince, kız ortada kalmış, ne yapacağını bilememiş. 

56. Hayır. Çünkü bu ülkede yaşadığıma göre, burada bir hukuk sistemi olduğuna göre, ona uymak durumundayım. İkisi birlikte olmalı, Sonradan problem çıkmaması için. 

57. Türkiye'de geleneksel evlilik anlayışı var. Yat, kalk, yemek yap, bulaşık yıka. Ben öyle olmamasını istiyorum. Karşılıklı anlaşma, fedakarlık, kesinlikle inanç olmalı. Ama tabii inanç lı olup da kötü insanlar da olabiliyor. Bunu da gözardı etmiyorum. Kadın - erkek arsında farklı bir statü var. Ama hayata bakış, öz konularında uyuşma olması gerekir. 


çekilip oturan biri olarak değil, sosyal aktivitelere de devam eden biri olmak istiyorum. 

62. Başörtülü öğrenciler açısından sosyal aktiviteler onlara yönelik düşünülmemiş. Öğrencilerin arasındaki ilişki çıkara dayanmayan, ayrıma dayanmayan bir üniversite düşünmüştüm. Şu anda derse başörtülü girememem bir ayrımdır. olmaması gerekir. Üniversiteye aktarılan paralar hergün mermerleri değiştirmek yerine kütüphaneye aktarılmalı. Herşeyin ders olmadığı, dersin yanında sosyal aktivitelere daha çok önem verilmeli. 

63.Daha geniş kütüphaneye sahip olan, insanların yeteneklerini sergileyebilecekleri yerler olmalı. 
kişilerin içlerindeki cevheri açığa çıkarabilecek alanlar, kurslar olmalı. Herkes aynı düşünceye sahip olmadığından. özgür düşüncenin olduğu bir üniversite olmalı. Ezberden çok araştırmaya davalı bir üniversite olsun. 

64. Yasanın ilk uygulanmaya başladığı zaman oldu. Dersime çalıştığım halde giremediğim zamanlar oldu. O zamanlar hocalarımın başörtüm açmama ilişikin konuşmaları oldu. 

65. Şaşırmışlardı. Tasvip etmediklerini, psikolojik olarak etkilendikleri bir gerçek. Ama geneli açmak zorunda kaldı. Bu derece psikolojik etkilenme görmemiştim. 

66. Yasak, anlamsız geliyor. İnsanlar eğitimi eşit olarak almalı. İnasanların giyimi, sakalı eğitimde etkili olmamalı. Bu olaylar hayata dair geniş düşünemediğimizi gösteriyor.Kaynakları doğru kullanmadığımız için yanlış yerlerde takılıyoruz. Çözmemiz gereken pek çok sorun varken, bu konuda zaman harcıyoruz. 

67. Eyleme dökülmüş bir protesto yok. Ama isteyerek de başımı açmıyorum 

68.Evet çok yoğun duygular hissettim. İnsan haklarının nerede olduğunu düşünmüştüm. Psikolojik bunalım yaşadım. Hayatta iyinin yanında kötü şeylerin de olduğunu gördüm. 

69. Hayır 

70. Hayır 

72.Birçok kollektif şeylerin birverlerde yanlış yaptıklarında kendimi orava dahil etmek istemedigim için. Öyle bir gruba katıldığımda, onların yaptığı yanlışlıklardan kendim de sorumlu tutulacağımdan dolayı istemedim. O tür gruplar uçta bence. İnsanlara inememişler. Bireysellik önemli. Bir zamanlar Amerikada etkiliydi. şimdi de bizde. Önemli olan bireyin yaptıklarıdır. 

73.Beni yoksayacak. kendi yanlış işlerine beni alet edecek bir grup içinde bulunmak istemem. 
İnsan ölçüt alınarak yapıcı gruplar içinde yer almak isterim. Kitap okumanın vs. paylaşıldığı bir grup. çevre koruma ile ilgili. 

74. Türkiye'de hayır. Tüm partiler, partiyi borsa endeksi gibi görmeye başladılar. Beni olduğum gibi kabul etmedikleri için, parülerin yarısından fazlası eleniyor. Geriye kalanlar da problemleri çözmek için niyet kadar işinde ehil olmak önemli. İşin tekniğine hakim olmalılar. 

75. Tam oturmamış. Neyi savunduklarını, amaçlarını tam olarak ortaya koyamamışlar. Toplumun problemleri çözme yönünde bir uğraşıları yok. Kendimi siyasi partilerin hiçbirine yakın hissetmiyorum. Parti düzeyinde pek çoğu kendilerini düşündüklerinden. diğerlerini vok saydıklarından onlara hiç yakın değilim. Diğerleri de somut çözümleri ortaya koymuyorlar. Çok soyut kalıyorlar. 

76. Seçin zamanı farklı, diğer zamanlarda farklı tutumlar sergiliyorlar. 

77. İnsanların haklarını elde edebildikleri bir ortamın olması gerekiyor. Karşılıklı anlamaya çalışma olmalı. Çoğunlukla beraber diğer kesime de bir takım şeyler verilmeli. Burada 9099 
müslüman derken bile birtakım Şeyler verilmiyor. Laiklik anlayışı ülkeden ülkeye değişiyor. 
Amerika - Türkiye karşılaştırması. Bireylerin kişisel anlayışından kaynaklanıyor.Batının iyi yönlerinden faydalanılmadığı ortaya çıkıyor. Amerika'da istediğin yere istediğin kılık kıyafetle gidebiliyorsun. Almanya'da da vs. pekçok Avrupa ülkesinde de. 
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78. Farklı kesimlerden insanlar, farklı şekillerde algılıyorlar. Şeriat deyince belli ülkelerin yanlışlarını dikkate almamalı. Şeriat gidilen yol demek. Şeriat dendiğinde İran, Afganistan, Irak dendiğinde korkutucu geliyor. Bence şeriat, İslamiyetle bir(aynı). İslamiyeti anlamaya çalışıp şeriatı, onun içinde geçen bir kavram olarak anlarsak problem kalkar. 

79.Hiç gerçekleri yansıtmıyor. Türbanlıları yanlış lanse ediyorlar. Ürkütücü. korkunç. Örneğin; “başörtüsü” kelimesi varken. “türban'ı kullanıyorlar. Basının bir kısmı ve düşünen kesimler tarafından ortaya atılan bir kavram. Bu basının geri kalanı içinde de diksiyonlarının vs. 
düzgünolması gerek. İslamiyette “İşinin ehli olmak” önemli. Müslüman olabilirsin ama bu 

- işin gereklerini yerine getirmen gerek. 

80. Toplumsal tepkiler. destekleyici olanları var ama yeterli değil. Diğerleri çok önyargılı. İnsan haklarını çok sınırlı kullanıyorlar. İnsanın en doğal özelliği olan inanç özgürlüğünü savunmuyorlar. 

81. İnsanların olduğu gibi kabul edildiği, insana dair bütün hakların verildiği, maddi şeylerin yanında manevi şeylerin de (sevgi. barış. inanç) düşünüldüğü ve sosyal - ekonomik problemlerin çözülmeye çalışıldığı, bu konuda somut adımların atıldığı bir toplum, geriye değil ileriye giden bir toplum. Toplumsal kurumların iyi işlediği. özellikle sağlık ve ekonomi önemli. 
Psikoloji önemli. 


ÖĞRENCİYE İLİŞKİN GÖZLEM, GÖRÜŞ VE AÇIKLAMALAR 


Türbanını omuzlarından sarkacak şekilde bağlamış, mantolu bir öğrenci. 

30. Sürekli diğer dinlerle karşılaştırma yapıyor. Şöyle diyor: “Örneğin Hristiyanlığa baktığımızda, onların dinini simgeleyen birşey yok kendilerinde. Ama ben kendime bakıp dinimin simgesini gördüğümde, böyle bir dine sahip olduğum için şükrediyorum”. 

32.Bir taraftan her örtülü kadından - kim bilir örtünün altında ne vardır?- dive şüphe duyulmaması gerektiğini belirtirken: diğer taraftan örtülü olup kötü davranışlarda bulunanlar da olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla, “her örtülü kadın müslüman kadındır. örtülü olmavan müslüman kadın seğildir” demenin yanlış olacağını, bizim böyle bir saptama yapmaya hakkımız ol madığını ifade ediyor. “Önemli olan yaptığımız yanlışları doğru saymamak. yaptığımız yanlışların bilincinde olmak. Ben örtülüyümdür. ama başka bir emri verine getiremiyor olabilirim. 
Karşımdaki de örtüsüz olabilir. ama o da belki diğer emirleri yerine getiriyordur”. 

3$. Burada. kendi örtüsünün geleneksel örtüden farklılığını ifade ediyor. Ve geleneksel örtünme de farklı yönlere kayılabileceğini. ama üniversitedeki bilinçlenme sonucu öyle olmadığını. 
tam aksine örtüye olan inancının düşünmeyle birlikte pekiştiğini söylüyor. 

36. Burada. örtülü iken üniversitede yaşadığı zorluklardan söz etmiyor. örtüsünü açtıktan sonra sınıfta yaşadığı huzursuzluktan bahsediyor. 

39.Erkeklerle toka yapmamasının problem yapıldığını söylüyor. Ve hemen yine yabancı ülkelerle özellikle Amerika ile (ve 12 yaşına kadar 4 yıl yaşadığı Almanya) karşılaştırarak. oralarda bu davranışının nedenini “inancımdan dolayı” diye açıkladığında çok normal karşılandığını, hatta saygı duyulduğunu söylüyor. 

62.“Sosyal aktiviteler. başörtülü öğrencilere yönelik düşünülmemiş” derken. ne demek istediğini soruyorum. şöyle açıklıyor: Kızların girebileceği bir yüzme havuzunun olmamasını. yine kızların kendi aralarında oynayabileceği tenis salonunun olmadığını söylüyor. 
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GÖRÜŞME HI 


. Ziraat Fakültesi. Süt Teknolojisi 
4. Sınıf 

İzmir 

- 7 Düz Lise (Namık Kemal Lisesi) 
8. İlkokul mezunu 

9. Ev hanımı 

10. Ortaokul mezunu 

11. Esnaf (İşçi emeklisi) 

12.3 


GULEN 


13. Yok 

14.200 milyon 

15. Orta 

16. İzmir 

17. Arkadaşım ile birlikte evde 

18.Lise 2. sınıfta 

19. Bazı zaman açabilir (Düğünlerde vs.)Annesinin örtüsünün: saçları önden biraz gözükebilir şekilde başörtüsü olduğunu söylüyor. Kendisininkinden farkını vurguluyor. 

20.Lise 2'de kişisel. fitraten. (Namık Kemal Lisesi'nde okuduğunu. buradaki kızların genelde çok hoppa, diskolara gitmekten hoşlanan kızlar olduğunu söylüyor. Ve kendisinin bu kızlarla hiç anlaşamadığını, hep kavga ettiğini. daha çok erkek arkadaşlarının olduğunu söylüyor. Bu erkeklerin de ona örtünme konusunda hiçbirşey söylemediklerini. ama dindar kendi hallerinde erkekler olduğunu söylüyor. Ve örtündükten sonrada sadece onu tebrik ettiklerini söylüyor, örtülülere karşı bir ilgisinin olduğunu, öyle karar verip. kendisi gibi düşünen bir arkadaşıyla birlikte örtündüklerini söylüyor. Ama daha sonra arkadaşının açıldığını söylüyor.) 

21.Benim dışımda annem biraz. 

22.İlk örtündüğümde negatifti. İleride sorun çıkacağına yönelik kaygıları vardı.Bu genç yaşta örtünmenin herşeyden kendini soyutlamanın doğru olmadığını, söylediler ilk başta. Sonraları benim karalı olduğumu görünce onayladılar (zorunda kaldılar).Bu tavrımı sürdürmede onların karşı çıkışı da etkili oldu. (Gençlik psikolojisiyle açıklıyor) 

23.Bir grup kızların düşünceleri. hareketleri. okudukları kitaplar hoşuma gitmedi. Hoppa tiplerdi Bir grup da benim gibi (3 - 4 kişiden oluşan) 

24.İlk üniversiteye geldiğimde arkadaş çevrem epeyce genişti. Çoğu mezun oldu. Şu anda pek yok. 4. sınıf olmaktan kaynaklanıyor. 

25.Lisede örtündüğüm için etkilemedi. Çünkü lisede zaten derslere başı açık giriyorduk. 

26. Sınıfta örtünen tek kişiyini. Diğerleriyle ilişkilerim iyi. 

27.Erkekler daha saygılı. Kızlar normal davranıyorlar. 

28.Bu insanın kişiliğiyle ilgili. Örtülü olanlarla daha az samimi olduğumdan sizli bizli konuşurken diğerleriyle senli benli konuşurum. Burada örtülü olup olmamaya bağlı farklı bir tavır söz konusu değil, sadece ilişkinin samimi olup olmamasına göre değişir. 

29. Sağlar. Örneğin: Otobüste kapalının yanına otururum. Adres soracağımda ona Sorarım vb. “tanımasanı da biz örtülüler birbirimize tebessüm ederiz Bu nedenle de daha kolay ilişki kurarız. 
Çünkü, tebessüm peygamber efendimizin sünnetidir. 

30.Dindar olmanın gereği olduğunu biliyordum. Sonradan bir ayette geçtiğini öğrendim. Ve daha huzurlu olduğumu hissetim. Tanıdığım çoğu kapalılar da benim gibi düşünüp de örtünen ler. Yani aslında ilk bakışta çok da nedenini bilmeden. ama sonradan öğrenenler. 

31.Bence dindarlığın ölçüsü örtünme değil. Bazı kişiler geleneksel olarak örtünüyorlar. İbadetini yerine getiren. çocuklarına gerekli ahlakı. edebi öğretebilecek. insanlarla ilişkisinde başarılı olan. seviyeli olan kadın müslüman kadındır.Kapalı birinin dedikodu yapması olabiliyor. 
Açık arkadaşlarım da pekala benden bile yukarıda saydığım nitelikler konusunda hassas olabiliyor. 
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32. Müslüman kadın olma yolundadır. bir aşamasıdır, başıdır. Gitgide o yönde kendini yetiştirmeye çalışır. 

33. Örtünmeyenler içinde de dindar. gayri hassas olanları vardır. Bu nedenle tanımlayabilirler. 
(G1W'de açıkladı) 

34. Hiçbir tuttuğum parti, taraf. akım yoktur. Mini etek giyen arkadaşıma da saygı gösteririm. 
peçe takana da. Herşeyin ortasındayımdır. Objektif. Osmanlıyım. Osmanlının hoşgörüsüne, 22- yıfın yanında olmalarına, İslamiyeti yaymalarına hayranım. 

35. Evet. Örtünmenin tek başına yeterli olmadığını, diğerlerinin tamamlayıcı unsur olduğunu 

36.Derse giriş çıkışımız zorlaştı. İlk zamanlar bunalıma girmiştim. Sonra birara sürekli açabilirmiyim diye düşündüm. Ama sadece bu konudan dolayı açtığımı düşündüm. Açtığımda vicdanen rahatsızken, kanundaki zorunluluktan dolayı bunu yaptığımı düşündüğümde vicdanen de rahatladım.Bazı hocalarımızın başımızı açtığımızda, beni böyle beğenmesi hoşuma gitmiyor. 

37.Bu zorluklar beni pek etkilemiyor. 

38. Şu anki zorluklar ortadan kaldırılamaz diye düşündüğüm için birşey yapmıyorum. 

39. Bazı insanlar sana hürmet gösteriyor, bacım vs. (otobüste). Bazıları laf çarpabiliyor. 
küçümseyen bakışları olabiliyor. 

40. İnancım. Böyle huzurlu olmam. Böyle kabul edilmiş olmam Hayatımı buna göre düzenlemiş olmam. 

41, Üniversite eğitimimi tamamlamak için kanun geçerli olduğu sürece çalışma durumuna göre değişir. Devlet kurumunda olursa zorunlu koşullar olduğu sürece açabilirim. Ailemin baskısıyla vazgeçmem. Evlendiğim kişi istese bile açmam. 

42. Koşulların gerektirdiği sürece. 

43. Onlardan beklenenleri yerine getirmek için böyle bir fedakarlık yapabiliyorlar. 

4.Ben sınıfta tek başıma bir erkek arkadaşımla oturamam. Erkeklerin yanında kendimi denetlerim. Ben bir erkeğe kendimi denetlemem gereken biri olarak bakıyorum. Ama bir başka açık arkadaşım onlara çıkabileceği biri olarak bakabilir. Yaşama bakış açılarımız arasında fark yok. Ben cafe ortamını pek beğenmiyorum. Kantine gidebilirim. Onlar iskambil oynar. Ben kitap okuyabiliyorum, arkadaşlarımla oturup konuşabilirim. 

45.Ders çalışmak, birlikte dolaşmaya çıkmak, oturup bir yerde konuşmak, arkadaşlarıma ziyarete gitmek. alışveriş yapmak. 

46. Sürekli alınan gazete dergi yok. Radvo dinlerim, her türlü gazete dergi okurum. 

47. Orhan Pamuk, John Gray (Erkekler Marstan, Kadınlar Venüsten). Mehmet Akif Ersov. Taşkın Tuna (Boğaziçi Yay. - Uzayla ilgili, İnanca dayalı açıklıyor) 

48. Evet. Hazırlık okumak için. İngilizce öğrenmek amacıyla. 

419. Evet.Devlet kurumunda başımı açmak şartıyla olsa da. Çalışmayacak olsam okumazdım 

30. Çalıştığım yere bağlı. Örtülü olmam, mesleğimin gereklerini yerine getirmemi engellemez. 

51. Ciddi anlamda çıkan kız-erkek çiftlere saygım var. Ama bazı şeyler çok alanen yapılıyor. Hoş olmuyor. 

52. Hayır. 

53. Hayır. Örtünenlere o gözle bakmıyorlar. Şu anda ben kendi arkadaşlarımın arasında kapalı birinin çıktığını görmedim.Bence de olabilir. ama açık olanlardaki gibi değil, daha mesafeli. 

54.”Muta” nikahı, erkeklerin bir bayanla rahatça münasebette bulunması için yaptıkları dini nikah. Erkek bunu kullanarak çok sayıda bayanla - dini kalıp altında - birlikte olabilir. Peygamber efendimiz bunu yasaklamış diye öğrendim. 

55. Yok 

56. Hayır. Bayan hakları. Devletin verdiği haklardan bayan vararlanamaz. çocuğuna miras kalmaz Evliliği garantiye almak. istediğinde bırakıp gitmesini engellemek için. Yine aynı şekilde “na faka olayında da resmi nikah gerekli. 

57.Dindar erkekler ikiye ayrılır: Entel dindar. takvalı dindar. Entel dindarlar. yeri geldiğinde çaylarda, erkek-kadın birarada oturabilirler, bayanlarla rahat konuşabilirler, kafelere gidebilirler. ibadetlerini de yerine getirirler. Takvalı dindarlar ise Allah'tan korkan. daha sıkı. 
haremlik selamlık. kendilerini dinen yetiştirmiş kişilerdir. Hem entel hem takvalı dindarlar da oluyor. Hem entel hem takvalı dindar espiritücl. mesafeli ilişki kurabilen, sohbetinden çok 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şey öğrenebileceğin, bir bayanla sizli bizli konuşan biridir. Ben hem entel hem takvalı dindar bir kişiyle evlenmek isterim. 

58. Çıkma da olabilir. adayların arasından seçerek yarı görücü usulü de olabilir. Mutlaka tanıyarak 

59.Ben de evleneceğim kişiden beklediğim özelliklere sahip olmak isterim. Ben insanlarla daha rahat konuşabileceğimiz, ailece gidebileceğimiz, arkadaşlarımız olmalı. Bence kadınlı erkekli oturulabilmeli. 

62.Her yönüyle dört dörtlük. Ama girince lisenin biraz daha rahatından farklı değil. 

63.Daha serbest. Hocaların bizi serbestçe azarlayamayacağı. hocalara karşı haklarımızı sonuna 


gözükünce, hoca görüp. “başörtüsünü cebine katlayıp koymuşsun. sen de böyle mezun olup gideceksin” dedi. Aynı hoca, “yüzün gözün açılmış” der. 

65.3 kişi okulu bıraktı. Diğerleri devam ediyor. 

66. “Yaşın yanında kuru da yanıyor diye düşünüyorum.Başörtüsü ideolojik diyorlar. Ama benim arkadaşlarımın içinde mescide gelenler arasında hiç yok. bu nedenle örtünen yok. 

67. Hayır 

68. Hayır 

69.Tek bir grubum var. Sınıf arkadaşlarımdan oluşuyor. 

70. Hayır. 

72.Benim kendimi ifade edebileceğim bir grup yok. 

73. Yeşillikçi bir örgüt içinde olmak isterdim. Yardımlaşma derneği içinde olmak isterdim.(Kosova) 

74. Hayır. Partilerin içinde iyi insanlar olabilir. Adnan Menderes. Adnan Kahveci gibi. Ama parti olarak düşünmedim. 

75.Al birini vur ötekine. 

76. Sağ taraf daha iyi, destekliyorlar. Muhafazakar kesim oldukları için destekliyorlar. Diğerlerine nazaran daha olumlu bakıyorum. 

71, Demokrasi insan düşüncesine saygıdır.Ama bunu söylevenler kendileri yapmıyorlar. İnsanın kendi düşüncesi yüzünden ekmek parasıyla oynanmamalı.Laiklik. bir anlamda doğru, din ve devlet işlerini birbirine karıştırmamak. Ama insanları birleştirme anlamında birbirine karıştırılabilir. Devlet kurumunda çalışan birinin dini gereği başını kapatması gerekir. Ama laiklik olacak diye başını açması anlamsız. Laiklik gereksiz. 

78. Şeriat, kısasa kısas olayı. Bazen gerekli olduğunu düşünüyorum. PKK'lılar için gerekli. 
Türkiye'de idam cezasının kaldırılması yanlış. Gerekli insanlara gerekli ceza verilmeli. 
Şeriatın toplumu düzenlemede ne gibi kuralları içerdiğini bilmiyorum. 

79.Basın. bu konuda ön yargılı davranıyor. Haberler yorumsal. Solcu bir grubu polis dövdügünde acındırılır. örtülü bir kız dövüldüğünde kızın suçundan bahsediliyor. Hu çeken. kendilerine şiş sokan insanlar ekrana getirilir. TGRT, TRT'nin bazı programları, STV iyi sadece. 

80. Fadime Şahin vs. olaylarından sonra. bazılarının kişisel hataların (kapalı birinin dedikodu yapması. hacı esnafın birini kazıklaması vs.) dan dolayı insanların. dindar insanlardan midesi bulanmış. İslamiyetten soğumuşlar. 

81. Osmanlı dönemindeki gibi insanların bulunduğu, değerlerimle övündüğüm. amaca yönelik. 
verici, eğitimli, efendi gençlerin olduğu bir toplumda yaşamak isterdim. 


ISI 


ÖĞRENCİYE İLİŞKİN GÖZLEM, GÖRÜŞ VE AÇIKLAMALAR 


- Türbanını-omuzlarından-sarkacak şekilde bağlamış, mantolu bir öğrenci, 

41. Ailesinin baskısıyla örtünmekten kesinlikle vazgeçmeyeceğini, eğer bu durumda vazgeçebilecek olsaydı en başta vazgeçebileceğini ifade ediyor. Burada bir hocasının ona şöyle bir soru sorduğunu söylüyor: 

- Diyelim ki çok severek birisiyle evlendin. Fakat eşin, senden başını açmanı istiyor. Ne yapardın? 
- Tabii ki vazgeçmez. açmazdım. 

- Ayrılacak olsanız bile mi ? Bu kadar kolay mı? 

- Beni böyle beğenip almış. Bu nedenle açmazdım. 

54. “Peygamber efendimiz Mekke'den Medine'ye gittiğinde. tüm kadınlar. çocuklar Mekke'de kalıyor, bütün erkekler Medineye gidiyor. Burada, birtakım gereksinimlerini karşılayabilmeleri için, peygamber efendimiz erkeklerin oradaki kadınlarla geçici bir süre birlikte olabileceklerini söylüyor. Bunun içinde *'Muta Nikahı” yapıyorlar kendi aralarında. Ancak daha sonra peygamber efendimizin bunu yasakladığını öğrendim.” 

57.Dindar erkeklere. entel dindar ve takvalı dindar olarak ikiye ayırdıktan sonra, önce entel dindar bir kişiyle evlenmek istediğini belirtmişti. Ama daha sonra hem entel hem takvalı dindarların da olabileceğini söyledi ve onların özelliklerini sıraladı. Ve fikir değiştirerek hem entel hem takvalı dindar biriyle evlenmek istediğini söyledi. 

717. “Geçenlerde Tansaş'a gittim. Halley alacağım. Bulamayınca sordum. Ve bana artık Tansaş'ta 

ÜLKER'in ürünlerinin satılmayacağını söylediler. Ben Ülker'in ürünlerini seviyorum. Sadece 

İslami kesime ait diye bir firmanın ürünlerinin satılmamasını anlamsız buluyorum”. 
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GÖRÜŞME IV 


Trabzon 

22 

Evli 

İletişim Fakültesi. Radyo TV ve Sinema 
. 4.sınıf 

İzmir 


Düz Lise (İnönü Lisesi) 

İlkokul mezunu 

Vefat etti.(Hayatta iken Trabzon'da tarlada çalışıyordu). 

10. İlkokul mezunu. 

11, Serberst meslek, müteahhit 

12. 6 kardeş 

13. Yok 

14. 90 milyon (Eşinin maaşı) 

15. Orta 

16. İzmir 

17, Evde. eşiyle. 

18. Üniversite 1. sınıfta. 

19, Evet. Ama benim düşüncemle bağlantısı yok. Onlar benim örtünmemi istedikleri halde baştan ben istemedim. Bilmeden birşeyler yapmak istemediğim için örtünmedim. 

20. Üniversitede yakın bir arkadaşımın ölümüyle kapandım. Ben hayatımda ölülerden çok korkarım. O ana kadar hiç ölü görmemiştim. Yakın arkadaşım olunca ilk kez morga gittim ve onu görmek istedim. Yıkanırken de gördüm. Ve şu anki eşim (o zaman henüz evli değillermiş) bana “bak N.. şu anda iki ayrı alem yanyana duruyorsunuz. Arkadaşın ölü. sen yaşıyorsun. Peki sen kendini ölüme hazır hissediyor musun?” dedi. Söylediklerinden çok etkilenmiştim. Cevap verememiştim, çünkü hiç hazır değildim. Bundan sonra da, geleneksel olarak ölü evine başörtülü gidilir ya, ben de bu süreçte hep başörtü taktım. Ve bir daha da çıkarmadım. Birileri bana örtün demedi. Kadının kendini dış dünyadaki kötülüklerden koruma, kötü bakışlardan korumak olarak algılıyorum örtünmeyi. İnsanları göz zinasından korumak. Bu, toplumdaki zina. fuhuş vb. de engeller. İslamiyette kapanma şekli yoktur. Vücudunun hatlarını belli etmeyecek şekilde kapanmak söz konusudur. Kimisi bol elbise, kimisi pardesü. kimisi de çarşaf giver bu nedenle. Ölüm düşüncesi, İslamiyeti biraz daha öğrenmek. 
Bu iki faktör birlikte örtünme kararını almamı sağladı.Şahıs olarak etkilendiğim bir insan yok 

21. Ailemde bulunan bütün bayanlar örtülüydü. 

22. Annemin gerçekten örtünmenin anlamını bilerek örtünmediğini biliyorum. Geleneksel olarak bir örtünme var. İslamiyetin bir emri olduğunu bildikleri için bunu yapıyorlar. 

23. Oldukça serbest bir yaşam tarzı vardı. Çok kötüydü. felaketti. 

24. Var. Üniversite arkadaşlarıyla fazla bağlantım yok. Üniversite yaşamı dışındaki sorumluluklarım nedeniyle. 

25. Fazlasıyla etkiledi. Örtünmeden önceki arkadaş grubum benimle ilişkilerini tamamen kestiler. 
Benimle birlikte görünmek. sanki onları utandırır hale geldi. Ama bu benim düşüncelerime göre. beni fazla etkilemiyor. Bana göre. bir insan giydiği kıyafetin hakkını vermeli. Doğal olarak ben de bu kıyafetimle bir disko ortamını, kafe ortamını paylaşamam onlarla. Bu durumda fazla üzülmedim. Eğer onlar gerçek dostlarım olsalardı. beni övle kabul ederlerdi. Demek ki gerçek dostlarım değillermiş. 

26. Oldukça iyi. Çünkü ben insanları kıyafetlerine. giyim tarzlarına göre değerlendirmiyorunu 

27. Hayır. Başörtüsü sorunu Türkiye'de ilk gündeme geldiğinde biraz tepki vardı. ileride sorunlar çıkabilir diye. Şu anda oturmuş durumda. 

28. Hayır 

29. Hayır. Çünkü her örtülü birbiriyle anlaşâcak diye birşey vok. Tün örtülü insanların havata bakış açıları vs. aynı olacak diye birşey vok. Ama öyle bir insanı görmek bana huzur veriyor. Onlara yaklaşmak daha kolay oluyor. Herhalde kıyafetinin verdiği bir güven. 

30. Örtünmek. bayanların haram kılınan yerlerinin kapatılmasıdır. (20. sorunun cevabına bak.) 
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31.Allah'a inanan, onun emirlerine koşulsuz riayet eden ve ibadetlerini verine getiren, gerek dış görünümüyle gerek kişiliğiyle örnek bir insandır. 

32.Biraz da bu bizi ayrımcılığa götürüyor. İnsanlar arasında ayrımcılığa neden olur. 

33. Örtünmek, İslamın emirlerinden bir tanesidir. Kelime-i Şehadet getirip Allah'ın varlığına inanan herkes müslümandır.Bövle bir ayrım yapmak hiçbir insanın haddine düşmez. O yüzden açık bir bayanın da kendini müslüman kadın olarak tanımlaması çok doğaldır. Sadece emirlerin birine uymuyordur. 

34.T.C.'de yaşayan bir müslüman. topluma faydalı olmak için çalışan biri olarak tanımlarım 


kendimi, İnsanı önce insan olarak düşünüp değerlendirmeyi seviyorum. Değişik düşüncelere yer veririm. 

35. Hayır. Çünkü bu benim sivil yaşantımda başlamıştır. Üniversitede bir sorun haline gelmesi beni çok üzdü. 

36. Hiçbir kolaylığı olmadı. Tam tersine başörtüsü sorun haline getirildiği için. hep zorluklarla karşılaştım. İnsanlar özgür olduklarında dinlerini yaşayabilir. Benim şu anda özgürce yaşadığım söylenemez bu ülkede. Bu nedenle dinimi de tam olarak yerine getiremiyorum. 

37.700 yılda kazandıklarımızı bir yılda kaybettik. Dünya alemi, Osmanlıyla birlikte, onlardaki inançla birlikte, onları silahla yıkmanın mümkün olmadığını gördü. Bu durumda şu anda ülkemizi tam bağımsız bir ülke olarak göremiyorum. Kendimi diğerlerinden çok daha fazla Kemalist hissediyorum. 

38. Hukuki bakımdan yapılacak birşev yok. Sistemin değişmesini ve yöneticilerin insan haklarına uygun davranmasını, inanca saygı duymalarını bekliyoruz. 

39. Kolaylıklar: Dışarıdan insanlar daha bir güvenle, sıcak yaklaşıyorlar, Toplumun aydın geçinen 

kimseleri bize cahil gözüyle bakıyorlar. Kemalizm düşmanı olarak bakıyorlar. Ama gerçekten bizi tanıdıklarında öyle olmadığımızı görüyorlar. Kendimi Allah'a çok daha yakın hissettiğim için, psikolojik olarak kendimi çok daha huzurlu hissediyorum. Bu. bana yetiyor. 
Zorluklar: TV'deki Fadime Şahin'lerie biz çok yıpratıldık. Ben de böyle bir olay yaşadım. 
Konak'ta bir grup genç birden etrafımı sarıp. “Benim ikinci eşim olur musun?” dediler, neye uğradığımı şaşırdım. Yani artık insanlar sokaktaki herhangi bir örtülü bayana “sen benim ikinci, üçüncü eşim ol” diyebildiler. (İslamiyetin çarpıtıldığını söylüyor). 

40. Ebedi hayatımı düşündüğüm için. bunu yapıyorum. Ölüm olayını düşündüğümden. Allah'a inandığım için. onun emirlerini yerine getirdiğim için huzurluyum. Etrafımdaki herşeyi yaratan Allah'tır. Allah'a bize sınırsız güzellikleri sunduğu için, bizim de ona yaptıklarımız bir teşekkür anlamındadır. minnettarlıktır. 

41. Sivil hayatta benim tesettürümle çalışabileceğim alanlar var. İslamiyet ilime çok önem veriyor. Eğitim dışında hiçbir koşulda örtünmekten vazgeçemem. 

42. Mezun olana kadar. 

43. Açanlara da açmayanlara da saygı duyuyorum. Açanlara daha fazla destek olmak gerek. 
Yerimizi terk edip gitmekle hiçbirşey elde edemeyiz. Bu ülkede birşeyler elde etmek istiyorsak, bu ülkede söz sahibi olmak zorundayım. 

MM. Hayata bakış açılarımız. ideolojik düşüncelerimiz farklı. Bizler insanlar için daha yararlı olacak şeyleri isterken, diğerlerinde biraz daha bencillik görüyorum. Oysa bence insanlar toplumun. ülkenin refahım düşünmeliler. Onlar daha bireyci, daha serbest. Boş zaman etkinliklerinmiz biraz farklı olabilir. Ben kitap okumayı, tiyatroyu tercih ederken, onlar diskoya. Kafeye giderler. Ben diskoya. gazinoya gitmek istemem. İslamiyete ters düşen bir hareketi yapmak istemediğim için kendimi sınırlandırırım. Kız erkek ilişkilerine bakışlarımız da farklı, İlişkiler yozlaşmış. basitleşmiş. Ama bizler İslamiyetteki kadın - erkek ilişkilerindeki sınırlamalara uygun davranmalıyız. İnsanlar sadece evleneceği kişilerle belli sınırlar dahilinde görüşebilir. Herşey seviyeli. sınırında kalmalı. Bizler öz kültürümüze geri dönüp yaşamalıyız. 
Avrupalılaşacağız diye kendimizi kaybetmemeliyiz. 

45. Kültürel faaliyetlerde örneğin aynıyızdır. Düzgün bir kafeterya. çav bahçesi olursa yine birlikte gideriz. Eğitimimizle ilgili konularda yine ortak hareket ederiz. 

16. Bayrak (siyasi). Çınar (gençliğe hitap ediyor). Tarih ve Medniyet Dergileri. Gazete almıyorum. 

47. Aykut Edibali (Bayrak Dergisi yazarı). Doğan Cüceloğlu. Leo Buscalio, Susanno Tomaro. 
Kazım Karabekir. ..... Sinanoğlu, 


18. Hayır. Çünkü topluma daha zivade faydalı olmak istiyonım. Amerika'da da burs kazandım. 
ama gitmedim. Çünkü o zaman Amerika'da hizmet etme şartım vardı. Ben bunu istemedim. 
Yüksek lisansın zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Bir insan yüksek lisans yapmadan faydalı olabilir. 

49. Evet. Koşullar uygun olduğunda. 

50. Evet. Benim mesleğim zaten vazıma yönelik olduğundan. yazılarımla düşüncelerimi sonuna kadar savunacağım. 

51. Mecburen biraradayız.Cıvık ilişkiler, taçkalaşmış, olduğumuz seviyeye uygun davranışlar değil. 

52. Evli. 


53. Kapalı arkadaşlar flört olayından kaçarlar. Kaçmalıdırlar da.Evlilik öncesi ilişkiler, evliliği ||| © olumsuz etkiler. o Zaman evlenince yaşanacak birşey kalmaz. Güzel duygular evlilikle birlikte yaşanmalı. 

54. Bilmiyorum. İslam dininde kesinlikle böyle bir şey yok. 

55. Hayır. 

56.Evliliklerde iki nikah birarada olmalı, Dini nikah. Allah katında bu ilişkinin helalleştirilmesidir. Resmi nikah, insanın ülke koşullarında hukuki haklardan yararlanması için şarttır. 

57.Evlenmeden önce İslami değerlere savgı duyan, bunun bilincinde olan. benim yapacaklarıma saygı duyan, kültürlü, sevebileceğim, sevilebileceğim, bana saygı duyan. dürüst olan, evlilik içinde alınacak kararlarda bana da danışan bir insan olmasını isterdim. Bu özelliklere sahip birini de buldum. Türban sorunu ortaya çıktığında da beni çok destekledi. 

60.4 yıldır tanıdığım bir insandı. 

61.Bu kadar güzel olduğunu bilseydim daha önce evlenirdim. Her açıdan paylaşımcı, ev içi işler dahil, her konuda benim fikrimi alır. 

62. Üniversite, eğitimin doruğa ulaştığı, gerçekten mesleğe yönelik eğitim alındığı, özgürlüklerin çok fazla olduğu bir yer olarak düşünüyordum. Oysa branşıma yönelik çok da iyi bir formasyon aldığım söylenemez. Eğitimimiz daha iyi olabilseydi. tam bir uzman olarak mezun olabilseydik keşke. Ders işleme bakımından daha serbest. özgür (liseve göre). sosyal faaliyetler fazla, 

63. Avrupa'da şu anda yaşanan üniversite öğretimi, dayatmacı bir eğitim değil. İnsanlar kendi kabiliyetleri çerçevesinde, sınav dayatması olmadan girebilecek . her koşulda mükemmel donatılmış bir üniversite olsun isterdim. İnsanlar arasındaki ilişkilerin de seviyeli, saygılı olduğu bir üniversite isterdim. | 

64. Hocalardan gelen “ sende mi hidayete erdin?” cümlesi çok kırıcıydı. Dekan yardımcısının odasında, ilk kapandığımda bir olay yaşadım. Eğer ailenin zoruyla kapandıysan, onlarla konuşalım vb. şeyler söylediler. İlk yasak geldiğinde. beni bir odaya alıp. örtümü başından çıkarıp boynuma flar yaptılar. Odadan nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Bunun üzerine varım dönem okula gelmedin. Bana odada olduğum sürece niçin güzelliğimi kapattığımı. bu genç yaşta örtünmenin ne anlamının olduğunu - sanki sadece yaşlılar örtünmek zorundaymış gibi - sordular. 

65. Herkes üzgün. Kesin olarak açmak istemeyenler ayrıldı. Daha ılınılılar da devam ediyorlar. 

66. Yasak beni üzüyor. Ben, elimde başörtüm. tuvalet ile sınıf arasında mekik dokumak istemezdim. İnançlarıma saygılı olunmasını isterdim. Özgür olduğumu hissetmiyorum. 

67. Eylem anlamında hayır (Üniversite içinde). Dışarıda elele eylemine katıldım. Düşünce olarak Zaten protesto ediyorum. 

68. Hayır. 

69. Hayır. 

70. Evet. 

71.Boş zamanlarımda, görmeyenlere yönelik bir derneğe üyeliğim var. Siyasi parti yok. Yönetim tarzlarını. insanlara verdikleri değeri. hizmetlerini beğenmiyorum (partilerin). 

73.İstemezdim. 

74.Milli Mücadele Düşüncesi'ni destekliyorum (Aykut Edibali'nin). Millet Partisi. 

75.Ülke refahını düşünmüyorlar. Ülkeye hizmet açısından siyasal partiler arasında birlik yok. 
Özal. diğerlerinden farklıydı. Onun epeyce hizmeti oldu. 

76. Siyasiler “Türban” la ilgili oldukça sert düşünüyorlar. Buna izin verilmesini bekliyoruz. Oysa sadece dini alet etme var. 


77. Demokrasi. değişik görüşlere yer veren. düşüncelere saygı duyan, birçok düşünceyi içinde barındıran, halkın yönetimde söz sahibi olduğu bir sistemdir. Türkiye'de olduğuna inanmıyorum. 
Laiklik. din işlerini devlet işlerine karıştırmamak. Devlet. insanların hizmetleri için vardır. Bu yüzden benim ibadet yerimi yaptırmak, Atatürk de bunu bu şekilde yorumlamıştır. Laiklik. 
yönetimde İslamın kurallarının. dinin devlet işlerine karıştırılmamasıdır. Yoksa devletin cami yaptırması inançlı vatandaşına hizmet olacağından laikliğe aykırı değildir. Devlet kilise de yaptırır havra da, vatandaşlarının gereksinimine göre. 

78. Şeriat, İslam dininin hükümlerini belirleyen kavram. İslamın yönetim şeklinin adıdır. Ama 

—— —. - Türkiye'de anlaşılan şekliyle değil. Ne Cezayir'deki ne Irak'taki şeriatin İslam diniyle hiçbir ilgisi yoktur. Şeriate göre, önce örneğin hırsızlık olayını örnek verirsek. önce bireyin ekönomik koşulları düzeltilecek. Örneğin, zinada da en az üç kişinin önce bu olayı kanıtlaması gerekiyor. Toplumda her suçun cezası olmalı. 

79. Türkiye'deki basın objektif değildir, yargı organı olmuş. Basında tekelleşme var, bu durum demokrasiye uymaz. Basının 9651'i yabancıların elinde olduğu için. basının benim türbanıma sahip çıkmasını bekleyemem. İslami çerçevede yayın yapmaya çalışan basın kuruluşları da var. Ama onları destekleyemem de. Çünkü zaten onlar bu olayı bu kadar büyüttü. (Yani genel olarak basının tümünü suçlama var). 

80. Eyleme destek verenler olduğu kadar, desteklemeyenler de oldu. Genelde halk destek oldu. 
En büyük miting oldu. 

81. Bugün Türkiye'de çan güvenliği yok. Ben evimden dışarı admımı attığımda, içimde huzur, sevinç duymalıyım. Ama her dışarı çıkışımda ağlayan bir ses duyuyorum. Gerçek demokrasinin yaşandığı, laikliğin olduğu. ekonomik sorunların olmadığı bir ülkede yaşamak isterdim. 
Savaşların silahla değil, eğitimle. bilimle, kültürle olmasını isterdim. İnsan haklarına saygı duyulan bir ülkede yaşamak isterdim. 
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ÖĞRENCİYE İLİŞKİN GÖZLEM, GÖRÜŞ VE AÇIKLAMALAR 


Trabzon doğumlu, ama ortaokulu liseyi de İzmir'de yatılı okumuş. sonra üniversiteyi de yine İzmir'i kazanmış.Bu yüzden ailesinden, özellikle öctünme konusunda hiç etkilenmediğini söy lüyor.Eğer etkilenseydi küçük yaşta örtünmüş olacağını söylüyor. Ama kendisinin tam tersine ailesi örtünmesini söylerken, onlara karşı çıktığını sövlüyor. Ve ancak bunun gerekliliğine | 


kendisi inandıktan sonra örtündüğünü ifade ediyor. 9 aylık evli. 

43. Kendisinin de yönetimin isteği üzerine başını açtığını, hatta bu nedenle yarım dönemlik bir kaybı olduğunu söylüyor. Ve düşüncelerini şöyle ifade ediyor: “Düşündüm ki, yerimizi terk edip gitmekle hiçbirşey elde edmeyiz. Biz gittiğimizde hiçbirşey kazanamayacağız, oysa bizim gibi insanların üniversiteye gelmesini istiyorsak, biz şu anda bunun savaşını verip, kendimizi bizden sonrakiler için feda etmeliyiz. Bu düşüncelerle başımı açıp. derslerime devam etmenin daha doğru olacağına karar verdim.” 

60, Eşinin, 4 yıldır tanıdığı bir insan olduğunu söylüyor.O faklı bir üniversitede (9 Eylül) okuyormuş, aynı mahallede oldukları için tanışıyorlarmış. Eşinin okulu bitince. çalışmaya başlayınca hemen evlenmişler. Zaten en baştan beri evlilik düşünülerek başlanan bir ilişki olduğunu söylüyor. 

78. Şeriatın Türkiye'de yanlış olarak. asıp kesmek biçiminde anlaşılmaktadır. Herkeseöcü gibi gösterilmekte, herkes korkutulmaktadır. Bunun sebebi de Cezayir'deki. Irak'daki, Afganistan'daki yanlış uygulamalardır. Oysa oradaki uygulamaların İslam diniyle (şeriatla) bir ilgisi yoktur. “İslam dini, kadını eve kapatın, peçesiz, çarşafsız dışarı çıkarmayın” demez. Şeriatın tam olarak işleyebilmesi için. önce bir toplumun tüm koşulları (Toplumsal. psikolojik, ekonomik) düzeltilecek. Bu koşullar düzeldiğinde de yine bu düzeni devam ettirmek için. elbette toplumda her suçun bir cezası olmalı.Şeriatte hırsızlık yaptığı duyulan birinin hemen kolu falan kesilmez. Şeriate göre, önce bireyin ekonomik koşullarını düzelteceksin.Sonra, ilk yaptığında uyaracaksın, ikincisinda uyaracaksın, üçüncüsünde koşulları uygun olduğu halde (hursızlık yapmayı gerektirecek koşulları olmadığı halde) hırsızlık yapmaya devam ediyorsa, o zaman hırsızlık yaptığı eli kesilir. Ya da zina olayına baktığımızda, bunun içinde sadece birilerinin bu olayı görmesi değil, kanıtlaması gerekiyor. 3 -4 kişinin zina olayını kanıtlamasından sonra ancak cezası ölümdür ki bu da normaldir. Nasıl şu anda biz APO'nun idam edilmesini istiyoruz. Onun gibi.Suçlular da mutlaka cezasını görmeli tabii. Türkiye'de idam cezası kaldırılmamalıydı. 


GÖRÜŞME v 


Manisa 
19 
Bekar 
. Fen Fakültesi. Kimya bölümü. 
4.sınıf 

Bursa 

İmam Hatip Lisesi, | 


ehaurumr 


. İlkokul mezunu 

9. Ev hanımı 

10. Üniversite mezunu 

11. Oto elektrikçisi (Suudi Arabistan'da) 

12.3 kardeş (1 ablası, | erkek kardeşi var) 

13. Ablası üniversite terk. 

14. 100 - 150 milyon 

15. Alt - orta 

16. Bursa 

17. Evde arkadaşlarım ile 

18. İmam Hatipe başladığım için orta 1. sınıfta örtündüm. Ama hakiki anlamda orta 3”te. Düşünerek. 
bilerek orta3 diyebilirim. 

19, Evet 

20.Bu konudaki kararı vermede kimse etkili olmadı. Kendi düşüncelerim Allah sevgisi.Nasıl çok sevdiğim birinin isteğini yerine getirisen, Allah sevgisinden dolayı da onun bu isteğini yerine getirmeye çalışıyorum. 

21.3 (Annesi. ablası. kendisi) 

22.Ev ortamı gayet rahat her türlü dolaşıyoruz. Yanlızca emredilen kişilere karşı örtünüyoruz. Ailemin örtüye bakışı da benim gibi. Allah'ın emrini yerine getirmek için örtünüyorlar. 

23. Her türden arkadaşım vardı. 

24. Var. 9640'1 örtülü. 60'ı açık. 

26.Bazı örtülü arkadaşlarıma göre daha iyi. Çünkü ben insanları her zaman kişilikleri ölçüsünde değerlendiririm. 

27. Bazen oluyor. 

28. Kesinlikle hayır. Eğer bunu yapmış olsam haksızlık olur.Kimse. kimse hakkında yargılama yapamaz. Örtünme Allah'ın emirlerinden sadece bir tanesidir. Belki o. diğerlerini yerine getiriyor. sadece örtünmüyor olabilir. 

29. Hayır. Her insana aynı şekilde bakarım. 

30. Allah emrediyor diye örtünüvorum. Benim için Allah'ın emretmiş olması veterli bir anlam ifade eder. 

31 Kelim-i Şehadet getirip Allah'ın emrettiğini kabul etmesi. Yapıp yapmaması önemli değil. 
inkar etmemesi önemli, 

32. Bilinçsizce kullanlmış, örtünmese de o müslümandır. Bu noktada medyanın ayrımcılığı var. 
33. Tanımlayabilirler. Çünkü öyledir. Çok arkadaşım var açık ama namazkılar. Bir de kul hakkı var örneğin. Bir kişi örtünebilir. ama kul hakkına riayet etmiyorsa daha kötü, çünkü. onun 

Allah tarafından affi yok. 

34.Kendimi tanımaya çalışıyorum. Allah'ı tanımak kendiNi bilmek olur. 

35. Hayır. Zaten ailemden geliyordu. Üniversitede bir farklılaşma olmadı. 

36. Hiçbir kolaylığı vok. 

Zorlukları: Yasak nedeniyle bir dönem ara vermek zorunda kaldım. Bazen hocalardan ve arkadaşlardan ters tepkiler alabiliyorum. Küçümseyici bakışlar. hareketler olabiliyor. 

37.Bana bu zorlukları çıkaranların bazı değerleri -insan hakları gibi- kavrayamanuş olmasından kaynaklanıyor. Kişilerin önyargıları. 

38.Bana herhangi bir tepki olduğunda. yapabileceğim tek şey o kişiye niçin örtündüğümü. 

anlatmak. Başka yapılacak bir şey de yok. Bana birisi böyle bir durumda. kendinizi tanıtın 

demişti. Ama herşeyin bizim aleyhimize olduğu - çoğu medya bizinı karşımızda - bir durumda 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biz kendimizi nasıl anlatabiliriz ki ? Bu durumda tek yapacağımız kendi çabalarımızla kendimizi 

anlatmaya çalışmak. 
39.Bize sadece örtülü olduğumuzdan dolayı önyargıyla bakan bir komşumuz var. Ama bunun yanında kolaylık sağlayanlar da var. Üniversite seçimimi yaparken bile örtülü olmamdan dolayı bazı üniversiteleri yazmadım. (Hacettepe ve 9 Eylül'ü yazmadım örneğin) Örtülü olarak bir avukat, öğretmen olamıyorum. 2. sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz. Askeriyede eşler örtülü olduğunda lojmanda oturamıyorlar, hatta atılmalar oldu. Bir arkadaşımın ağbisi orduda idi. Sırf ağbisinin başına birşey gelmemesi için yurtta namaz kılmıyordu. kılamıyordu. Çünkü aileleri de / 


40.Bana güç veren Allah. Diğer şeyleri önemsemiyorum. 

41. Aşırı baskılar sonucu, üniversite öğrenimimi tamamlamak için peruk takıyorum.(Babasının 15- rarı nedeniyle) Çalışma yaşamımda asla vazgeçmem. Ailemin baskısıyla asla vazgeçmem. 

42. Üniversite bitesiye kadar peruk takarım, onun dışında hiçbir şekilde örtüden vazgeçmevecegim. 

43. Mağdurlar. Ellerinden birşey gelmiyor. 

H.Bara gitmem. Bunun dışında da boş zaman etkinliklerimiz pek farklı değil. Kız - erkek ilişkilerine bakışımız farklı. Bir kız arkadaşlarımla olduğum gibi rahat olamam. Yaşama bakış açısı: Örtülü olup olmamaya bağlı değil, kişiliğe bağlı. 

45. Arkadaşlar arası ev gezmeleri. gezintiler, herhangi bir konuda tartışmak. 

46. Sürekli değil. Genelde TV izlerim. Her tür kanalı izlerim. Karşıt yayınları izleyerek karşılaştırma yapabiliyorum. 

47. Susanna Tomara (Pekçok kitap okuduğunu, ama şu anda yazarlarının aklına gelmediğini söylüyor (7) 

48.Evet. Kendimi geliştirmek için. Eğitim insanın mantıki gücünü geliştiriyor. 

49. Evet. Uygun bir ortam olursa. Örtülü çalışmama izin verildiği taktirde. 

50. Evet. Ortama bağlı. Kişilerin laf çarpmaları oluyor. Stajda da böyle oldu. Örtülü olmam, mesleğimin gereklerini yerine getirmemi engellemez. 

51.Bazı arkadaşlarım işi fazla abartıyorlar. Örneğin aynı evi paylaşmaları gibi. Sonuçta toplumda bayan zarar görüyor hep. 

52. Hayır. 

53. Farklı, bize yaklaşırken daha seviyeliler. 

54. Ben buna karşıyım.Çünkü zarar gören bayan oluyor.Bu yüzden en güzeli ailelerin haberi olarak ve resmi nikahla birlikte. Amaçları yapılanı meşrulaştırmak. 

55. Hiç duymadım. 

56. Hayır Türkiye şartlarında düşünmem. Çocuğum olduğunda onun durumu, miras durumu. 

57. Karakteri ılımlı. uyumlu. içki içmeyen, bana saygı ve sevgi duyan. Allah tan korkan. 

58. Evleneceğim kişiyi tanımak isterim. Ailemin de desteklemesini isterim. 

59. Eşime karşı anlayışlı. onun beklentilerine yanıt vermeye çalışırım. 

62. Üniversite. insanların pekçok sorunla yüzyüze kaldıkları bir ver. Çok güzel bir ortam değil Arkadaşlar arasındaki ilişkilerin de samimi. içten olduğu söylenemez. 

63. Özgürlükçü, insanların kılık kıyafetle değerlendirilmediği. tartışmaların medeni usullerle yapıldığı bir üniversite isterdim. 

64. Labaratuvar ortamında herkesin içinde hakaretlere maruz kaldım. Gerek hocam, gerek arkadaşlarım tarafından peruğumun çirkinliğine ilişkin. 2. sınıfta da hocamdan notumu öğrenmeye gittiğimde, hocamın neden örtündüğüne dair yargılamaları oldu. Hocaların hepsinin siyasi amaçla örtündüğümü söylemeleri beni çok üzdü. Ben eğer siyasi amaçla örtünseydim. örtümü çıkarmam daha kolay olurdu. Oysa ben inançlarımdan dolayı örtündüğüm için bu kadar zorluk çektim. 

65. Hiçbir şey yapamadılar. 

66. Ancak MGK'nın denetimlerinin kısıtlanmasıyla birşevler olabileceğini. hoşgörülü siyasetçilerle halledilebileceğini düşünüyorum. 

67. Yüreğimizle, Yoksa herhangi bir şey yaptığında seni tutup götürebiliyorlar. 

68. Hayır. Zaten önce ilanlar uyarma şeklindeydi. Daha sonra kınama cezası alıp okuldan atılma oluyor. 

69. Havır. 
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70. Hayır. 

72.Bana uygun bir dernek yok. 

73. Ülkemizdeki insanlara yardım eden bir dernek olabilir. Her yerde müslümanlar mağdur durumda. Onlara yardım için. Ben gönüllü olarak eğitim için bu yerlere gidebilirim. 

74. Örtüye kötü bakmayan her partiye -Sol partiler ve ANAP dışında- yakınlık duyarım. 
Özellikle ? FP. MHP. 

75. Milyonlarca lira reklamlara gider. Yaklaşımlarını sevmiyorum. Genellikle hiçbiri siyaset bilmiyor. Diğerleri de düşürülüyor. 

-76.Sol partiler ve ANAP çok katı. Genelde irtica değerlendirmeleri var. Bizi kastederek irticaya geçit vermeyeceklerini söylüyorlar. Allah'ın emrini yerine getirdiğimiz için bize “irtica” diyorlar. Bazıları Kominizmi istiyorlar. Orada da bir geriye götürme var. O zaman onlar da irca. Ama onlar değil sadece biz “irtica” ile suçlanıyoruz. 

77.Demokrasi, çoğunluğun isteklerini yerine getirmek. Şu an Türkiye'de demokrasi çok kötü bir durumda. Demokrasiyi ihlal ediyorlar. Gerçek anlamda laiklik. din ve vicdan özgürlüğü. Ama ben bunu vaşayamıyorsam burada bir eksiklik var. *“ Üniforma giymekle itham ediliyoruz. O kadar çok korktukları İslam. erkekleri bırakıp bize üniforma giydirecek kadar aciz mi 7” 

78. Aczimendiler. Müslüm Gündüz, Ali Kalkancı şeriat değil. Şeriat, Kuran'ın uygulaması, Allah'ın emirleri. Arap ülkelerinin hemen hepsi yabancı ülkelerin sömürgesi altında. hala uzantısıdır.Onlar bu durumda şeriatı ne derece uygulayabilirler ki! -Yemek için çalana ceza verilmiyor. şeriata göre.- 

79.Çok yanlı baktılar. Sürekli bize irtica suçlamaları oldu. Elele tutuşma eylemine katılan insanlar ülke düşmanı ilan edildiler. 

80. Toplum genelde yanımızdaydı. Sadece kalple. MAZLUM-DER, avukatları ile hukuksal olarak destek verdi. “Bu kadar tepkisiz kalınacağını bilsek, daha önce uygulardık” dendiğini duyduk. 

81. İnsanların inançları yüzünden yargılanmadığı, herşeyin hakkının verildiği, kişilerin bilinçli olduğu, eğitim seviyesinin refah Seviyesinin yüksek olduğu, insanların birbirlerini düşünceleri ile değil, kişilikleri ile değerlendirdiği bir toplumda yaşamak isterim. 

Doğu sorununu çözmede, Osmanlı'nın kendi içindeki farklı uluslara uyguladığı yöntem kullanılmalı. ( Osmanlı'ya bir hayranlık var). Bu şekilde Türk - Kürt problemi ortadan kaldırılabilir. Irkçılığa karşıyım. 
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Türbanını omuzlarından sarkacak şekilde bağlamış, mantolu bir öğrenci. 

11. “Babam oto elektrikçisi. Ancak şu anda Suudi Arabistan'da çalışıyor. Arabistan'a gitmesine “faiz” neden oldu açıkçası. İş olsa da olmasa da vergi ödemeleri. kepenk kapatmalar. faiz üstüne faiz derken bizim geçimimizi sağlamak için Arabistan'a gidip çalışması gerekti. Çok kötü bir durum tabii. İnsanın ülkesinden uzak, Türklerin Arapları sevmediği nil Arapların 


da-Türkleri-sevmediği-bir ülkede- yaşamak. çalışmak zorunda kalmak” . KR 12.Erkek kardeşi İmam Hatip Lisesinde okuyor. 

13. Ablasının diş hekimliğinden terk olduğunu belirtiyor. 1. dönem yasak geldiğinde bırakmış. 
Onların hocalarının çok kötü olduğunu, bir hocasının resmen yüzüne tükürdüğünü. bu nedenle artık bir daha o ortama dönemeyeceğini söyledi. 

41.Peruk takarak üniversite eğitimini tamamlamak istemesinin nedeninin kendi isteğinden çok. 
abasının bu konudaki baskısı olduğunu söylüyor. Başı açık üniversiteye devam etmek istemesi nedeni ile babası ile çok tartışmalı günleri olduğunu, babasının bu dönemde rahatsızğını, bunun üzerine böyle bir çözüm yolu (peruk takma) ürettiğini söylüyor. Ve bunun üzerine babasından yurt dışında iki yıl yabancı dil eğitim imkanı sözü aldığını söylüyor. Aslında en başta amcının sadece fakülteyi bitirip bir çalışma imkanı olmasını istediğini, ama bu olaylarn sonra ilme daha çok yöneldiğini gidebildiği kadar ileriye gitmek istediğini söylüyor. 

46.STV, Kanal 7. birazda TGRT'yi tecih ederim. TGRT'nin biraz olmasının nedenini şöyle çıklıyor: “TGRT başlarda iyiydi. Sonra Yahudilerin de ortaklığıyla biraz değişti.” Burada Yahudilerin çok ırkçı özelliklere sahip olduğunu vurguluyor. 

68,.Bu konuda Ege Üniversitesi çok güzel bir taktik uyguladı. İlk önce hoşgörülüymüş gibi yaptılar. Yani birdenbire okula alınmama durumu olmadı. Yasayı yavaş yavaş yürürlüğe koydular. 

75.Genel olarak tüm partilerin yaklaşımlarını sevmediğini. hiçbirinin siyaset bilmediğini söylüyor. “Zaten bilenler de düşürülüyor” diyerek Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek veriyor. Onu çok sevdiğini bir tek şiir okumasından dolayı onu kolayca harcadıklarını söylüyor. Ve şöyle açıklıyor: “Üstelik şiir de Ziva Gökalp'e ait. Müslüman birisi şiirde inancından, camiden bahsetmişse ne olmuş yani 7” 

Ayrıca seçim nedeniyle pattilerin milyonlarca lirayı reklam için harcadıklarını söylüyor. 
Burada da FP ve MHP'nin pek reklamının olmadığını söylüyor. 

76. “İrtica”nın tanımını *geriye gitme" olarak tanımlıyor. Ve bu noktada 'irtica'yı bir önceki sisteme geri dönüş olarak tanımlayarak, komünizm isteyenlerin de irtica ile suçlanmaları gerekli. ama yapılmıyor diyor. Burada, 'irtica'nın tanımından kaynaklanan bir problem var. 

79. Basının, medyanın çoğunun yabancıların elinde olduğunu söylüyor. Bu nedenle “zaten bizim karşımızda olan. bizim çökmemizi isteyen yabancılar niye bizi desteklesin ki ? Elbette bizi suçlayacaklardır” diyor. 
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GÖRÜŞME VI 


. İzmir 

. 1978 doğumlu. 21 yaşında. 

Bekar 

. Türk Dili ve Edebiyatı. 

. 3. Sınıfta 

. Aydın 

2. İmam Hatip Lisesi (Yatılı) 

8. Ortaokul mezunu 

9. Ev hanımı 

10. Üniversite mezunu 

11. Ticaret 

12.5 kardeş 

13. Hayır (1 kardeşi hazırlanıyor) 

14.400 milyon. enaz. 

15.Üst 

16. İzmir 

17. Yurtta (özel) geçici olarak. Sadece sınav zamanları arkadaşlarıyla ders çalışmak amacıyla. 
Normalde ailesi ile birlikte kalıyor. 

18.11 yaşındayken 

19. Evet 

20. Babam vasıtası ile. Çocuk vaşta ben kendim bilerek örtünemezdim. Sonradan bilince vardığım söylenebilir. 

21.Üç (3) 

22.Dini değer olarak yüksek. olması gereken birşey. 

23. Çok fazla örtülüde örtüsüz de vardı. 

24.15 örtülü var. (Sınıfta) Örtülü olanlar daha fazla. Ama en yakın arkadaşım şu anda açık. 
Kıbras'ta iken de öyleydi. 

26. Çok iyi. Benim için problem değil, Önemli olan kafanın içi. 

27.Özel bir tavır yok. Ama yasak geldiğinden beri başımı açacakmıyım açmayacakmıyım diye bir tedirginlikleri oldu sanki. 

28. Hayır. 

29. Hayır. 

30. Birşeyleri sembolize ediyor. İçimde taşıdığım fikirleri onunla sembolleştiriyorum. Ruhumu rahatlatıyor. Kuranı yaşamaya çalışıyorum. 

31. Namaz vb. diğer yapılması gerekenler de olmalı. Yalan. fitne. iftira olmamalı. Müslüman kadın derken benim aklıma örtünme gelmiyor. dini vecibelerini yerine getiren kadın geliyor. 
Ama.bu sadece örtünerek olmaz. 

32. Normal. Ama açık kadın da müslüman değildir, anlamına gelmiyor. İnsanları müslüman kılan bir tek örtü değil. 

33.Örtü. ruhu tatmin edici bir şev. Belki namaz kılar, belki kitap okur. Bu. kişiye bağlı. Bu noktada örtü, tek ölçüt değildir. Bakalım bütün örtülüler, bütün vecibelerini yerine getiriyorlar mı ? Önemli olan tüm vecibeleri verine getirmeye çalışmak. 

34. Dürüst. açık sözlü. 

35. Hayır. 

36. Çok fazla zorluk getiriyor. Damgalı gibi görünüyoruz. Zenci gibi bakılıyor. 

37. Tedirgin oluyorum. Her an ne olacak diye bir tedirginlik var. Yasaktan önce rahattım. 

38. Hiçbir şey yapmıyorum. Yenildiğimi de hissediyorum. 

39. Zorluğu da kolaylığı da vok. 

40. İçimdeki iman, dini duygular. 

41. Ailemin baskısıyla vazgeçmem. Bu benim ideolojim. Üniversite eğitimini tamamlamak için, o 

da ailemin zoruyla vazgeçtim. Ben üniversiteyi bırakmayı düşünmüştüm. Ailem buna izin 

vermedi. Yine çalışmak için de - hala bu yasak devam ederse - vazgeçebilirim. Zaten küçük çocuklara öğretmenlik yapmayı düşünüyorum. 


AM kEUN— 
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42. Şartlar. Bu koşullar ortadan kalkıncaya kadar. Şu anda zorunluluklardan dolayı çünkü. 

43. Tahammül edilebilir, yasağa katlanılabilir. Zorunlu olarak yaptıklarını düşünüyorum. kendim de dahil. 

H.Ben bir bara giremem. Diskoya. bara gitmem. Ben, ihtiyacım olduğunda erkeklerle konuşuyorum, oturup da sohbet etmiyorum. Ama ben sadece örtülü olduğum için değil, pek çok açık kız arkadaşlarım da benim gibi bu konuda. 

45. Arkadaş toplantıları, ders çalışmalar, sinema - tiyatro. 

46.Zaman gazetesi; Yeni Ümit, Aksiyon ve Sızıntı dergileri. 


.47.Türk klasikleri, Murat Başaran. Abdullah Şahin (Fikri kitaplar). Fethullah Gülen - Varlığın Metafizik Boyutu. a e e 

48. Örtü probleminden dolayı şu anda düşünemiyorum. Daha önce istiyordum. 

49. Evet 

50. Evet. Örtülü olmam, mesleğimin gereklerini yerine getirmemi engellemez. 

3I.Normal. 21. vy.'a girerken gayet doğal. 

52. Hayır. Ama olabilir. 

53. Örtülü olanlara ve örtüsüz olanlara yönelik olarak iki ayrı grup erkek var zaten. Onların yöneldikleri kızlar da farklı oluyor gibi. 

4. Bilmiyorum. 

55. Muta nikahı olarak bilmiyorum. 

6. Hayır. Örneğin bir boşanma söz konusu olduğunda, hiç kimse birşey talep etmez. İmam 

nikahsız da düşünmüyorum ama. 

57. Kültürlü. benden daha bilgili. kafa yapısı önemli, ama fiziki görünümü de önemli. 

538. Nikah, sade. 

59. Anlayışlı. sadık. 

62.Rahat bir yaşam tarzı düşünüyordum. Kolayca fikirlerimi açıklayabileceğim. hocalarla rahat diyaloğa girebileceğim bir ortam düşünüyordum. Ama bunu bulmadım. 

63. Fikirleri oturmuş. kimsenin kimseye karışmadığı. fikirlere saygı duyulan. Saçımdaki örtünün problem yapılmadığı. derslere istediğim gibi girebildiğim. özgür bir ortamda üniversite okumak isterdim. 

64. Hayır. 

65. Hepsi de benim gibi kızgın. şiddet dolu. 

66. Yasak kalkmalı. 

67.Hayır. 

68. Örtümü açmasaydım karşılaşırdım. Ama örtümü açtığım için böyle bir durumla karşılaşmadım 

69. Hayır. 

70. Hayır. 

72.Babam tepki gösterir. Örtü problemi yaşayacağım korkusu da var tabii. 

73. Kendi bölümümle ilgili araştırmaya yönelik bir örgüt içinde yer almak isterdim. 

74.Şu an hissetmiyorum. Hiçbirinde iş olmadığını düşünüyorum. 

75. Hepsine olumsuz bakıyorum. Hepsi kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Halka yönelik değiller. 

76. Hiçbiri bu konuda öncü olmadı. Sadece seçim zamanı bunu kullanıyorlar. özellikle FP. o kadar. 

77. Özgürlük. Birçok insan fikirlerinden dolayı hapiste, buna demokrasi denilmemeli, demokrasi yok bence bu ülkede. Laik oram demokrasiyle bağlantılı. laiklik olmalı bence. 

78. Günümüz ortamındaki şeriatı - Aczimendilerinkini, RP'ninkini (şimdiki FP) - kabul etmiyorum. 
Gerçek şeriate göre, din. gizli olmalı. 

79.Basın abartıyor. olayları teşvik ediyor - bütün basın - . 

80. Ben destek görmedim şu ana kadar. Hepsi olumsuz. Benim yanımdaki insanlar “yazık oldu size. 
harcadılar” . “kurunun yanında yaş da yandı da dediler. 

81. Özgür. düşüncelerimin kısıtlanmadığı. rahat bir toplumda - benim düşüncelerimin de kimseyi rahatsız etmediği - yaşamak istiyorum. 


a 


İİ 


1953 


ÖĞRENCİYE İLİŞKİN GÖZLEM, GÖRÜŞ VE AÇIKLAMALAR 


Gayet modem görünüşlü. etek - ceket giymiş, makyajlı. türbanını boynundan bağlamış bir kız. Daha önce Kıbrıs'ta okuyormuş. Bu yıl yatay geçişle gelmiş bu üniversiteye. Rahat görünümlü bir kız. Şu anda en yakın arkadaşı olduğunu söylediği vanındaki kız, başı açık gayet modem bir kız. 

- “Üniversitede mini etekli, sakallı. küpeli. şapkalı derse giren öğrenciler var. Sadece benim başörtüme izin verilmiyor.” diyerek. başörtüsü yasağına ilişkin tepkisini dile getiriyor. 

37. “Yasaktan önce sınıfta gayet rahat edebiliyordum. Tahtaya kalkıp. elimi kolumu kaldırıp yazı yazabiliyordum vb. Oysa şu an çok tedirginim. Sizin başınızı örtüp sınıfa soksalar ne kadar rahatsız olursanız, başı açık ben de o kadar rahatım.” 

55. “Kıbrıs'tayken kendi aralarında nikah yaparak - şahitler var. ama ailelerinin haberi yok - birlikte yaşayan arkadaşlarım vardı. Ama bunun adının 'muta nikahı” olduğunu bilmiyorum” diyor. Ve, “peki acaba, dinde böyle bir şey var mı?” diye soruyor. 

72.“Herhangi bir siyasi parti yada dernek içinde yer almak istesem bile. mutlaka belli koşulları yerine getirmem gerekecek. En başta da başımı açmam gerekecek. Bunu kabul ederek de oralara gitmem. Çünkü şu anda zorunlu bir başımı açış söz konusu. Ama herhangi bir derneğe üye olma vs. gönüllülük işi. Bu nedenle de gönüllü olarak gidilen bir yere başımı açarak gitmeyi düşünmem.” diyor ve ekliyor: “Ben şu anda herhangi bir konferansa, panele vs. bile gidemiyorum yada tedirginlik içinde gidiyorum. Acaba örtüme birşey diyecekler mi diye.” 
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GÖRÜŞME VIl 


Kırıkkale 

1977, 22 yaşında 
Bekar 

Türk Dili ve Edebiyatı 
1. sınıf 

Kırıkale 

. İmam Hatip Lisesi 


İlkokul mezunu 

. Ev hanımı 

10. İlkokul mezunu 

11. Almanya'da çalışıyordu. (Emekli idi) Vefat etmiş. 

12.3 kardeş (3 kız. 2 erkek) 

13. Evet ablam bitirdi. Kardeşim okuyor. (3 kişi) 

14.300 milyon (ortalama) 

15. Orta 

16. Kırıkkale 

17.Devlet vurdu 

18.Onta 2. sınıfta 

19. Evet 

20.İmam Hatipte olduğumdan dolayı. Ailemin etkisi. Büyüynce de kendi isteğimle. 

21.4(3 kız kardeş ve anne) 

22. Önemli 

23. Hepsi kapalıydı. 

24. Evet. Açık da kapalı da var. 

26. Örtülülerle olduğu gibi iyi. Farketmiyor. 

27. Hayır. hissetmiyorum. Tam tersine yasak sırasında destekleri oldu. Biz de derse girmeyiz olmazsa vb. 

28. Hayır 

29. Sağlar. Daha yakın hissederim. 

30.Dini bakımdan emir olduğu için. ayrıca yaşadığım çevrenin özelliklerinden dolayı tabii ki. 

31.İnanan, genel ahlak ilkelerine uyan. her işi Allah rızası için yapan, insanlarla ilişkileri iyi olan. kimseye zararı dokunmayan kadındır. 

32. Örtünmekle iş bitmiyor. Örtünmek bir artı ama. örtünmeyenler müslüman değil diyemeyiz. 

33. Çok normal. Olması gereken birşev. Çünkü örtünme tek ölçüt değildir bu konuda. 

34. Dışa dönük. kendi düşüncelerimi sonuna kadar savunan. insanlar arasında ayırım yapmam. 

35. Üniversitede karşıma çıkan engeller daha çok bağlanmama sebep oldu. Aldığım eğitim sonucu kendimle geçmişim arasında bağlantı kurdum. Bu, örtüye bakışımı değiştirmedi. 

36. Hiç kolaylık getirmiyor. Derslerde açtığım içinde zorluk getirmiyor. Açmasaydım daha çok zorluk getirecekti. Ama hocalarla pek fazla iletişim kuramıyorsun örtülü olduğunda. 

37.Bu zorlukların çözümlenmesini istiyorum. Bu kuralı koyanların düşündüğü gibi değil iş. Asıl tehlike diğer uçlar : PKK yanlısı, bu ülkeyi sevmeyenler. Çünkü bizim yaptığımız çok normal bir davranış. Tehlike olarak görülmek hoşuma gitmiyor. 

38. Hiçbir şey yapmıyorum. Eninde sonunda yapılan bu yanlış düzelecek. 

39, Kolaylıklar: Kendimi daha rahat hissediyorum. Hiçbir hareketimi kısıtlamıyor. Benim için farketmiyor. o Zorluklar: Yok. 

40. İnancım 

Ji. Üniversite eğitimimi tamamlamak için şu anda açıyorum. İleride çalışmak için açacağım. 
Ailemin baskısıyla örtünmekten vazgeçmem. 

42. Eğitim süresi . çalışma süresi. 

43. Normal bir davranış. Eğitimlerini devam ettirmek için yapmaları gereken bir davranış. 

H.Bizim sınıfta sağ ve sol olmak üzere iki grup. kızlı erkekli var. Sağ grupla hiçbir farkım 

yok. Örtülü grup olmamaları problem değil. Sol grupla ise fikri düzeyde çatışmalarım var. (Sol 

gruptan daha çok PKK yanlılarını kastediyor) Boş zaman etkinliklerimiz farklı değil. sadece 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ders çalışıyoruz. Normal oturma yerlerine birlikte gidebiliriz. Kafelere örneğin. Ama barlara 

gitmem. Kız - erkek ilişkilerine bakışımızda farklılık yok. 

45. Gezilere gideriz, kafelere gideriz. sinemaya - tiyatroya gideriz. birlikte sohbet edebiliyoruz. 

46. Hayır. TV, radyo ya da arkadaşlarımın aldığı gazatelerden öğreniyorum. Dah çok radyo dinliyorum. 

47.Mim Kemal Öke (Türkiye Gazatesi). Etyen Mahçupyan (Radikal), Tanpınar, Yahuya Kemal. 

48. Evet. Çünkü kendimi bu alanda başarılı buluyorum. Hocalar da öyle söylemişti. 

49, Evet, kesinlikle. Öğretmen olarak - derslerde başını açmayı kabul ederek- çalışmayı düşünüyor. 

30. Hayır. engellemez.Öğretmen olmayı düşünüyorum. Derslerde başımı açarım, problem olmaz. 
Özel hayatımda kapalı olmaya devam ederim. 

51.Belli bir kesimde ilşkiler normal. olması gerektiği gibi. Bazıları uç noktalarda, farklı bir grupta 

52. Evet. (Sözlü) 

53. Evet. Görüş farklılığı olanlar. pek birbirlerine teklif etmiyorlar. Herkes kendi grubundan olanlarla çıkyor. 

54.Fadime Şahin olayları sırasında duydum. Ama dinde olmayan birşey. Din kılığı altında düşük seviyeli insanların başvurdukları bir yöntem. Ben o tür insanları toplumun alt grubu olarak değerlendiriyorum. 

35. Yok. 

56. Hayır. Dini nikah da olmalı. Ama ben bu toplumun üyesi olarak. benim kurduğum aile de kanunlara uygun olmalı. 

57.Çok uç noktada olmayan, radikal çizgide olmayan, toplumdan ayrı olmayan, benim görüşlerime saygılı. çalışmama engel olmamalı. 

58. Flörtle. sözlendim. 

59.İyi bir ev hanımı ve iş kadını. ikisini dengeleyen. 

62. Fazla fikri çatışmaların olmadığı. sadece bilginin verildiği, siyasetin üniversiteye taşınmadığı bir ortam beklerdim. Ama bunları bulamadım. Bilgi de veriliyor. ama diğerleri yok. 

63. Çekişmelerin yaşanmadığı. gerçek bilimin yaşandığı. verildiği, bilim adamı yetiştiren bir üniversitede okumak isterdim. 

64.Bölüm başkanımızla oldu. Henüz kendisiyle hiçbir iletişimimiz olamadan. hemen bizim isimlerimizi alıp, “ yarına kadar başınızı açacaksınız” demesi. Daha henüz kendisini tanıtmadan. bize bölünlerimizi tanıtmadan böyle söylemesi çok kötüydü. antipati yarattı, bu olaydan sonra ona büyük bir antipatiyle bakmama sebep oldu. 

65. Bazılaı okulu bırakmayı düşündüler. Onlar da uymalıydılar. Bazıları. peruk şapka taktılar. 
olabilir. Onlar da kendileri böyle rahat ettikleri için bu davranışı göstediler, normal. 

66.Ben okula devam etmek gerektiğini. okulu bırakma sebebi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Kurallara uylumalı, 

67. Hiçbir şev yapmıyoruz. 

68. Hayır 

69. Yok 

70. Yok 

72. Yurtta kaldığım için kopuğum. ilgim de yok. 

73. İstemezdim. 

74. MHP, çünkü ben Türk milliyetçisiyim. 

75. FP'yi beğenmiyorum, bu ülke koşulları içinde yapamayacağı şeyleri söylediği için. Radikal olanları beğenmiyorum, ılımlıları beğeniyorum. MHP'yi beğeniyorum. 

76.Bir kısmı oy deposu olarak görüyor. Bir kısmı da gerçekten çözülmesi gereken sorun olarak görüyorlar. Aynı partideki bazı insanlar oy deposu olarak görürken bazıları soruna çözümler getirmeye çalışabiliyorlar. 

77.İnsan en önemli varlıktır. Onun yaşantısı. duyguları. düşünceleri. Birey olarak herşeyiyle kendini ifade etmesi, Demokrasiye inanıyorum. demokratim. İnsanlara zarar vermeyecek biçimde o kişinin hür yaşamasına olanak verme. Laiklik, devletin dini olmaz diyor. Ama O ülkenin çoğunluğunun mensup olduğu bir din varsa. bu. ifade edilebilir diye düşünüyorum. 

78.Şeriat Arapça'da kurallar demek. Sadece İslam şeriatı olmaz. İslami kurallar denmesi gerekiyor. Şeriata göre el kesmek o günün kurallarına göre uygun olabilir. Ama günümüzde daha caydırıcı şeyler var. Günümüz şartlarına uygun değil (El kesmek). İslam. tefsirciler 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tarafından günün şartlarına göre yorumlanıyor. Devlet insanları mutlu ettirmek zorunda. O yüzden İran'daki. Arabistan'daki gibi uygulanamaz bizim ülkemizde. İnsanların yaşam tarzları, koşulları farklı. Oralardakiler çarpıtılmış. Allah dini insanların mutluluğu için göndermiştir. Oysa orada insanlar eziliyor. Böyle birşey olamaz. 

79. Medyada en çok satan gazeteler, taraflı yayın yapiyorlar, yanlış düşünüyorlar. Onlar (Türbanlı öğrenciler) bu devlete zarar vermek için falan birşey yapmıyorlar, sadece kendi inandıkları için İslami gazetelerin tavırlarını da beyenmiyorum. Onlar da bu konuyu malzeme yapıyorlar. 


sorunun çözümüne yönelik birşey getirmiyorlar... Sadece karşı gazetelerle sürekli birbirlerine - o—. Çatıyorlar.. . 


80. Bazı gruplar - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği v.s.- sirf bu konuya karşı gelmek için birşeyler yapıyorlar, karşı kesime olan düşmanlıklarını bu şekilde gösteriyorlar. 

Diğer kesim, öğrenci aileleri oluyor. Onların verdikleri tepki çok normal. O örgütlerle falan da iyi ilişkileri vok. 
Destekleyici dernekler - Mazlum-der - , dünya çapında bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. 
81.Devlet tarafından toplumsal bir ayrım yapılmayan, görüntüye değil de insanın içine bakan. 
terörün olmadığı, ülkenin ekonomik ve eğitim anlamında seviyesinin vüksek olduğu. diğer ülkeler arasında itibarının yüksek olduğu. özenti bir toplum değil. kendi gelenek ve görenekleriyle yaşayan orjinal bir toplumda, haklıyla haksızın ayrıldığı bir toplumda yaşamak isterdim. 


ÖĞRENCİYE İLİŞKİN GÖZLEM, GÖRÜŞ VE AÇIKLAMALAR 


Kot (dar) pantolonlu. penye tişörtünün üzerinde bir hırkası vardı. Eşarbını boynundan bağlamış. Çok rahat, dışa dönük biri olduğunu söylüyor (Öyle de görünüyor). Sekiz aylık sözlü, 4 yıl sonra evleneceklermiş. İzmir'in İç Anadolu'dan farklı olduğunu, üniversitesinin de farklı olduğunu (Ankara'daki üniversiteleri bildiğini, onlardan da farklı olduğunu) söyledi. 
41,Peruk ya da şapka takmayı üniversite eğitimini tamamlamak için bir çözüm yolu görenler olabilir. Kendilerini öyle rahat hissediyorlardır. öyle yapıyorlardır. Ben açtım, böyle rahatım. 


74.“Ben Kırıkkale'liyim İç Anadolu'luyum sonuçta. Biliyorsunuz. seçimlerde de İç Anadolu'nun tamamından MHP birinci parti olarak çıktı. 
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GÖRÜŞME Vi 


Bekar 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 

2. sınıfta 

Turgutlu 

. Anadolu Lisesi | 

8. İlkokul mezunu N mek ka 

9. Ev hanımı, çalışmıyor. 

10. Ortaokul mezunu 

11.Şoför (kendi otobüsleri var. Turgutlu-İzmir arasında çalışıyor ). 

12.3 kardeş (diğer ikisi kendisinden küçük) 

13. Yok (şu anda). Diğerleri henüz ortaöğrenimde. 

14.400 milyon. 

15. Orta. 

16. Turgutlu, 

17. Evde, ailemle. (Turgutlu'dan gelip gidiyor). 

18.Lise 2. sınıfta. 

19, Hayır. 

20. Uzun zamandır düşünüyordum. Arkadaşlarımdan cesaret alarak yaptım. Bende bir temel vardı. 
Arkadaşlarım sadece destek oldular. 

21.Ben ve kardeşim. 

22. İsteyen örtünür isteyen örtünmez. 

23.Lisede çok karmaşık yapıda arkadaş ilişkilerim vardı. Sağ da sol da. Örtülü de örtüsüz de. 

24. Var. Sınıfta 5 kapalı var. 3'ü ileiyi arkadaşım.3 tane de açık çok yakın arkadaşım var. 
Çünkü benim için kişilik önemli. 

25. Etkilemedi. 

26. Çok iyi. Örtülü örtüsüz diye bir ayrım yapmıyorum. Önemli olan insan. 

27. Hissediyorum. Sınıftaki bir iki kişiden aşağılama hissediyorum. Genelde aşağılama yok. ama kapalıları yüksek öğrenim yapabilecek durumda düşünmüyorlar, sadece İmam-Hatiple, İlahiyat'a gidenler diye düşünüyorlar. Bu hiç hoş değil. 

28. Hayır. Ben dertlerimi dostlarıma - açık ya da kapalı - aynı şekilde anlatırım. Paylaşımım hepsiyle aynı. kişiliğime. kafa yapıma uyduktan sonra problem yok. 

29.Hiç tanımadığım insanlarda, ilk yaklaşımda etkili olabilir. Ama tanıdıktan sonta, kapalı yada açık fark etmez. Sınıfta bile anlaşamadığım kapalı arkadaşlar var örneğin. 

30.Dini eğilimlerin biraz daha fazla olduğunun göstergesi. Tabi bu baskı olmadığı bir durumda. 
Baskıdan dolayı kapanan biri için bunu söyleyemeyiz. Ben kendimi daha korunaklı hissediyorum. O. beni koruyor. O, benim bir parçam. Kendimi onsuz çıplak gibi hissederdim. 

31. Allah'a ve peygambere inanan. imanlı kadın müslüman kadındır. 

32. Yanlış. Çünkü insanın müslüman olması için mutlaka örtünmesi gerekiyor. Kuran'da iki yerde geçiyor mesela . Ki örtünenler içinde de kötü hareketler. müslümanlığa uymayan hareketler yapanlar çok. 

33. Tabi ki .çünkü Allah'a ve peygambere inanan herkes müslümandır. Müslüman, kendini teslim etmiş insandır. Allah'a inanan herkes de kendini Allah'a teslim etmiş demektir. 

34. Özgür . daha iyiyi yapmaya çalışan, yanlış yapmamaya çalışan . insanlarla sıcak ilişkiler kurup onları tanımaya çalışan biriyim. 

35. Hayır. Bölümüm itibariyle . 

36.Pek kolaylık getirmiyor. Zorlukları; bazıları örtülü diye diyalog kurmakta zorlanıyor. Başörtüsü sorunu var. Baş örtüsünü çıkarmak zorundayız. Üniversiteye geldiğimiz ilk zamanlar 

hocaların bize “irtica” gözüyle baktıklarını hissediyordum . Bunu da haklı görüyoruni ( insanların o gözle bakışını ) Aczmendiler vs. İslamı yanlış tanıtanlardan dolayı . Daha sonra sınıfta bizi tanıdıkça bu görüş kalktı. Bazıları bizi çok farklı bir dünyada yaşıyormuşuz gibi algılıyorlar. 


aampep e 
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37. Kendimi aşağılanmış hissediyorum. İnsanlar. bana “sen hem kapalısın hemde İngiliz Dili ve Edebiyatında okuyorsun” dediklerinde bu zihniyetti yıkmak için, dahada yükselmek için bana daha çok hırs geliyor. Ve onların bu şekilde düşünmelerine üzülüyorum . Baş örtüsünü derste çıkarmak bana çok zor geliyor. Kendimi tecavüz edilmiş gibi hissediyorum. 

38. Kariyer için derslerime daha çok önem veriyorum. İnsanlarla konuşarak. onların bakış açılarını değiştirmeye çalışıyorum. Tartışmalara girmemeye çalışıyorum. Çünkü tartışmalarda kaşı tarafin görüşünü bastırmak için mutlaka hırçınlaşılıyor ve doğrulardan da uzaklaşılabiliyor. ben böyle vapmak istemiyorum. 

39.Zorluk yok. Çünkü demokratik bir ortamda yaşıyorum. Kolaylığı da yok . 

40. Kuran'dan güç alıyorum. Ali İmran Suresinin 139. ayeti şöyle der: “Ev imân edenler! 
Gevşemeyiniz, üzülmeyiniz. Eğer gerçekten inanmışsanız siz galip geleceksiniz.” Bunun gibi Kuran da geçen pek çok ayet bana güç veriyor. 

41, Üniversite öğrenimini devam ettirmek için sadece vazgeçebilivorum. Çalışma yaşamında ya da ailemin baskısıyla örtünmekten vazgeçmem. (Peruk yada şapka takmayı da uygun bulmuyor.) 

42. Okul bitesive kadar. 

43. Zorunluluk olduğu için, baskı sonucu olduğu için - ben de onlardan biri olduğum için - normal olabilir diye karşılıyorum. Başını açmayıp okulu bırakanları da takdirle karşılıyorum. 
kendilerinden ödün vermedilkleri için. 

44. Örtülü olmayanlar dediğimizde karşımızda homojen bir kitle vok. Aynı duyguları paylaştıklarım da var paylaşmadıklarım da. Diskolara , barlara gitmem. Açıkken de buralara gitmedim. ilgi duymadım. Kız - erkek ilişkileri belli bir yaşa kadar olmaması gerekir. 
Benin kişiliğime göre lay ya da lhafta, Iyıl sonra ayrılmak çok ters. Boş zaman etkinliklerimiz farklı değil. Tv izleriz. sinamaya gideriz , kitap okuruz. 

45. Sinemaya gideriz , tiyatroya gideriz , alışveriş yaparız. 

16. Sabah gazetesi (eve alınıyor) Newsweek ve Yağmur (edebiyat ) dergileri. 

47. Sabahın köşe yazarlarını seviyorum . Dini konularda Ahmet Şahin . Türkiye gazetesinden birkaç yazarı beğeniyorum. 

48.Evet. İçimdeki potansiyelimi kulanmak istiyorum. 

49.Duruma bağlı. Uygun bir meslek bulursam kişiliğime uygun bir meslek bulursam , dinamik.Eğer başörtüm yine sorun olursa çalışmamayı düşünüyorum. 

50.Böyle giderse evet. Üniversite bittikten sonra öğrenimime yurt dışında devam etmeyi düşündüğüm için sorun olmaz. Örtülü olmam mesleğimin gereklerini yerine getirmemi engellemez. 

51.Pek iyi değil. Oturuş kalkış hareketleri , aşırı olanları garip karşılıyorum . 

52. Yok. Ama olabilir. 

53. Var. Örtünenlere yaklaşmada daha temkinliler. rahat değiller. Ya gelip söyleyemezler. vada rahat söyleyemezler. Ama başı açık biri de vine davranışlarına daha çok dikkat ediyor. pek fazla erkeklerle rahat bir şekilde konuşmuyorsa ona da aynı şekilde va yaklaşamazlar yada zor söylerler. 

54. Nikahta önemli olan herkesin bilmesidir. iki kişinin ilişkisini. İki kişinin sadece kendi aralarında yaptıkları bu nikahın Allah katında da bir değeri olduğunu düşümüyorum. 

35. Hayır. 

56. Hayır. Niçin resmi nikahın avantajlarından yararlanmayayım? Sadece dini nikahla yaşamak sadece cahil, eğitimsizlerin yaptığı bir şeydir. 

57.Dini yönü olan. kendi kültür seviyeme uygun . batı bölgesinden. kişiliği bana uyan birisiyle evlenmek isterim.(Ailesinin kürtlere antipatisi olduğunu söylüyor.) 

58.Bir süre görüşerek (1 yıl mesela) 

59. Anlayışlı, saygılı. 

62. Sosyal yönü çok fazla olan. bölümümle ilgili farklılıklar. Bölümümle ilgili konferanslar. 
sergiler vs. beklediğim gibi olmadı çok az. 

63. Sosyal faaliyetlerin doyurucu bir şekilde olduğu -bilgisinden menmunum çünkü- bir üniversite yaşamı isterdim, 

64.İlk üniversiteye geldiğimde ailevi bictakım sorunlarımdan dolayı. ben ne hocalarımla nede de arkadaşlarımla pek konuşmuyordum. Bu sıralarda bir erkek hoca. kendisiyle daha çok konuşan diğer türbanlı arkadaşlarıma “o çok mu radikal. hiç mi erkeklerle falan konuşmuyor ?” 
diye sormuş. i 

65. Herkes üzülüyor. 

66. Türkiye'nin her konuda olduğu gibi. bu konuda da daha fazla demokrasiye ihtiyacı var. Şu anda yöneticiler bana, derse girerken “saçını aç diyebiliyorlar. Ben onların yerlerine olsam ben hiç kimseye 'derslere başını kapatarak gireceksin? demezdim. Biz hepimiz farklıyız ama sonuçta bir bütünü oluşturuyoruz. 

67. Eylemlere katılmadım. Kalmayı düşünmüyorum. Okul yöneticilerinden kaynaklanan bir 


durum olmadığı için, değiştirilebilecek birşey olmadığı için. 


68 Hayır. Yasağa uyduğum için. Devamsızlık hakkımı kullandım. Daha sonra devam etmek e 


zorunda kaldım. Aslında bu da bir eylemdir. 

69. Hayır. 

70. Yok 

72.Çok vakit ayırmadığım için. 

73.Doğal Yaşamı Destekleme Derneği. Edebiyat Söyleşi Derneği. Tarihle ilgili bir dernek de olabilir. GİDED (Genç İngiliz Edebiyatçıları Derneği) de olabilir. 

74. Belediye Başkanlığında BBP. Çünkü samimiliğine inanıyorum. Genel seçimlerde Ecevit. Onun da samimiyetine inanıyorum. İkisinde de samimilik aynı. Ama BBP'nin dinsel eğilimi daha fazla olduğu için kendimi ona daha yakın hissediyorum. İnsanların FP'ye mi oy verdin ? 
demesinden rahatsız oluyorum. FP ile örtülüleri özdeşleştirivorlar. 

75. Çoğu kendi çıkarlarını daha çok düşünüyor. Milletin parasını yediklerini düşünüyorum. 
Çoğunu samimi bulmuyorum. Söyledikleri inandırıcı gelmiyor. Toplumun manevi değerlerini kullanıyorlar. Bu din de olabiliyor. milliyetçilik de (HADEP örnek veriliyor) Mutlaka belli değerleri ideoljisi olacak. Ama çoğunu bu konuda samimi bulmuyorum. -BBP ve DSP hariç-Bunlar içinde de vardır ama çoğunluğunu samimi buluyorum. 

76. Sağ partiler destek verdiklerini söylüyor. ama hiçbir girişimde bulunmuyorlar. Sol partilerden destek verdiklerine ilişkin birşey duymuyorum. kendi sol tabanlarından korkuyor da olabilirler. Mesela, DSP'den birisi Cuma namazı vakitlerinin ayarlanmasını istemiş. CHP de bunu seçim öncesi tanıtım afişlerinde “Bu nasıl sol” diye kullandı. Tarikatlara destek oluyor diye Ecevit için söylendi. Belki onlar da bundan korkuyorlar ve bu nedenle birşev yapamıyorlar. 

77. Demokrasi kişiyi olduğu gibi kabul etmektir. Kişinin ideoljisini. fikirlerini, inançlarını olduğu gibi kabul etmektir. Devletin devamına zarar vermediği sürece kişilerin özgürlüğünün garanti altına alınmasıdır. 

78. Şeriat. kelime anlamıyla Allah'ın kuralları Şu anda yönetim biçimi olarak kullanılıyor. 
Kuran'da emirler var. Ama şu anda bunları uygulatanlar, uygulayacaklar yoktur. Şeriat diye bir yönetim biçimi yoktur. 

79. İslami eğilimi olanlar destek veriyorlar. Diğerleri de (Gülay Göktürk örneğin) destek verebiliyor. Medyaların çoğu da desteklemiyor. Mesela bir türban gösterisi olduğunda bu gösterilmiyor. Türbanlıların kendilerini ifade etmelerine fırsat verilmiyor. Böylece insanların tanıması engelleniyor. 

80. MAZLUM-der destekliyor. Diğerlerini -destekleven yada desteklemeyen - bilmiyorum. Genelde desteklenmiyor ki medyada duyulmuyor. 

81. İnsanı olduğu gibi kabul eden (sadece türban değil). demokratik. hoşgörülü, zorla insanlara birşeylerin vaptırılmadığı. kadının hor görülmediği (türbanlı va da türbansız), bir toplumda 

yaşamak isterdim.Kadın milletvekillerinin meclisin yarısını oluşturduğu. daha temiz bir dünyada. 


200 


ÖĞRENCİYE İLİŞKİN GÖZLEM, GÖRÜŞ VE AÇIKLAMALAR 


Ailesinin sosval demokrat görüşe sahip olduğunu. bu nedenle de onun kapanmasına karışmadıklarını söyleyen türbanlı - pardesülü bir kız. e 

İrtica” nın olduğunu. ama fazla abartıldığını söylüyor. Ve sadece türban yasağıyla bu 

problemin çözülemeyeceğini. daha kökten çözümler alınması gerektiğini söylüyor.) 

29.“Örneğin yolda gidiyorum. Saatin kaç olduğunu soracağım. Çok açık dekolte giymiş birine değil de kapalı birine sorarım.” 

55. “Evlenmeden iki ay önce. nişanlıyken nikah yaptıran arkadaşlarım var. Ama böyle değil.” 

64,“Üniversiteye kitapçılar gelmişti. Tüm kitaplarını sermişler masaların üstüne. Geçenlere tek tek, işte Orhan Pamuk'un. ..... "nin yeni kitabı diye veni yeni kitapları tanıtıyorlar. Bana bakarak da Yaşar Nuri Öztürk'ün bir kitabının adını söylediler. Niye diğerlerine kültür kitaplarını tanıtırken, bana illa dinle ilgili bir kitap adı söylediler. Çok sinir olurum böyle şeylere.” 

“Yine yasağın veni uygulanmaya başladığı günlerde ilk kez saçımı açcağım. Koridordan hocanın gelmek üzere olduğunu söylediler. Ben bir türlü saçımı açacak cesareti kendimde göremiyorum. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Tam bu sırada sınıftan birisi, “madem bu kurallar var. Sen de bu kurallara uyacaksın' diye bağırmasına çok sinirlenmiştim. Benim yanımda beni telkin etmeye çalışanlar da vardı. biri de öyle demişti.” 
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GÖRÜŞME IX 


İzmir - Bergama 

31 

Evli 

Türk Dili ve Edebiyatı 
4. Sınıf 

İzmir 


İmam Hatip Lisesi - 

İlkokul mezunu 

. Çalışmıyor 

10. İlkokul 

11.Derici idi. Emekli şimdi. 

12.3 kardeş 

13. Yok 

14.250 milyon (Eşinin maaşı) 

15, Orta 

16. İzmir 

17. Ailesi ile (eşi ve iki çocuğu (oğlu) ) 

18. Orta 1. sınıfta 

19. Evet 

20. Başta taklit idi, girdiğim okul sebebi ile. Aile baskısı yok. Kardeşlerim açıktı çünkü. İmam Hatipe gitmeyi de ben kendim istemiştim. 

21. Evlenmeden önce sadece annem ve ben idim. Kızkardeşlerimiz sonradan -kendi istekleri ileevlenme dönemlerinde örtündüler. 

22.İlk örtündüğüm dönemlerde yakın aile çevremden örtünmek için erken olduğu söyleniyordu. 
Ama yine de annemden takdir görüyordum. Eşimle aramızda örtülü olup olmama söz konusu olmadı.Beni böyle kabul etti. 

23. Okuldaki arkadaş çevrem benim gibi kapalı idi. Oturduğumuz çevredeki arkadaş grubumun hepsi de açıktı. 

24.5-6 kişi ile -sınıftaki- sınırlı. 

26. Çok iyi. Oldukça samimi. 

27.Ben hissetmedim. 

28. Hayır. Örtü benim için belirleyici değil. Önemli olan ilişkilerdeki sıcaklık. şahsı önemli. 

29. Sağlar. -ilk görüşte- ama sonra kişiliğine bağlı olarak değişir. 

30. Allah'ın emrini samimi olarak yerine getirmek. Kadını dış etkenlerden korur vs. gibi faydaları da var tabii ki. Herşeyin hem faydaları hem zararları vardır. Ama benim için en önemlisi Allah'ın emri olması. 

31. Allah'a inanan ve Hz. Muhammed'i peygamber olarak kabul eden. Kuranı Kerim'deki hayat tarzına uygun yaşamaya çalışan kadındır. 

32.Örtü, Kuran'ı Kerimde de geçen bir emir olduğu için müslüman kadının sembolü kabul ediliyor. Ama müslüman Kadın için bu emirler sadece başörtüsünden ibaret değil. 

33.31. sorudaki yaşam tarzını kabul edip, yerine getiremese de sonuçta müslümandır. Zaten müslümanım diyen birisine “sen müslümân değilsin” demeye kimsenin hakkı yok. 

34. Allah'ın rızası çerçevesinde vaşamak öncelikli Bu, benim tüm yaşantımı etkileyecektir. 

35. Hayır.Çok eskiden örtündüğüm için herhalde. 

36. Kolaylığını pek görmedim hayatım boyunca. Başörtüsünden dolayı. herşeyden önce kendimizde bir iç çatışma yaşıyoruz. 

37. Kırgınlık, üzülüyorum ve o insanlara kendimi tanıtmayı istiyorum. Beni belli kalıplarla tanıtmalarından hiç hoşlanmıyorum. Başım kapalı da olsa nihavetinde ben farklı bir bayanım. 
Ben. birey olarak kendimi ifade etmek istiyorum. 

38. Konuşarak diyaloğa girmeye. kendi fikirlerimi anlatmaya çalışıyorum. “Siz çok farklısınız” 

diyorlar.Ovsa bu. benim farkımdan değil, Tek tek tanışınca farkın olmadığı. herkesin farklı 

bireyler olduğu görülecektir zaten. Ben diğer arkadaşlarımın da böyle olduğunu düşünüyorum. 
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39. Pek kolaylığını görmedim. Her istediğim çevreye rahatlıkla giremiyorum. Farklı özen göstererek giyimime, öyle giriyorum ya da. İlk tanıştığımızda bir hakir görme. küçümseme var, cahil gözüyle bakılıyor. 

40. Allah'a iman. Bu inancım. bu çizgide devam etmemi sağlıyor. 

41. Üniversite eğitimimi sağlamak için peruk takıyorum. Çalışma yaşamımda da -eğer serbest kalmazsa- önce peruk takarak öğretmenlik yapmayı - 3-4 yıl - eğer aynı ortam devam ederse bırakıp -3-4 yıl sonra - özel bir iş kurmak. Aile baskısıyla örtünmekten vazgeçmem. Çünkü bunu, zaten kısmen ilk örtndüğüm zamanlarda. “işte daha çok erken vb.” tepkilerle —yaşadım. Ama vazgeçmedim. . 

42. Vazgeçme söz konusu değil. ii e —— 

43. Şahsi kararları. Zorunlu oldukları için açmışlardır. Bunu nl bana Güder 

44. Şahsımdan kaynaklanan farklılıklar var -31 yaşında, evli. iki çocuk sahibi olmamdan kaynaklanan-. Kız-erkek arkadaşlıklarındaki çok aşırılığa. iki-üç günlük ilişkilere karşıyım, bunları anlamıyorum. sevgide bağ olmalı. (Daha çok kendi koşullarının farklılığından kaynaklanan birtakım farklar olduğunu söylüyor). 

45.Ev gezmeleri. Koşullardan dolayı. 

46.Zaman gazetesi. şu anda dergi yok. Daha önce Yeni Ümit ve Edebiyatla ilgili dergiler. 
Televizyonlarda en fazla haber programlarını izliyorum. Bunları da abartılı buluyorum. Bazen TRT 2'deki kültür- sanat. TRT 4'de halk müziği. 

47.Fehmi Koru, Cengiz Çandar, Ahmet Şahin, İskender Pala (Edebiyatla ilgili Zaman'da). Beşir Ayvazoğlu. 

48. Düşünüyordum. ama şu anda hazırlıktaki vakit kaybı ve başörtüsü vasağından dolayı düşünmüyorum. 

49. Birkaç sene çalışmak istiyorun. (Öğretmenlik yapmayı çok istediğini belirtiyor). 

50. Evet. Herşeyden önce başörtüsü yasağı. Sonra. insanların başörtüsüne karşı tavırları ile karşılaşabilirim. Ama bunun üstesinden gelebilirim. 

51. Aşırı laubali. günübirlik ilişkilerin çoklukta olduğunu görüyorum. 

52.Evli. 

53. Örtülü arkadaşlara karşı biraz daha mesafeli. ölçülü, el şakaları yapmıyorlar. Başı açık olanlarla daha laubaliler, 

54.Flörtün islamlaştırılmış şeklidir. Ben bu konuda çok tutucuyum. Kesinlikle çok yanlış. Kızlar çok madur durumda kalabiliyor. onların bunu nasıl kabul ettiklerini de anlamıyorum. 
Nikahta önemli olan, herkese duyurulmasıdır. iki kişinin ilişkisinin. Ovsa muta nikahında bu yok. Bu nedenlede yanlış bence. 

55. Yakın çevremde görmedim. 

60. Arkadaş vesilesiyle. ailelerimizin haberi ile tanışarak. Önemli olan. evlenme niyetiyle tanıştık, 

61.Ben duygusallığımın yanında mantıklı bir evlilik kararı verdim. Şu anda da pişman değilim. 
Çok da duygusal bir evliliğim var. 

62. Kültür faaliyetlerinin daha fazla olduğunu düşünüyordum. Öğrenci-hoca diyaloğu da oldukça soğuk. Hocalar öğrenci merkezli davransalar daha iyi olur. 

63. Kalabalık sınıfları olmayan, öğrenci-hoca diyaloğunun daha fazla olduğu. kendi branşımızla ilgili faaliyetlerin yoğun olduğu bir ortam isterdim. 

64.Tez çalışması yaparken, bölüm başkanı hocamız, “başınızı açacaksınız. değil mi?” diye sordu. 
Biz de “evet” dedik. ama sonra “koridorda vs. diğer faaliyetlerde de açacaksınız” dedi. Ben de “hocam. sessiz sedasız başımızı açıyoruz. üniversitede olay da çıkarmıyoruz. Daha ne yapabiliriz deyince. ses tonunu yükselterek konuşmaya başladı ve “benim karı da örtülüydü. - Aynen bu kabalıkta söyledi- Macaristan'a gidince açıldı. Domuza örtü de yakışıyordu” dedi. 
Beni bu şekilde domuz yaptı. Ben çok üzüldüm tabiki. Ağlamaya başladım. Asistanlar falan araya girip. hocayı yatıştırmaya çalıştılar. beni teselli ettiler. Benim tek söylediğim, henüz koridorlarda,. ya da diğer faaliyetlerde de başımızı açmanızı gerektiren bir resmi yazı gelmediği. sadece derslerde başımızı derslerde başımızı açmamızı gerektiren bir yazının olduğuna ilişkindi. Başı açık olan (o arkadaşlarımız bizimle birlikte üzüldüler. hepsi bizim yanımızda yer aldılar -sol ve sağ Ooo görüşlüler-. 

65. Yasağı çok olgun karşıladılar. gerekeni yaptılar. 
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66.İnsan haklarına ve kadın haklarına aykırı olarak düşünüyorum, demokrasi ile bağlantı kuramıyorum. Eğer bizim içimizde devlete karşı vs. düşünceleri olanlar varsa, bunları MİT, polis vs. ayıklasın. Yoksa sadece başörtüsü yasağı ile bu sorunların çözüleneceğine inanmıyorum. Bu zihniyetle, bütün kürtleri üniversiteden atmaya kalkabilirler. Ama bütün kürtler PKK'lı değiller. bu şekilde de sorun çözülmez. 

67. Sessiz pretesto. Allah'a dua ederek. 

68. Hayır. 

69. Yok. 

70. Yok. 


72.Kendime göre bir dernek ya da siyasi parti bulamadım. © —— e — 

73. Gerçi zaten mevcut olanları yeterince tanımıyorum. Ama ev hanımlarını e çel bilinçlendirmeye, eğitmeye yönelik bir dernek isterdim. 

74.Hayır. Çünkü hiçbir siyasal partinin söylemini kendime uygun görmedim. Hepsi ne tamamen iyi ne tamamen kötü. Her parti içinde bazı politikacıları beğeniyorum. 

75.Ülke meselelerini çözebilecek kapasitede değiller. Kendi çıkarları peşinde koştukları için. 

76. Onlar, türbana gereken önemi vermediler, ilgisiz kaldılar. mecliste tartışmadılar. 

77.İnsana saygıdır. Gerçek anlamda bireyi baz alarak. onun düşüncelerine imkan vermedir. 
yaşantısına da dokunulmamalı, devlet çıkarlarına dokunulmadığı sürece. Ama bu baş örtüsüyle devlet yıkılmaz. 

78. Şeriat, Kuran-ı Kerim'deki hükümlerin uygulanmasıdır. Şeriatta illaki bir devlet olması gerektiğine inananlardan değilim. Fert olarak Kuran'daki emirleri yaşaması gerekir insanın, Önemli olan bireysel düzeyde yaşamak, kendi isteği ile. Örneğin. Almanya'da İran'dan kaçıp Almanya'ya sığınanları gördüm. İran'da şeriat devleti kurmuşlar. Ama insanları mutlu edememişler. Baskı ile hiçbirşey olmaz. 

79. Çok abartılı. Fadime Şahin gibi bir takım olaylar sürekli basına sunuldu. Bizi temsil etmeyen kişileri gösterdiler. Objektif değildiler. 

80. Artık toplum. bunun sorun haline getirilmesini istemiyor. Bazı uç gruplar. bunu kendi siyasi çıkarları için kullanmaya çalıştılar, destekleyen de karşı koyan da. samimi değildiler ikisi de. 

81. Gerçekten kişilik haklarına saygı gösterilen, sevginin önemli olduğu bir toplumda yaşamak isterdim. Her konuda insan haklarına dikkat edersek yaşamı da kolaylaştırmış oluruz. 
Eğitimi yine çok önemli, Pek çok insan başörtüsü sorunundan dolayı kızlarını okutmamaktadır. “Böyle olunca. kızlarım Kuran Kurslarına. birtakım gizli derneklere gönderiyorlar. Bu şekilde de tarikatların vs. kucağına düşmüş oluyorlar bu kızlar. Onlar da dini kendilerine göre öğretiyorlar tabii ki. Oysa okulda öğrenseler. örneğin ben İmam-Hatip te milli eğitim denetiminde çok güzel bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Ben inanıyorum ki, eğitimli kişi birisinin peşine düşüp, kendisini ona kaptırmaz. Kuran'ın önünde tek kaynak olduğunu bilir, kendisi öğrenir, okur. Bu konuda birilerine ihtiyaç duymaz. Ama cahil insanlar bu şekilde kendilerine önder arıyorlar ve onların peşine takılıyorlar. Eğer başörtüsü sorunu kalkarsa. herkes okursa. bu sorunların da ortadan kalkacağına inanıyorum. Bu nedenle çevremdekilere de hep başörtüsü sorunu olsa da. ne olursa olsun. kızlarını okutmaları gerektiğini söylüyorum.” 

İnsanların belli kalıplara oturtularak değerlendirilmesine çok kızıyorum. Örneğin, ben daha ortaokuldayken. Erbakan'ın henüz kim olduğunu falan bilmiyordum. Akrabalarımızdan birisi. 
beni her gördüğünde sürekli 'sen Erbakancı mı oldun artık” devip duruyordu ve bu beni çok kızdırıyordu. Ben Erbakan kimdir falan bu şekilde merak ederek öğrendim. Onun partisine de o zaman bir antipati duydum. 
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Pardesülü, türbanlı. Önce Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne giriyor. Ama 1986'da yasak nedeni ile okulu bırakıyor. Tekrar sınava girerek Konva Arap Dili ve 


© —Edebiyan bölümünü kazanıyor.-©-sıradada-şu-anki eşi ile tanışarak evleniyor, Bu arada. 
okulu bırakmak zorunda kalıyor. İki yıl okuduğu için önlisans diploması var. Eşinin doktorası nedeni ile Almanya'ya gidiyorlar. Orada da Oryantalizm üzerine üniversitede bir yıl kadar okuyor, ama bebeği olunca orayı da tamamlayamıyor. Türkive ye döndükten sonra 'af'tan faydalanarak tekrar Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı'na devam ediyor. 

Eşinin ailesinin Bulgaristan'dan geldiğini, hepsinin okumuş, kültürlü insanlar olduğunu söylüyor. “Onlar komünist bir rejimde yetiştikleri için, onlara göre üniversite okuyan birisi kesinlikle dine inanamaz. Bu nedenle de bana önceleri çok şaşırmışlardı. Hem üniversite okuyup hemde örtülü olduğum için. Ve kendi oğullarının benim gibi örtülü birisiyle evlendiği için. Ama, işte güzel kız falan, olabilir diye düşünmüşler. Daha sonra da sürekli. 
*ya Ahmet bir gün senin açılmanı isterse ne yaparsın? Bak onun ortamı üniversite ortamı. 
Her ortama bu şekilde birlikte giremeyebilirsiniz.” diye sıkıştırmaya çalıştılar. Ben de, bötle birşey olmayacagını, çünkü eşimin beni baştan beri böyle kabul ettiğini söyledim. Ama eğer böyle bir durumla da karşı karşıya gelirsem de eşimden ayrılabileceğimi söyledim.” 

İçinde yetiştiği ailesinin de çok demokrat olduğu, babası ile çok fikir tartışmalarına girdiğini, birlikte maçlara gittiklerini söylüyor. Yine akraba çevrelerinde de hem sağ hem sol görüşten insanların olduğunu, hepsiylede çok iyi anlaştığını söylüyor. 

39.“Oğlumu doktora götürmüştüm. Daha odaya girer girmez. doktor bana "hanım, okuma - yazman var mı? diye sordu. Bu durum. her halde baş örtümden kaynaklanıyor olsa gerek.” 
“Bir başka kez de yine bir doktor, başımı açmam gerektiği üzerine çok konuşmuştu. Güzel olduğumu vs. söyleyerek, buna pek alınmadım gerçi, nihayetinde içinde bir iltifat da vardı.” 

60.“Ben hiçbir zaman görücü usulü evlenmeyi düşünmedim. Bunu da aileme söylemiştim. Şu anki eşimle de bir arkadaş vesilesi ile tanıştık, ve görüşmeye başladık. aileme de söyledim. 
Ve bir gün de aileme telefon açıp. -bu arada ben Konya'daydım- hala görüştüğümüzü ve nişanlanmaya karar verdiğimizi, ailesinin gelip beni isteyeceğini söyledim. Eşimin ailesi gitmiş. -beni görmeden- formalite icabı istediler ve bizimkiler de verdiler.” 

66. Ayrıca bu yasakla, sadece kadınlara getirilen bir sınırlama var yine. Erkekler hiçbir şekilde etkilenmiyorlar. Olsa olsa işte. bacılarımızın hakkı vs. edebiyatı yapıyorlar en fazla. 
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GÖRÜŞME X 


Manisa 

20 

Bekar 

Türk Dili. ve Edebiyatı 
1. sınıf 

Manisa 


“Anadulu Kız Meslek Lisesi -— - ————. 
Üniversite mezunu (Ev idaresi) 

. Çalışmıyor. 

10. Üniversite (İşletme) 

11. Esnaf 

12.7 

13.5 kişi (2 küçük orta öğrenimde) 

14. Bilmiyorum, ama sıkıntımız yok. 

15. Orta 

16. Manisa 

17. Evde ailemle birlikte (Manisa'dan gidip geliyorum) 

18. Orta 1'de. (Örtünme farz olunca) 

19, Evet 

20. İnsanın 13 yaşında kendisinin karar. vermesi mümkün. değildir.Herkes ailesinden belli biçimde etkilendiği için ablamı örnek aldım. Ama şu anda da isteyerek örtünüyorum. Baskı yok. 

21.Ben, ablam, kızkardeşim, annem (küçük kızkardeşim -orta 1'de - örtülü değil.) 

22. Örtülü olmamız takdir ediliyor. Evden bir özendirme var. 

23.Örtülü de örtüsüz de vardı. 

24. Var. Açık arkadaşlarım daha fazla (Geçen yıl hazırlıkta tek örtülü olduğumdan, diğer arkadaşlarımın hepsi çok açık olduğundan, şu nda da sınıfta 4 kişiyiz tine kapalı olarak. 
diğerleri açık. Bu nedenle de açık arkadaşlarım daha çok). 

26. Çok iyi. il 

27. Geçen yıl hazırlıkta sınıftakilerin hepsi kolejliydi. Okul dışında bana selam vermiyorlardı: İlk defa belki de bir örtülüyle karşılaşıyorlardı. Bu yüzden önyargıyla yaklaşmış olabilirler. Ama tartıştıktan sonra bu yıkıldı. Sonra da, “herkes senin gibi olsa dediler. Bu yıl öyle birşe yok. Yani bu yil bir farklı tavırla karşılaşmadım. 

28. Farklı bir tavır sergilemiyorum. Ama örneğin: Bir namaz hakkında konuşursak, açık olanlarla konuştuğumda. onları incitmemek için daha mesafeli davranıyorum. Bu tür konuları açık olanlarla o nedenle konuşmaktan rahatsız oluyorum. 

29.Bir noktaya kadar evet. ama bazen itici de olabilir. Çünkü birisi örtününce bir sözleşme imzalamıştır bence. Eğer örtülü biri cıvık birtakım hareketler yaparsa -sakız çiğnemesi- bana daha itici gelir. Örtülü birisi bence daha ağır, ne yaptığını bilen birisi olması gerekir. 
Örtülülerle ortak nokta daha fazla olduğundan - fikirler bir noktada uyuşuyor- ilişkilerimde kolaylık sağlıyor. Örtülüden beklenen davranışlar konusunda benim ölçütlerime uyduğu taktirde. Aynı hareketi bir açık yaptığında, belki umursamam. Bir örtülünün yapmaması gerekiyor. Örtülü bir insan sorumluluk almıştır. bunu yerine getirmesi gerekir. 

30. Örtünme, bir sözleşmedir. Örtündükten sonra belli davranışları yapmayacaksın artık. Dar giymeyeceksin. laubali davranışlarda bulunmayacaksın. Örtünmekle. dünyevi anlamda birçok şey kaybetmekle birlikte, manevi anlamda beni koruduğuna inanıyorum. Örneğin ilk tercihim Türk Dili ve Edebiyatı idi. Bir hukuk. kamu yönetimi yazmadım. Sadece örtülü olabilmek için. Liseve de o nedenle kız okulu olduğu için kız lisesine gitmiştim. Başörtüsü sorunu, pek çok şeyi baltalıvor. ( Ankara Hukuk'a girmesine yetecek bir puan ile buraya girmiş). 

31. Onuruna namusuna düşkün. dedikodu yapmayan ve bunların süsleyicisi olarak örtünen kadın. 

32. Müslüman kadın.dini pratik hayatta uygulayan insandır. Ama inanan insan da müslüman kadındır. Medyada birtakım kavram kargaşaları yaratılıyor. 

33.Doğal. haklı. Bir insan inanıyorsa müslümandır. Ben onlara müslüman değildir, diyemem. O 

zaman ben kafir dunumuna düşerim. 


SEİNE KEN 
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34.Dinimi yaşamaya çalışırım. Bu, zaten bütün yaşamı içine alıyor. Dünyayı dinin perspektifinden yaşamaya çalışıyorum. Öncelikle müslümanım. Türk kültürüne de elbette önem veriyorum. Yani salt ümmetçilik değil. 

35. Yaratmadı. Ama daha sıkı sıkı sarılmama da neden oldu. Ben üniversitede daha entellektüel bir ortam düşünmüştüm, Ama gününü gün eden insanları gördükçe. kendimi örtülü olduğum için daha şanslı hissettim, aileme daha çok minnet duydum. Çünkü pek çok insanın hayatta amacı vok. 

36. Hiç kolaylık getirmiyor. 

Zorluklar: Başörtüsü sorunu. Ayrıca bazen hocaların gözünde PKK'lıdan daha tehlikeli 


— görülebiliyorum. Bu, insanı psikolojik olarak yikiyor. Arkadaş edinirken ilk anda-önyargı --—— oluyor. Çeşitli organizasyonlara örtülü olarak katılmak zordur. cesaret edilemiyor. 

37.Zaman zaman itilmişlik psikolojisi oluyor. Bazen daha idealist oluyorum. Ben bu insanlara bunun böyle olmadığını göstereceğim. Örtülülerin ders notlarının yüksek olmasının sebebi de kendini kanıtlama isteğidir. Çünkü tek yol bu. Genelde de örtülülerin notları yüksektir. 

38. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Zaman zaman zorlukları paylaşıyoruz. Başka da bir şey yapmıyoruz. 

39. Kolaylıklar: Bazı insanlar daha çok saygı gösteriyorlar, laf atmıyorlar mesela. Gerçi bazıları da“bu ülkeyi İran'a çevireceksiniz” diyebiliyorlar. Ama insanlar alışular artık, eskisi gibi değil. 
Zorluklar: Manisa'da yaşadığım için - örtülüler, örtüsüzlerden daha fazla- zorluk yok. 

40.Ben yetişkin bir insan olduğum için. zaten üniversite dışında da bir zorlukla karşılaşmıyorum. Ama kardeşim için düşündüğümde, gerçekten zor. Çevre etkenleri, TV vs. Bu nedenle onun için şu ortamda. ailenin desteği çok önemli. (22. sorunun açıklamasındaki örneğe bak). 

41.Ben eşarp örtüp, üzerine şapka giyiyorum. Ama bunu kabul etmeselerdi, ben de okula devam etmeyecektim. Bu nedenle üniversite eğitimimi tamamlamak içinde. çalışmak için de, ailemin baskısıyla da -böyle bir şey şu anda yok, ama olsaydı zor bir soru gerçi- örtünmekten vazgeçmem. 

43. Erken teslim olunduğu düşüncesindeyim. Hiçbir mücadele edilmeden, başörtüsü sorunu da bu şekilde sona erdi. kapatıldı. 

*4.Ben, onlara göre daha ağır başlıyım. Erkeklerle konuşurken daha mesafeliyim. - Konuşmama diye birşey yok. Pek dışarda vakit geçirmeyi sevmem. Kafeye gittiğim olmuştur, ama huzursuz oluyorum. bana gereksiz geliyor. İnsanların yaptıklarından hesaba çekileceği düşüncesi. herşeyimi etkiliyor. Bir günümün diğerine eşit olmasını istemiyorum. 

45.Ders çalışmak, bahçede oturmak. yemeğe gitmek. Üniversitede daha çok bireysellik var. 

46. Yeni Şafak Gazetesi, Altınoluk (tasavvufi bir dergi), İzlenim dergisi vardı, ama çıkmıyor. 

Dini Oo kendimce yaşamaya çalışıyorum, mücadeleci yanım yok. TV olarakda Kanal 7xi 

izliyoruz sürekli. 

47.İsmet Özel. Sezai Karakoç. ikinci yeniciler, şiir ve düşünce kitapları, Necip Fazıl. 

48. Düşünüyorum, eğer şartlar elverirse, başörtüsü sorunu çözülürse. 

19. Düşünüyorum, eğer şartlar elverirse, başörtüsü sorunu çözülürse. 

50. Başörtüsü sorunu var. 

51.Dengeli olmasını bilen insan -kapalı ya da açık- bu ilişkileri gayet güzel yürütüyor. Ama çok fazla rahat insanlar da var. 

52. Yok. Ama şu anda erken olduğunu düşünüyorum. Olursa da mutlaka ailemin haberi olması gerekiyor. Annemin - babamın rızası önemli. 

53.Bize daha mesafeliler. Kızlarla el şakaları vs. yapan erkekler. bana “siz” diye yaklaşıyor. Bu, hoşuma gidiyor. Ders konusunda konuşuruz sadece, fikri tartışmalarda. o kadar. 

54.Dinde yeri olan birşey değil. Kendi nefislerini denetleyemeyen erkeklerin uydurdukları. 
kızların da buna alet olduğu bir durum. Muta nikahı. üniversite süresince -olmayabilirerkeklerin şehevi arzularının önüne geçmek. diğer kızlara bakışlarını önlemek için, geçici olarak kıydıkları nikah. Sonradan evliliğe dönüşebiliyor. Muta nikahı ile ilgili okuduğum kitapta da. bunun yanlış olduğu. İslamda veri olmadığı yazıyordu. 

55. Hayır. yakın çevremde yok. Ama İstanbul'daki üniversitelerde daha yaygın olduğunu duydum. 

36. Hayır. Aslında mantıklı olan. ikisinin birarada olması gerekir. Resmi nikahta bir imam da bulunabilir. bu şekilde ikisi de olur. Dini açıdan evli sayılmak için dini nikahı, kanuni 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açıdan evli sayılmak için de resmi nikah olmalı. Aksi taktirde mağdur durumda olabilirim, kanuni açıdan bir hak talep edemeyebilirim. Tabii bu, karşımdaki kişiye de bağlı. 

57. Aynı dünya görüşüne sahip, avnı estetik zevkleri paylaşabileceğim. maddi-manevi açıdan denk 58.Çok sade bir nikahla, düğün istemem, kimseye külfet olmadan. Evleneceğim kişiyle önceden tanışmak isterim, Ama ailemin de haberi olması gerekir. Fazla ilerlemeden aileme haber 

veririm. Sadece benim kararıma dayanarak da olmaz. Anneme - babama danışırım. 
59.Evime bağlı, evcimen, çocuklarım olursa onların eğitimine çok büyük önem veririm, saygı 

çok önemli, ne eşimin ne de kendi ailemin evliliğimize karışmasını istemem, izin vermem. 
62.Daha entellektüel insanlar bekliyordum. Daha medeni. daha bilgili. Başörtüsü problemlerinden 


dolayı çok sıkıldım. istemeyerek geliyorum. Bir ân önce bitsin istyorum artık. Hucalarla © - daha rahat görüşemiyorum. Herhangi bir soru sormak için bile yanlarına gidemiyorum, onlarla birlikte olmamı istemeyeceklerini, benimle görüşmenin onları zan altında bırakacağını düşünüyorum. Bu durum. Ege Üniversitesi'nin sosyal olanaklarından kaynaklanan birşey değil, sadece şu anki yaşanan başörtüsü sorununa ilişkin. 

63.Daha özgür. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde olmak isterdim. Ege'de devamlı kullanacağımız bir bilgisayar, bilgisayar odası yok. İnternetten yaralanmak isterdim. 
Boğaziçi'nde. ODTÜ'de -bazı bölümlerde- “biz sizin kafanızın içindekilerle uğraşırız” diyerek. 
başörtüsü problemi yaşanmıyormuş. Bunun sebepleri; bu üniversitelerin yarı - özerk statüde olmuş olmaları ya da başörtülü öğrenci sayısının azlığı olabilir. 

64.Bu yıl üniversitenin ilk açıldığında, bölüm başkanımız bizi çağırdığında, ben kendimi tutamayıp ağlamaya başlamıştım. Onun karşısında böyle aciz duruma düşmek istemezdim aslında. Onun pişmanlığını hissediyorum. Derslere başörtülü şekilde giremeyeceğimiz direk söylenince, kendimi tutamayıp ağlamaya başladım. Aslında daha önceden de yazılar asılmıştı buna ilişkin ama, birisinden direk bu konuda bir uyarı duyunca çok etkilendim. Hocalarımızla ikna edici konuşmalar oldu, hakarete varan konuşmalar yaşanmadı. Arkadaşlarımızın bütün sınıfın desteğini gördük, Kimse, yüksek sesle “biz bu yasağı destekliyoruz, bu şekilde sınıfa giremezsiniz” demedi. Sadece hocalarımız gibi. daha yumuşak. uymamız gerektiğine ilişkin şeyler söylediler. 

65.Bu konuda birlik olunması gerekirdi. Erken pes edildi. Direnilmeliydi. Ama tabii farklı koşullarda yaşayan insanlar var. Ailesinin okula devanı konusunda baskı yaptığı, ya da çalışmak için bir an önce üniversiteyi bitirmek zorunda olanlar gibi. Ama genel düşüncem. 
birlik olunması gerektiği idi. 

66. Çok saçma bir yasak. İnşallah devam etmeyecek. Bir ülkenin kendi çocuklarını kendine düşman yapması. İnsanları sisteme entegre etme yerine - madem biz zararlıyız - bizi eğitmeleri gerekiyor. Böyle yaparak. insanları daha radikal düşünmeye sevkediyorlar. Sorun, uçlara taşınıyor. 

67. İçimdeki en büyük huzursuzluk, 9680'lik teslim olmuş grubun içine girmek. Yoksa saçımın görünmesi gibi bir rahatsızlık yok. Protesto olarak, sadece çevremdeki insanlara bunun ne kadar saçma bir yasak olduğunu anlatmaya çalışıyorum. İstanbul Üniversitesi'nde olsam, kesin direnirdim. Burada hocalar iyi olduğu için bir direnme olmadı. Yoksa kapıya polis koysalardı. direnme olurdu. Yasağın ilk uygulanma aşamasında. hatta yasak daha uygulamaya geçmeden, geçen yıl, tüm Manisa milletvekillerine mektup yazdım, faks çektim. Çünkü geçen yıl da bu yasanın uygulanma durumu vardı. Üniversite sınavına gireceğim yıl da 28 Şubat Kararları alınmıştı. Yine tedirgindim. Yani ben bu tedirginliği. sıkıntıyı üç yıldır yaşıyorum aslında. 

68.Bölüm başkanı “artık bu şekilde gelmeyin” dedikten sonra, zaten onun derslerine uzun bir süre gelmedim. Tüm derslerden devamsızlık hakkımı kullandım. Sınavlarda da araştırma görevlilerinden şapkalı olduğum için uyarı aldım. Ama birşev olmadı. Hala böyle devam ediyorum. 

69. Liseden arkadaşlarla. 

70. Hayır 

72.Ben pek herhangi bir cemaate üye olmayı düşünmem. Teslin olununca. tam teslim olunduğunu düşünüyorum. Tahakküm altına girmiş gibi hissederim kendimi. Bundan da hoşlanmam. 
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73. Birleştirici bir dernek olabilir. Ayrımın yapılmadığı. kimsenin şu şekilde düşünüyorsun, şu şekilde giyiniyorsun diye aşağılanmadığı bir dernek. 

74. Hayır, hepsine kızıyorum. Sol partilere tamamen kızıyorum, bizi dışladıkları için. Sağ partilere kısmen. Kötünün içinden iyisini seçiyorum. 

75. Demokrasi yok. Hepsi lider tahakkümü altında. Ankara'da liderler seçim yapıyor. Biz formalite icabı oy kullanıyoruz. BBP hariç hepsinin zararını gördüm. ANAP ve DYP dini siyasete alet eden partiler. RP bizim bugünkü duruma düşmemizde - Erbakan'ın “Rektörler bize selam duracak” vb. sivri laflar söylemesi - etkili oldu. yanlış politikadan dolayı ya da 

 medva tarafından çok büyütüldü. BBP ilkelerinden taviz vermeyen tek parti, ama küçük bir 


parti. MHP'nin bu kadar çok oy almasının sebebi de. başörtüsü sorununu çözeceğine ilişkin inançtı. Ama o da şimdi geri adım attı. Asıl dini siyasete alet etmek bu. 

76.Dini siyasete alet eden, 90 öncesiyle şu anki söylediklerinin birbirini tutmadığı en büyük lider Demirel. Yıllarca muhafazakar insanlar Demirel'e oy vermişti. Sol partideki insanların bu olaya bakışları belli zaten. Ama Demirel'in. Yılmaz ve Çiller'in tavır değişiklikleri beni sinirlendiriyor. 

77.Herkesin özgür olarak yaşayabildiği. kimsenin birbirinin özgürlüğünü kısıtlamadığı, hukukun siyasallaşmadığı. hukukun üstün olduğu - Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Merve Kavakçı'nın durumu - İnsanların işlerinin hukuk yoluyla halletmesi. 

78. Şeriat. İslamın kurallarıdır. Şeriat. hiçbir yerde tam olarak uygulanmıyor. Şeriatın, içinde demokrasiyi barındırdığına inanıyorum ben. Suriye'de de şeriat var. ama demokrasi yok. 
örneğin. Osmanlı'da şer'i hukuk. bir de örfi hukuk vardı. Şeri hukuk bir temeldir. 
iskelettir: Örfi hukuk da toplumun örflerini, adetlerini dikkate alıyor. İslamiyet, zaten ana konularda hüküm vermiştir sadece. Diğerleri buna uygun olarak düzenlenir. 

79.Çok yanlı. Bu ülkede din ve vicdan özgürlüğü var diyorlar. Ama vok. Türbanın gerekliliğine inanmadıkları için kolayca çıkarılabilecek bir şey gibi görüyorlar. Para ile yapılan bir şey gibi gösterivorlar. Bu konuya çok yabancılar. Para ile bu sıkıntılar çekilmez. Bize belli bir alan çiziyorlar; siz hizmetçi olabilirsiniz, şehit annesi olabilirsiniz, ama üniversitede okuyamazsınız ve sadece o alan içinde yaşamamızı istiyorlar ve bu çemberi gittikçe daraltmaya çalışıyorlar. Yarın bize. hastaneler de kamu kurumu. otobüsler de kamuya âit devip, burada da başınızı açın derlerse hiç şaşmam. Ben şu anda ordu evine giremiyorum. 
ama ağbim şehit olduğunda madalya almaya gidebiliyorum. Bu. tamamen çifte standart. Bu ülkeye en fazla faydalı olan insanlar, muhafazakar insanlar. Buna rağmen en fazla sıkıntıyı da onlar çekiyor. Bu söylediklerim kamuoyu oluşturan medya - Hürriyet, Milliyet, Radikal. 
Kanal D, ATV vb.- yani medyanın 9480'i için geçerli. Diğer kısma bakacak olursak; Akit gazetesi de diğer kesimdekileri halk ağzıyla aşağılıyor. Hürriyet ve Milliyet'in İslami versiyonu. Zaman nötr. Yeni Şafak'ı çok seviyorum. Bu konuda benim fikirlerime uyduğu için, benim davamı onlar savunduğu için. Yeni Şafak. Yeni Yüzyıl'ın İslami versiyonu. 

80. Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre. halkın 9075'i bu yasağın anlamsız olduğunu ve kamu kurumlarında başörtülü çalışmayı uygun gördüğünü söylüyor. Ama genelde Türk toplumu tepkisiz bir toplum. Ama çoğunun desteklediğine inanıyorum. Basının akı kara, karayı ak göstermesi; ve ordunun bu konudaki kesin tavrı insanları çok etkiliyor. 
Devletçi olmasından ve yasakçı zihniyetten kaynaklanan bir durunı söz konusu. 

Atatürkçü Düşünce Derneği. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği karşısında MAZLUM-der desteklivor. Ama derneklerin pek fonksiyonu olduğuna inanmıyorum. 

81. Demokrasinin tanımında da belirttiğim gibi, kimsenin düşüncesinden. giyiminden dolayı yargılanmadığı. kimsenin özgürlüğünü kışıtlamamak koşuluyla istediğini yapabildiği bir toplumda yaşamak isterdim. Kimsenin bana başını aç demediği. hukukun üstün olduğu bireysel tepkilerin çekinilmeden konduğu. basının bu kadar belirleyici olmadığı, sadece haber verdiği, haber yazdığı bir toplum. 
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ÖĞRENCİYE İLİŞKİN GÖZLEM, GÖRÜŞ VE AÇIKLAMALAR 


Pardesülü, türbanlı (mantosunun içine türbanının uçları girecek şekilde bağlanmış). Annesi evlenmeden önce mini etekli, açık bir kızmış. Anneannesinin namaz kılan, inanan biri olmasına rağmen, dini konularda kızı üzerinde pek etkili olamadığını söyledi. Babası da evlenmek için hem üniversiteli hem de örtülü bir kız arıyormuş. “ Tabii bulamamış” dedi. Bu 


şeklinde. Annesi de kabul ediyor, kendi isteğiyle. 

22.“ Örtülü olmak, insanı ister istemez kısıtlıyor, davranışlarını sınrlandırıyor. Çevre, örtüyü yeriyor hep. Bu şartlardan dolayı evden bir özendirme olması gerekiyor”. Küçük kız kardeşinin durumunu örnek veriyor. Çevre tarafindan onun davranışlarının küçüklüğüne göre değil, örtülü olmasına göre değerlendirildiğini; en ufak bir hareketinde, çevrenin “ şuna bak, hem örtülü hem de ne yapıyor” şeklinde değerlendirme yaptığını söylüyor. Bu nedenlerden dolayı da evden bir özendirme olması gerektiğini, “bak senin çevrendeki pek çok açık arkadaşına rağmen, sen daha bu yaşta bu olgunluğu gösterebiliyorsun” gibi bir özendirmenin yapılması gerektiğini ifade ediyor. 

58. “Görücü usulü olur mu bilmiyorum, ama şöyle bir şev de duymuştum: Arkadaşlık sürecinde, birbirini tanıma sürecinde bu süre uzun tutulduğunda, daha evlenmeden iki kişi arasındaki ilişki yıpranmış oluyor. Ama görücü uslünde, insanlar en başta hep birbirlerine olumlu yanlarını göstermeye çalıştıklarından daha nazik oluyorlar, bu şekilde birbirlerini incitmiyorlar”. 

75.“Örneğin Merve Kavakçı mecliste kesinlikle başını açmayacağını söyleyerek, seçmenlerinden bu şekilde başörtüsü sorununa dikkat çekeceği düşüncesiyle oy aldı. Ama onun şimdi başını açması, asıl dini siyasete alet etmek budur”. 

78.“Şeriat dendiğinde, insanların korkmasında medyanın da etkisi olduğunu düşünüyorum. 
Örneğin, Umre'ye gitmiştim ben. Orada fizik bölümünde okuyan İran'lı bir kızla tanışmıştım. 
O, İran'da çok rahat olduklarını, üniversiteye gittiklerini, tenis oynadıklarını, özel parklarda falan dolaşabildiklerini söylemişti. Medya da bize yanlış gösteriyor sanki. Ama tam olarak da bilmiyorum tabü ki. 

79.Benzer bir söylemi 03.05.1999 gecesi SHOW TV ana haber bülteninde Reha Muhtar'ın konuğu olan Nazlı Hıcak'ta gördüm. Merve Kavakçı'nın durumuna ilişkin konuşurken şöyle diyordu: “Siz işçi olabilirsiniz, hizmetçi olabilirsiniz, şehit annesi olabilirsiniz; ama üniversitede okuyamazsınız, milletvekili olamazsınız, meclise giremezsiniz”. 
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.nedenle de annesine ilk konuştuklarında söylüyor. Eğer örtünmeyi kabul edersen evleniriz. | 


GÖRÜŞME XI 


Eskişehir 

20 

Bekar 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
3. sınıf 

Afşan 

Anadolu Öğretmen Lisesi 
İlkokul mezunu 


OS AAL em 


Çalışmıyor. ev hanımı 

10. İlkokul mezunu 

1. Esnaf. marketimiz var. 

12. Üç kardeş 

13. Ablam var. Erkek kardeşim üniversiteye hazırlamyor. 

14.250 -300 milyon. tahmini. 

15. Orta 

16, Eskişehir, 

17. Arkadaşlarla evde (2'si açık. *'ü örtülü 6 kişi kalıyorlar). 

18. Orta birde, (Orta okulu imam-hatipte okudum) 

19. Evet. 

20.İmam-Hatipe girmeyle başladı. O sıralarda gerçek bir bilinç yoktu. ortam gereğiydi. Bluğ çağına erdiğimde bunu neden yaptığımın farkına vardım. Kendime daha çok dikkat etmeye başladım. Annen etkili oldu. 

21. Annam, ablam ve ben. 

22. Annem çok dindardır. Bize sürekli bu konuda dini eğitim verdi. Ama babam bu konuda hiç yorum yapmadı. ne açılın ne kapanın dedi. Bu konuda annem ve babam zıt kutuplardır. 

23. Lisedeki arkadaş grubumun hepsi açıktı. hatta sol grup da vardı. uç insanlar da vardı. Ama çok iyi uyuştuk. Problem yoktu. 

24.Evet. Açık olanlarla kapalı olanlar aynı. (Evde 2'miz örtülü değil 4'ümüz örtülüyüz) 

26.Çok iyi. Beni sevdiklerini söylerler. Sol gruplarla da çok iyi diyaloğumuz var. 

27. Hayır. Belki ilk geldiğim yılda böyle birşey beklemiştim. Ama öyle olmadı. 

28.Benim için örtülü yada örtüsüz farketmez. aynı sıcaklığı ona da gösteririm. 

29.Ben de örtülü olduğum için ve örtülü kişi sayısı az olduğundan aynı kategoride olduğumuzu hissediyorum. Farkında olmadan bir yakınlık doğuyor bu nedenle. Ama benim aklıma normalde böyle bir ayrım yapmak gelmez. 

30. Tamamen Allah Rızası için yapılan bir davranıştır Manevi bir anlamı var. Yasak nedeni ile peruk takmak zorunda kaldığından onun manasını anladım. Yani onda yoksun kaldığımda onun manasını anladım. 

31. Müslüman, islama teslim olmuş demektir. İslamı tümüyle kabul etmiş demektir. Kuran-ı Kerim'i kabul edip uymayı gerektirir. İslamı bütün olarak kabul etmek. 

32.Ben bununla gurur duyuyorum. 

33. Örtünmek en son nokta. Örtünmek 6666 ayetten sadece biridir. Böyle olduğundan örtünmeyen kadınların da kendilerini müslüman kadın olarak tanımlamaları doğaldır. Ama bunu göstermeleri gerekir. Örtünmek. belki bir göstergedir. Bazı şeylere inandığının göstergesidir. Ve biz de onu göstermek zorundayız. 

34. Herşeyden önce ben islamı uygulamaya çalışan biriyim. Ondan sonra değer verdiğim arkadaş ilişkilerimdir. 

35. Hayır. Ama başörtüsü sorunu beni daha da bağladı. 

36. Kolaylık gösterdiğimi söyleyemem. Zorluklar: arkadaş ortamlarına girmek biraz zorlaşıyor. 
bize ot gibi bakıyorlar. gülmezler. eölenmezler gibi. Ama insanlarla tanıştıktan sonra bu imajı yıktım. Gerek kız gerek erkek arkadaşlarımla aram çok iyi. Örtülü olarak derslere alınmadığımdan yaşam alanım sınırlandı. Mesleki kaygılarım var. 

37. Oldukça üzülüyorum. Beni sosyal ortamda iletişim kurmaktan alıkoyuyor. 

38. Örneğin derslere girerken penık takıyorum. Arkadaşlık ilişkimi geliştiriyorum. 
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39.Kolaylıklar: Rahat oluyorum. İnsanlar bize güveniyorlar. Daha merhametle bakıyorlar. 
Zorluklar: Son 3-4 yılda medyanın etkisiyle insanların bize güveni sarsıldı. Fadime Şahin olayı bize yansıdı. Arkadaşlarımızla yürürken “Fadime Şahin'ler geliyorlar” dediler. O dönemde insanların bize bakışları değişti. Örtülü olmamızdan dolayı bir kalıba bürünüyoruz. 
Rahat gülemezsin, oturamazsın, konuşamazsın vs. senin yaptığın hayatı hemen genelleştiriyorlar. En ufak bir hatadan dolayı hepimizi vargılıyorlar. 

40. Allah sevgisi. 

41, Üniversite eğitimimi tamamlamak için peruk takıyorum. Çalışma yaşamımda kesinlikle vazgeçmem. Aile baskısıyla da vazgeçmezdini herhalde. 


-42-Bir-vazgeçme -söz- konusu değil zaten. Çözüm yolu olarak peruk takıyorum. 

43. Onlar için üzülüyorum. Onların da mutlaka mantıki bir açıklaması vardır. Ben her ş şeye rağmen açıklamalarını istemezdim. En baştan hiçkimse açmasaydı, Hiçkimse taviz vermeseydi, toplu bir direniş olsaydı, belki uygulamadan vazgeçilirdi. 

MM. Siyasi düşüncelerimiz olabilir (sol gruplarla). Gerçi islami kesimin kendi içinde farklılıklar var. Farklı cemaatler,tarikatlar vs. Doğal. Örtülü olmayanlar daha rahat davranıyorlar. Ama ben örtülü olduğumdan dolayı kendimi daha çok kısıtlıyorum. Boş zaman etkinliklerimiz farklı sanırım. Onlar, bar. disko vs. ye giderler. Ben o tür ortamlardan hoşlanmam, Ben erkeklerle konuşurum ama el-kol hareketlerine girmem. bir sınırımı koyarım. Onlar daha rahatlar. 

45. Sinemaya gideriz. bir yerlerde otururuz, konserlere, müzik-dinletilerine gideriz. Bar ve disko dışında herşeyi yaparız. 

16. Arada Yeni Şafak. dergi sürekli almıyorum. Ama Medya CAT'e (mesleki dergi) abone olacağım. 

47.Yeni Şafak'tan Ömer Çelik. Abdulrahman Dilipak, Ahmet Taşgetiren. Doğan Cüceloğlu. 

48. Düşünüyordum. şimdi başörtüsü sorunundan dolayı düşünmüyorum. 

19. Evet. 

50. Özel sektörde çalışacağım için mutlaka kendime uygun bir ver bulurum. 

51. Çok abartılı, bana garip geliyor. Bazı değerler vardır. açıkta yapılmaz. 

52.Hayır. Ben birgün biriyle çıkarsam, o evleneceğim kişidir zaten. 

53.Her zaman bizim çıkmayacağımızı düşünerek bize gelmezler. İslami düşünce yapısına sahip olmayan bir erkek bize gelmez. İslami kesimden gelen teklifler de çıkma teklifi olarak değil, “ben ciddi düşünüyorum” şeklinde aslında bir evlenme teklifi olarak geliyor. | 

54. Muta nikahı, peygamber efendimiz döneminde de oluyormuş. ama peygamberimiz yasaklamış. 
İşi o an için meşru kılmak söz konusu. Kadınla erkek arasında, ailelerin haberi olmadan birlikte olmak için kıyılan bir nikah. Sonra boşanılıyor. nikah fesediliyor. Peygamberimiz, kadına verdiği önemi göstermek için bunu yasaklamış. 

55.İki nişanlı ev arkadaşım var. Onlar normal imam nikahı yaptırdılar. evleninceye kadar daha rahat görüşmek için. 

56. Resmi nikahta olsun isterim. Bu şartlarda haklarımı savunmak için resmi nikah gerekli. 
İmam nikahı Allah katında geçerli. Ama günümüzde eğer benim karşımdaki imam nikalındaki örneğin *mihire önem vermiyorsa. bir hak elde etmek için resmi nikaha ihtiyaç var. 

57.Beni olduğum gibi kabul etmeli. İslami duyarlılığı olmalı. görünüşünün güzel olmasını isterdim. Beni çok iyi anlamasını isterdim. 

58.Görücü usülünü hiçbir zaman kabul etmedim. Bir tanıma evresi olmalı. Ondan sonra birtikte bir karar verilmeli. 

59.Çok verici, anlayışlı. evliliği sonuna kadar götürmek. ne olursa olsun. 

62. Başörtüsünün sorun olacağını düşünmüyorum. Daha aktif olmayı düşünüyordum, daha idealisttim, şimdi olamıyorunı. 

63. Başörtüsünün sorun olmadığı. daha iyi bir eğitim -uygulamaya yönelik- Öğrenmek için bir takım zorlamalar olmalı. 

64. Geçen yıl Sosyal Politika dersindeydik, konumuz sosyalizm idi. Tam o sıralar İmam-Hatip liselerinin kapatılması gündemdeydi. İlk önce sol görüşlülere suçlamalarda bulundu. Sonra İmam-Hatip'lerle ilgili suçlamalarda bulundu. Sonra da bana ve arkadaşıma bakarak -sınıfta iki örtülüyüz-: “sınıfta bu şekilde bulunmaya hakkınız yok” dedi. Ben de “bunun sebebini. 
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bununla ilgili yönetmeliği” sordum. Tartışma oldu. sınıf birbirine girdi. Hoca zaten bizim yüzümüze bakmadan konuşuyordu -bize değer vermediğinin göstergesi-. olay benim dışıma çıktı. herkes birbirine bağırıp duruyordu. hoca dersi kesmek zorunda kaldı. 

65. Umarım başlarını açmalarının mantıki bir açıklaması vardır. Açmayanların sonuna kadar destekçisiyim, keşke ben de yapabilseydim. 

66. Keşke insanlar kendileri için istediklerini başkaları için yapabilseler. Erbakan hükümeti döneminde, herkesin, bizim de başımızı kapatacaklar mı acaba diye korkusu vardı. Ama bu hükümet düşer düşmez -sanırım- bize böyle bir yasak getirildi. Belki önlem almak istediler, onların yaşadıkları korkular. Hocanın testi kırılmadan çocuğu dövmesi gibi belki de. 


67. Tabi ki. Yılın başında el ele tutuşma zinciri oluşturduk. Af örgütü -uluslararası bir örgüt, mağdur insanları desteklemek için mektuplar gönderiyor-'ne ilişkin bilgilerim var. 

68.Derse girdim. Derste hoca çağırdı. Ve böyle devam edersen tutanak tutarız dedi. Ben de, tutun deyince, hakkımda kınama cazası verildi. 

69. Hayır. Ama ilk başlarda MAZLUM-der'e giderdik. Sonra peruk takmaya başlayınca gitmedik, yüzümüz olmadı. Çünkü pes etmiş olduk bir kere. 

70. Hayır. 

72.Üyelik, kendini tatmin etme. Kendimi henüz bu konuda yeterli bulmuyorum. | 

73.Peruk takmayıp. taviz vermemiş olsaydım MAZLUM-dere. Af örgütüne üye olur. sonuna kadar direnirdim. Şimdi ise gücüm kırılmış durumda. 

74.Benim beklentilerime yanıt verdiği için FP, bugünlerde biraz da BBP. Ama parti takıntım yok. sadece benim düşüncelerimi onlar ifade ettiği için. 

75.Hiç dürüst bulmuyorum. Partilerdeki oynar oy oranları zaten çelişkiyi gösteriyor. 5 ana partiyede pek güvenim yok aslında. FP'nin yanlışlarını da sorguluyorum. İçten olduklarına inanmıyorum. 

76.Bizi anladıklarına inanmıyorum. Bizim türbanlı olarak yaşama hakkımıza saygı duyduklarına inanmıyorum. Oy kaybetmemek için bir söylemleri var. Yoksa içten olduklarını düşünmüyorum. FP hariç. Bu konuda tek güvenilir parti olduğunu düşünüyorum. 

77.İnsanların eşit haklara sahip olması, eşit şartlarda değerlendirilmesi. Hak ve adalet. Bu uygulansaydı. bu ülkede daha güzel olurdu. Eğer gerçek laiklik uygulansaydı. bize bu şartlarda olmazdık. İnsanın örtüsüyle üniversiteye, kamu kuruluşlarına girmesiyle devlet ve din işleri birbirine karıştırılmış olmaz. Devlet kararları alınmasında din karıştırılmamalı sadece, yani yönetimde din kuralları olmamalı sadece. 

78. Şeriat, din kurallarının bütünü, bir hayat nizamı. yaşam biçimlendirme şeklidir. Emirler, yasaklar, sınırlandırmalar, haklar Kuran'a göre tespit ediliyor. Kuran temel alınaraktan bir islam hukukunun olşturulması. Şeriat insanlara yanlış anlatıldığı için insanlarda yanlış izlenimler uyandırdı. Türkiye şu anda buna hazır değil. bütün insanların bunu istemesi gerekir. 

79.İslami kesim bizi destekliyor. ama Doğan grubu karalıyor. Her iki basın da objektif değiller. 
İki tarafda kendi bakış açısıyla olayları değerlendiriyor tabi ki. Objektiflik diye birşey de olmaz gerçi bence. 

80. Oldukça destekleyici yöndeydi. Ama aydın kesim. üst tabaka karşıydı. 

81. Herkes herşeyi istediği gibi yapsın, ama herkes eşit haklara sahip olsun.eşit şartlarda değerlendirilsin. Tüketim toplumu olmasını istemezdim. 
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ÖĞRENCİYE İLİŞKİN GÖZLEM, GÖRÜŞ VE AÇIKLAMALAR 


Kumaş pantolonlu, üzerine uzun bir ceket giymiş, türbanın yarısı ceketinin içinde. Biz görüşürken iki erkek arkadaşı (aynı sınıftaymış) yarımıza geldiler. gayet samimi bir şekilde konuştular. 

20, Annem. dinle ilgil çok okur, öğrenmeye çalışır, bize de hep anlatır. | imam-hatipe iii ve 


annemin isteğiyle oldu. e 


41, Örtü benim için çok önemli. Benim kendi isteğime kalsa ben mutlaka direndi, üniversiteyi bile bir müddet (yasak kalkasıya kadar) bırakmayı göze alabilirdim. Ama annem ve babam arasında bu noktada uyuşmazlık vardı en baştan beri. Babam da inanır, namazını kılar, orucunu tutar, ama daha aşırıya gidilmemesi gerektiği kanısında, Annem de dinle ilgili çok fazla okumaya başlayınca. aralarında çok fazla sürtüşmaler oldu. Sülalemizin geneli açık olduğundan. onlarda babamı doldurdu. Ve annem üzerinde sürekli baskı vardı. Eğer ben üniversiteyi bırakacak olsam, annemin üzerine daha çok geleceklerdi. Bu yüzden bırakınadım. 
Şimdide beni hocaların böyle idare ettiğini biliyorlar -babam ve diğer akrabalarımız-. Peruk taktığımı sadece annem biliyor. Bunu söylemek de istemedim. Yine anneme, 'bak sen o kadar uğraştın, o yine açtı başını bir şekilde demesinler diye. 

33.Bazı arkadaşlarım bana gelip, “ben karar verdim. örtüneceğim” diyorlar. Ben onlara şunu söylüyorum. örtünmek, en son yapılacak şeydir. Örtünmeden önce, islamın gerektirdiği pek çok şeyi yerine getirmen, pek çok şeyi içine sindirmen gerekir. Ondan sonra örtünme, zaten doğal olarak. kendiliğinden gerçekleşir. 

56. Eğer evlendiği kişi, islam dininin gereklerini tam anlamıyla yerine getiren biri ise, sadece imam nikahı da olsa, problem olmayacağını: çünkü imam nikahının da islam dinine göre kadına bir takım haklar getirdiğini söylüyor. Ama evlendiği kişi. bunlara değer vermeyen birisi olursa. birtakım haklarını elde etmek için mutlaka resmi nikahın da olması gerektiğini söylüyor. 

64. Birkaç erkek arkadaş “Burayı İran'a mı çevireceksiniz7”, “Ne bu haliniz böyle” gibi birkaç laf atmalar olmuştu. Onun dışında hep destek aldık arkadaşlarımızdan. Sosyal Politika hocamızla problem yaşadığımız gün, hoca bize hakaretler yağdırmaya başlayınca. önümde Serkan (Öldürülen) oturuyordu, bana döndü ve niçin kendinizi savunmuyorsunuz dedi. Ders çıkışında da yanıma geldi ve “Adım Serkan. bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar, bu oyuna gelmeyelim, birbirimizi destekleyelim. sizin haklarınızı savunmada sonuna kadar arkanızdayız” dedi. 

66.Ben nasıl şu anda benim başımın zorla açılmasına karşı çıkıyorsam. eğer birgün sizin başınız zorla kapatılmaya çalışırsa. buna da karşı çıkarım. sizi desteklerim. 


214 


kabuk eden. şehadet getiren herkes müslümandır. Namaz kılmayanın. oruç tutmavanın müslüman değildir diye suçlanamavacağı gibi. örtülü olan da müslümandır ya da örtülü olmayan da müslüman değildir diyemeyiz. 

33. Tabii ki doğru. Kuran-ı Kerim'i. Peygamberi kabul eden herkesin, istediği günahı işlesin, herkesin hakkıdır. 

34. Eğitim. kültür seviyesi çok önemli. Din, inancım önemli. Bunu bir yaşam felsefesi olarak görüyorum. 

35.Olumlu anlamda biraz daha farklılık yarattı. Yapuğım şeyden daha çok gurur duydum. 

Manevi açıdan bana daha fazla şeyler kattığını hissettim. Daha önce ortamım farklı olmadığı için (hep benim gibi düşünenlerle birlikte olduğum için belki) bunun farkında değildim. — Burada onu farkettim. 

36.Bu yıla kadar bir zorluk getirmedi. Hocalarımla. arkadaşlarımla ilişkilerimde hiçbir sorun yoktu. Bu yılki başörtü yasağıyla birlikte zorluklar geldi. Psikolojik olarak büyük zorluklar yaşadım. Bunu anlamak için gerçekten örtülü olmak gerekiyor. Sizin değer olarak gördüğünüz. inancınızdan dolayı yaptığınız bir şeve “dur” deniyor. Veya eğitim va değerlerin deniyor. Bu sefer de tercih yapma zorumluluğu doğuyor. Psikolojik olarak çok kötü yıpratıyor. Dekanın, dekan yardımcısının. hocaların bizi tek tek odaya çağırıp. ne yapmaya çalıştığımızı sormaları en büyük zorluktu. Kolaylığı yok. 

37. Hayatımda ilk kez bu yıl yaşadığım şeyler; beni 'öteki” olarak hissetmeme neden oldu. 

Ben, toplumda yontulmaya, istenilen prototipe. uygun bir insan kalıbına oturtulmava çalışılan biriyim. Ben bu yaşadıklarımdan sonra kendimi sorgulamaya başladım. Ben bu okula zarar mı verdim? Anfileri mi yıkmışım? Devlete zarar mı vermişim? Bunları da göremeyince, kendimi “öteki” olarak hissedince çok sinir oldum. Haberlerde normalde cezaevinde, sınav zamanları devletin gücüyle, imkanlarıyla korumalarıyla sinava getirilmiş ve tekrer ceza evine götürülmüş birini gördüm. ve bu insan, terör suçlusudur. mahkemece bu suçu kanıtlanmış, ceza evinde yatıyor. Bu insan bile sınavlarına girip çıkabiliyor, hem de devletin imkanlarını kullanarak. Biz hiçbir şey yapmamışken niçin böyle suçlanıvoruz. Bu devlet kendine düşman yetiştiriyor. 

38. Bireysel olarak yapabileceklerimi yapmaya çalışıyorum. Onların istediği gibi başımı açıp derse girmedim, örneğin. Daha sonra hakareti göze alarak. kendimi onlara anlatmak için derslere girdim. Hocalarla anlaşmaya çalıştım. bir çıkar yolu bulmaya çalıştım. Daha önce devamsızlık alınmazken, devam zorunluluğu getirildi. Bir gün okula gelmeyenlerden, açık olanlar geçti. bizim arkadaşlarımız kaldı. İzmir'deki el ele tutuşma orgrnizasyonuna katıldım. 
O zamanlar radyoda çalışırken. işimi gözden çıkararak. radvoda sürekli bu yönde propoganda yaptım. Basın açıklamaları düzenledim. Ben bütün bunları yaparak bütün bunların çözülmeyeceğini biliyordum, ama vicdanımı rahatlatmak istedim. Hiçbir şey yapmadan başımı açsaydım bu beni rahatsız edecekti. Şimdi elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. 

39.Ne artı ne eksi birşey kazandırmadı da kaybettirmedi de. Ben kendimi böyle daha rahat hissediyorum. 

40. İnancım. Başka birşey yok. Bunu yaptığımda kendimi Allah'a daha yakın hissetmem. Bu çekilen sıkıntıların mükafatı olacağına da inanıyorum. 

41, Üniversite eğitimimi tamamlamak için bir taviz vererek peruk takmayı düşündüm. Ama daha çok ailemin isteğiyle. okula devam etmemden yanaydılar. Bu nedenle perukla devam etmeye başladım. Çok sağlıklı bir karar veremedim o dönemde. Şu anki düşüncelerimle asla taviz vermezdim. Şu anki kendime. bırakmayı daha uygun düşünüyorum. Çalışma yaşamımda örtünmekten asla vazgeçmem. Para nedeni ile inandığım bir şeyden asla vazgeçmem. 
Ailemin baskısıyla olsa örtünmekten asla vazgeçmem. 

42.Bir sene, okul bitesive kadar. Bölüm birinciliğimin olması ve son yılımın olması zaten böyle bir taviz vermemde etkili oldu. voksa hiç vazgeçmezdim. 

43. Hiçkimse hakkında yargılama yapacak hakkı kendimde görmüyorum. Bu bireysel bir emir çünkü. O zaman insan çok fazla baskı altında Kalıyor. ne yapacağını bilemiyor. O zaman çok sağlıklı bir karar verme olmuyor tabii. O insanın o şekilde davranmasına vol açan farklı koşullar vardır. Ancak hiç kimsenin de gerçekten bayıla bayıla. isteyerek de açmadığını biliyorum sadece. İyi yaptılar da diyemem. Herkes kendisi için en uygununu düşüncrek karar vermiştir. 
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4.Dini hayat tarzından kaynaklanan farklılıklar var. Yaşama bakış açımızda da farklılıklar. 
ideolojimizde farklılıklar olabiliyor. Boş zaman etkinliklerimiz farklı değil. medyayı, gündemi. 
kitapları takip ederek geçiriyoruz boş zamanlarımızı. Kız-erkek ilişkilerine bakışımızda farklılıklar var. Ama ben daha sınırlı bir çerçeveye oturtmak isterim, Tokalaşmak-öpüşmek gerekmiyor samimi olmak için. Ama benim düşünceme bu konuda savgılılar. Belli sınırlar çerçevesinde her türlü ilişkiye hoş bakıyorum. 

45. Okul etkinlikleri (paneller, söyleşiler), geziler. 

46. Yeni Şafak'ın abonesiyim. Çok seviyorum. Kitap Haber. Merdiven (edebiyat kültür dergisi). 


.47.İsmet Özel. Ali Bulaç. -Bunlar görüşüme çok yakın olan insanlar- Dalımla ilgili Ayrıntı yayınlarının kitapları, —— — 

48. Düşünüyordum, ama bir yıl ancak katlandım. daha fazlasına katlanabileceğimi düşünemiyorum. Yasak kalkarsa olabilir. 

49,Evet. Kesinlikle. 

50. Hayır. Ben daha önce de okuduğum dalla ilgili hemen hemen her alanda çalıştım. Hiçbir güçlükle karşılaşmadım. İslami medya da artık güçlendi.-STV. Kanal 7. Yeni Şafak- İlla Hürriyette. Milliyette çalışmam gerekmiyor. 

S1,İnandığım ölçütlerin dışında olanları hoş karşılamıyorum. Benim inancıma. yaşam tarzıma uygun değil. 

52. Hayır. Şu anda yok ama olabilir. Aradığım bazı kriterler var. Sonu evlilik olmak şartıyla. 
tanışıp görüşüp nişanlanarak belli sınırlarla tabii ki olur. 

53. Herkes kendi görüşünden uygun olana teklif ediyor. 

54. Muta nikahı islamın kabul etmediği bir nikahtır. Anlık bazı şeyler için insanların uydurduğu bir şey. İlahiyatçı hocalarla konuştuğumda bunun haram olduğunu öğrendim. 
Muta nikahı, belli bir süre için insanların aralarında dini nikah kıymalarıdır. Dini nikahla bir evlilik meydana getiriyorsunuz, ama muta bu şekilde değil. 

55. Hayır. 

Ş6. Düşünmem. Ama ikisini de yapmak isterim. Benim için önemli olan biriyle birlikteliğimin onaylanması. Toplumda öyle kabul gördüğü için ikisini de yaptırırım. Yoksa benim için önemli değil. Toplumda bazı hakları elde etmek için resmi, Allah katında imam nikahı. 
Yoksa benim gözümde farklı yeri vok. 

57.Benimle mutlu olabilmesi için aynı anlayışa sahip olması gerek. Ben sol görüşlü bir insanla evlendiğim taktirde ne ben ona, ne o bana birşeyler verebilir. Üniversite mezunu, kültürlü. 
iyi bir işi olsum, yakışıklı olsun (son ikisinin çokda şart olmadığın: söyledi). 

58. Tanımak isterim, Bu, zaten islamın da istediği bir şev. Belli sınırlar dahilinde tanışmadan evlenmem mümkün olmaz. 

59. Saygı çerçevesini korurdum. Saygı duyardım. anlayışlı olurdum. onunla herşeyi paylaşmaya çalışırdım. 

62. Arkadaşlarımın büyük bölümünü bulduğumu düşünüyorum. Çok iyi bir eğitim düşlüyordum. 
bunu bulamadım. ama bu yolu açtılar. Zaten illa da çok iyi bir eğitim şart değil. önemli olan sana bu yolu göstermeleridir. 

63. Başörtüsü sorununun yaşanmadığı. ilişkilerin biraz daha seviyeli olduğu. 

64. Yıllardır bana ders veren. iyi anlaştığım, daha önce odasında çay içtiğim hocamın odasına zorla çağırılıp, ben bir sandalyede oturuyorum. Çevremde 3-4 hoca vardı. Bir tek sen mi müslümansın? Sen bana namussuz mu demek istiyorsun? Başını açsan ne kaybedersin? Sen ne yapıyorsun? Düzen mi bozmaya çalışıyorsun? Demeleri bana çok çirkin geldi. Şekilciliğe bu kadar bağlı olmaları, bilimsellik adına burada olan hocalarla ilgili kafamda çok sorular uyandırdı. Hatta bazılarının başından türbanını zorla almışlar. Ben Allah'tan böyle bir olay yaşamadım. O zaman bırakır giderdim herhalde. 

Bunların yanısıra bir hocamın da boynuma sarılıp hüngür hüngür ağlayarak. bu yasağı uygulamak zorundayız demesi benim için olumluydu. Seninle ders yapmak çok güzel, ama bu uygulamayı yapmak zorundayız. dedi. 

Arkadaşlarımdan. tahminimden çok destek gördüm. 

653.Benim gibi onlar da bunun bir haksızlık olduğunu düşünüyorlardı. Kırmayan. dökmeyen. 
çalmayan. namussuzluk yapmayan bizlerin aynı kaba sokulmaya çalışmasından nefret ediyorlar. 
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66.(37). Soruda anlatmıştı. 

67.(38). Soruda yanıtını vermişti. 

68. Dersten çıkarıldım. Senelerce birlikte olduğum hocalarımın biranda değişmesi. bir şablon içinde beni değerlendirmeleri çok üzdü. En fazla da 9699'u müslüman olan bir ülkede yaşanması bu olayların beni çok üzdü. Bana acı geldi. hala öyle, içime sindirebilmiş değilim, Yabancı ülkelerde gösterilen saygı var. Yabancı bir ülkede bile bir Türk-Müslüman öğrenci var diye üniversitede meclis yapılıyor. Biz. kendi ülkemizde bu saygıyı göremiyoruz. 
Benim perukla derse girmem. düzenlerinin devamını mı sağlıyor? Bu sorunun cevabını 

- bulabilmiş değilim. Ni 

69. Üniversiteden arkadaşlarla. liseden arkadaşlarımla. ni e e a 

70. Hayır. 

72.Çok fazla görüşlerime uyan bir dernek ya da partiyle karşılaşmadım. 

73.Herhangi bir sivil toplum örgütü olabilirdi. Düşünmedim. 

74. Tabii. Bu yaşadığım olaylar çerçevesinde değerlendirdim bu yıl oy kullanırken. Kim bu konuda umut veriyor? Benim sorunlarıma yönelik çözümler önerdiği için FP'ye oy verdim. 
75.Kendi içlerinde demokratik bir partiyi kurduklarını düşünüyorum. Başkan değil lider anlayışı 

içinde birşeyleri çözmeye çalışıyorlar. FP. daha iyi durumda. mükümmel demiyorum. 

76. MHP, biraz daha FP'ye yakın. Ama netleştirilmiş bir söylem vok. Uluç Gürkan'ın İstanbul Üniversitesi olayları sırasında “Ninja Kaplumbağalar olarak örtülüleri nitelendirmesi tiksinti vericiydi. Tansu Çiller de biraz olumlu bakıyor gibi, ama sanki o, bunu kullanıyor. Mesut Yılmaz'ın tavrını hiç beğenmiyorum. 

77. Herkesin birbirinin hakkını kısıtlamadığı sürece yaşaması, düşüncelerini ifade ettiği bir yaşam biçimi, her tür düşüncenin serbest olduğu. 

78. Şeriat, toplumda bir ucube. öcü gibi görülüyor. herkesi silahla sopayla namaz kıldıracaklar. 
Her dinin bir düzeni vardır. yaşam biçimi vardır. İslamın da böyle bir düzeni var. Kuran'ı Kerim'i incelemem sonucunda gördüm ki 3/4'ü bir nizam biçimi üzerine idi. Sadece 1/4 namaz, oruç. hac vb. ibadet ve iman yönü -toplumda islam dendiğinde ilk akla gelenler- En iyi düzenin de İslami düzen olduğunu düşünüyorum. Bizi bizden daha tanıyan Allah'ın düzeni olduğu için. Bizi yaratan o olduğuna göre. bizim için en mükemmeli de sadece O sağlar. Keşke herkes kendi dinini incelese ve kendiliğinden bu mükemmel düzenin gerçekleşmesi sağlansa. İnsanların oturup yazdığı düzenlerin hepsi uygulandı. sonuçta hiçbirinin -sosyalizm, komünizm, marksizm, modemizm, post-modernizm- insanları mutluluğa götürmediği görüldü. Bir kez de Allah'ın düzeni olan şeriat düzeni denensin. 

79.Çok çirkin. Hiç yapmadığımız şeylerle suçlandık. Şeriat ayaklanması. düzen karşıtlığı. devleti yıkma olarak gördüler -bir kısım medya-. Sadece haklarını isteyen insanları da bu şekilde suçlamaları hoş değildi. 

80. Karşı olanları anlamıyorum. Onlar bizi siyasal kimlik kullanmakla suçluyorlar. Oysa biz hiç böyle değiliz. Tanıdığım hiçbir arkadaşım da böyle değil. Destekleyenlerden hoşnutuz. Bir başka arkadaşımın başı birgün zorla örtülmeye çalışılırsa. ben yine orada da olacağını. 
Destekleyenler de bunu sadece bizim için değil. toplumsal bir hak olarak gördükleri için bunu yapıyorlar. 

81.İnsan hakları, özgürlük. demokrasi, sosyal adalet. Bu kriterlerin olduğu bir toplumda yaşamak isterdim. 
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ÖĞRENCİYE İLİŞKİN GÖRÜŞ, GÖZLEM VE AÇIKLAMALAR 


Etek-ceketli. türbanının uçları ceketinin içine girecek biçimde bağlanmış. Biz görüşürken yanımıza uğrayan bir erkek arkaşıyla sınavı hakkında gayet doğal konuştu. Sonrada bizim görüşmemiz sırasında bu olayı örnek vererek, “siz de gördünüz, erkeklerle görüşmüyoruz diye bir şey yok, ama sadece tokalaşmıyoruz. sarılıp öpüşmüyoruz örneğin” dedi. 

38, Hocalarla anlaşmaya çalıştık. konuştuk falan derken, aslında onların lütfen birşeyler 


yapmasını değil, zaten onların olan haklarını geri vermelerini istediğini söylüyor. Daha önce 


olduğu gibi. devamsızlık yapmalarına göz yumulabileceğini (“eğer böyle bir şey sağlansaydı. 
ben sadece sınavlara girerek de başarılı olurdum”) va da şapka takmalarına izin verilebileceğini söylüyor. Sonuçta hepsinin. hocalarının hoşgörüsüyle ilintili olduğu. ama izin vermediklerini sövlüyor. 

51, “Örneğin. şu anda karşımızda oturan şu gruptan çok rahatsızım” diyerek. çimenlerin üzerinde oturmuş. ellerinde bira olan bir grubu gösteriyor. Ve bu durumun. inancına karşı olduğunu söylüyor “ Ama bu durumda bir şey yapamam. Çünkü bu onların hayatı. Onların bana karışamayacağı gibi, ben de onlara karışamam”. Ve ekliyor: “Bu konuda sınıf arkadaşlarımla da bugünlerde çok konuşuyoruz: Mezuniyet gecesine benim de gitmem konusunda çok ısrar ediyorlar. Benimde o gece onlarla birlikte eğlenmemi istiyorlar. Ama ben inancım gereği gidemem. Çünkü benim dinim bana sadece içki içmeyi değil, insanların içki içerek kendilerinden geçtikleri bir yerde bulunmayı da haram kılmıştır.” 

56.Birine imam kıydığı için “İmam nikahı”, diğerine belediye kıydığı için “belediye nikahı” denmiş. Dinde böyle bir şey yok. Sadece nikah vardır. 
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GÖRÜŞME XIII 


. İzmir 
1977, 22 
Bekar 
Tarih 
3. Sınıf 
İzmir 


İmam-hatip lisesi 

Okuma-yazması yok 

Çalışmıyor, ev hanımı 

10. İlkokul mezunu 

11. Fabrikada işçi 

12.8 Kardeş (6 erkek, 2 kız) 

13.3 Ağbim. 1 kız kardeşim (1 ağbi okumamış, diğer ikisi orta öğrenimde) 14.80 milyon 

15. Orta 

16. İzmir 

17. Ailesi ile birlikte 

18. İlkokuldan mezun olduktan sonra 

19, Evet 

20.İlk okuldan sonra hemen Kuran Kursuna gittim. Daha ilkokuldayken bile ailem başımı 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kapatmamı istedi. Önlüğümün altından sadece çorap giydirmezlerdi mesela, pantolon vb. 


giyerdim. Babam etkili, Şu anda da ailemin etkisi sürüyor. Ama kendi isteğim de var. 
Yaşım büyüdükçe bilinçleniyorum. Ama mutlaka ailenin bir etkisi var. 

21. Annem ikimiz ve ben, Genelde sülalede kapalı. açık da var tabi ki. 

22. Örtünmenin önemli olduğunu düşünüyorlar. 

23.İmam-hatip çıkışlı olduğum için çoğunlukla örtülüler, az da olsa açık da vardı. 


24. Kapalılar daha fazla, açık da var. Kapalılardan daha çok sevdiğim açık arkadaşlarım var. 


(Sınıfta 10 kişiler, 2'si bırakmış) 
26.Bizim sınıfımızda çok iyi, Eskiden insanlar daha tutucuydu. artık öyle değil. 
27. Yok. 


28. Samimiyet olarak ister istemez bir fark oluyor. Ama keşke onlarla da daha samimi olsaydım. 


Çünkü farklı görüşlerdeki insanlarla arkadaş olmak bana daha çok şevler kazandırır. 
29.Benim gözümde eşittir. Geçmişte öyleydi. ama şu anda değil. 


30, Örtümü çıkartmam, benim devlete karşı olmadığımı gösterecekse tabii ki çıkarırım. Ama 


örtünün benim için önemi şudur: Benim için bu, tesettürün önemli olduğunun benim için bir 


göstergesidir. Düşünsenize herkesin açık yada kapalı olduğunu. Bence güzel değil. Bana 


göre. ben başımı açarsam demokrasi ortadan kalkar, özgürlük ortadan kalkar, olması gereken 


çeşitliliktir. çok renkliliktir. Ben bunu, sınıfta örtümü açarak. dışarıda örtünerek, özgürlüğümü gösteririm. Farkli olmak bir sonuçtur. Ama nedenine baktığımızda elbette 


inancımdır, dinimden dolayı tesettürün olmasına inanıyorum. Kuran-ı Kerim'deki örtünmeye, tesettüre ilişkin ayetleri es geçemem, çünkü bu imani bir farz. Bu nedenle de gerekliliğine 


inanıyorum. Örtüyü taktığımda kendimi özgür hissediyorum ve buna ihtiyaç duyuyorum. 
Örtünmede çevre de etkili bence. Örtü cinselliği meta haline getirmekten alıkoyuyor. 


31. Müslüman kadın. “tesettürlü kadındır” diye bir şey kesinlikle söylemiyorum, Peygamberimizin dediği gibi kalbimizin temizliği çok önemlidir. Hiç kimse için müslümandır ya da müslüman 


değildir diye bir şey söyleyemem. 


32.-33. İslam evrensel bir din olduğu için, ben kimseye şu müslümandır. şu müslüman değildir 


diyemem. İnsanları belli kalıplara sokamam. Onlar da inanıyorlardır ama belki yapamıyorlardır. ortamlarından dolayı. Amerika'da ya da başka bir ülkede yaşayan bir 


müslüman nasıl müslüman olarak yaşasın. yaşayamayabilir tabii ki. Osmanlı'da müslümanlar 


belli kıyafetler giyiyorlar. Vergi sisteminden dolayı. Ama şu anda öyle bir şey yok tabii. 


34. Demokratik, devletin laik olmasına inanan bir insanım. İnsanlar laik olamazlar. 
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35. Hayır. Ama şu anlamda daha çok bilinçlenmeme sebep oldu. Özgürlük düşüncemi perçinledi. 
Râadikallik anlamında değil. 

36. Kolaylık yok. Zorluklar: Üniversite yönetimi, bazı hocalar, öğrenci işleri bana önyargıyla bakıyorlar. Pardesünün getirdiği zorluklar vardı. Geçen yıla kadar pardesülüydüm. Bu yıl çıkardım. Öyle rahat edemiyordum. Onun zorlukları olabiliyordu, şimdi yok. 

37. Üzülüyorum. Kendimi dışlanmış gibi hissediyorum. Ama şimdi böyle bir şey yok. 
Üniversiteye gittiğim ilk yıllarda vardı. 

38. Pardesümü çıkardım. Sınıfta başımı açıyorum. 

39. Rahat olduğumu hissediyorum. yaşadığım çevreden dolayı belki. Ama Alsancak'ta ya da 


Karşıyaka'da olsaydım bana hiç iyi bakmazlardı belki de, kapalı işte ne olacak diyet Şu anda zorluk çekmiyorum. Pardesülüyken çekiyordum. Çarşaflılar hor görülüyor. Oysa böyle yapılmaması gerekiyor. Sen çünkü o insanı şahsen tanımıyorsun. Onun kişiliğine hakaret ediyorsun. Oysa orada sadece fikrine karşı olduğun söylenebilir. 

40. Arkadaşlarım. 

41. Üniversite eğitimini tamamlamak için örtünmekten vazgeçiyorum. Çalışma yaşamında, kamu yerlerinde mecburen açacağım. Üniversitede kalırsam da açarım. Ailemin baskısıyla, bilmiyorum. Mantıki olarak bana bir şeyler açıklanırsa, koşullardan dolayı vs. düşünürüm. 
kaldırabilirsem yaparım. 

42. Gerektiği kadar. 

43. Okumak için yapmak zorundadırlar. Ben de dahil. Ekonomik bakımdan zorunluluklar. 
Ailenin baskısı olabiliyor bu nedenle. Herkesin kendisine göre belli sebepleri var, kimi eğitim için, kimi maddi nedenlerden dolayı. Sonuçta herkes kendisine göre belli zorunluluklardan dolayı açıyor. 

4M4.Ben içki içmem, sigara içmem. Onlar bara, kulübe, denize giderler. Ben gidemem. Denize gitmek isterim gerçi ama gidemem. Yüzme de bilmem zaten. Erkek arkadaşlarımla bir vesile nedeni ile konuşurum ancak. Onlar gibi içli dışlı değilim. 

45. Pek ortak olarak bir şey gerçekleştiremiyoruz. Sedece kızlarla geziye gitmiştik. Okulca. 
erkeklerle de olsa ben gezilere gitmek isterim. Bir kez de hocaların maçına gitmiştik. 

46.Zaman, Türkiye, Milliyet - Taha Akyol -; Aksiyon, Bilim Teknik, Atlas, Tarih ve Bilim. 
Sızıntı Dergisi, Newsweek ve başka ingilizce dergiler - ağbim alıyor, ben de biraz bakıyorum- 

47.Taha Akyol - Bilim ve Yanılgı, Medine'den Lozan'a -. Rousseau, Susanno Tomaro, Umberto Eco, Victor Hugo, Tolstoy - İnsan Ne İle Yaşar-, Tarih ile ilgili kitaplar. Monteigne - 
Denemeler - . 4 

48. Evet. Amacım bir şeyler öğrenmek. Belli bir alanda uzmanlaşmak. İşin ehli olmak. Kadro ya da yüksek lisans da şart değil bu noktada. Önemli olan insanın kendi kendini yetiştirmesi, dünya görüşünü geliştirmesi. Kaliteli insan olmak önemli. 

49. Evet, kesinlikle. Bir bayanın ekonomik maddi özgürlüğünü mutlaka kazanması gerekir. 

50. Evet, memur arkadaşlarımın bana bakışları belki farkh olabilir. Yönetimden kaynaklanan problemler olabilir. 

51.Kimisi çok samimi, kimisi normal. Günü birlik eğlence için çıkanlar var. 

52.Yok. Şu anda hazır hissetmiyorum kendimi. Ama olmaması gerekir demiyorum. 

53.Farklı davranmıyorlar tabii ki. Ben onlara nasıl davranırsam onlar da bana öyle davranıyorlar. Ben onlara samimi davranmazsam. onlar bana niye davransın ki? 

54. Bilmiyorum. 

55. Bilmiyorum. 

56. Hayır. Dini nikah diye bir şey yok. Nikah, nikahtır. Nikahın bazı şartları vardır. Etrafa duyurulsun. Tanık olsun. Çevrenin haberi olsun. Resmi nikah yeterli. Ben dini nikah falan kıydırmam mesela. Resmi nikah, kadını da güvenceye alarak, nikahın şartlarına uyduğu için yeterli bence. Ağbim de inanan, namaz falan kılan biridir. Ama o da imam nikahı falan kıydırmadı ayrıca. 

57.İnsan olmasını isterim. Demokratik, hoşgörülü. gereğinde başımı açarsam. kapatırsam hoşgörülü olsun isterim. Allah inancı da olsun isterim. 

58. Günü birlik değil, ciddi bir şekilde tanışmak. görüşmek isterim. Ekonomik özgürlüğümü kazanıp, meslek sahibi olduktan sonra. 


EKÖĞRTTİ! IT KURYE e YE AANTASI UN faili VEZİ 
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59. Kararları birlikte alan, demokratik, hoşgörülü. Peygamber efendimiz de savaşa gideceği zaman eşi ile konuşup, acaba öyle mi yapsak böyle mi diye danışırmış. Halbuki o peygamber, bilmiyor mu ? Böylece peygamberimiz bize örnek olmuş. İzin alma diye bir şey olamaz bence, haberdar etme olur sadece. 

62.Daha önce hiç düşünmemiştim. Tarih bölümü benim birinci tercihimdi. O açıdan umduğum oldu. Eğitiminden de memnunum. Sadece eşarp sorunu üzdü biraz. 1-2 ay hiç destek görmedik, psikolojik olarak çöküntü yaşadık. Onun dışında Ege Üniversitesi'nin demokratik, özgür bir üniversite olduğunu düşünüyorum. 


deseler gitmem mesela. 

64.İlk saçımı açtığımda sınıftakilerin sanki güler gibi tavırları oldu. Bir bayan hocamız, “Lütfen ben gelmeden açın saçınızı, benim konsantremi bozmayın” dedi. Bunu daha güzel, bizi incitmeden söyleyebilirdi. Dışarıya çağırıp söyleyebilirdi. Fikrimi beğenmeyebilir, ama bana hakaret etmemeli. Benim öğrenmeme ket vurulmamalı. 

65.Hiç kimse istemiyor. Eylem yapan öğrencileri onaylamıyorum. Ben katılmadım. Olaylara tepki gösterilmeli, ama yapıcı olmalı, birşeyler elde edilebilecekse yapılmalı. Buna firsat veren de biraz devletimiz. Öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri ortam sağlanmalı. 
İnsanlar dışlanmakla birşey olmaz. 

66. Olmaması gerekir. Ben üniversiteye kapalı geldim. Benim kazanılmış haklarımı elimden alıyorlar. Belki bilseydim gelmezdim. Bana uygulamasınlar bu yasağı. Birici sınıfa gelenlere uygulasınlar. O zaman gelmeyecek olanlar gelmezler hiç olmazsa. Ben de baştan bilseydim ona göre kendimi hazırlardım. Ve bu yasağı kabul ederek, hazır olarak gelirdim ya da gelmezdim. 

67.Eyleme hayır. Ancak kanuni yollardan sonuç alınacaksa tepki konmalı. Ancak o zaman katılırım. 

68. Hayır. 

69.1. ve 2. sınıflarda sohbetlere (arkadaşlar arasında) katılıyordum. Şimdi yok. Senenin başında bir kez olmuştu. Bir daha olmadı. Açık arkadaşlardan da isteyenler katılıyordu. 

70. Hayır 

72. Fırsatım olmadı. Çevreciyim örneğin. Ekonomik nedenler de var tabii ki. 

73.Ekoloji ile ilgili olabilir. Bence çevreci olmak demek insan olmak demektir. Çünkü onlar lüks tüketimden kaçınırlar, israf etmezler. Müzikle ilgili olabilir. 

74. MHP'ye oy verdim. DSP'ye de yakınım. MHP, en azından sağcı. onun için beğeniyorum. 
MHP bazen çok radikal olabiliyor, o zaman sevmiyorum. Ülkücülerin radikalliğine karşıyım. 
Solcu, milliyetçi olamaz mı ? Bence bir insan hem solcu hem milliyetçi, hem manevi değerlerine önem veren bir insan olabilir. Ecevit öyle bence. 

75.Doğru dürüst parti yok bence. Kişi olarak çok kaliteli insanlar var. Ama parti başkanları, kendi kişisel görüşlerini ön plana alıyor. Tansu Çiller de Mesut Yılmaz da öyle. Alanında uzman, okuyan insanlar vardır. DYP'de (belki). ANAP'ta, DSP'de. MHP'de CHP'de de vardır herhalde bilmiyorum. HADEP'i desteklemiyorum. bölücü olduğu için. 

76. Tansu Çiller bizi alet ediyor, kullanıyor. Mesut Yılmaz'ın gitmesi gerekiyor. daha kaliteli bir insan gerekli oraya. Parti lideri, partiyi yansıtmalı. Bunlar partiyi yansıtmıyor. Bizim parti liderinde baş olma, tek olma isteği var, Halkımız kendi başına bir şey yapamadığı için başına bir lider istiyor. Mecliste azınlıkların görüşleri temsil edilemiyor. Bu yanlış. Mesut Yılmaz da aslında türbanı istemez ama sağcıların oyunu almak için böyle davranıyor. 
DSP'den farkı yok bence. Deniz Baykal'ın görüşünü anlayamadım hala, uzlaşmacı değil. 
sürekli tepki veriyor. FP sadece kapalılara sesleniyor. Diğerlerinin görüşlerine hitap etmiyor. 
Öyle bir siyaset izliyorsun ki. meydanları sadece kapalılar dolduruyor. Bir partinin insanları kucaklaması gerekiyor. MHP'nin bu konudaki tavrı uzlaşmacı. MHP'ye üye olan kızlar falan daha rahatlar. geleneğe savgılılar, ama dini tam olarak yaşayamayabiliyorlar. MHP'ye, FP'ye, ANAP'a oy atanlar duygusal. DSP'ye oy verenler akıllı insanlardır. Genelde okuyan, aydın insanlar DSP'ye oy veriyorlar. MHP duygusal davranıyor, sedece onlar milliyetçi, FP de sadece kendileri müslümanmış gibi davranıyor. Bunu anlayamıyorum. 
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77.İnsanın özgürlüğü, düşüncesini yaşamada, ekonomide, eğitimde, insanlara kürt-alevi-sünni- kapalı-açık demeden firsat çeşitliliği tanınması. 

78. Şeriat hayattır, yaşamın kurallarıdır. Meydana çıkıp şeriatı isteriz diyenler acaba ne istiyorlar? Geçekten İslami kurallara göre mi yaşamak istiyorlar ? Yönetimde şeriat mı istiyorlar ? Bana göre devlet yaönetiminde şeriatı istemek çok saçma. Mesela Osmanlı'da hem örfi hem şer'i kanunlar vardı. İkisi de geçerlidir. O yüzden Osmanlı'ya teokrasi diyemeyiz. 
İran'da, Cezair'de, eskiden Abbasi'lerde, Emeviler'de farklılıklar var. Bu, kültürel bir olay. 
Şeriat bir kuraldır. Şeriat devleti yaşanmış mı tarihte? İran'ı mı istiyorlar ? Gitsinler orada 

yaşasınlar. o. Zaman. Demokrasi, hakikaten İslamiyetin yaşanacağı bir sistem. ll 


dönemine e me demokrasinin adını görmüyoruz, ama belki, yaşanıyordu kesinlike. 
Bence demokrasi olması gerekiyor, ama hakikaten olması gerekiyor. 

79.Bizim ekonomimiz ne zaman güçlenirse, bağımsızlaşıp o zaman güçlü bir medyaya sahip olacağız. ATV biraz objektif -olayları araştırıyor-, SHOW TV reyting amaçlı, TGRT -haberleri iyi-, STV biraz iyi -duygusallık yok, o da belli bir kesimin tabii ki. Yorum yok-, TRT, Zaman Gazetesi iyi, KANAL 7 türbanlıları tutuyor. 

80. Tepki gösterilmesi gerekiyor. Ama eylemleri de desteklemiyorum. Ben okuyup bir şeyler yapmak istiyorum, damgalanmak istemiyorum, bağımsız olmak istiyorum. Belki ben ileride başımı açacağım. Medya desteklemiyor, şeklen beni damgalıyorlar. Ben de bu nedenle guruplara girmek istemiyorum. Birey olarak bunu kabul etmeli. Şabloncu olmamak lazım. 

81.En büyük hata bence eğitim alanında. Tüm sorunlar eğitimsizlikten kaynaklanıyor bence. 
Belirli bir eğitim olmalı bence. İnsanlara rehber olan kaliteli bir eğitim. Bilgiye ulaşmak önemli değil. Önemli olam hizmet. Biz şimdi bilgi hambalıyız. Eğitimdeki probblemler halledildiğinde diğer tüm problemlerin de çözülebileceğini düşünüyorum. 8 yıllık eğitime de destek veriyorum. 
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ÖĞRENCİYE İLİŞKİN GÖZLEM, GÖRÜŞ VE AÇIKLAMALAR 


Kumaş pantolonlu, üzerine hırka giymiş. türbanını boğazını kapatarak, arkasından bağlamış. Her soruya yanıt verirken sürekli üzerinde durduğu üç nokta vardı: 1. Şu anki 


örtülü yaşamında ailesinin etkisi (“Ben kapalı bir ailede yetişüğim için böyleyim. açık bir © © ailede yetişseydim belki açık olacaktım. Gerçi ailesi açık olup da kendisi sonradan kapananlar da var, ama kapanmayabilirdim de”), 2. Ekonomik refah, 3. Çevre. 

21.“İsviçre'deki teyzem ve kızları açık mesela. Gerçi onlar da o koşullarda, o çevrede nasıl kapatsınlar”. 

24. Burada iki noktada kendini sorguluyor: 1. İster istemez kapalı arkadaşlarının daha fazla olması. Aslında böyle olmaması gerektiğini söylüyor. Gerçi bir taraftan da “ben seninle nasıl konuşuyorsam, kapalı arkadaşlarımla da öyle konuşuyorum” diyor. 2. Erkek arkadaş konusunda kendini sorguluyor. “Erkek arkadaşlarımla konuşmuyor değilim, konuşuyorum, ama illa bir vesileyle, sadece ders konusunda mesela. Bunun çok yanlış olduğunu biliyorum. 
Konuşmam gerekir biliyorum. Ama en baştan beri konuşmayınca, şimdiden sonra bunu yapamıyorum. Bir kez, birisine selam verip konuştum, hemen bana arkadaşlık teklif etti. O çocuk doğuluydu, belki o kendi zihniyetinden dolayı benim onunla konuşmamı yanlış anladı, olabilir bu tek bir olay, bunu genellememeliyim, ama bu sefer ben de bilmiyorum ya erkeklerle konuşmadığım için nasıl konuşulacağını, acaba ben mi yanlış davrandım, bana böyle bir teklifte bulunacak kadar samimi mi davrandım ona diye düşünüyorum. Çünkü ben kendi ailemde de amcamın oğluyla falan pek birarada oturup konuşmam. Bu nedenle bilmiyorum erkeklerle nasıl konuşulacağını. Hemen yüzüm kızarıyor falan. Gerçi dışarıda konuşsam da evde gelip yine konuşamayacağım. Yine garip olur. 

30, Burada, Bozyaka'da oturduğunu, çevresindekilerin de genelde kapalı olduğunu belirtiyor. 
“Orada isterseniz -imalı bir şekilde- mini etekle gezin, gezemezsiniz” diyor. İstanbul'a gittiğin de, İzmir'den çok daha fazla kapalı olduğunu, çarşaflıların da fazla olduğunu söylüyor. Ve ©“ demekki insanlar buna ihtiyaç duyuyor, öyle rahat ediyorlar. kendilerini öyle koruduklarına inanıyorlar” diyor. Bir hocasını örnek veriyor. “Sürekli mini etek giyen bir hocamız var. 
Ama üniversite sonuçta, kimse bakmıyordur ona herhalde, o da rahat ediyor ki demekki giyiyor. Ama başka bir çevrede öyle rahat olabileceğini sanmıyorum” diyerek. yine çevresinin etkili olduğunu vurguluyor. 

69.“Örneğin, haftaya 'gıybet” üzerine konuşacağız diye konuyu belirliyorduk. Ve o gün o konu üzerinde konuşuyorduk”. Çeşitli tarikatlara farklı gruplara mensup arkadaşlarının da olduğunu (kendisinin olmadığını ifade ediyor) söylüyor. Ve “gençlerdeki poyansiyel enerji kullanılmıyor, bu enerji bir yerlere yöneltilmeli, olumlu yönde kullanılmalı. Böyle yapılmayınca gençler de boşluğa düşüyor. Ve mecburen bu şekilde farklı gruplara. tarikatlara gidiyorlar. Çünkü bu enerjilerini, o deli kanı bir şekilde kullanmak istiyorlar. Devlet buna firsat verip, olanak tanımadığından onlar da mecburen bu guruplara giriyorlar. 


—Eesagurper 


m © 
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22. 


26. 


21. 


GÖRÜŞME XIV 


Almanya 
1979, 20 
Bekar 
Eczacılık 
3. sınıf 


Denizli — ö e 4 iii o ür ei 


Lise 
Lise terk 
Çalışmıyor, ev hanımı. 


. Lise terk 
. Serbest meslek (Almanya'da çalışmış daha önce, ama emekli değil. sürekli uğraştığı bir işi 


yok, şu anda bir inşaat yaptırıyor) 


. 3 kardeş 

. Yok (Diğer 2'si, 1'i üniversiteye hazırlanıyor, diğeri ilkokulda) 

. 200-300 milyon 

. Orta 

. Denizli 

. Evde (2 arkadaş kalıyorlar, ev arkadaşı açık, daha önce kaldığı yurttan arkadaşı) . Üniversite 1. sınıfın bittiği gün. 

. Evet. Ama geleneksel olaraktan. Erkek akrabalarının yanında açık olabilir, saçının görünmesi 


onu pek etkilemiyor. 


boşluk içinde olduğunu gördüm. Benim de o boşluk içinde olmam dolayısıyla bunalıma düştüm. Bu bunalım sonunda örtündüm. Dini bir boşluktu. Çoğu şev boş geliyordu. 
Maddi - manevi her şey vardı. Ama yinede içimde bir boşluk vardı. 

Baştan beri olan bir boşluğun üniversite 1. sınıfta nüksetmesi. 


, Özel bir yurtta (daha çok sol görüşlüler vardı) kalıyordum (1. sınıfta). Orada o insanların 


Üniversiteye gelmeden önce böyle bir şey düşünmemiştim. Daha önce ben hep özgürlük vs. 


diye bakıyordum üniversiteye, böyle bir şey planlayarak gelmedim. 
Benim gözümün önünde “pek gülmez,... vs.” bir örtülü profili vardı. Fakat birkaç örtülü 


ile 


tanıştım. Onlarında güldükleri, hatta erkeklerle ilgili konuştuklarını gördüm. onlar da benim 


gibi düşünebiliyorlardı. Bu etkili oldu. 
Dini neden, asıl neden. — 
Annem, babaannem, ben. Sülalem genelde geleneksel örtülü. İllaki saç görülmeyecek diye 


bir 


düşünceleri yok. Elbette onların örtünmesinde debir günah düşüncesi var tabii ama çok da 


olması gereken bir şey değil. 

Aileme göre, “açsan ne olur, sen zarar görme, yeri geldiğinde aç” düşüncesi var. 
Bence dini gereklilik. 

Ailem bana hiçbir şekilde örtünmemi söylemedi. Ne açık ne de kapalı. 


. Onlar da açıktı. Ama onlar da böyle bir gerekliliğin olduğunu düşünüyorlardı. Bir vicdan 


azabı vardı. Ama hep erteleme vardı. 30-40 yaşlarına. Şimdi samimi arkadaşlarımdan biri 


daha örtündü, diğer ikisi hala erteliyorlar. 
örtülü arkadaşımı kendime daha yakın hissederim. 


. Örtünmeden önceki arkadaşlarımla ilişkilerim devam etti. Çünkü onlar da bu eğilimdeydi. 


. Örtülü grubu var. Ama açık olanlar da var. Samimiyet derecesine gelince, görüş belirtmede 


Buna kötü bakmıyorlardı, sadece garipsediler. Yeni arkadaşlarımla. biraz daha dini öğrenmek 


amacıyla, aynı sorunu paylaşmamız nedeniyle bir samimileşme var. 
İçlerinden birkaçıyla samimiyim. Onlarla da gayet iyi. Tek farkı, zaman ve mekan 


farklarından dolayı, sorunların farklı olmasından dolayı örtülü olanlarla daha fazla birlikte 


oluyoruz. 

İlk başta soğuk bir tavır alabiliyordum. Benimde önceden olduğum gibi. 

Tanıştıktan sonra her şey bitiyor. Bende de açıkken örtülülere karşı böyle bir önyargım vardı, bu nedenle onlara yaklaşmada bir çekingenlik vardı. 
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28. Hayır. Çünkü o zaman geçmişimi inkar etmiş olurum. 

29. Sadace hayatımızı sorunlarla yaşamıyoruz. Örtülü olup olmama beni her zaman etkilemez. 
Ancak şu sıralar örtülü olmamdan kaynaklanan sorunlar bizi örtülü arkadaşlarla yakınlaştırıyor. 

30. Allah'ü Teala'nın emri, Kuran'da geçen bir kural olduğu için. Örtünme belirtilen sınırlar içinde vücudun belli yerlerini kapatmaktır. 

31. İman. 

32.Buna kesinlikle katılmıyorum. İnsanın içini tek Allahü Teala bilir. Örtü, ağacın tek bir 


dalıdır. Sadece bunu yapmak, olayı genelleştirmek olur. Bu yanlış. Belki bir açık olayın pek 

çok dalını yapıyor, sadece onu yapamıyor. m 

33. Gayet doğal. Nitekim örtünmeyi, namaz vs. yi yapmamalarına rağmen kendilerini “müslümam kadın” olarak nitelemeleri gayet doğal. İnsan kendini nasıl görüyorsa öyledir. 
Çünkü bu, benim karar vereceğim bir şey değil. Açık birinin, örtülü birinin yanında “ben müslümanım” demesi ya da ima etmesi söz konusu oluyor genelde. Açıkken bende yapardım bunu. Ama gerek yok böyle bir şeye. Niye bövle yapılıyor anlamıyorum. 

34. Şu anda böyle bir soru geldiği için “örtülü” diye tanımlıyorum. Olmasını istediğim, “dini yaşamaya çalışan bir bayan”. 

35.Evet. Ben buraya gelmeden önce insanların bu kadar ezildiğini görmemiştim. Örtülülere yapılan bu zulüm, onların özgürlük haklarının kısıtlanması, 2. sınıf vatandaş muamelesi görmek. Solcularda eziliyor. 2 yönlü bir farkı anlama söz konusu oldu. İnsanlara genel bakışımı değiştirdi. 

36. Kolaylık: manevi olarak rahatlık. Zorluklar: Bir çok zorluğu var. 2. sınıf vatandaş muamelesi görmek, soğuk-önyargılı bakış. -genelde bu çok zorluk çıkarıyor, insanlar karar vermişler, size o şekilde hükmediyorlar-. hal ve hareketlerde bir kısıtlama getiriyor. 

37.Bu zorlukların çözümlenmeyecek zorluklar olduğunu düşünmüyorum. Problemin gereksiz yere büyütüldüğünü düşünüyorum. Hukukun da yanımızda olduğunu, yapılanın insan haklarına da aykırı olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan aşılabilecek bir sorun. Medyadaki çeşitli tarikatlar vs. nedeni ile insanların soğuk bakışı söz konusu ve genelde olumsuz yönleri gösterildiği için. Bunlar da ancak insan ilişkileri ile aşılabilir. 

38. Okuldaki zorluklar için bir şey yapamıyorum. Ancak şu anda bir şey yapmamam, ileride de bir şey yapmayacağım anlamına gelmiyor. Eğer şu anda bir fırsatım olsaydı. destek olsaydı şimdi de değiştirmek isterdim şu anki durumu. 

39. Zorluklar: Yazın insanın üzerinde bir zorluğu var. Manevi olayların yanında önemsiz kalıyor. 
Hal ve hareketlerde dikkat gerektiriyor. Ben bugün örtülü grubuna mensubsam, benim yanlışım bütün gruba mal edilebiliyor. bu zor yani. Kolaylık: Manevi huzur, enazından bunu yapabiliyorum. İnsan her zaman Allah'u Teala'ya her zaman kendini borçlu hissettiği için. 

40. Tek şey Allah'u Teala'nın böyle bir emrini yerine getiriyor olmak. Yoksa bir aile desteği falan yok. En azından bunu yapabiliyorum. 

41, Üniversite eğitimimi tamamlamak için açıyorum. Bu sadece benim kararım değil, ailemin de doğrultusunda verilmiş bir karar. Kendim karar verseydim okulu bırakırdım, bunun mücadelesini vermek için. Çalışma yaşamında ya da ailemin baskısıyla vaz geçmem. 

42. Gelecek yılki fikirlerim ne yönde değişir bilemiyorum. Ben şu anda da eğitimden daha gerekli olduğunu düşünüyorum,örtünmenin. Şu an yaptığımın yanlış olduğuna inanıyorum. 
Ama ailemin etkisi ile de şu an böyle yapıyorum. Elbette eğitimimden de vaz geçmek istemem. Ama asıl yapmak istediğim. böyle eğitim hakkı için mücadele vermek. 

43.Ben, tamamen özgür bir şekilde karar verdiklerine inanmıyorum. Aile, iş kaygısı, gelecekteki yaşam -okulu bitirirsem iyi bir kariyer-. destek olmaması 

44.Ben dini kitapları öğrenmeye daha çok ağırlık gösteriyorum. Konserlere vs. daha seçici 

© oluyorum. Spor yapmayı severim ama yapamıyorum. Görüş açısından tam olarak ayıramam. 
Açık olanlarla aynı görüşte olduğum da vardır. farklılaştığım da. Toplumsal bir sorumluluktan dolayı diskoya gitmem mesela. Erkeklerle ilişkimde şu an bir sınırlama var, dini ölçülerden dolayı. Ondan önce çok rahat bir kızdım. En yakın arkadaşlarım erkekti. Bu konuda bir zorluk yaşadım. Şu anda da ders. sınav konularında konuşuyorum erkeklerle. 
konuşulması taraftarıyım. 

45.Bir evde oturup konuşup tartışabiliriz. Beraber sinemaya gidebiliriz. 
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46. Hayır. Ben olaylara şu anda objektif bakıldığını düşünmüyorum, Bazı kanalları hiç izlemediğim halde, sadece bir program için bile, ya da farklı konuları farklı bakış açılarıyla izlemek ya da dinlemek için bile bakabiliyorum onlara. 

47.İsmail Hekimoğlu (Zaman'da yazardı, şimdi bilmiyorum. hekimoğlu İsmail de denir), İslam Tarihi Kitapları, İbrahim Canan, Fehmi Koru, Can Dündar. 

48. Böyle bir zorumluluk olmasaydı evet. Fakat şimdi hayır. Sanırım bu sorunun çözümüne yönelik umudum kalmamış olacak ki. artık vaz geçtim, düşünmüyorum. 

49. Evet. 


50- Zannetmiyorum. -İleride serbest mesleklerin de açmasını istemezlerse; Önyargılı müşterilerim 


olabilir. Her zaman örtülülerin belli bir gurupla özdeştirmeleri söz konusu çünkü. Bir ara Fadime Şahin'le idi, şimdi Merve kavakçı olabilir, gelecekte ne olur bilmiyorum. 

51.Onlar öyle yaşamayı düşünüyorlar ve öyle yaşıyorlar. 

52. Hayır. Bence dini gerekliliklerden dolayı, olmamalı. 

53.Evet. Genelde örtülü kızlara bir çıkma teklifi ile değil, evlenme teklifi ile geliyorlar. Tabii istisnalar var. 

54. Hayır. bilmiyorum. İsim olarak bilmiyorum. Ama Fadime Şahin olayları sırasında duydum. 
Birkaç yıl için dini alet etmek. yanlış. Açık kızın flörtü daha masum. 

55.Fadime Şahin olayı ile böyle bir şeyin varlığını öğrendim. 

56. Hayır. Aslında Allahü Tealanın katında evli gözükmek benim için yeterli ama günümüz toplumunda resmi nikahta gerekli. Çünkü biz şeriat hükümlerine göre yaşanan bir ülke değiliz. Yaşadığımız ülke itibari ile resmi nikah şart. 

57. Hayattaki amacıma uygun. iyi bir müslüman olmama katkıda bulunabilecek bir kişi. 

58. İslamiyete göre, yanımda bir kişinin olması kaydı ile3 kez görüşme (yanılmıyorsam) olduğu için; ben de birkaç kez görüşüp tanıyarak, bundan ailemin de haberder olması şartı ile 

59.Kocama karşı dini vazifelerimi yerine getirebilen bir eş olmak istiyorum. Çünkü kocamın hakkına girmek istiyorum. İleride hesap verme olayı olduğu için. 

62. Önce, büyük bir özgürlük. istediğini istediği an yapabilme özgürlüğü. çeşitli etkinliklere katılabilmek, yoğun fikir alışverişinin olduğu bir ortam olarak düşünüyordum -Kendi ayaklarım üzerinde kalabilmeyi öğrenmek: şimdi de geçerli-. Öğrencinin üzerinde bir baskı olduğunu gördüm. Öğrenciler üzerinde bunu fark edenler etmeyenler var. Fikir tartışmalarının yapılması açısından düşündüğüm gibi. Haksızlıklar açısından, 2. sınıf vatandaş muamelesi görmeyi beklemiyordum. İnsanların eşit olacağını düşünüyordum. Böyle olmadı. 

63.İnançlarımı özgürce yaşayabileceğim, eğitimide daha iyi alabileceğim bir üniversite yaşamı isterdim. 

64.Birgün sınava girerken, normalde anfide. hoca girdikten sonra açıyorduk. Bir bayan hocamız bize. “size kapının dışında açılacaksınız denmedi mi” demesi, herkesin içinde çok kötüydü. 
Buna benzer olaylar vardı. Arkadaşlarımızın duyarlılığını tamamen göstermemeleri -ailemde olduğu gibi- ailemle aynı şeyleri söylemeleri. şimdilik açın” şeklinde beni rahatsız etti. 

65. Hukuki yönden haklarını arayanlar gibi olmak isterdim. Tepkisiz kalmayı tasvip etmiyorum. 
Tepkisiz kaldığım için kendimi hergün suçluyorum. 

66. Yasak, zoraki bir dayatma.İddia ettikleri şeylerle bağdaşmayan bir şey. Bizde uygulanan yasağa göre mini eteklilerin. sakallıların. uzun saçlıların da girmemesi gerekiyor sınıfa. Ama sadece bize uygulanıyor. Her iki kesime de uygulanmamalı tabii ki. Ben, onlara da uygulansın demiyorum. Burası üniversite sonuçta. herkes istediği gibi gelebilmeli. 

67.Kendi içimde protesto ediyorum. Hukuksal dayanaklarını öğrenmeye çalışıyorum. Yapılan zulmün dayanaklarını öğrenmeye çalışıyorum. 

68. Hayır. 

69, Evet. 

70. Hayır. 

72. Vakit olmaması. 

73. Kadınlarla ilgili bir örgüt olabilir. 

74. Evet. Sadece bir yönden beğendiğim farklı partiler var. Parti önemli değil. yapacağı icraatlar. 
Mesela Deniz Baykal'ın öğretmenlere, memura bakışı. MHP'nin milliyetçiliği gibi -Bu arada geçtiğimiz seçimlerde de boş attım oyumu- EP'nin başörtüsü sorunu ile ilgilenmesi. yine BBP'nin baş örtüsü sorunu ile ilgilendiğini söylemeleri hoşuma gidiyor. 


75. Yetersiz. Benim görüşüme uyan bir parti yok. 

76.Zaten iki türlü tutum var: Destekleyenler hakkında iyi düşünüyorum. Desteklemeyenleri anlamıyorum. İddia ettikleri laik cumhuriyeti yıkmak. Geçen yıl yıkmıyordum, bu yıl yıkıyorum. Bir kesime yapılan haksızlık var. Okuyan kesime haksızlık, tarlada çalışana birşey denmiyor. Toplumdaki bütün vatandaşlara aynı hak ve hürriyet sağlanmalı. Başörtülüye başını açmak gibi bir zorunluluk getiriliyor. Başı açık birine başını kapatacaksın gibi bir zorumluluk bu. Nasıl bu olmuyorsa, diğeride olmamalı. 

77. İnsanların istedikleri partiye oy verebildikleri, halkın isteğinin yerine gelmesi. Olması 


gereken bu. Laiklik, devletin vatandaşlarının din ve vicdan hürriyetini sağlaması, devletin güvencesi altında, Ülkemizde bu anlamda laiklik uygylanmıyor. 

78. Şeriat, Allah'ü Tealanın belirtmiş olduğu, Kuran-ı Kerim'de geçen hükümlerin hepsi, yaşayış tarzıdır. Bence olması gereken bu. Ama şu anda olamaz. Çünkü şeriat. bunu kabul eden insanlara uygulanan bir şey. Türkiye'deki 60 milyonun istemesi sonucu uygulanacak bir şey. 
Zorla dayatılarak uygulanacak bir şey değil. 

79.2'ye ayırıyorum:Taraflı olanlar. insafsızca eleştiriyorlar. Topluma o insanları kötü göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kötüleme. karalama, Diğerleri tam tersi. Aynı gazetede çatışmalar da olabilir. 

80. Destekleyiciler içimizi rahatlatıyor. Desteklemeyeleri -özellikle bağzı kadın kuruluşlarıanlamıyorum. Açık birine zorla kapan denmesi ne kadar yanlışsa, şu anda bize 'zorla başınızı açın” denmeside o kadar yanlış. Olaya sadece kendileri açısından bakıyorlar. Olaya iki taraftan bakamıyorlar. 

81.Bu demokraside yaşamak istemezdim. Demokrasi olduğuna inanmadığım için. Bu ülkenin laik olmasını isterdim. Herkesin dinini yaşayabilmesini, devlet garantisi altında. İnsanlara eşit davranılan bir ülke. 


229 


ÖĞRENCİYE İLİŞKİN GÖZLEM, GÖRÜŞ VE AÇIKLAMALAR 


Etek-ceketli, türbanını boğazını kapatacak şekilde örterek arkadan bağlamış. 

41. Peruk, şapka vb. çözüm önerilerine de geçici çözümler diye bakıyor. Ve sonuçta bir şey fark etmediğini, bir taviz verildiğini, önemli olanın kesin çözümler getirmek olduğunu söylüyor. 

46. “Örneğin ATV'deki Siyaset Meydanı'nı çok seviyorum. Ama bu, Benim ATV'yi çok 

— sevdiğim ya-da Ali Kırca ile aynı düşünceleri paylaştığım anlamına gelmiyor. Ya da Radikal'de bir kadın yazar var, şu an ismini hatırlamıyorum, onun yazılarını seviyorum — “kendisi ateist olmasına rağmen, başörtüsü hakkını savunuyor örneğin-. Ama bu, benim Redikal'in tümünü beğendiğim anlamına gelmiyor.” 

69. “Açık-kapalı karışık arkadaşlarla bir araya geldiğimiz oluyor, dini sohbetler için. Bu illa belli aralıklarla olmuyor ama. Önceden konuşuyoruz şu gün toplanalım diye. Bunun dışında benim bir arkadaşıma, “seninle şu konuda konuşmak. tartışmak istiyorum! dediğim de oluyor. 
O zaman da ikimiz de o konu ile ilgili okuyup geliyoruz. Ve birbirimize bildiklerimizi anlatıyoruz.” 

70,Bu soruya “hayır” yanıtını verdikten sonra, hemen nedenini açıklamaya geçti. Bu nedenler, dini örgütlere üye olmamasının nedenleri idi. Onlara karşı bir önyargının olduğunu söyledi. 
Ve hemen, 'medya beni de etkilemiş görüyormusunuz?” dedi. Daha sonra ben. *sadece dini örgütlere değil, farklı derneklere de bir üyelik olabilir dediğimde, “sonuçta, herhangi bir örgüte üye olduğu zaman. birileri karar alır ve siz o kararı uygulamak zorunda kalırsınız. 
Bu, solcu bir grup içinde aynıdır. Örneğin grup karar aldı. Migros'ta eylem yapılacak. 
Polisin oraya 96100 geleceğini biliyorsunuz. Ama siz bu karara uyup oraya gitmek zorundasınız. Bu şekilde egemenlik altına girmek istemem” dedi. 

72.Dini gruplar dışında da bir grup. dernek olabilir dediğimde. o zaman “vakit yok” yanıtını verdi. 

79.Yine Radikal'de beğenerek okuduğu kadın yazarı örnek veriyor. “kendiside ateist üstelik” diye vurgulayarak. 

78.“Hz. Peygamber Efendimizin, Hz. Ömer'in ve bir başka büyüğümüzün zamanında daha uygulanmış zaten. Ve herkesin dinini özgürce yaşadığı bir ortam varmış. “Bunu söyledikten sonra İran'daki, Cezayir'daki şeriatın gerçek şeriat olmadığını, ve zorla insanlara dayatıldığı için problemler çıktığını ifade ediyor. “Yani teorinin kötü uygulanışı söz konusu. Sosyalizm, komünizm de teoride çok güzel. Ama Sovyetler Birliği çöktü” 

33.Bu görüşlerine rağmen. konuşmasının bir bölümünde. bir konuda “hiçbir müslüman için bunu söyleyemem” diyor. Ve bu cümleyi pekiştirmek için konuşmaya devam ederken, “hiçbir örtülü arkadaşım böyle söylemez” diyor. 


GÖRÜŞME XV 


Amasya 
21 
Bekar 
Fizik 

3. sınıf 
Amasya 


EEJAUPENP 


28. 


29. 


30. 


31. 


Jlkokul mezunu 
Çalışmıyor, ev hanımı 


. Ortaokul mezunu 

. Çiftçi (aynı zamanda kendi ürettikleri ürünlerin alım satımını, ticaretini de yapıyor). 
. Üç kardeş 

. Yok 

. 250 milyon civarı (ortalama): bilmiyor. 

. Orta 

. Amasya 

. Evde arkadaşları ile 

. Orta 3. sınıfta 

. Evet 

, Annemin hiçbir etkisi olmadı. Babam zaten karşı, halen daha istemez örtülü olmamı. 


Arkadaş çevresi diyebilirim. Orta 2” de namaz kılmaya başladım, hidavet olayı. En büyük etki arkadaş çevrem. Başörtüsü de namaz kılmaya başladıktan sonra. Sınıfımda benden başka kapalı yoktu. Akraba çevremde kapalı arkadaşlarım vardı. 


. Annemle ben. Sülalede genelde kapalıdırlar, açık da var. Görüş olarak müsbettirler. babam 


bir tek farklı. Başörtüsünün bir ayrıntı olduğunu söyler. 


. Babamınkini belirttim, Ağbim, kardeşim sıcak bakarlar. Benim gibi düşünürler. Annem de 


başörtülü olmam taraftarı. Akraba çevresi de olumlu bakar. 


. Orta V den Lise sona kadar çok samimi arkadaşım açıktı. Genelde hep açık arkadaşlarım 


vardı. Ama örtülü arkadaşlarım da var. 


, Genelde kapalı. Ev arkadaşlarımın 2” si açık. 
. Hiçbir şekilde değişmedi. Amasya zaten miüsbettir. Kapalılar zaten çoktur. 
. Çok iyi idi, ortaokulda, lisede. Şu anda farklı. Biraz daha önyargılılar, kendi gruplarının 


dışına çıkmazlar genelde, üniversitede. 


. Bazı insanların tavırları farklı oluyor. Benim bazı tavırlarımı yanlış anlayabiliyorlar. Gündem 


hakkında hiç konuşmayız, onlarla mesala. Oturup sohbet etmeye çalıştığımızda, sadece derslerden ve sınavlardan bahsedebiliyoruz. Bunların dışına çıkamıyoruz. Bu, onların bize karşı özel bir tavrı mı yoksa onların genel yapıları mı böyle, bilmiyorum. 

Benim için öyle bir şey söz konusu değil. Ben samimiyetine bakarım insanların. Önemli olan beni dinlemesi, anladığını hissetmek. Genelde de hep açıklar samimi arkadaşım olmuştur. Üniversitede kapalı oldu gerçi. ilk olarak geldiğinde üniversiteye, insanları tanımıyorsun, ilk önce böyle bir ortamda başörtülülere yakınlaşıyorsun, güven açısından onlara güvenmek daha kolay oluyor. 

Sağlıyor. İlk anda. Çok daha rahat konuşuyorum. Gerçi sonradan onu tanıdıkça fikrim değişebilir. Açık olanın baştan görüşünü bilemiyorsun, o yüzden ilk başta ona yaklaşmak daha zor oluyor. 

İlk olarak kapanmamın nedeni, bunun farz olması, Allah'ın emirlerinden biri olmasıdır. 
Bunu bana faydalarını düşünmem sonradan oluyor tabii. Fıtrat olayı. Kendimi rahat, özgür hissediyorum. Ben, kimsenin etkisinde kalmadan kapandığım için fıtratıma uygun kıyafeti seçtim, 

Öncelikle ahlakı. Bir müslüman kadında güzel ahlak, edep, namusuna iffetine düşkün, çalışkan. Kuran-ı Kerim'de ahlak üzerine bahsedilen şeyler konusunda kendini tamamlamaya çalışan kadın çevresiyle, akrabalarıyla, komşularıyla çok iyi olması gerekiyor. İnsanlarla ilişkilerinde önyargılı olmaması gerekiyor. Üretici, anlayışlı. Kadının toplumdaki yeri çok 
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32. 


33. 


34, 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 
43. 


önemli. Erkekleri çok olumlu yönde etkileyebilirler. 

Örtü, sadece islamın şartlarından biridir. Örtünmeyen kadınlara “müslüman değildir” diyemeyiz. Bunu söylemek bize düşmez. Örtü dışında diğer yapılması gerekenleri yapıyordur belki. 

Tanımlayabilirler. Sen bir dine inanıp, ben müslümanım diyorsan, kelime-i şahadet getiriyorsun, müslümansındır. Herkes hata yapabilir. 

İnsanlarla ilişkilerim çok iyi, psikolojik analiz yaparım, insanları anlamaya çalışırım, 


-sempatik bir insanım, rahat bir insanım, ne çok fazla sevinirim ne çok fazla üzülürüm, bu 


dünya fani bir dünya nasıl olsa, Bana bunu inancım sağlıyor. Bu şekilde ne çok fazla seviniyorum ne de çok fazla üzülüyorum. 

Yaratmadı. Ben kendimi hiçbir zaman kalıplara sokmam. Örtülüyüm şöyle yapmam, böyle yapmamam gerekir gibi. Radikal değilim. Önce de böyleydim şimdi de böyleyim. Düz lise çıkışlı olmamda etkili tabii. 

Kolaylıklar: Yaşamadım hiç. 

Zorluklar : Hocalarımızın bize bakış açıları ters. Bu zamana kadar bir tane olumlu bakan oldu. Ben çok daha aktif, girişken biriydim. Ben bu özelliğimi üniversitede kaybettim. 
Hocaların tavrından kaynaklandı bu. Arkadaşların genelde bakışları. Üniversite 1'deki Müslüm Gündüz - Fadime Şahin olayları ile başladı. Bu, bizi kendimizi ispatlama noktasına getirdi. Oturmamız, kalkmamız, hareketlerimiz, yaşam tarzımız, derslerimiz her şeyimiz dikkat noktası oldu. 

Keşke olmasaydı, herkes olduğu gibi görünseydi. Açık olup da evimize gelen arkadaşlar, sürekli bizim çok farklı olduğumuzu, “siz o programı da mı izliyorsunuz, sinemaya da mı gidiyorsunuz”. Keşke bizi insanlar böyle tanısaydı. Bize baştan üstün nitelikler atfetmeselerdi. 
Sadece ibadet yapan, ders çalışan, okumaz, TV izlemez kişiler olarak görülüyoruz. 

Her kapalının farklı bir yaşamı vardır. Kendimizi kalıba sokulmuş gibi hissediyoruz İlişkilerimde oldukça samimi davranmaya çalışıyorum. Daha önceden daha temkinli idim. 
Şimdi daha rahat konuşuyorum, insanlara ne yaptığımı anlatıyorum. Üniversite insanının dindar olması demek, evde oturup bir şeyden haberi olmamak demek değildir. Bizim kendimizi bu konuda yeterince tanıtmadığımızı, bu nedenle onların bu konuda böyle bir önyargısı olduğunu düşünüyorum. 

Geleneksellikten kurtulmak gerekiyor. Arabistan'da kadınlar kısıtlanmaz. Örneğin Türkiye'de olduğu gibi. Orası da müslümandır. Ama burada birtakım şeyler dine atfedilmiş. Bu, Türk toplumunun geleneksel yapısından kaynaklanıyor. Örneğin peygamber efendimizin zamanında kadın, çocuğunu emzirmek zorunda değildir. Erkek süt annesi tutmak zorundadır. 
Kolaylıklar: İnsanlar daha saygılı gibi geliyor. Otobüste hemen yer veriliyor. Sıralarda sıkıştırmak istemezler. Alışverişte daha sevecen, sempatik şeylerle karşılaşıyorsun. Toplumda bir dışa dönüklük söz konusu. İnsanlar bizi anlamaya çalışıyorlar. Örneğin, benim giyemeyeceğim kıyafetleri satan bir mağazaya girdiğimde bile -açık bir arkadaşımla- bana gayet sıcak davranıyorlar. 

Kapalı olduğumuzda her kuşağa hitap edebiliyoruz, gence, orta yaşlıya, yaşlıya. 

Zorluklar; Fadime Şahin olayında insanlar bize “onlar da F.Ş.” gibi laf atmaktan çekinmediler. Bu, medyanın getirdiği bir şey. Bazen senin kapalı olman nedeniyle sana ters bakan insanlara da rastlıyorsun, nadiren. 

Allah'a inanıyorum ve bu zorluklar, benim Allah'ın emirlerinden birini yerine getirirken yaşadığım zorluklar. Ben şu anda saçımı açıyorsam da, bu benim dinimden inancımdan bir şey götürmedi. Aksine daha çok bağladı. Daha çok özeleştiri yapmamı sağladı. Bu musibetlerin olmasını bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Bu olayın da bize kazandırdığı pek çok nokta olduğunu düşünüyorum. 

Üniversite eğitimini tamamlamak için de vazgeçtiğim söylenemez. Saçımın önden büyük bir bölümünü ve kulaklarımı kapatacak kadar fular bağlıyorum ve en arkaya oturuyorum sınıfta. 
Bu şekilde önden bakıldığında yine saçım görünmüyor. 

Ailemin etkisiyle vazgeçmem. 

Çalışmaya başladığımda tamamen vazgeçme değil, koşullar gerektirdiği kadar açarım. 
Koşullar gerektirdiği sürece. 

Açmak çözüm olmadı. Aile baskıları vs. nedeni ile okulun tamamlanması gerekiyor diye bir 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başını açma söz konusu oldu. Başımızı açıp da olayı içimizde söndürmememiz gerekiyor. 
Sonuçta müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Namaz, oruç gibi bir farzımızı yerine getirmiyoruz. 
Bunu ızdırabını içimizde yaşamalıyız. Ama bu olmuyor gibi geliyor bana. Başlarını açıyorlar ve bunu içlerine sindirmişler. Böyle olmaması gerekiyor. Ben başımı açmayı düşünmüyordum önce örneğin. Bu, Anayasa Mahkemesinin eklediği bir karar. Değiştirilemeyecek bir şey değil. Bu böyle gider dememek gerekir. Biz de bu ülkede yaşıyoruz, vergimizi veriyoruz vs. 
Bana da hitap etmeli eğer devlet okulu ise. Başörtüsü probleminden dolayı eğitimini Almanya'da, Amerika'da tamamlayanlar var. Bu devlet, bunu nasıl sindirebiliyor onu anlamıyorum. 


45. 


46. 


47, 


48. 
49. 
30. 
31. 


52. 


vik 


34. 


55. 


56. 


. Mesela otların gittiği bir diskoya; içki içilen bir bara gidemem. - A ez 


Ben başıma gelen musibetlerden her zaman ders çıkarmaya alimli. pe serdi ii bunlara boyun eğip en güzel şekilde kurtulmaya çalışırım. İnanç ve teslimiyet önemli. Kahır olayı olmuyor. Geçirdiğin boş zamanlar için üzülüyorsun. Peygamber efendimizi örnek aldığımız için, o mesela boş oturanlara selam vermezmiş. Diğerleri boş vakitlerini eğlence ile geçirebiliyorlar, umutsuzluk nedeni ile intihara sürüklenebiliyorlar. 

Ben erkeklerle konuşsam bile sınırlı konularda konuşurum, onlar gibi rahat konuşamam, tokalaşamam. Benim için haramdır çünkü. Ben en fazla ders notları alırım onlardan soru sorarım falan. 

Birlikte ders çalışırız. Birlikte sohbet ederiz, çay içeriz, alışverişe çıkarız, sinemaya gideriz, aynı kitapları okuruz. 

Sürekli gazete almıyorum, Sürekli dergi de almıyorum. Ama Sızıntı, Altınoluk okuyorum. 
Gazetelerden de Yeni Şafak.Genelde toplumsal politik haberleri TV den öğreniyorum. Ancak bazıları sadece olay yaratmak için haber yapıyorlar. 

Ben, TGRT, Kanal 7, STV -bizimle ilgili haberlere daha fazla ağırlık verdikleri için-, Ege TV 'yi tercih ediyorum. 

Ali BULAÇ, İsmet ÖZEL. İkisi de Yeni Şafak” ta yazıyor (Ali BULAÇ” ın “Aksiyon” da kibir yazısına gönderme yapıyor). Roger GRADY -Hristiyanlıktan 80 yaşlarında hidayete eriyor, müslüman oluyor. Dünyanın Türkiye üzerinde oynadığı oyunları kitap haline getirmiş. 
İslamla ilgili çalışmaları var, belgeli-. Fethullah GÜLEN, Harun YAHYA -Türkiye” nin Orta Doğu ile ilişkilerinden bahsediyor-. Necip FAZIL. 

Hayır. Okuduğum bölüm çok ağır. Hocalarımız çok zorluyor. Zaten görüşlerimiz farklı. 
Benim yükselmemi isteyeceklerini sanmıyorum. 

Evet. Dershanelerde ya da evde ders vererek. 

Şartlar bu şekilde devam ederse devlet okullarında çalışamam çünkü. 

Evet. İdarecilerden kaynaklanan bir zorluk olabilir. Öğrencilerin tepkileri de olabilir. 
Genelde çevremdekiler olumlu. İnsanlar gayet ölçülü davranıyorlar. Ama bana ters gelen şeyler de yapabiliyorlar. Gizli olması gereken birtakım şeylerin alenen yapılması geliyor örneğin bana. 

Yok. Olabilir. Bu fitrattır. Belli bir yaşa geldiğimiz için, olabilir. Tabii flört anlamında li Bana göre göre haram olan şeyler var. 

İmam nikahlı olup nişanlı olabilirsin. 

Var. Erkekler, bizi erkeklerle konuşmayan tipler olarak gördükleri için bizle konuşurken zorlanıyorlar. Dindar kesimden birisi ise hiç konuşmuyorlar. 

Dindar kısım örtülü kızları tercih ediyor. Dindar olmayanlar sana o gözle bakmıyorlar. 
Normal bir erkeğe “merhaba” derim geçerken, ama dindar birine, yanlış anlar diye diyemem. 

Muta nikahı, iki kişi arasında duygusal bir yakınlık olduğunda, kendi aralarında melekler 
şahit olunarak kıyılan bir nikah. Oysa nikahın alenen olması gerekiyor. İmam nikahı 3 
celsede biten bir şey. Erkek tarafından. Bu da muta nikahıyla eş tutuluyor. Kadın zararlı çıkacağı için bu durumdan, peygamber efendimiz zamanında yasaklanmıştır. 

Duydum. İşi meşru zeminlere oturtmaya çalışıyorlar. Bu nedenle ailelerine söylemeden, kendi aralarında böyle bir çözüm getiriyorlar. Rahat rahat el ele tutuşup. sarılıp dolaşmak için. 
Özellikle kızların bu şekilde nasıl davrandığını anlamıyorum. 

Sırf dini nikahi yeterli bulmuyorum. Zamanımız açısından. Resmi birtakım şeylerin de olması gerekiyor. Etrafa duyurulmada resmi nikahın daha etkili olduğunu düşünüyorum. İmam nikahı olmadan olmaz tabii. Biri Allah'ın huzurunda, diğerinde kanunlara uygun olan, TC 


233 


57. 


58. 


59. 


62. 


63. 


64. 


vatandaşı olarak görevini yapmış oluyorsun. İmam nikahı yapmadan resmi nikah da hoş değil. 

Fikrlerimizin uyması gerekiyor. İnançlı olması gerekiyor. İnancını yaşayan, ahlaki yönlerinin gelişmesi gerekiyor, sorumluluklarının bilincinde olması gerekiyor. Başarılı. Saygılı. 

Sosyal hayatta aynı ortamı paylaştığım, onu gözlemlediğim bir aşama olması gerekiyor. Daha sonra konuşarak ilerideki ideallerimiz, gelecekteki beklentilerimiz açısından-, eğer ben uygun bulursam, aileme açarak görücü olayı olması gerekiyor. 

Anlayışlı, evde kadının üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek isterim. Temiz 


- ve-bakımlı olmak—her-zaman. Çalışan bir kadın da olacağım için bunun anlayışla 


karşılanmasını beklerim. 

Daha çok sosyal faaliyetlerin olduğu, daha duyarlı insanların olmasını beklerdim. Böyle bulmadım. Arkadaşlıklar konusunda da, bu kadar mesafeli insanlarla karşılaşacağımı düşünmüyordum. 

Arkadaşlarımın çok duyarlı olmasını isterdim. Bu iletişimsizliğin duyarsızlıktan kaynaklandığını düşünüyorum örneğin. Daha fazla sosyal etkinlikler olsun. Fizik geceleri olur, içkili falan. Ben o geceye nasıl gideyim. Bilimsel çalışmalar, fizikle ilgili konferanslar yetersiz. 

Bölüm başkanı bir dersimize giriyor. Saçıma fular bağlıyorum. Arkası açık yine, sadece önden kulaklarımı kapatacak şekilde bağlıyorum. En arkada oturuyoruz zaten. Bölüm başkanı, gelip yanıma bana tepeden baktı. “O başındaki ne öyle?” Ben de “fular” dedim. 
“Bir daha böyle gelmeyeceksin. Sen de saçlarını diğer arkadaşların gibi yaparak geleceksin” dedi. Benden isteği, tamamıyla keyfi bir şeydi. Bunu istemeyi nasıl kendinde bir hak olarak görüyor, bunu anlamıyorum. Bir başka hoca, sınıfta soru soruyor. Hiç kimse bilemiyor. Bir kapalı arkadaşa sordu, oda bilemedi, kafasını salladı bilmiyorum manasında. Hoca da ona, “Ben de sana kafa sallamasını bilirim sınavda” dedi. Daha sonra bana sorduğunda, ben, | direk “bilmiyorum” deyince, “başka şeyleri iyi biliyorsunuz ama” dedi bana. Ben de bunun üzerine, bana böyle söylemeye hakkı olmadığını, sadece sorunun yanıtını bilmediğimi söyledim. Bunun üzerine hoca kitaplarını toplayıp sınıftan çıktı, dersin bitmesine de daha çok vardı üstelik. 


65. Çok tepkisiz olduklarını düşünüyorum. 


TI. 


, Olmaması gerekiyor. Hiçbir anlamı yok. Okulda açıyorum. Ama bu şekilde her şeyi 


hallettiklerini mi düşünüyorlar. Ben belki daha çok bağlanıyorum. “Sıkıştırılmış gazın etrafına basıncı artar.” 


. Fili anlamda etmiyorum. İlk başlardaki yürüyüşlere katılmıştım. Ama yeri geldiğinde 


hakkımı savunuyorum. Derslere de fularla girmeye devam ediyorum. 


. Okuldaki arkadaşlarım, ev arkadaşlarım. 

. Hayır. 

. Öyle bir şeye ihtiyaç hissetmedim. 

. Mümkün olmadığından değil zaten, ben istemediğim için. Ben fanatiklikten her zaman 


kaçınırım. 

AK-der. Kadın haklarını korumak için yeni açılmış bir dernek. Bütün kadınların haklarını savunmaya yönelik. 

Uluslararası Af Örgütünün çalışmalarına katkıda bulunmak isterdim. 


. FP. Benim sorunlarıma çözüm bulabilecek yapıda olduğunu düşünüyorum. Egoistliğimden 


değil. Yani sadece benim sorunlarıma çözüm bulacağını, ama diğer görüşten olanları kısıtlayacağını bilseydim, onu desteklemezdim. 


,. Genelde koltuk kavgasının hakim olduğu bir yapı var. Eğitim seviyeleri düşük. 
. Siysilerden bazları çözümlemek istiyor. Ama şu an hakim olan zihniyet, başörtüsü hakkında 


“kesinlikle taviz vermeyeceğiz” şeklinde. Bunu anlamıyorum, daha çok insanların örgütlenmelerini sağlıyorlar. Peçe falan tamam, ama başörtüsü konusunda bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. 

Demokrasi, öncelikle insanların haklarının eşit miktarda dağıtıldığı bir sistem. Maddi olanakların da göz önünde tutulmadığı, herkesin eşit muamele gördüğü. Örneğin, Tayyip ERDOĞAN” ı bir şiir okumasından dolayı mahkum ettiler. Devlet güdümlü bir yargı. 
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78. 


Bağımsız bir yargı olduğuna inanmıyorum. Hala nasıl demokratik bir ülkeyiz diyorlar, anlamıyorum. 

Şeriat, Kuran'da bulunan emir ve yasaklar. Şeriatın bir türlü anlaşılamadığını, sadece asma, kesme olarak değerlendirildiğini düşünüyorum. Şeriat incelendiğinde öyle ince ayrıntılara rastlıyorsunuz ki Hz. Ömer zamanında adalet doruk noktasına ulaşmış. Hz. Osman zamanında -yanılmıyorsam- sadaka verilecek insan kalmamış. Şu anda İran'da vs. yanlış uygulamalar var. Örneğin; bir hırsız, eğer muhtaç olduğu için hırsızlık yaptıysa kolu kesilmez, başka şekilde cezalandırılır. 4 şahit şartı ile kesme olayı gerçekleştirilir ki, ancak ihtiyacı olmadığı halde çalmışsa. 


79. 


81. 


65. 


Ya şeriat yanlış anlaşılıp yanliş uygulamıyor yada tavizkar davranıyorlar devlet başkanları-, bazı kuralların gerekli olmadığını düşünmek gibi. 

Etkin olan basın bu konuda tarafsız davranmıyor. Bu noktada medyaya güvenmiyorum. 
İslami basın desteklediği için, onlar, mağduriyeti anlatarak yaklaşıyorlar. 


. Toplumu genelde tepkisiz buluyorum. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ben yıllar öncesi 


düşünce suçlularına, komünistlere olan tavrımı düşünüyorum, tepkisiz kalıyordum. Ne zaman biz böyle bir durumla karşılaştık, o zaman tepki veriyoruz, kendimiz. Şimdi de onlar tepkisiz kalıyor. Birlikte haksızlığa karşı koymayı öğrenememişiz. 

Birbirni anlayan, dinleyen, kavga eğiliminden çok birbirini dinleyen, birbirini kısıtlamadan bir özgürlük, halkın eğitim seviyesinin yüksek olduğu -Hukuk fakültesinden biri, markete girip hırsızlık yapabiliyor-, evrensel ahlak anlayışını benimsemiş olan, daha içerikli programlar yapan TV' ler, yaptığı işin hakkını veren insanların olduğu, ezberci değil araştırmacı ruhu olan insanların olduğu bir toplumda yaşamak isterdim. 


ÖĞRENCİYE İLİŞKİN GÖZLEM, GÖRÜŞ VE AÇIKLAMALAR 


Mantolu, türbanın uçlarını mantosunun içine girecek şekilde bağlamış. Konuşmalarında sürekli bir ironi var. 


Yasak karşısında çok tepkisiz kalındığını söylüyor. Bir önceki soruda verdiği örneğe dönerek, hocanın arkadaşına “Ben de sana kafa sallamasını bilirim sınavda” demesine karşılık arkadaşının hiç cevap vermemesini örnek olarak veriyor. “Bana böyle bir şey söylense, ben mutlaka karşılığını verirdim mesela” diyor. Ayrıca Marmara Üniversitesi'nde, başörtüsü probleminin yaşanmadığını, çünkü yasağın uygulanmadığını söylüyor. sebebinin de ilk başta öğrencilerin tepkilerini dile getirdiklerini, bunun üzerine yönetimin alttan almak zorunda kalmasını örnek veriyor. 
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GÖRÜŞME XVI 


Ankara 

21 

Bekar 

Hukuk Fak. Adalet Yüksek Okulu 
1. Sınıf 


İmam Hatip Lisesi 


. Çalışmıyor, ev hanımı 
10. Ortaokul mezunu 
11. PTT'den emekli 
12. 5 (tek kız) 
13. 3 Ağbim üniversite mezunu 
14. 210 milyon (Üç ayda) 
Orta 


1 
2 
3 
4 
5 
6. Ankara 
7 
8. 
9 


16. Ankara 

17. Arkadaşları ile evde 

18. Küçüklükten beri kapalıyım. Ailem meyili olan bir aile çünkü. Benim kendimin düşünerek örtündüğü dönem orta 1. Ondan sonra artık bir erkek yanında başımı açmıyordum. 

19, Örtülü fakat geleneksel. Dinin getirdiği bir şey değil. Benimki gibi değil. İnancın gerektirdiğini ben örtünüyorum, annemlerinki değil. 

20. Örtülü olmam gerektiğinin şuuruna vardım. Dine önem veren bir ailem var zaten. İmam Hatipte okumam etkili oldu, bir yengemin etkisi oldu. Onunla konuşmalarımız etkili oldu. Örtünün nasıl olması gerektiği, şeklinin nasıl olması gerektiğini onda gördüm ve buna da inandım, Kuran'ı Kerimdeki örtünmeye ilişkin ayetler (Nur Suresi) etkili oldu. 

21. Ailede annem, o da geleneksel, ben varım. Sülalede geleneksel bir örtünme var. Benim gibi üç kişi var.Bunlarda eğitim seviyesi yüksek kişiler. 

22. Dinin icab ettiği şekildeki örtünmeyi biraz yadırgadılar. Çünkü onlar geleneksel aileden geliyorlardı. Kuran'da geçen omuzlardan sarkması gereken örtüyü bu nedenle ilk önce yadırgadılar. Ama şimdi alıştılar, benimle bütünleştirdiler. 

23. Açık arkadaşlarım da peçeli arkadaşlarım da vardı. Genelde açık da kapalı da vardı.Dersanede en samimi arkadaşım açıktı mesela. 

24. Var. Ama hepsi örtülü değil, açık da var. 

26. Gayet iyi, samimiyiz. En samimi arkadaşım açık mesela. 

21. Başörtü sorunu konuşulurken herkes bana bakıyor. Önceden örtülü olduğumu bilmiyorlardı Öğrendikten sonra, bana karşı daha dikkatli olduklarını düşünüyorum. 

28. Hayır 

29. Birazcık daha rahat yaklaşabilirim ona.Ama üniversitede bu düşüncen kırıldı.Çünkü acık olupta beni destekleyenlerle karşılaştım. 

30. Başımı açtığımda, bu yıl başörtümü özlediğimi hissettim. O, beni tamamlayan bir parça, benimle bütünleşmiş, benim bir parçam. Sizin saçınız ne ise benim başörtümde O. 
Açıkların saçlarına gösterdikleri özenle benim başörtüme gösterdiğim özen aynı. 
Başörtülü halimi sevdim.Belki bundan önce açıklık denemem olmadı, ama şimdi bunuda gördüm, ama örtülü halimi seviyorum. Kuran'ı Kerim'de kadınlarada erkeklere de hükümler var. Kadınlara aytıca özel bir yer ayrılmış. Kadını örtündüğü zaman Nur suresinin yürüyen, canlandırılmış bir hali olarak görüyor. Ayetin hayata dökülmesi. Bu erkeklere değil, kadılara verilmiş. Bu yüzden de özel. 

31. İslamda kadın çok kıymetli, bu nedenle ulaşılması güç, edepli. güzel ahlaklı, hayatının tüm safhasında ahlak kurallarına riayet eden bir kadın. 

32. Ben öyle düşünmüyorum. Benim çok fazla namaz kılan yada pek çok görevini yerine getiren ama örtülü olmayan arkadaşım var. Pek çok nedenden dolayı örtmüyor olabilir insanlar. Bu nedenle örtü, benim içi kıstas değil artık, özellikle üniversiteden sonra. 

33. Örtünün kıstas alınmaması çok doğal. Örneğin, Kuran'da namaz ayeti çok fazla geçer, 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ama tesettür ayeti sayılıdır. İlk şehit olan Hz. Sümeyye'nin baş örtüsü yoktur, çünkü o zaman bu ayet inmemişti. Yani Kuran'da da öncelikli değil. Mesela, İslam'da gıybet etmek yoktur. Bu yapılır. Bu şekilde İslam'ın bütün kurallarına aynı şekilde bakılmıyor. 
Kuran'ı Kerim'in tüm ayetlerine aynı bakış tarzı yok. Topluçalımda yine kendi gelenekselliğine dayalı yorumlar yapılıyor. 

34. Ben kendimi mümine olarak, müslüman kimliği içerisinde tanımlarım. 

35. Daha başındayım. Ama şu ana kadar bir farklılık yaratmadı. Çünkü ben inancımdan dolayı örtünüyorum. İdeolojik olsaydı bırakırdım. Onlar bıraktı. Başörtümdeki iğnelerden dolayı ideolojik deniliyor. Ben başörtünün ideolojik olarak takılacağını sanmıyorum. 

- — Çevremde ideolojik olarak takana-hiç rastlamadım. Ancak ideoloji dedikleri din ise, o —— zaman ben ideolojik takıyorum. 

36. Kolaylıklar: İnsanlar bana karşı seviyeli. Çok memnunum bundan. 

Zorluklar: OBir hocamın beni militan olarak görmesi. Yönetimin tavırları. Açıkken farklı kapalı iken farklı davranıyorlar. Uç arkadaşların tavırları. 

37. Ben çok karamsar bir insanım ilk başta herşeyi bırakıp gitmek istedim. Ama sonra düşündüğümde bırakıp gitmemem gerektiğini kavradım. Benim dedem de bu ülke için savaşmış. Ben de bu ülkedenim. Ben bu vatanı yıkmak istemiyorum. PKK'lı değilim. 
Bu, benim hakkım. Devletin aleyhine o kadar çok çalışan insan var ki, oysa ben öyle düşünmediğim halde, devlet öyle insanları alıyor, bizi almıyor. Olay çıkarmıyoruz, yıkmıyoruz, dökmüyoruz. Tek yaptığımız ağlamak. 

38. Pes etmiyorum. Okula devam ediyorum, çalışmayı da düşünüyorum. Yıldıramayacaklar. 
Çünkü bizim dedelerimizin de kanı var bu vatanda. Hakkım olduğunu düşünüyorum. 
Bana hizmet veriliyor, ben eğitim alan bir kişiyim, bana bu hak tanınmalı. Ona bakarsanız, bir hastaneden hizmet alan hastanın da başını açması gerekir. 

39. Ortamına göre değişiyor. Ankara'da 100 kişiden saygı görüyorken, İzmir'de 30 kişiden görüyorum. Zamana göre değişiyor. M. Kavakçı olayından sonra tavırlar değişti. İzmir insanı başörtüye pardesüye sıcak bakmıyor. Dinin icap ettiklerini İzmir henüz özümsememiş. İnsanlar ters ters bakabiliyorlar, özellikle Merve Kavakçı olayından sonra. 
Geçen gün yanımızdan geçen bir adam öyle kötü baktı ki, adeta, 'nasıl böyle gezersin gibi. 

40. İmanım, Rabbim. Şu İzmir'de kendimi kucağına atacağım birisi yok. “Gevşemeyin, üzülmeyin. İnanıyorsanız üstünsünüz.” (Ayet) 

41. Üniversite eğitimini tamamlamak için açtım, ama çok acele karar verdiğim için - kontenjandan geldiğim için- çalışma yaşamında ya sadece bina içinde açarım, ya da peruk kullanırım. Ben şu anda ilim için açıyorum. İleride başörtülü olarak çalışabileceğim bir iş bulurum, Ailemin baskısıyla vazgeçemem, çünkü bu imanımın getirdiği bir şey. 

42. Okul bitesiye kadar, sınır olarak neyi çizerlerse oraya kadar açılıyorum. 

43. Bence pes edilmemeli. Ama şu anda yapılacak bir şey yoktu. Bize kapılar kapanmıştı. 
Mecburduk, Bizden beklenenler var. Umudu yıkamazdım. 

44. Ben çıkmayı düşünmem mesela. Kadının mazisi çok önemli bence. Ben not istiyorum, ihtiyacım olduğunda soru soruyorum. Ölçülü bir ilişkimiz var erkek arkadaşlarla. Yaşama bakış açımızın farklı olduğunu düşünmüyorum. Boş zaman etkinliklerimiz farklı. Ben sinema falan çok sevmem. 

Kafeye falan gitmem. Sigara falan kullanılan ortamları sevmiyorum. 

45. Birlikte bir parti, gezi düzenleyebiliriz. Sabahlara kadar ders çalışabiliyoruz. Sosyal faaliyetler de - benim ahlak anlayışıma uygun olduğu taktirde- birlikte bir şeyler yapabiliyoruz. 

46. Şu anda yok. Genelde radyo, TV 'den öğreniyorum. Başörtümü öcü gibi gören bir TV kanalını seyretmem. Annemlere de onu söylüyorum. Radyoda da onları dinlemem. Destek değil, sadece saygı bekliyorum. Bu da benim hakkım. Özellikle Kanal 7, STV daha objektif ). Haklamın verildiğine inandığım TV'leri izliyorum. Objektif yayın yapan yok. Ya sağa ya sola kayıyor 

47. Gülay Göktürk, Fehmi Koru. 

48. Hukuk Fakültesine geçemezsem, bir başka üniversite kesinlikle düşünüyorum. Bu olaylar 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beni yıldırmadı. 


49. 
50. 
51. 
52. 


53. 


54, 


55. 
36. 


57. 


63. 


64. 


65. 


66. 


Evet. Mutlaka, 

Tabii ki. Özel sektörde bile başörtülü olanlar az. 

Saygı çerçevesinde diyalog kurulabilir. Ama koridorlarda sarmaş dolaş insanlardan rahatsız oluyorum. 


Hayır. Çok ciddi olmadıkça düşünmüyorum. Edep sınırları içerisinde, belli sınırlar içinde 


olur, olursa da. 
Benimle daha ölçülüler. Bize bu konuda yaklaşamazlar. Çünkü, dinde flört olayı ğ alınacak cevap bellidir. a 


buluyorlar. Bir insan, kendisine İslamı kriter almışsa bunu yapamaz. 
Hayır. 
Hayır. Çünkü toplumda iyi bakılmıyor. Ama eşim öldüğünde, resmi nikahım olmazsa 


Pek hoş bakılmadığını biliyorum. Hadislerde haram diye geçiyor. İlgimi çeken bir konu olmadığı için araştırmadım. Herhalde, insanların belli bir ilişkileri oluyor, buna bir kılıf 


mirastan yararlanamıyorum, sağlık güvencesinden yararlanamıyorum. Toplumun tavrından 


dolayı resmi nikahın da olmasını isterim. Çünkü aksi taktirde nikahlı sayılmıyorsunuz. 


Çok radikal bir insandan teklif aldım. Onu reddedip geldim. Benim okulumu bırakmamı 


istedi önce. Ben de okulu kesinlikle bırakmayacağımı söyleyerek reddettim. Bu sefer de 


“peki oku, ama çalışma” dedi, onu da kabul etmediğim için reddettim. Bu teklifi yapan hiç beklemediğim bir akrabamdı. Direk bana teklif etmişti. Karakteri oturmuş, dine önem 


veren, ahlaklı. 


. Kader. Görücü de olabilir, tanıştırılarak da, bizzat bana da teklif gelebilir. 
. Eşimin hayat arkadaşı olmak isterim. Birbirimize destek olacağımız, bir bütün 


olacağımız bir eş isterim. 


62. Çok hayal kırıklığına uğradım. Ben üniversitede dinimin emrettiği şekilde örtünüp, 


koridorlarında dolaşabileceğim bir üniversite düşünüyorum. Bir hocamız saygı istediği için bizim ayağa kalkmamızı istiyor. Buda garip. Derslerde siyasetin aktarılmasını 


istemezdim. Hoca dersi bırakıp, seçimden sonra partili ya da M. Kavakçı'nın durumunu 


tartışabiliyor, bence ders işlemeli. Sınıfı alevlendiren, kışkırtan tartışmalar yapmamalı, gerginlik olmasın. 

Başörtüme saygının olduğu, başörtülü okumak isterdim. Bu, benim için çok şey ifade ediyor. Hocaların bize karşı farklı tavırlarının olmadığı, sınıfta hocaların gerginlik yaratmadığı bir ortam olmasını isterdim. Tüm hocalardan aynı saygıyı görmek isterim. 
İnsanlar, ben başörtülüyüm diye bana gülüyorlarsa bu çok yanlış. 

Bir hocam bana “ devamlı açıl ” dedi. Buna hiç hakkı yoktu. Ben Hukuk kapısından 


girişte değil de sınıfta açayım demiştim, O ise bana böyle dedi. Buna hiç hakkı yok. Aynı 


hocam, ders dışında bana “militan” giyinişimden, şekilden dolayı.Hukuk sekreterine de, 


sınıfa hukuk binasından girişte değil de sınıfta açmak istediğimi söyleyince, “ bana artistlik yapma” dedi. Arkadaşlarla şuan aklıma gelmiyor. Tarih Hocam da başörtüsünün gereksizliğinden bahsetti. Genel bir konuşma idi, sadece bana yönelik değildi tabii. Ama sınıfta bir tek uzun kollu ben olduğum için bana yönelik 


konuşmuştu. Örtülü olduğumu bilmiyordu, uzun kollu olduğumdan tahmin etmiş olabilir. 


Bazıları başörtülerini açmadan sınavlara girdiler. Dekan bizim de açmayacağımızı düşünerek bizi de öyle suçladı. Bence onlar da haklı tabii ki. Gerçekten çok yıpranıyorlar, ama pes etmiyorlar. 


Öz yurdumda garibim. Almanya'da bir Türk vatandaşına sağlanan hakkı kendi yurdumda 


göremiyorum. 


. Ediyorum. Başımı açmakla, Pes etmemekle. Çünkü onlar, bırakıp gideceğimizi 


düşünüyorlardı. 


şeyi insanlar çıkarıp atmanızı istiyorlar. Tek silahım. göz yaşım. 


. Yok. 


. Hayır. 
. Benim haklarımı savunacak bir dernek olduğunu bilsem olurum. Başörtünün hukuksal 


. İlk geldiğimde, “sizi kapıdan böyle almam” dendi. Şok oldum. Sizin parçanız olan bir 
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73. 
74. 


75. 


76. 


71. 


78. 


79. 
80. 


81. 


haklarım olarak savunulabileceği bir dernek olsa olabilir. 

Hoş görüsü olan, aktif, hukuksal yollarla başörtüsünü savunan bir dernek. 

Seçimlerden önce biraz MHP'ye sıcak bakıyordum. Ama, kapatılırım korkusuyla bu ılımlılığını kaldırırsa ona da sıcak bakmam tabii ki. Başörtüsü sorununa nasıl bakacağına bağlı, ona iyi ya da kötü bakmam. 

Yönetimler değişmeli. Genç, dinamik insanlara ihtiyacımız var. Toplum yeni, genç, dinamik liderler istiyor. Politikaları da aynı. İnsanlar değiştiğinde eskimiş politikalar da değişmiş olacak, 

Mesut Yılmaz, bendeki ANAP'ın başörtüsüne ilişkin ılımlı tavrını sildi. Erbakan'ın 


“rektörleri selam durduracağım” demesini tasvip etmiyorum, toplumu-alevlendirdiğini 


düşünüyorum. Tansu Çiller de ılımlı gibi, görünüyor. Ama oy toplamak için. Madem bu kuraldı, bu kural niçin şimdiye kadar ihlal edildi. Politikacılar iki yüzlü davranıyorlar. 
Recai Kutan'ın da aktif olduğunu düşünmüyorum. Parti başlarına daha aktif insanlar getirilmeli. 

Hoş görü. Eşitlik, O zaman benim başörtüme de eşitlik. Benim sınıfımda uzun saçlı, sakallı insanlar var. O zaman onlar da alınmasılar sınıfa. İnsanın hak ve özgürlüklerinin olabildiğince yaşaması. Okumak bir haksa, benim de hakkım. Üniversitede tek tip insan oluşturmak istiyorlar. Açık, saçsız, sakalsız, bıyıksız. 

Kelime manası, “Hüküm” dür. İslamın hükümleridir. Şeriat denince benim bile zihnimde kötü şeyler, el kol kesmek geliyor artık. Oysa kelime manası kötü bir şey değil, mahsurlu bir şey değil, Kuran'ı Kerim'de evet el kesme olayı vardır, ama şartları vardır. Siz bunlara bakmıyorsunuz, sadece el kesme kısmını alıyorsunuz. Yani şeriatın bir kısmı alınıyor, bir kısmı alınmıyor. Örneğin bir kimse aç olduğu için hırsızlık yaparsa, onun eli kesilmez. Ancak çok zengin birinin hırsızlık yapması durumunda bu olur. Şu toplumda şeriata göre birinin eli kesilmez, çünkü çok büyük dengesizlikler var bu ülkede. Hz. Ömer, “ Eğer dağ başında açlıktan dolayı bir kurt kuzuyu kapsa, vebalini omzumda bilirim” diyor. İslamın olaya bakışı budur. Türkiye'de adalet düşüncesi böyle olan insanlara ihtiyacımız var. İslamın şu anda uygulandığını düşünmüyorum, Ben İran'da uygulandığını düşünmüyorum. İran'daki olayları tasvip etmiyorum. Osmanlının islami kuralları uyguladığı dönemde 600 yıl yaşamış, ne zaman İslamdan uzaklaşılmış, kendi keyfine düşmüş, o zaman yıkılmış, çökmüş. İslam güzel bir şey. Dünya da böyle olsa, 

Eleştiriyorum. Genelde kışkırtıcı. Gündeme hakim olan bir konuydu. Bunu haber olarak vereceklerdi, ama çok kışkırttılar. 

Genelde kışkırtıyorlar. Bence iki görüşünde olması doğal, sivil toplum örgütleri dengeliyor.Başörtüye karşıt görüşlere fırsat veriliyorsa, destekleyenlere de verilsin. 
Saygılı, demokrasinin ilkelerinin gerçekten uygulandığı. Madem Avrupa diyorlar, evet örnek alınsın, ama başörtü konusunda da örnek alınsın. Toplumda bir bozulma var, kültürünü yitiriyor insanlar, eğitim seviyesi düşük. Toplumsal tabakalar arası eşitsizliğin olmadığı, yaşam standartının yakın seviyelerde olmasını isterdim. Güçlünün güçsüzü ezmediği bir toplum. 
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ÖĞRENCİYE İLİŞKİN GÖZLEM, GÖRÜŞ VE AÇIKLAMALAR 


Türbanlı, pardüsülü, başörtüsünü hafif omzundan sarkıtacak şekilde bağlamış. Şu andaki üniversitede yaşanan başörtüsü sorunundan dolayı böyle bağladığını, yoksa asıl İslam dininin kendisinden istediği gibi (boynu, gerdanı örtecek şekilde ve aynı zamanda 

— omuzlardan aşağı sarkan büyük örtü) örttüğünü söylüyor. Bunu da- şöyle ifade ediyor: “ — Ben şimdi üniversitede böyle örtüyorum, ama Ankara'ya ailemin yanına gittiğimde yine dinimin gerektirdiği gibi örtüyorum. 

27, Kontejyandan geldiğim için sonradan başladım okula. Benim başladığımda yasak uygulanıyordu. Bu nedenle en baştan beri beni açık gördüler özellikle hocalarım. 
Mantomu, başörtümü sürekli çantada taşımak zorunda kaldım. Üniversiteyi kazandığımda, üniversitede giymek için yeni bir pardüsü almıştım, ama olmadı. 

62. Örneğin MHP'li biriyle bir solcu çok iyi arkadaş olabiliyor. Ama sınıfta öyle kışkırtıcı tartışmalar yapıldığında ortam gerginleştiği için bu durum mutlaka onların normal arkadaşlık ilişkilerine de yansıyordur 
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ES AJAMAUPEP 


22. 


23. 


GÖRÜŞME XVI 


Kız Teknik Mezunu 
Çalışıyordu, şu anda çalışmıyor, babam biz doğduktan sonra çalışmasına izin vermemiş. 


, Üniversite mezunu 

. Veterinerlik Fak. Dekanı idi. Emekli. 

. Üç kardeş. 

. Vi yaptı, diğeri hazırlanıyor. 

. 400 milyon (eşinin maaşının yanında ek gelir var çünkü) 
, Üst. 

. İzmir (hem kendileri hem de yönlendirme ailesi) 

. Eşi ile 

. 13 yaşında, orta I'de. 

. Evet. 

. Annem, ailem örtülü olduğu için, böyle bir zemin vardı. Bana direk örtün demediler. 


Ben kitap okumayı çok sevdiğim için, ilk okulu bitirince bana dini kitaplar verdiler, ve ben örtüye ait ayetleri vs. okuyunca kendim karar verdim. Ben örtünmek istiyorum dedim ve örtündüm. 


. Ailede ben, annem ve kız kardeşim. Sülalede açık da kapalı da var. Anneannem yarım 


örtülü. 

Dini bir görev, Kuran'ı Kerim'de yazdığı için. Namaz kılmak, oruç tutmak gibi örtmek istemeyenlere de neden örtünmüyorsun? Denmiyor ama. 
İmam Hatip mezunu olmama rağmen açık da pek çok arkadaşım vardı. O zaman zaten okulda açıktık. Pek çok faaliyete örneğin, voleybol maçlarına falan kurallarıyla katılırdık. 
Daha sonrada İmam Hatip mezunu olmalarına rağmen şu anda açılan pek çok arkadaşım var. 


24. Şu anda yok. Sınıfımda örtülü yok zaten. Benden başka 1 kişi daha vardı. O da geçen 


34. 
35. 


yaz, (tam olarak açtı. O hakim olmak istiyordu zaten, idealinde o vardı, o nedenle mecburen tamamen açması gerekiyordu. 


, Çok iyi. 
. Hayır. 
. Hayır. Arkadaş olarak görüyorum hepsini, dış görünüş önemli değil. Açık arkadaşlarımla 


samimi olduğum kadar samimi olmadığım örtülü arkadaşlarım da var. 


. Ben zaten çok sosyal bir insanım. Bazı örtülüler daha soğuk olabiliyor. Benim için bu, 


tamamen karşımdaki insanın yapısından kaynaklanan bir durum. Sıcak olduktan sonra örtülü ya da örtüsüz fark etmez. 


, Allah'ın bir emri. Hanımlara sağladığı özel bir lütuf, hanımlara yardımcı olmayı sağlar 


tesettür, erkeklerden farklı olarak. 


. İslam dininin getirdiği bütün görevleri yerine getirmesi. İlla örtülü olması gerekmiyor. 


Üretken, çalışkan, başarılı, toplumunu seven bir insan olması gerek müslüman kadının. 
Belki ibadetlerini tamamen yerine getiremiyor olabilir. Ama bu, onun müslüman olmasını engellemiyor. 


. Müslümanlığın sadece onlara mahsus olduğunu düşünmüyorum. Örtülüler içinde de 


müslümanlık özelliğini taşımayan bir çok insan var. Sadece başörtüsünden dolayı bir insanın müslüman olarak nitelenmesi mümkün değildir. 


. Başörtüsü bir emir, ama diğer bütün olumlu özellikleri bir kenara bırakıp başörtüsü 


takmıyor diye onu müslüman kadın değildir diye suçlayamayız. 
Müslüman-Türk 
Hayır. 
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36. Hiç bir kolaylık getirmiyor. 


37. 


Zorluklar: Hocaların bakış açıları farklı. Ben başımı açtığımda derslerim daha yükseldi, onların ideolojik davrandığını düşünüyorum. Başörtülü olmam hocaların gözünde eksi konumda olmamı getiriyor. 2. sınıf olduğumu hissediyorum. Başımı açmak istemediğim için derslere giremiyorum. Başımdaki polisle kendimi vatan haini gibi hissediyorum. Ben eğitim almak için gittiğim okula, polis kapıda giremezsin dediğinde kendimi çok kötü hissediyorum. Okuldaki zorluk evime de yansıyor, stresi kocama da çocuğuma da yansıtıyorum ister istemez. Toplumdan tecrit edilmiş hissediyorum kendimi. 

Öfke duyuyorum, bizi toplum dışı gösterenlere karşı. Bunu siyasi simge olarak 


“ kullamyorsunuz diyenlere karşı öfke duyuyorum, üzülüyorum. e 


38. 


39. 


55. 
60. 


61. 


Şu anda bir şey yapamıyorum. Eylemle bir şeylerin düzeleceğine inanmıyorum. En azından seçimde oy verirken benin sorunumla ilgilenecek olanlara oy vermeye çalışıyorum. Çünkü tek yapabileceğimiz yasal yollardan bu soruna çözüm aramak. 
Zorluk çekmedim. Kolaylaştırıcı bir şey de olmuyor. Son Merve olaylarından sonra, bir kaç arkadaşım Migros'a girerken, kapıdaki görevliler bu şekilde Migros'a giremeyeceklerini söylemişler. Arkadaşlar da buna hakları olmadığını söyleyince “defol git” yanıtını almışlar. Bir başka arkadaşın da Migros'ta Atatürkçü Düşünce Derneği'ne üye bir vatandaş tarafından başörtüsü çekilip alınarak hakarete uğramış. (Bunun üzerine eşi, bundan sonra yanında yedek başörtüsü taşımasını önermiş.) Fadime Şahin olayları sırasında da “Fadime Şahinler geliyor” gibi laf atmalar oluyordu. 


, Dini görevimi yerine getiriyorum. Ben ahiret inancı olan bir insanım, O da bana 


rahatlık veriyor. Bunların mutlaka geçeceğini, diğer hayatta mutlu olacağımı düşünüyorum. Eşim, ailem, çevremde destek. 


. Koşullardan dolayı, kazanılmış haklarımı kaybetmemek için sadece sınavlarda peruk 


takma yoluna başvuruyorum, Diğer hiç bir şekilde vazgeçemem. 


. Sınav dönemi. 
. Onların kendi kararı, onları yargılayamam. Ama bir yönde üzülüyorum. Bu duruma 


mecbur kaldıkları için. 


. Bazı düşüncelerimiz tabii ki farklı. Bazı konularda onlar çok serbest. Siyasi konularda 


da farklı olabiliriz. İdeolojileri farklı olabiliyor. Örtünün saçma olduğunu düşünenler olabiliyor, ateistler olabiliyor. Çok aşırı özgürlük isteyenler olabiliyor - davranış olarak, kıyafet olarak - evliliği saçma bulanlar da olabiliyor, beraberlikten yana olanlar var. Boş zaman etkinliklerimiz konser falan anlamında farklı olabiliyor. 


. Sinema, kafe, yemek, piknik. Ni 
. Zaman Gazetesi, Aksiyon, Sızıntı, Yeni Ümit, Nokta Dergileri. 
. Taha Akyol, Cengiz Çandar, Fehmi Koru şimdi Yeni Şafak'a geçti, onu çok radikal 


buluyorum. 


. Düşünüyorum, ama mümkün değil, başörtüsü sorunundan dolayı. 
. Evet. Ya özel bir şirkette hukuk müşaviri, ya büro açmak ya da noterde de 


çalışabilirim. Başörtüsüne izin verilen her yerde olabilir. 


. Evet, onun için başörtüme karışılmayan özel şirketleri tercih ediyorum. 
. Çok serbest davrandıklarını düşünüyorum. Her şeyi rahatça konuşabiliyorlar. Evliliğin 


getirdiği bir olgunluk da olabilir bendeki ama bilmiyorum, ben onlar gibi düşünmüyorum. 


. Evli. 
. Var. Örtülülere daha saygılı davranıyor gibi geliyor bana. Davranışları farklı bize 


hitapları bile farklı. Açık birisiyle çok laubali davranabiliyor. Bizimle konuşurken hemen farklılaşıyorlar. 


, İslamdaki anlamının dışında kullanılıyor. Okul süresince birlikte olmak için aralarında 


muta nikahı yapıyorlar. Okul bitince ayrılabiliyorlar. Bir savaş sırasında ortaya çıkmıştı sanırım, ama emin değilim. İslamda mecburi durumlarda olan bir şey gibi duymuştum. 
İslamda nikah aleni olur. muta nikahı herkesten saklanıyor, bu nedenle İslama da aykırı bu yönüyle. 

İlahiyat Fakültesi'nde yapıldığını duydum. 

Eşimle tanışarak evlendim. 

Eşimle arkadaş gibiyim. Normal evlilerden farklı görüyorum kendimi. Ben kendimi 
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65. 


normal bir ev kadını gibi düşünmüyorum. Paylaşım var. Birlikte yemeğe, sinemaya vs. 
gidiyoruz. Kızların flörtleri ile yaptıklarını ben eşim ile yapabiliyorum. 

Üniversiteyi liseden çok farklı, herkesin akademik kariyer yapmak için geldiği, çok fazla konferansların, panellerin olduğu, iyi bir eğitim verilmesini beklerdim. Pek çok şey öğrenmeyi düşünüyordum. Oysa şimdi liseden çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Yine dersleri ezberleyip ezberleyip sınavlara giriyoruz. Ve ileride de şu anda öğrendiklerimizin hiç birinin işe yaramadığını biliyorum. 


. Öncelikle başörtü konusunda yasağın olmadığı, daha özgürlükçü, üniversitede polisin 


olmadığı. Çünkü biz öğrenciyiz, Suçlu değiliz. -Bu nokta radikal 

defol demiyorum ama- Üniversitede üniforma yoktur. Dekanın, hocaların böyle yasakla değil, akademik yönden bilimsel araştırmalarla, eğitimle ilgilenmeli, bunlara ağırlık verilmeli. Avrupa düzeyinde bir eğitim almıyoruz. Çevremizde o kadar sorun varken Şu an sadece bizim başörtümüzle ilgileniliyor. Bizim hocalarımız bu konuda çalışmalılar, 
1982 Anayasa'sı eskidi, onun değişmesi için, ceza yasalarının değişmesi için çalışmalılar, 
çözüm üretmeliler. Eğer başörtüsü, rejim için tehlike ise, sadece bunları ayırt etsinler. 
Normal halkı da rahat bıraksınlar, bu devletin görevi zaten. Peçe ve çarşaf devrim kanunlarında yasak açıkça belirtilmiş. Ama başörtüsü için açıkça bir yasak belirtilmemiş. 
Kamusal alan ve özel alan diye bir ayrım yapıyorlar. Ama ben böyle bir ayrım olduğuna inanmıyorum. Ben zaten özel yaşamda nasılsam kamuya da öyle çıkarım. 
İnsan değişime uğrayamaz ki. Öyle olursa, ozaman polis devlet olur, baskıcı bir devlet olur, hukuk devleti olmaz. Örtülülerin içinde Yol kadarmış rejim aleyhtarı olanlar, bir araştırmaya göre. Çünkü aklı selim insanların hepsi en iyi rejimin Cumhuriyet olduğunu bilirler zaten. 


. Ben iki yıl önce sınava girmiştim, extern öğrenciyim sınavda verilen imza kağıdında 


herkesin 1. vize notu yazıyordu, benim ki yazmıyordu. (Xx) işareti konmuş, üstelik sınava girmiştim. Ben de en son kağıdımı verirken o sınavda gözetmen olan bir başka dersimizin hocasına sordum bu durumu. Bana tüm arkadaşlarımın önünde 'aptal mısın, geri zekalı mısın ? Ben nereden bileyim git öğrenci işlerine sor” diye bağırdı. Ben çok bozuldum, ne diyeceğimi şaşırdım, “ özür dilerim, nereye sormam gerektiğini bilmiyordum” diyerek çıktım. Arkadaşlarımla herhangi üzücü bir olay yaşamadım. 
Sınavdan çıkarken “iyi günler” dediğimde hiçbir şey demiyor ya da ters ters bakıyor. 
Oysa açık bir kıza yanıtları farklı oluyor “iyi günler güzel kızım” gibi. Bir kez mazeret sınavına girecektim, sözlüye aldı beni sözlüde bana, “sen neden başını böyle sarıyorsun, kim sana baskı yapıyor? annen ne iş yapıyor? baban ne iş yapıyor? vs.” sorular sordu sadece ve beni bu şekilde sınav yapmış oldu ve bütünlemeye kaldım. Daha sonra bütünlemede geçtim. 

Bazıları avukatları ile gelip ferdi olarak kapıda direndiler. Ben güç gösterisiyle bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Kendimizi biz olduğumuz gibi gösteriyoruz. Böyle şeylere kalkışırsak haksız duruma düşeriz diye düşünüyorum. Demokratik yasal yollarla bir şeyler yapılabileceğini düşünüyorum. 


, Hımlı, demokratik, mecliste yasalar yoluyla halledilebileceğini düşünüyorum. Karşı 


taraftan hoşgörü bekliyorum, Kurunun yanında yaşta yanmasın . 


, Hayır. 
, Hayır. 
. Hayır. 
, Hayır. 
. Evlilikle ilgili sorumluluklarımdan dolayı. Siyaseti de sevmiyorum. Türkiye'de düşünceme 


uygun bir parti yok. Siyaset içinde çok çirkin şeyler oluyor. Eşimde istemez böyle bir şeyi. 


, Hukuksal, mesleğimle ilgili. 
. Eskiden Özal'a (ANAP'a) yakınlık duyuyordum. Ama şu anda Özal da olmadığı için 


ANAP'a yakınlık duymuyorum. Özal dönemindeki pek çok yatırımdan bahsedip verdikleri sözleri tutmadıklarını düşünüyorum bütün partilerin. 


. ANAP'ın solcu bir partiden farklı olmadığını düşünüyorum. Hepsi birbirine karşı çok 


kötü davranıyorlar, seviyesizler, sonradan birbirleriyle koalisyon yapıyorlar. FP'nin biz 


243 


76. 


71. 


78. 


79. 


80. 


81. 


müslümanlara çok zarar verdiğini düşünüyorum. Rejim aleyhtarı insanları kendi partisinde barındırdığı için. Bizimle alakası olmayan, Kudüs'ün kurtuluşu gibi işlere kalkıştılar. Onların yüzünden herkes şu an zulüm görüyor. Özal zamanında kalkan başörtüsü yasağı, Erbakan döneminde geldi. Siyasi partilerin hiç biri çözüm üretmiyor. 
Siyasiler türban meselesini oy almak için kullanıyorlar. Bir araştırmaya göre halkın 9575- 
77 si gibi oranı öğrencilerin üniversiteye başörtüsü ile devam etmelerine olumlu bakıyor. 
Biri laikliği kullanıyor, biri başörtüsünü kullanıyor. Başörtüsünü kullananlar şimdiye kadar bir yasa önerisinde bulunmadılar. Seçim zamanlarında oy kaygıları nedeni ile bizim bu sorunlarımızla ilgileniyor gibi görünüyorlar. Oysa gerçekten ilgilenselerdi, bunu Özgürlük. Batılı anlamda demokrasi, tam özgürlüktür. Ama Türkiye'de belli kısma demokrasi var, yasakçı bir demokrasi var. Kısıtlamalar çok. Demokrasi, sonsuz bir özgürlük değil. Türkiye'de seçme - seçilme hakkı belli insanlar için. Örtülü hanım evde otursun, yemek yapsın, bulaşık yapsın. Ama biz okuyup çalışmaya kalktığımızda bu seferde hayır sen öyle okuyamazsın diyorlar. Bunun adına da demokrasi diyorlar. 
Laiklik dini işlerin devletle bağdaşlaştırmaması. Dinin siyasallaştırılmaması doğru; ama, başörtüsüyle özdeşleştirilmemeli. Laiklik bence dini koruyor, dindarların ibadet özgürlüğünü koruyor. Ama bizim ülkemizde yanlış algılanıp yanlış uygulanıyor. 
Şeriat, İslam Dininin kurallarıdır. Ama hukuksal anlamda hayata geçirilmesi mümkün değildir. Peygamberimiz zamanında İslam Cumhuriyeti vardı, kuralları da ona göreydi. 
Ama şu anda çağ değişti. Farklı kurallar ve demokratik cumhuriyet ortaya çıktı. Burada laik bir cumhuriyet var. Ne şimdi şeriat uygulanabilir ne de o zaman ki şeriat kötüdür demenin anlamı yok. Çünkü şartlar farklı. Devletin siyasi yapılanmaları farklı. 
Bir paket program hazırlanıyor. Bazı doğruları da çarpıtarak Türkiye'nin gündemi haline getiriyorlar. F. Şahin'in M. Gündüz'le nasıl görüştüğünü kaç kez izlemek zorunda değiliz. F. Şahin'in ağlamalarını izlemek zorunda değiliz. Aczimendileri bir ara gündeme getiriyorlar. Onların hiç biri müslüman değil bence toplumu yanlış yönlendiriyorlar, suni gündem oluşturuyorlar. Medyanın görevi, topluma haber vermek. 
Dünyada bir sürü bilimsel gelişmeler oluyor. Bizim medyamız bunların hiç biri ile ilgilenmiyor. Ben CNN'in haberlerini izliyorum. Daha sonra bir de bizim en çok izlenen (Kanal D, ATV, SHOW TV, Star, Kanal 6) kanalların haberlerine bakınca aradaki farkı çok iyi görüyorum. Farklı başka kanallarda var, ama çoğunlukla izlenenler bunlar. 
Bunların dışında uçta kanallar da var. Örneğin Mesaj TV, ya da kanal 7'nin bazı programları. 
Halk, seçimde göstermeye çalışıyor tepkilerini. Örneğin FP'nin az oy alması. Sivil toplum örgütlerinin yeterli olduğunu düşünmüyorum. İnsan Hakları Derneği yeterince desteklemiyor. Mazlum-Der var, ama o da biraz siyasallaşmış. FP'ci bir tavır sergiliyor, eylemci bir yanı var. Atatürkçü Düşünce Derneği, karşı çıkıyor, özel alanda bile karşı çıkıyor, otobüslerde bile hakaret edebiliyorlar, gerici düşünce diye bizi suçlayarak mum yaktılar. ÇYDD”nin de yine adıyla özdeşleşecek davranışlarının olmadığını düşünüyorum. 
Güçlü bir Türkiye. Büyük devletlerin egemenliği altında değil, bir şeyler üreten, barış içinde bir toplumda yaşamak isterdim. İnsanlar birbirlerini tanımadan yargılamamalı. 
Hanımlar bilinçlenmeli. Ev hanımlığı anlamı kaderi değil. Tahsil yapmalı gençler. En azından bilgili, bilinçli bir toplum olmamız gerektiğini düşünüyorum. Herkes ferdi alanda düşünmeyi bırakmalı. Türkler tembel olmaz. Müslümanlıkla da bağdaşmıyor bu. 
Cumhuriyetimiz 75 yıllık oldu. 
Enflasyon, terör vs. sorunlarından kurtulmayız artık. Dünya Türkleri ile biraraya gelmeliyiz. Ekonomik sosyal anlamda büyük atılımlar olmalı, yerimizde sayıyor gibi geliyor bana. 
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ÖĞRENCİYE İLİŞKİN GÖZLEM, GÖRÜŞ VE AÇIKLAMALAR 


Geniş bir pantolon, üzerinde uzunca bir ceket giymiş, türbanının uçlarını ceketinin içinden geçirerek bağlamış. Liseyi 1. olarak bitirmiş ve o yıl Marmara Hukuk Fakültesi'ni kazanmış, ancak daha fakülteye başlamadan yazın, şu anki eşinin okumasına izin vermesi şartıyla evlenmiş. Ancak evlendikten sonra eşi “okuman çok zorolur vs.” 
diyerek okumasını engellemiş. “sen evde kendin kitap okuyarak da kendini geliştirebilirsin, illa üniversiteye gitmen gerekmez” demiş. Bunun üzerine o da üniversiteye başlamıyor. Ancak süre içinde çok pişman oluyor, çünkü arkadaşlarının hepsi çok iyi yerlerde okuyor, onlarla görüştükçe üzülüyor. Üstelik ailesi de( anne, babası) okumasını çok istiyormuş. Bunun üzerine eşine baskı yapıyor, eşi de “peki o zaman tekrar üniversite sınavına gir” diyerek kabul ediyor. Bunun üzerine Dokuz Eylül Hukuk Fakültesini kazanıyor. Şunda okulda 4. yılı, ama 3. sınıfta, çünkü 1. sınıftan sonra hamileliği nedeniyle bir yıl ara vermek zorunda kalmış. Eşi, Celal Bayar Üniversitesi'nde öğretim üyesi. 

Özel ve kamu ayrımı yapıp, “özelde istediğin gibi başını kapatabilirsin” diyorlar, ya, hiç de öyle değil aslında. Mutlaka, örneğin arkadaşım hakim olduğunda dışarıda da başını açmasına ilişkin baskı geliyor, Bir hakimin karısı kapalıysa, onun bile başını açmasına ilişkin baskı gelebiliyor, ya da benim eşim, benim başörtümden dolayı irticacı diye görülebiliyor. 

Okullarında devam zorunluluğu olmadığı için, yasak geldiğinden beri derslerine devam etmediğini söylüyor. Ancak sınavlara girmek zorunda olduğu için bu sürede peruk kullanmak zorunda kaldığını söylüyor. Başını açmadan önce derslerine daha çok çalıştığı halde notlarının daha düşük olduğunu, başını açtığından beri notlarında bir yükselme olduğunu, ummadığı sınavlardan bile iyi not aldığını söylüyor. Başörtüsü yasağı önce sadece derslerde uygulanmaya başlamıştı. Şimdi binada da başörtülü dolaşmamız yasak. 
Binaya girerken kapıda kontrol var, kapıda başını açıp girmem gerekiyor. Ama bu benim için çok zor oluyor. Peruk kullandığım için başörtümü çıkardıktan sonra onu düzeltmem gerekiyor. En azından bina içinde tuvalette yapabilirdik, izin verselerdi. 
Şimdi okulun karşısında cami var. Orada açıp öyle geliyorum. Buda çok garip oluyor, camiye başörtülü girip başı açık (peruklu) çıkıyorum. 

Lise sonda dersaneye giderken şu anki eşi öğretmeniymiş. O sırada aralarında bir şey yokmuş. Ama o, kızı beğeniyormuş. Dersane bittikten sonra görüşmeye başlamışlar. 
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GÖRÜŞME XVHI 


1. İzmir 

2. 1978, 21 

3. Bekar 

4. İşletme 

6. İzmir 

7. Lise 

8. İlkokul mezunu 

9. Çalışmıyor, ev hanımı 

10. İlkokul mezunu 

11. İşçi (fabrikada) 

12. 4 kardeşiz. 

13. Ağbim ve ben ( Ablam liseyi dışarıdan bitiriyor, küçük üniversiteye hazırlanıyor.) 

14. 450 milyon 

15. Orta 

16. İzmir 

17. Ailem ile birlikte kalıyorum. 

18. Liseden sonra. Ondan önce de okuldan gittikten sonra hep kapanıyordum. Lise sona kadar, okula açık gidip geliyordum, evde kapanıyordum. Lise sonda kapıda açıp, giderken de çıkışta örtmeye başladım. Tam anlamıyla örtme liseden sonra oldu. 

19. Evet 

20. Bizim çevre bütün o şekilde. Gerçi bilinçsiz de denmezdi. Ben de istemiştim. Bana göre süregelen bir şeydi. Yani, belli bir zamanı yok, zaten hep o ortamdaydım. 

21. Annem, ablam ve ben. Genelde sülalemiz de kapalı. 

22. Örtü her şey zannediyorlardı.Sonradan, örtünün o kadar önemli olmadığını, en son yapılması gereken şey olduğunu anladık. Etrafımız, okuduklarımız, gördüklerimiz sayesinde. “Örtü her şey” deseydim, okulda açmazdım şu anda. 

23. Daha çok açıktı, nadiren kapalıydı. ( zaten düz lise mezunu) 

24. Hayır, onlar daha da uçuk. 2. öğretim ya. Sınıfta tek örtülüyüm zaten. Üniversiteye ilk başladığımda bu nedenle farklı geldi. Çok havai, küpeli, çok farklı tipler var, ama sonradan alıştım. 

26. Gayet normal. Selamlaşıyoruz, konuşuyoruz. Farklı bakmıyorlar., 

27. Hayır, fark etmedim. 

28. Hayır 

29. Benim için fark etmez. Kimi insan sıcak kanlıdır, sana çabuk sokulur, örtülü olup olmamasından değil. 

30. İnancımın gereği, örtmem gereken yerlerin örtünmesi. 

31. İslamiyet'in gereğini yapıyorsa, o müslümandır. İllaki örtülü olacak, şunu yapacak bunu yapacak ondan sonra müslümandır diyemem. Ben kapalı bir insan gördüğümde, bu 4/4 lük müslümandır diyemem. Çünkü onun iç yapısını bilemem. 

32. Bence bir örtü ile onu o kalıbın içine sokamam. Bence dış görünüş hiç önemli değil. 
Benim üniversitede çok samimi bir arkadaşım var, açık, diyebilirim ki benden çok daha iyi bir kız. 

33. Normal. 

34. Herhalde her şeyden önce müslümanım. 

35. Evet. Belki örtünün bir yere kadar olduğunu, her şey olmadığını üniversitede anladım. 
Daha önce sadece ailenin verdiği alışkanlıkla, “kapalılık iyi bir şey” olduğu için örtünüyordum. Üniversitede gördüğüm kişiler, okuduğum kitaplarda değişiklik oldu. 

36. Kolaylık getirdi diyemem. Çok zorluk da getirdi diyemem. İdari koridorlara girdiğimde sanki bana bir şey denecekmiş gibi - denmiyor gerçi ama - yine de onlara yasak olan bir şeyi yaptığım için kendimi 2. sınıf vatandaş olarak hissediyorum. 

37. Üzülüyorum, sıkılıyorum. 

38. Hiç bir şey. 

39. Zorluğu da kolaylığı da yok. 
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40. 


İnşallah bir gün bunların biteceği. Bunun sorun olarak yaşanmadığı bir ortamın olacağı 


ümidi. 


. Üniversite eğitimini tamamlamak için vazgeçiyorum. Çalışma yaşamının getirdiği statüye 


göre değişir. Öğretmen olsam açarım, ama özel bir şirkette muhasebecilik yapsam açmam. Ortamın gereğine göre hareket edebilirim. (Aile etkisi ile nasıl olurdu dendiğinde) 


. Koşullara göre. 
. Dirensem ne olacaktı, bu karar çıktıktan sonra uyacaksın. Gereğini yaptılar. 
. Genel de açık olanlar etraftaki cafelere, geceleri diskolara giderler. Ben gitmiyorum. 


Onlar daha deli dolu yaşamak istiyorlar. Ben dini yönden kendimi daha iyi geliştirmek, topluma yararlı olmak için çok iyi şeyler öğrenmek isterim. Kız-erkek ilişkilerine bakışımız farklı. Onlar kız erkek rahatça öpüşebiliyorlar, istedikleri gibi rahat bir şekilde davranabiliyorlar. Ben o şekilde davranamam. Erkeklerle el sıkışamam mesela. 


. Ben okulda hiç bit etkinliği doğru dürüst katılmam. Sadece derslere birlikte giriyoruz. 
. Zaman Gazetesi eve her gün alınıyor, Ben pek okuyamıyorum gerçi. Şu an sürekli 


aldığımız bir dergi yok, eskiden "sızıntı" dergisi alırdık. 


. Emine Şenlikoğlu, Şule Yüksel Şenler (Huzur Sokağı), Fethullah Gülen . Olabilir, yapmak isterim. Bilgimi daha iyi arttırmak isterim. 
. İsterim. Çalışacağım işin kariyerine göre değişir. Bölümümden kaynaklanan sorunlar var. 


Kesin şu olacağım diye bir şey olmadığı için. Bir şirkette muhasebeci de olabilirsin, müdür de. 


. Olmaz herhalde, özel sektör olacağı için. Bir devlet dairesi zaten olmaz benim için. 


Baştan ararken de rahat çalışabileceğim bir yer ararım. 


. Bana çok farklı, ters geliyor. Bana göre çok rahat hareket ediyorlar. 
. Hayır, düşünmüyorum. Gerçekten evlenme aşamasında düşüneceğim insanlar olabilir ama 


şu durumda olmaz herhalde. 


. Ben örtülü olduğum için daha seviyeli davranıyorlar. 

. Hayır, duymadım. 

. Hayır. 

. Hayır. Güvenemiyorsun hiç kimseye. Ne kadar da dini nikah yapsan, dini nikahla 


ayrıldığında seni toplumda hoş karşılamazlar. Ben de o nedenle böyle olsun istemem. 
Dini nikahın yanında resmi nikah da olsun isterim. 


. Düşüncelerimiz, hayat felsefemiz uysun. 

. Kendim bulmak istemem. Ama görüşmek, onu tanımak da isterim. 

. Bir ailede hanımın yerine getirmesi gereken görevleri getiren, ortak paylaşımın olduğu. 

. Üniversitede harıl harıl okunduğunu zannediyordum. Oysa insanlar derslere pek girmiyor, 


vurdum duymazlıkla geçen bir üniversite, çok havali. 


. Kendimi ilime verebileceğim, çok daha iyi yetişebileceğim bir yer. 
. Yaşamadım. 
. Onlar da benim gibi açtılar, yapılması gerekeni yaptılar. Çünkü üniversiteyi bıraktığında 


senin eğitimin yarım kalacak, yoksa hiç bir şey düzelmeyecek. Ben de okumak, ileride bir şeyler yapmak istiyorum, Pasif olarak kalmak istemiyorum. 


. Herhalde olmaması gereken bir yasak. Açık gelene neden açık geliyorsun denmediği 


gibi, kapalı gelene de neden kapalı geliyorsun denmemeli, Müslüman olmayan ülkelerde bile bir şey denmiyormuş duyduğum kadarıyla. 


. Hayır. Eylem şeklinde düşünmedim. Onun dışında da etmedim. 


Hayır. 


. Düşünmedim. 
. Bana bir şey katabilecek bilgi - ilim yönünde. bana bir şey öğretebilecek bir örgüt 


içinde yer almak işterdim. 


. Hayır. Siyasetle hiç ilgilenmiyorum. 
. Herkes menfaat için bir şeyler yapıyorlar. toplum için bir şey yapmıyorlar. 
, Örtüyü, Cumhuriyeti yıkmak gibi düşünüyorlar. Bu nedenle de belki sert bakıyorlar. Çok 


kesin çizgilerle insanları ayırabiliyorlar. Ön yargılı düşünüyorlar. Belki devlet 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dairelerinde tamam açmalılar, ama okullarda yapılmamalı bu yasak. Belki FP, farklı düşünüyor olabilir, ama benim için farketmez. Örneğin, Merve Kavakçı'nın şuanki yaptığı toplumda boşu boşuna kargaşa yaratıyor. Şuanda öyle yapmamalıydı. 

Kişinin özgür düşünüp, Özgür yaşayabildiği, dilediğini yapabildiği başkalarının özgürlüğünü kısıtlamadan iyi bir yönetim, eşit. Bence laiklik, kelime olarak din ve devletin birbirinden ayrılması. Ama o insan laik, bu insan laik değil demek çok saçma. 
Din-devlet işlerini ayıran insan ayırmayan insan diye bir kavram çıkıyor, o zaman da çok değişik bir şey çıkıyor. İnsan anlamında laik ya da değil diye ayıramayız. Devlet 


. anlamında ayrılmalı, ama bizim gibi düşünüp yaşayanlara karşı da hak tanınmalı. Her 


78. 


79. 


80. 
. Herkesin dilediği gibi yaşayabileceği, haklının haksızın ayırt edilebildiği, yolsuzlukların 


68, 


örtülüye farklı gözle, TC'yi yıkacak diye bakılmamalı. Bana göre ön yargı ile e bakıyorlar. 
Şeriat, Kuran babi iri yaşanması diye düşünmüştüm, Bu Kuran hakikatlerini insan kendi içinde yaşayabilir. İlla devlet anlamında şeriatın olması gerekmiyor. Bize yasak olmazsa şu anda olduğu gibi, bu devleti yıkmaya gerek kalmaz, biz bunu Zaten kendimiz yaşarız. Demokrasi en iyi rejim, onun olmasını isterim. Şeriatı ben kendi içimde yaşayabilirim. 

Çok farklılar. Bu gün buraya gelmeden biraz önce haberleri izliyorum mesela, Apo'nun yargılanması haberi gündemde. ATV, bu haberi duruşunda masum, insan hakları vs. 
diyerek veriyor. TGRT'de aynı haber şu kadar kişinin ölümüne sebep olan Apo'nun idamı istenmekte diye veriyor. Sürekli TGRT izlediğimden değil, ama bu gün böyle bir farka tanık oldum. Bu örnekte olduğu gibi türban konusuna bakışlar da farklı tabii. 
Gerçi gazete olarak kıyaslama yapamam. Çünkü sadece Zaman Gazetesi'ne bakıyorum. 
Diğer gazeteleri bilmiyorum. 

Yasağa karşı koyanları destekliyorum. 


olmadığı. 


ÖĞRENCİYE İLİŞKİN GÖZLEM, GÖRÜŞ VE AÇIKLAMALAR 


Etek ceketli, türbanının uçlarını ceketinin içinden geçirerek bağlamış. 

Bizim okulumuzun durumu biraz farklı. Koridorlarda tek tek sınıflar yok. Direk anfilere giriyoruz biz. Anfilerde deders gördüğümüz için, yasak da zaten “kapalı yerlerde başı açık olacak” diye geldi bize. Ben de sadece anfiye girdiğimde açıyorum, Bu nedenle de şimdiye kadar bir problem olmadı. 
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35. 
36. 


GÖRÜŞME XIX 


Lise 
İlkokul Mezunu 
Çalışmıyor,evhanımı 


. Ortaokul Mezunu 

. Serbest(Tesisatçı) 

. 5 Kardeş(4kız,lerkek) 

. Ben,2 ablam,kardeşim, enküçüğü ilkokulda. 

. 150 milyon (Tahmini) 

. Akt 

. Ailesi ile 

. Lise Bittikten sonra 

. Evet 

, Kendim düşündüm,karar verdim.Herhangi bir kişi yok etken olan Aileden zaten az çok bu 


kültürü alıyorsunuz.annem örtülü, babaannem falan da örtülüdür. 
İnsanın kendini hazır hissetmesi önemli olan. 
Aile çevremiz olarak örtünün dışlanmadığı bir çevrede büyüdüm zaten. 


. Annem,ben, 2 kızkardeşim.(Üniversitede okuyan bir kardeşlerinin açık olduğunu söylüyorlar.) 
. Tasvip ediyor ve tavsiye ediyor, baskı kesinlikle yok ama zaten bir kardeşimiz de açık örneğin. 


(Örtülü olan kardeşlerin örtünme zamanları da farklı olduğunu söylüyor.) 


. Çok olumsuzdu.Fikren benim çevremdeki insanlarla özellikle fikren siyasi bakımdan hiç 


uyuşmuyorduk. Hepsi açıktı. Birkaç kişi örtülü, açık olanlar da sol diyebileceğim gruplara dahil olanlar bile vardı. 


. Tabii en başta sınıftaki arkadaşlarım.Şimdi ikisi de var. Açık da,kapalı da var.Sınıf dışında da 


açık arkadaşlarım var. 


. Oiilişkiler doğal süreci içinde geriledi, ama görüşmemeye bağlı olarak. Bu konuda örtünün 


etkisi (o yok. 


. Gayet olumiu. Dostluk kurduğumuz çok insan var.Çok iyi. 
. Çok hissettirmiyor. Birkaç insan var. 
. His bakımından örtülü olanlarla paylaşabileceğim belki daha çok şey var.Ama genelde bir 


farklılık yok. Dini konularda konuşmak istediğimde, herhangi bir soru sormak istediğimde, aynı duyguları paylaştığım için örtülü olanları tercih ediyorum. 


. Sağlayabilir.Frekans açısından örtü, benim için bir güven telkinidir. Ben o insana güvenirim. 
. İnançtır.Mensubu olduğum dinin gereğini yerine getirdiğimi düşünüyorum.Kendimle Allah 


arasında, kendimi ona daha yakın hissetmek için aldığım özgür bir karardır. 


. En başta o inanca sahip olmaktır.Ben dinin şu kadarını yapan kadın, va da "bu örtülüdür, ne 


kadar müslüman" diyemem.Onu Allah bilir. 


. Ben o gözle bakmıyorum. Kapanan müslümandır, açık olan değildir. diye bir ayrım 


yapmıyorum. Örtülü olduğumuz için diğerlerinden farklıyız.Bu nedenle böyle bir ayrım yapanlar bunu söylüyorlar.(Neticede bu, İslamiyetin bir simgesi, bu nedenle doğal):kardeşi. 


. Çok normal. Çünkü inanç sonuçta.Ben inanan insanı müslüman kadın olarak 


tanımlarım,örtünmese bile. 


. Demokratım, tarih konusunda iddialıyım. zararsız bir insan olduğumu düşünüyorum. Devlete de 


bağlıyım. İrticai grupların tasvipçisi değilim. 

Hayır. 

Kolaylığı yok. 

En başta sınıfta derslere örtülü giremem.Benim kişiliğimi tanımadan insanlar örtümden dolayı 
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37. 
38. 


benden uzak durdular. 

Üzgün hissediyorum. Niçin böyle olduğunu cevaplandıramıyorum. Bir çelişki bence. 

Benim yapacağım birşey yok.Çünkü daha önce onun adımlarını attık, arkadaş ilişkilerinde, ama bunun cevabını alamadık. Beni giyim tarzımla değerlendiriyorlarsa, zaten benim yapabileceğim birşey yok.Başımı açıp da karşısına çıkamam. 


. İlk örtündüğümde kendimi kabul ettiresiye kadar epey uğraştık.Şu anda günlük hayatımda 


yaşamıyorum.Ama bu belli dönemlerde oluyor.Şu anda Merve Kavakçı, daha önce Fadime Şahin, ya da 'Erbakan'ın selamı var. gibi seslenebiliyor insanlar bize kamuoyunda konuşulan bazı konularda biz de payımızı alıyoruz. 


© Kolaylık: Bazı insanlar sempati ile bakabiliyorlar. — — m 
40. 
41. 


Bu konuda insanın istekli olması, ne yaptığını bilmesi. 

Çok ciddi baskılar vazgeçirebilir. 

Üniversiteyi tamamlamak için vazgeçirdi. 

Eğer çalışırsam, vazgeçebilirim. 

Aile baskısıyla zor geliyor, benim de mantıklı sebeplerim olmalı.Bir tek aile baskısı vazgeçiremez. 


. Şuanda okul bitesiye kadar. 
. Yapmaları gerektiğini düşündükleri şeyi yapıyorum. 
. Yaşama bakış açılarımız,yaşam tarzımız farklı.Ben plaja gidemem bara,diskoya gidemem.Onlar 


gidebilir, kız - erkek ilişkilerine bakış açımız farklı.Ben kendimi bu konuda daha sınırlı, özel, dar kapsamlı hissediyorum.Ben daha ciddiye alıyorum.Bizim demokratlık anlayışlarımız farklı. 
Ben Oral Çalışlar'a verilen cezanın haksızlığını savunabiliyorum.Ama onların bir kısmı örtü konusunda bana yapılan baskıyı destekleyebiliyorlar. 


. Sürekli beraber vakit geçirebiliyoruz. Birbirimizde kalabiliyoruz,sinemaya gidebiliyoruz.Ben bir 


açık arkadaşımda ya da o bende kalabiliyor. 


. Milliyet,zaman, (bana mantıklı ve tarafsız geliyor.), Yeni Yüzyıl,Gezi,Mizah dergileri, Aksiyon. 


(Gazete ve dergiler sürekli alınanlar değil, ara sıra gözatılanlar.) 


, Ali bayramoğlu,Fehmi Koru, Güngör Mengi,Ahmet Altan,İsmail Cem, Nilüfer Göle, Ali Bulaç. 
. Evet, tarihte iddialıyım. 

. Evet, Akademik kariyer düşünüyorum.Eğer olmazsa Milli Eğitim de olabilir. 

, Evet, aynı süreç devam edecek. 

. Benim değerlerime göre olması gerektiği gibi değil.Dostluk olarak güzel, dostluğun cinsiyeti 


yok çünkü. 


. Şu anda yok. ama olabilir, 
. Evet. Bize daha saygılı, daha ciddi davranıyorlar. 
, Önceden anlaşmalı nikah.Örneğin ticaretle uğraşıyor, başka bir yere gidiyor, 1 haftalığına, bir 


aylığına cinsel ihtiyaçlarını gidermek için bu şekilde süreli bir nikah olduğunu duydum, ama emin değilim. Fıkıh kitaplarında falan da şimdiye kadar hiç rastlamadım. Dinde yerinin olduğunu sanmıyorum. (Bu örneği kardeşi anlatıyor.) 


, Hayır. Benim için yeterli değil. Şu anki koşullara uygun olması gerekir.Önemli olan nikahın 


ilamı, Bu noktada aslında resmi nikahta dini nikahın niteliğini taşıyor. Nikah ilan edildikten sonra bunu kimin kıydığının önemi yok. 


. Kültürlü,sağduyulu,demokrat,dini duyguları yüksek. 
. Tanışarak,konuşarak daha iyi anlaşılır gibi geliyor.Hepsi de olabilir aslında hepsinin olumlu 


yönleri var. Örneğin,kendisine güvendiğim birinin tanıştırmasıyla da olabilir. 


. İyi,ideal eş olmayı düşünüyorum. Eşimle uzlaşmacı,ortak, paylaşımcı. Çocuklarım açısından 


eğitimci,okuyan. 


, Üniversite ile ilgili çok fazla hayallerim yoktu. 
. Kendimi daha rahat hissedebileceğim bir üniversite.Şu anda ruhi olarak rahat değiliz 


çünkü. Üniversitede daha iyi araç gereçlerin olduğu, hocalarla daha direk ilişki kuracağınız bir üniversite, 


. Hocalarımızın bu konuda tarafsız olduğunu gördük, birkaç hocamız var tabii istisna.Biz 


derslerde, hocalar sınıfa geldiğinde başımızı açıyoruz.Birkaç hocamız , bunu bildiği halde, sınıfa girer girmez bizi uyarma gereği hissettiler.Oysa zaten açacağımızı biliyorlardı.Bunu bilmelerine rağmen bizi uyarmaları hoşumuza gitmedi. Bunun dışında yaşanan ufak tefek şeyler 
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66. 


TI. 


78. 


oldu, hocalarımızla da arkadaşlarımızla da aramızda. Ama çok somut birşey olmadı. 
Arakadaşlarımızın da tavırları farklı oldu.Bazıları 'ben olsaydım çıkarmazdım.' derken, bazıları "bırakmayın okulu' dediler. 

Çok hırçın değiller, üzgünler, yakalım- yıkalım düşüncesinde değiller.İllegal örgütlerin içine girmeyi düşünmüyorlar.Psikolojik olarak çöküntü içindeler sadece. 

Herşeyden önce haksız olduğunu düşünüyorum.Bence olmamalı.Eğitim alan bir insanın diğer tüm öğtencilerle eşit olması gerekir.Biz şimdi eğitim kurumundan yararlanan kişiler konumundayız. çalışanlar değil- bu noktada da bir eşitlik olmalı. 

O yüzden haksız bir uygulama.Devlet bunu genelleştirmemeli, seçilmeli, devlete zarar vermek 


“İsteyen, irticai gruplara dahil olanlar.Ama biz potansiyel suçlu olarak görülmemeliyiz. —o—o— . Kendimce,ferdi olarak ediyorum.Düşünce olarak karşı olduğumu her yerde herkese karşı 


söylüyorum. 


. Hayır, derse alınmama oldu.Bir hocamız ilk hafta dersten önce başımızı açmamız gerektiğini 


söyledi.Biz de açmadığımız için derse girmedik.Bunun dışında kampüse ya da binaya alınmama gibi bir durumla karşılaşmadık. 


. Arkadaş gruplarım var. 

. Hayır. 

. İhtiyaç duymadım. 

. Kültürel dernekler olabilir. 

. Tamamıyla kabul etmiyorum, ama yakınlık duyduğum parti, değerlerine yakın bulduğum, " 


muhafazakar bulduğum MHP., bu seçimde onu destekledim. 


. Pek çoğu ilkesiz,şahsi menfaatler içinde boğuluyorlar.Şu anki demokrasinin tam olmamasında 


bu partilerin hepsinin suçu var. 


. Siyasilerin 'insan hakları! konusundaki düşünceleri ilgilendiriyor beni, sadece türbanla 


sınırlandırmamalı, gaspedilen insan hakkı. Çoğunu bu konuda samimi bulmuyorum. Şimdi göreceğiz bakalım ne kadar samimi olduklarını. 

Farklılaşma zeminin temin edilmesi için demokrasinin olması gerekir, Farklı insanlara yaşama hakkının tanınması.Laiklik, tüm insanların din ve vicdan özgürlüğüne sahip olarak yaşamasını mümkün kılar.Devlet herhangi bir grubun arkasında olmamalı ki, diğerine de yaşama şansı tanınabilsin.Laiklik güvencesi gerekiyor, şu ana laiklik, benim tanımıma uymuyor.Ben baskının yapıldığını görüyorum kendime. 

Kelime anlamı olarak şartlar islam dininin insan hayatını kolaylaştırmak için koyduğu şartlar, 


© İllabir toplum, devlet biçimi olarak görmüyorum.İnsan şahsi olarak da bunu yaşayabilir.Çünkü 


79. 


8I. 


inandığım esaslar bunlar Şeriatı bu anlamda devlet yönetimi,ideoloji olarak görmüyorum. 
Türkiye'deki islam anlayışı farklı Türkiye hiçbir şekilde bir Cezayir ya da İran olamaz. Biz, demokrasinin içinde islamın yaşanabileceğini anladık ve yaşıyoruz. O nedenle aşırı,radikal islamı savunanların sayısı az. 

Toplumun geneli olaya böyle bakmıyor.Camideki insan bile Cezayir'deki gibi bir sistem istemiyor. 

Çok taraflı sağduyulu değiller. Sadece siyasi olarak,devlete karşı gelmek için yapıldığını gösterenler var. Örtüyü islami değil,siyasi bir simge olarak gösteriyorlar. 

Pek çok insan sadece örtülü olduğu için suçlu konuma düşürüyorlar. 


. Türban daha tanımlanamadı.Türkiye'de sosyal hayatta tanımlanamadı. Atatürkçü insanlar, bunu 


Atatürkçülüğe ,devlete karşı gibi gördükleri için karşı koyuyorlar.Ama ben ifade ediyorum, ne Atatürkçülüğe,ne de devlete karşıyım,Laikliğe de karşı değilim.Bana güvence verdikten sonra olması gereken birşey. 

Karşı çıkanlar,bu şekilde kendi açılarından haklı gibi görünüyorlar ama bu insan haklarına 


uymaz. 

Destekleyenler.haklılar Baskı uyguluyorsunuz ve doğal olarak sosyal bir reaksiyon ortaya çıkar. 
Devlet bu konuda gruplaştırma yapmaksızın pek çok kavramın tanımını yapması gerekiyor. 
Halk TV'den bilgileniyor, TV.den de zaten yorumlanmış, yargılanmış bilgi sunuluyor.Halk bunu böyle aldığı için yanlış değerlendirmeler yapıyor. 

Bana somut kanıtlar getirmeliler. 

Yargısız infazların yapılmadığı,medyanın kamuoyuna hakim olmadığı, insanların samimi olarak birbirlerine yaklaştığı, birbirini anlamaya çalışan bürokratların hakaretinin ortadan kalkıp,saygının yaşanması gerekir. 
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ÖĞRENCİYE İLİŞKİN GÖZLEM,GÖRÜŞ VE AÇIKLAMALAR 


Kot etek,tişört ve üzerine uzun kollu bir kot gömlek giymişti. Türbanını da, uçlarını gömleğinin içinden geçirecek şekilde bağlamış.En başta yanında yine aynı bölümde,yine aynı sınıfta okudukları kızkardeşi vardı.Onun giyim tarzı da aynı. 

Görüşmenin sonunda, geçen akşam STV'de izlediği Ali Bulaç ile Nilüfer Göle'nin olduğu bir 


programdan bahsetti. Şu an tartıştığımız konuya ilişkin olduğunu söyledi. Nilüfer Göle'yi “— beğeniyormuş."Moderm Mahrem"den haberdar.Bunun üzerine bu konuda, özel alan ve kamusal alan arasında yapılan ayrım üzerine ne düşündüğünü sorunca ; böyle bir ayrıma katılmadığını belirtti. 
“Ben inancımdan dolayı örtünüyorum ve inancım bana her zaman örtünmem gerektiğini söylüyor. 
Yoksa sadece özel alanda örtün, kamuda açıl, demiyor.Ayrıca özel alan denilen insanın evidir.Evde zaten işte babamın,annemin yanında zaten örtünmem gerekmiyor.Dışarıda, yabancılara karşı örlünüllemi gerekiyor.o nedenle önemli olan benim dışarıda, kamuda örtünnemdir." 


252 


GÖRÜŞME XX 


Bekar 

Diş hekimliği 
4, sınıf 
İskenderun 


7. Lise. 


20. 


21. 
22. 


28. 


Okuma, yazma yok. 
Çalışmıyor, ev hanımı. 


. İlkokul mezunu 

. Şoför (kamyon) 

. 4 kardeş 

. Ablam ve ağbilerim ( Ablası kimya bölümünü bitirmiş, şimdi öğretmenlik yapıyor, evli; 


ağbileri de açık öğretimde okuyorlar, evliler) 


. 70 milyon 


. Evde, arkadaşları ile. 
. Mart 1993. Lise bittikten sonra. 
. Evet, geleneksel. Yetiştirme tarzından dolayı zaten bir yatkınlık vardı. Ama annemden 


farklı. Biz iğneli takıyoruz, o (annem) boğazının alından düğüm yaparak takıyor. Biz pardesü giyerken, o gömlek-etek giyiyor. Evde başörtüsünü boynu açık kalacak şekilde bağlıyor. 

Ailesel olarak babam yatkındı, Yaşayış tarzı olarak sürekli vardı, amcamların içinde en dinine düşkün olan babam. Anne tarafımda öyle. Ben örtünmeden üç ay önce amcam vefat etmişti. O sıralar amcamın kızları da örtünmüştü. O zaman ölüm olayıyla dünyanın geçici olduğunu anladım. Burada iyi yada kötü ne yaparsan onunla gidiyorsun. 
Ölüm, bir gerçek, ondan kaçış yok insan sevdiği birinin dediklerini yapar. O zaman da Ramazan'dı. Ve Allah'ı seviyorum. Onun dediklerini yapmam kadar doğal bir şey olamaz.Ramazan'da insanların duyguları had safhaya ulaşıyor. O an yapmamın tek sebebi, manevi olarak doluydum. O zaman yapmazsam bir daha hiç yapamayacaktım. 
Zaten sürekli düşündüğüm bir şeydi. Ama annem üniversiteyi bitirdikten sonra istiyordu. 
Çünkü, ablam üniversitedeyken de problem yaşanmıştı. 

Evde sadece ben varım. ( Annesinden söz etmiyor.) 

Anneme göre aşırı olmasın. Babam gurur duyuyor. Çevremde genelde geleneksellik olduğu için, ben hem örtülüyüm hem okuyorum diye değer veriliyor. Ağbilerim için fark etmiyor, olsa da olur, olmasa da. 


. Lise de pek örtülü yoktu. Ki 2500 kişilik okulda 4 örtülü vardı. Benim arkadaş çevrem 


mülayim, barlara diskolara gitmeyen, benim aileme uygun yapıları olan, insanlar vardı. 
Lisede arkadaş çevremin hepsi açıktı. Mezun olduktan sonra 3 kişi örtündük, benim şu an görüştüklerimden. 


. Açık olanlar daha fazla, selam verme açısından sadece. Samimiyet açısından eşit sayıda. 
. Örtü olduktan sonra insan haliyle kendini kısıtlıyor, her ortama giremiyor. Ama 


ilişkilerimiz devam ediyor. Onları örtünün normal bir şey, korkulacak bir şey olmadığını göstermek istedim. 


. İyi 
. İlk başta yeni geldiğimde vardı, şu an yok. 
. Açık olan maneviyatını bildiğim arkadaşlarımla kapalı arkadaşlarımla ilişkilerimiz aynı. 


Çünkü onlarla ortak bazı yönlerimiz var. Diğerleriyle güncel geyik muhabbetlerimiz var. 
Manevi olan insan benim çekineceğim, sakınacağım şeyleri bilir, o bana ona göre davranır. 

Onu tanımam lazım. Örtülü olduğu için benimle fikren bazı şeyleri paylaştığını düşünürüm. Ama öyle olduğu için de hemen üstüne atlamam. Nitekim günümüzde Fadime Şahinler varken. Bende güven oluşturması lazım. Burada kişiliği etken. 
Nasreddin Hoca'nın dediği gibi, her sakallıyı hoca sanma olayı. Benim nice açık 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arkadaşımın kapalılardan daha fazla önemi var. 

İnsan, güzel olan şeylerini, mesela mücevherlerini bir mücevher kutusunda saklar. Onun ziyan olmasını istemez. Güzel bir çocuğunuz vardır. Ona nazar deymesin diye dikkat edersiniz, mümkün olduğunca güzel şeyler giydirmezsiniz. İnsanın güzel olan bazı şeylerini saklaması kadar doğal bir şey olamaz. Ayrıca günümüzde kadınlara karşı erkeklerin aldığı tavır, onların vücudunu kullanma ( Lassa, Coca Cola, Negro reklamlarında olduğu gibi ), bunlar kadının değerini düşüren şeyler.Kadının bu basitlikten kurtulması için örtü şart demiyorum ama, kendini belli bir şekilde koruması lazım. Örtüyü de zaten kendisi iyi düşündükten sonra idrak eder. Bir de Kuran'ı 


31, 


32. 


33. 


34, 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


Kerim'in bir-emri.-Allah her-şeyi bizden daha iyi bildiği için, demek ki bu bizim yararımıza olan, bize değer veren bir tutum. Mesela ben açıkken bana laf attıklarında kızıyordum. Amâ suçun kendimde olduğunu sonradan anladım. Demek ki onları teşvik eden benmişim. Şu anda insanların kapalı ve açık bayanlara karşı hareketlerinin farklı olduğunu gördüm. Kapalılara karşı daha saygılılar. 

Bir kadına müslüman demek için örtü şart değil. İslamın ve imanın şartlarını yerine getirmesi, inanması, kuran ve sünnet dairesinde yaşaması. Çünkü benim kimi açık arkadaşlarım vardır. Ama maneviyat olarak benden çok ilerideler. Herşeye benden daha çok dikkat ederler. Örtü, sadece İslamı benimseyip, bunu yaşamaya çalıştığımın bir göstergesi. Müslüman kadın, ahlaklı olmalı, yardımsever, zeki olmalı, çalışkan olmalı. 
Her şeyden önce örnek olmalı ki İslamiyetin bazı şeyleri insanlara kazandırdığını, insanların ona bakarak anlaması lazım. Kültürel açıdan aktif olmalı. Hiçbir şeyden kendini soyutlamamalı, kabuğuna çekilmemeli. Aile yaşantısında da ailesini ihmal etmemeli. 

Bence ağır bir anlam Medya'ya göre İran'cı şeriatçı. Ama onlar bizim içimizi bilmedikleri için bizi anlayacak kapasitede değiller. Ben bunu onların cahilliğine veriyorum. Bunun yanımda sivrilen bazı bayanlar da var. Kurunun yanında yaş da yanıyor. 

Gayet normal. Çünkü onlar da müslüman. Tabii bunun yanında Kuran'ı Kerimi'n hiçbir ayetini inkar etmeyen ve belli ölçüde müslümanca yaşamaya çalışan. Namaz kılmıyor yada oruç tutmuyor olabilir, bu kendi şahsına ait probleme inanıyor, müslüman ama uygulama da eksiklik olabilir. Benim için kriter, Kuran'ı Kerim ayetlerini inkar etmemek, peygamberime saygısızlıkta bulunmamak ve gereken hürmeti göstermek. 
Uygulamayabilir, bunları kabul etmesi yeter. Bu kişiye ben, müslüman değildir diyemem. 
Duygusalım, insanlara yardım etmeye çalışırım. Benim için sosyal sınıflandırma önemli değil, önemli olan insanlara insanca davranıp, insanca değer vermek. 

Tıp eğitimi aldığımız için, organizmanın başı boş olmayacağını daha iyi anlıyoruz tabii bu, iman ve ilmin beraber götürülmesi çerçevesinde oluyor. Allah'a insanı daha çok yaklaştırıyor ve Allah'ı daha çok seviyorum. Onun da bizi ne kadar çok sevdiğini anlıyorum. Ve onun bize verdiği bu kadar mükafatlar karşısında istediği çok küçük, cüz'i şeyleri yerine getirmemiz gerektiğini daha iyi anladım. 

İzmir için kolaylık getirmiyor. Arkadaşlarımla ilişkilerim bir noktadan sonra daha ileri gidemiyor. Hocalar daha farklı muamele gösteriyor. Yeri geliyor yalnız kalıyorsun. 
Örtülüyken hocalarımla daha iyi konuşamıyordum, soru soramıyordum. Açıldıktan sonra rahat konuşuyorum, rahat soru sorabiliyorum. Gönül isterdi ki kapalıykende aynı rahatlıkla konuşabileyim hocalarımla. 

“Yazık” diyorum. İnsanları sadece dış görünüşleriyle değerlendiriyorlar. Ve insanlar bu kadar eğitim almışlar. Kendi dar çerçevelerinden bakıyorlar dünyaya. 

İnsanlarla daha çok ilişkiye girmeye çalışıyorum. Örtülülerle ilgili kötü imajı yok etmeye çalışıyorum. Belki arkadaşlarımdan biri iyi bir yere gelip kariyer sahibi olduğunda karşısına örtülü biri geldiğinde, benimde örtülü bir arkadaşım vardı, çok iyiydi der. 
Ortamına göre değişiyor. Mesela Konya'da, Erzurum'da olsam çok rahat olurum. Ama İzmir'de insanlar bakışlarıyla çiğ çiğ yiyorlar, ithamlarda bulunuyorlar. Otobüs şoförü örtülüyüm diye durmayabiliyor. Bir hocamız “arabamla giderken. kapalıları gördüm tükürdüm yüzlerine” diyor. Fadime Şahin, öcü, bakma sen onun kapalı olduğuna bunun için nedir. Ne bu paçavraları giymiş, sendeki saç bende de var ne olmuş yani. İnsanın bunları duyması pek hoş olmuyor. Ben bunları değere alırsam. bu benim onlar kadar 


254 


40. 
41. 


basitleşmeme vesile olur. Anlamadığım tek şey, insanları dış görünüşleriyle yargılamaları. 
Bu kadar ağır tepki göstermeleri çok komik. 

olmuyor, belli bir. seviyeye giriyor. Kendimi daha özgür Ml İzmir için başka kolaylığı yok. 

Onların seviyesizlikleri ve benim karalılığım ve Allah rızası. 

Geçici olarak üniversite eğitimimi tamamlamak için. İmkanım elverdiği sürece özel hastenelerde yada kendi başıma çalıştığım sürece açmam, çok çok maddi sıkıntı çekmedikçe. Bu şekilde bunu başka yollardan telefi etmeye çalışırım. Yeri gelir 


42. 
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54. 


mesleğimi- yapmam, örtülü olarak. başka bir şey yapabilirim, Ailemin baskısıyla vazgeçmem. 

Okul bitesiye kadar. Koşullar. 

Kendini mecbur hissedenler açıyor. Bu direneceğim diyenler açmıyorlar. Bu, insanın psikolojik yapısına bağlı. Açtıktan sonra bunu kaldırabilmesine bağlı. Yönetin zannediyor ki sağlam bir insan çıkardılar karşılarına, tamamen bozuk insanlar çıkardılar karşılarına. 
İnsanın kişiliğiyle oynamak bu. Bana göre benim açık gezmem onların okulda iç çamaşırı ile gezmesi ile aynı o kadar ağır. 


. Mesela bazıları sadece gezip tozup eğlenmek istiyorlar. Bende o, aşırı yok, onlar için ne 


yaparsan gençken, bu dünyada yaparsın, bütün çılgınlıkları yap. Benim için de normal - standart sınırlarda yaşa. Boş zaman etkinliğimiz farklı olanı da aynı olanı da var. 
Mesela ki, yat gezisine gitmem, Sinema-tiyatroya giderim. İçkinin, şarabın vb. 
etkinliklerin olduğu yere gitmem. Aşırıya gitmedikten sonra bence kız-erkek ilişkileri normal, çıkan bile olsa bu konuyu onlarla hiç konuşmadım. 


. Birinin evine gitmek, gezmek, sinemaya gitmek, piknik vs. 

. Sürekli aldığım yok. Genelde Aksiyon Dergisi ile Zaman ve Türkiye Gazeteleri. 

. Fehmi Koru, Hekimoğlu İsmail. 

. Bu şartlarda düşünmüyorum. Olabilirdi. 

. Evet, uygun koşulları sağlamaya çalışarak. 

. Olabilir. Şu an kesin bir şey söyleyemem. 

. Ciddi olanlar 4625'i. “675'i sadece gönül eğlendiriyor, boş zamanlarını değerlendiriyor. 
. Şu an yok. Şu an kaldıramam, Okulla beraber yürütemem. Şu an hazır hissetmiyorum, 


ama son sınıfa doğru olabilir. 


, Örtünmeyenlere el şakası falan yapılabiliyor. Bana o kadar yapmıyorlar, benim için 


doğalı dabu. Örtülü olanlara gayet ciddi gelmek zorundalar, gerçi diğerlerine de ciddi olarak gelmek zorundalar. Örtülülere teklif edenler onlarla aynı kafa yapısına sahip olan insanlardır. 

Tasvip etmediğim bir nikah tipi. Bu, yapılanların çoğunun ailesinin haberi yok. Aileleri bilmeden, insanlar kendi aralarında evleniyorlar. Ailelerine karşı olan saygı ortadan kalkıyor. Bir nevi evcilik oyunu gibi geliyor bana. İnsanlar anlaşabilirler bu şekilde ama, buna nikah kıyarak bir isim koyma zorunluluğu yok bence. Harama giriyoruz diye düşünüyorlarsa ona göre tedbirlerini alırlar. 3. bir şahıs olur yanlarında. Birbirlerinin evlerine gitmezler, gitseler de 3. şahıs olur yine yanlarında, 


. Evet. Onlara göre mantıklı. Haramdan kaçınmak için yapılan bir olay. Ama haramdan 


değişik yollarla kaçınılabilir. Nikah kıyıldıktan sonra arada hiçbir sınır kalmayabilir, çok kötü sonuçlar da olabilir. 


. Hayır. Bizim Anayasamıza göre resmi nikah da şart. Belli bazı haklar için. 
. Benim düşüncelerime saygı duyan, beni kırmayacak, bana değer veren biri, evliliğini 


Allah rızası için yapan. Allah rızası ile yola çıkan bir insan, Allah'ın rızasını kazanmak için onu sonuna kadar devam ettiren. eşinin ufak tefek hatalarını görmez, herşeyden önce beni korumasını isterim. 


. Tanışarak ya da tanıştırılarak. 
, Eşime değer vermeyi, sevmeyi, her konuda ona destek vermeyi (bu, tabii, benim 


açımdan doğru olan konular), elimden geldiği kadar benden beklentilerini sağlamaya çalışırım. 


. Beklediğim gibi buldum.İnsanlar arası ilişkiler açısından. Ders konusunda çok ağır geldi. 
. İstediğim gibi okula gitmeyi isterdim. Bana kısıtlama getirilmeden okuluma gitmeyi 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isterdim. İnsanların daha samimi olmalarını isterdim. Guruplaşmanın olmasını istemezdim. 

Örtü problemi ilk çıktığında numaralar alındı yada hoca derste ileri geri atıp durdu. İlk zamanlar o hocanın dersine girmeye cesaret edemedim. Açıldıktan sonra girdim, o nedenle bir olay yaşamadım. Arkadaşlarımla yaşamadım. 


. Onlar da genelde bu durumu kabul ettiler. 
. Sadece, bizi anlamadılar diye düşünüyorum. Kendi kısır döngülerinde düşünüp ona göre 


kara aldılar, Bize neden niçin diye sormadılar, saygı göstermediler. 


. Kendi mühakemnemi yapıyorum. Sadece bildiği gibi yapsın ölen 


75. 


76. 


Tk 


78. 


79. 


80. 
81. 


— Hayır a 


. Bence onlar fuzuli. İnsanların bir şeyleri ispat edebilmesi için derneklere girmesine gerek 


yok. Kendi başına da bir dernek olabilir. O sadece gösteriş, bence bir şeyleri ispat edebilmek için bir şeylere üye olmak gerekli değil. 


. Halkla iç içe olmak isterdim, örgüt istemezdim. 
. Günümüz şartlarında hiç birine düşünmüyorum. Hafif yakınlık hissettiğim bir partiye 


ilişkin, herhangi bir olumsuzluk duyduğumda hemen ondan soğuyorum. Genç, dinamik insanlar gelmeli bence. Daha çağdaş, hümanist demokrat düşünenlerin gelmesini istiyorum. 

Hepsinin amacı hizmet değil de sadece mevki, çoğu, kendi menfaatleri için, ülke menfaatlerini hiçe sayan insanlar. Sorun, insanların 60-70 yaşlarına gelmelerine rağmen hala siyasetle uğraşıp, kendi görüşlerine göre ülkeyi yönetmeye çalışmalarından kaynaklanıyor. 

Bir çoğu kaypak, net değil. Bazıları seçim zamanı vaatler veriyor, tek amaçları oy toplamak. Bazıları net bir şey söylemekten çekiniyorlar, iki tarafi da kızdırmaktan. 
Bazıları da gerçekten destekliyor, mantıklı bir çözüm aramaya çalışıyorlar. 

İnsanların istediği gibi, toplum kurallarını da hiçe saymadan yaşaması. İnsanların birbirlerine saygı duyması ünanç, dil, din, ırk) Laikliği, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak biliyorum. Şu anda da böyle uygulanıyor. 

İslami kanunlar. Medyanın bu konuda verdiği örneklerini kendime baz almıyorum. 
Oradaki şeriat hakkında bir şey söylemek için orayı gidip görmek yaşamak lazım. 
Cezayir örneğini ve şeriatın ne manada uygulanıp uygulanmadığına bakmak lazım. 
Şeriat kanunlarına göre direk el kesilmiyor örneğin. Birisi hırsızlık yapmış olabilir. Ama onun hangi koşullarda hırsızlık yaptığına bakılır. Ondan sonra cezası verilir. Oralarda dört dörtlük uygulanmıyor galiba, o yüzden aksaklıklar çıkıyor. 

Sert. Saptırılmış. Tek yönlü. İnsanları etkileyen bir basın. STV'yi, KANAL 7'yi izleyenler çok az olduğu için, egemenlik diğer kanallarda. O nedenle medyayı sert buluyorum. Çünkü savunanlar, çoğunluğa hitap edemiyorlar. 

Toplumda iki taraftan da tepkiler olabilir. Normal. 

Birinin özgürlüğünün başladığı yerde diğerlerinin bittiği, insanların dış görünüşleriyle değerlendirilmediği, insanların birbirlerine karşı candan olduğu, tam anlamıyla demokrat, siyasilerin halkın bütün haklarını gözetmesini, halkla hak için yaşamak, insanları refah düzeyinin iyi olmasını isterdim. 
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ÖĞRENCİYE İLİŞKİN GÖZLEM, GÖRÜŞ VE AÇIKLAMALAR 


Uzun etek, üzerine dizlerinden aşağı kadar uzunlukta bir kumaş ceket giymiş. 
Türbanının uçlarını ceketinin içine geçirip, yanlardan iğnelemiş. Buraya yatay geçişle sonradan - geldiğini söyledi. Sınıfta tek örtülüymüş. Bu nedenle ilk geldiğinde çok yadırganmış.—Ve bu konuda İzmir'in farklı olduğunu, İzmir'de olmaktan kaynaklanan zorluklar yaşadıklarını söylüyor. 
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İslamcı hareket ve kadın isimli bu çalışma, üniversite temelinde kendini | ortaya koyan türbanlı kimliğin analizine dayanmaktadır. Bu bağlamda türbanlı kimlik, türbanlı öğrencilerin kendi söylemleri üzerinden anlaşılmaya çalışılmış; bu öğrencilerin İslami perspektiften nasıl bir dünya kurguları olduğu ve bu çerçevede kendilerini nasıl tanımladıkları çözümlenmeye çalışılmıştır. . Ancak bu amaç sadece örneklem grubu çerçevesinde gerçekleştirilmiş, dolayısıyla sadece bu çerçevede türbanlı öğrencilere ayna 


tutulmuştur. 


Bu anlamda türbanlı kimliğin nasıl inşa edildiğini betimleme amacıyla öğrencilerin sosyo-ekonomik arka planları, sosyal çevreleri, sosyal ve kültürel yaşamları, siyasal kültür ve tutumları ile kendi kimliklerini nasıl algıladıkları 


üzerinde durulmuştur. Çünkü biz biliyoruz ki, toplumda kimlikler, bireyler 


ve kurumlar tarafından inşa edilir ve bu durum, toplumda bir çatışma alanı 


yaratır. Nitekim bu argümanımız, çalışmamızda da veriler temelinde doğrulanmaktadır. Bireyler kendi yaşam kurguları temelinde inşa ettikleri türbanlı kimlikleri ile iktidarın onlara dayattığı kimlik arasında çatışma yaşamaktadırlar. Diğer yandan, türbanın devlet tarafından siyasal bir sembol 


olarak tanımlanması ön plana çıkmaktadır. 


Bu temelde türbanlı öğrencilerin üniversitedeki türbanlı kimlikleriyle varolma mücadelesi, onların son yıllara kadar kamu yaşamından dışlanan farklılıklarıyla birlikte kamu yaşamında yer alma mücadelesinin simgesi 


durumundadır, diyebiliriz. 
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ABSTRACT 


In the name of “Islamic movement and woman”; this study is based 


on— the anlyse of turban identity which express -itself at the university base. İn this form the turban identityis triedto be understood from these students? own sayings. İt is tried to be analysed how these students world concept from the islamic perspective and how they described themselves in this concept. However this aim is only occured in the way of examyplification, so that only in that concept it is lightened to the 


students with turban. 


In this formin order to understand how the turban identity is constituted, the importence is given to their socia - economical background, social environment, social and cultural lives, their political culture and how they accept their identities. Because we know that in a society the identity is constituted by people and instutitions. And this situation creates a conflict in the society. Also this thesis is proved on the baseof our datas in this study. Individuals live a conflict between the identity which is forced to them by the authorities and their turban identity that they constitute in the base of their own life acceptance. On the other 


hand the usage of turban as a political symbol gains an importance. 


According to this concep we may say that the struggle of students at universities is the symbol of their struggle to take place at public life and their difference which is isolated from public life. 
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